
Bijbelstudie Centrum studie over 

“TWEE KONINKRIJKEN”   –   deel 1

Geachte lezer, 

Het verheugt ons, u deze studie in  twee delen te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen:
Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee
loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door
te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor. 

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

  
2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijze  n

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Wij lezen om te beginnen eerst Matt. 12:22-37 waar geschreven staat: “Toen bracht men een bezetene tot
Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En al de scharen waren
buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden:
Deze drijft boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste der geesten. Maar Hij kende hun gedachten
en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen
zichzelf verdeeld, zal standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe
zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? 

En indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij
rechters over u zijn. Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods
over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet
eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie
met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest
zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven
worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze
eeuw, noch in de toekomende. Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, óf acht de boom slecht, maar
dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom. 

Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt
de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze
schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap
geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woord-
en zult gij veroordeeld worden”.

In dit Schriftgedeelte zien wij duidelijk, hoe het gaat om twee verschillende koninkrijken. Als wij
verlangen naar een leven vervuld met de Heilige Geest, dan is het nodig, dat wij verstaan, dat er slechts
twee koninkrijken zijn. Wil men door Gods Geest beheerst worden, dan zal men zich ook moeten stellen
onder de heerschappij van de Koning van het Licht, Jezus. Dat houdt in, dat men zich ook radicaal
afscheidt van het koninkrijk van satan.

In het kort gezegd is dat allereerst zich afscheiden van deze wereld, die tot het koninkrijk van satan
behoort. De gelovige moet ook afstand doen van het vlees, dat wil zeggen, wij moeten ons vlees, de
oude mens, werkelijk afleggen en in de dood, in de kruisdood van Jezus laten begraven en ons stellen
onder de wet van het Koninkrijk van Jezus onder Zijn Woord. Als wij dan doen, dan zal ook Gods Geest
ons volkomen gaan leiden en beheersen. Er is geen compromis mogelijk! Vele gelovigen hinken nog op
twee gedachten
 
In die twee verschillende koninkrijken, heersen twee volkomen tegengestelde principes. U vindt deze
wereld in het korte Schriftgedeelte van Matteüs 12. In vers 26 spreekt Jezus duidelijk van het koninkrijk
van satan. “En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk
kunnen standhouden”. En in vers 28 hebben wij dat andere Koninkrijk: “Maar indien Ik door de Geest
Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods  over u gekomen”.

Nu gaat het er niet alleen om, de kennis te verkrijgen over deze twee verschillende principes, het
onderscheid te zien tussen deze twee koninkrijken, maar vooral is het zaak, dat wij lering ter harte
nemen en gaan doen, waarvoor de Heer hier al een paar keer waarschuwt, namelijk dat wij niet in ons-
zelf verdeeld zijn; want een verdeeld koninkrijk, een verdeeld huis, een verdeelde stad kunnen geen
stand houden, zegt Jezus en een verdeeld hart en een verdeeld leven ook niet.

Als wij Jezus toebehoren, dan moet dat radicaal zijn, met geheel ons hart en met geheel ons leven. Wij
moeten dan niet ook nog wat van de wereld willen genieten, van de vleespotten van Egypte. In
tegendeel zullen wij bereid moeten zijn, om die oude mens daar te laten, waar God hem in Jezus
gebracht heeft, namelijk in Zijn kruisdood en graf.

Voor het menselijk oog bestaan er vele koninkrijken, vele heerschappijen in deze wereld, maar dat is
maar schijn. Er zijn in werkelijkheid slechts twee koninkrijken. Gods Woord geeft ons het wezenlijke, dat
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er maar twee rijken zijn. Hoeveel koninkrijken en heerschappijen er ook hier op aarde zijn en hoeveel
politieke machtsverhoudingen en hoeveel verschillende godsdiensten, wereldse en Christelijke gods-
diensten, ze behoren allemaal tot dat éne rijk van satan, die nog altijd de vorst dezer wereld is, de
overste van de macht der lucht.

Laten wij nog eens uit de Schrift gaan zien, hoe dat gekomen is. Die twee rijken zijn er niet altijd
geweest. Eens was alles het Koninkrijk van God, in wonderschone harmonie. Maar wij lezen in de
Schrift, hoe daar eens een beschuttende cherub, die God had geschapen en een hoge plaats had
gegeven, door hoogmoed ten val kwam.

Wij moeten goed begrijpen, dat als men vraagt, naar het begin van de zonde en waar de zondeval plaats
heeft gevonden, dan is dat niet bij Adam en Eva en niet hier op deze aarde, maar dat is begonnen al
daarvoor in de Hemelse Gewesten.

In Ezechiël 28 lezen wij, dat satan eens volkomen onderworpen was aan Gods heilige wet en Gods wil
deed. In Ez. 28:14-15 zegt het Woord van God: “Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide
vleugels; Ik, (zegt de Heer) had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden (dat zijn de
engelenvorsten), wandelend te midden van vlammende stenen (dat machtige universum). Onberispelijk
waart gij in uw wandel”. Hier ziet u, dat er een tijd is geweest, dat er geen twee rijken waren, dat er maar
één rijk was. Toen was alles onderworpen aan de wil van God. “Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden”.

Wat was nu bijzonder dat onrecht in deze cherub? Jesaja 14 zegt het ons duidelijk in vers 12-14: Hoe zijt
gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads (morgenster betekent ook lucifer), hoe zijt
gij ter aarde geveld, overweldiger der volken”! Ziet u waar de zondeval begon? Niet op de aarde, maar in
de hemel. “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen”. Daar begon de val.

“hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken. En gij overlegdet nog wel: ik zal ten hemel opstij-
gen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het
noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der volken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen”. 

In onze vertaling komt het niet duidelijk naar voren, maar in de Hebreeuwse grondtekst is hier sprake
van het feit, dat satan 5x zegt: “ik wil”  en dat is het hele principe van zijn koninkrijk. In de wereld, dat
zijn koninkrijk is, zien wij dat precies hetzelfde. Rusland zegt: “ik wil”, de Ver. Staten zeggen: “wij willen”,
Israël zegt: “ik wil”, ja en het kleine pas geboren kindje zet ook al een keel op “ik wil”.

Men gaat demonstreren, “ik wil” en “wij willen”. Dat is het hele principe van satan, van het rijk der duive-
len. Dat betekent dus: de gehoorzaamheid opzeggen aan de wil van God en dat heeft ten gevolge: de
dood, het eeuwig verderf. Want God alleen is de Bron van al het leven, van het waarachtige Leven in
waarachtige gerechtigheid en rechtvaardigheid en liefde en het opzeggen van de  gehoorzaamheid aan
Gods wil betekent de dood en ongerechtigheid, de zonde.

Zo zien wij, dat die zondeval begon daar in de hemel en hier vinden wij dus ook de wortelzonde, waaruit
alle andere zonde voorkomt: Hoogmoed. Satan zegt daar 5 keer: “ik wil”, en gaat zichzelf verheffen,
zichzelf verhogen en zichzelf een troon nemen en God onttronen.

Ik zal het u nu voorlezen, zoals het eigenlijk in de Hebreeuwse grondtekst staat, Jesaja 14: 13-14. En hij
overlegdet nog wel; Ik wil ten hemel opstijgen, ik wil boven de sterren God mijn troon oprichten”. Dat is de
aanvang van dat tweede rijk, het rijk van satan, het rijk der duisternis, het rijk van de eigenwilligheid.
Opstand tegen de wil van God en tegen de ordening Gods.

Zien wij dit principe niet volop om ons heen: Opstand tussen man en vrouw, ruzies, want de man zegt:
“ik wil” en de vrouw zegt: “ik wil”, inplaats dat de man alleen maar wil, wat God wil en zijn vrouw zal
liefhebben, want dat is het gebod van God; en de vrouw gehoorzaam zal zijn aan de man, dat is het
gebod van God. Ook de kinderen zeggen tegen de ouders: “ik wil”. Zo gaat het door de hele
maatschappij heen, volgens het principe van de duivel.
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Helaas komt dit ook nog voor onder de kinderen Gods, die op twee gedachten blijven hinken, vooral in
deze eindtijd. Men verlangt naar een leven vervuld met de Heilige Geest, maar dan moet dat “ik wil” er
aan. Dan moet er een radicale scheiding komen, een volledige afzondering van dat koninkrijk van satan,
van de wereld en van vlees.

Wij gaan nog even verder in Jesaja 14 vers 13: “ik wil boven de sterren Gods mijn troon oprichten”. De
sterren Gods, dat zijn de vorsten, die God aanstelt. “Ik wil zetelen op de berg der samenkomst ver in het
noorden”, dat wil zeggen God moet van Zijn troon af, daar wil ik op zitten. “Ik wil zetelen op de berg der
samenkomst, ver in het noorden”. De Schrift zegt, dat ver in het Noorden boven het universum, de Troon
van God gelegen is.

En nu komt het vierde “ik wil”: “Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken”. Daar worden niet de
gewone wolken mee bedoeld, maar de geweldige melkwegstelsels van het universum, de gehele zicht-
bare schepping, daar wil deze cherub boven de Allerhoogste zijn. Hij eigent zich dus eigenlijk de
schepping van God ook nog toe. Dat zelfde principe is nog precies hetzelfde. De goddeloze mens, die
onder de macht van satan staat, of dat nu bewust of onbewust is, ruïneert, gedreven door de geest van
satan, de schepping van God en misbruikt de schepping van God. Dat is het hele principe.

Dan staat er het laatste “ik wil”: “Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijk stellen”. Gelijk aan God. Ziet u de
wortelzonde, hoogmoed, de trots die tot uiting kwam in zelfverheffing, zelfverhoging en eigenwilligheid.
Tot nog toe bestaat dit rijk! God die de macht had het direct te liquideren, heeft dat in Zijn Goddelijke
wijsheid niet gedaan, omdat God allereerst een God van gerechtigheid is en van rechtvaardigheid.

God hoeft op deze wijze niet het kwaad te liquideren. Dat zal op Zijn tijd zichzelf wel vernietigen, als
Gods tijd daarvoor gekomen is, maar niet voordat de ganse schepping gezien heeft, dat God
rechtvaardig is. God is ook een God van Liefde. Het antwoord van God op deze zondeval was, dat Hij al
lang in Zichzelf wist en in Zichzelf verborgen had gehouden, dat hij een andere Koning ging zalven,
namelijk die Koning, van wie God al in de tweede Psalm spreekt: “Ik heb immers mijn koning gesteld over
Sion, mijn heilige berg”. “Kust de Zoon”.

Hier zien wij dus die andere Koning, die God ons gegeven heeft en God wil, dat wij Hem zullen dienen
met geheel ons hart, met geheel ons verstand en geheel onze geest en ziel en wil. Wat is dat voor een
koning? Toen Jezus hier op aarde was, zat Hij eens bij de punt van Jacob in Sichem. Als zijn discipelen,
die eten gehaald hebben, terugkomen en zij Hem van dat eten willen geven, dan zegt de Heer in vers 32
van Johannes 4: “Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet”. Dat is een wonderbare spijs., Jezus
geeft de nadere verklaring in vers 34 van Johannes 4: “Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij
gezonden heeft, en Zijn werk te volbrengen”.

De Geest van God heeft daar al getuigenis van gegeven in het Oude Testament, door de profeten, wat
aangehaald wordt in Hebreeën 10:5-7. “Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offerga-
ve hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen
welbehagen gehad. Toen zeide Ik: Zie hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om Uw wil, o
God, te doen”.

Tegenover de koning van het rijk der duisternis, satan, die zijn woord tegenover Gods wil stelde, zien wij
hier, de van God gegeven Koning, die alleen maar geboren is om de wil van Zijn Vader te doen. Wij
lezen verder in Hebreeën 10:9; “(Doch) daarna, heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen”. Iets
Iets verder staat er geschreven: “Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het
lichaam van Jezus Christus”. Krachtens die wil.

Er is maar één redding mogelijk. En dat is door Hem, die volmaakt de wil van Zijn Vader deed, maar let
u op wat er bij staat. “Krachtens die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd”.

“Geheiligd” betekent afgezonderd van het rijk van satan, van zijn heerschappij en zijn machthebbers,
van deze wereld, van het vlees en van zijn valse wetten en woorden, die in het rijk van satan gelden.
Afgezonderd voor God en Jezus, maar dan ook radicaal van alles, wat met het rijk van satan te maken
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heeft.

Wij lezen nu Hebreeën 5 vanaf vers 7-9: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen
onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit Zijn
angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,
en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil
geworden”.

Hij is gehoorzaam geworden, ja gehoorzaam tot de dood de kruises. O, wat een geweldig contrast met
de vorst der duisternis, die zijn wil tegenover Gods wil plaatst en dan ongehoorzaam wordt aan God, Zijn
Woord, Zijn Geest en Zijn Wet. Wij hebben gezien dat de wortelzonde de hoogmoed is, de trots, die
direct satan bracht tot zelfverhoging, zelfverheffing.

In Fil. 2:5 lezen wij: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”. Hoeveel gelovigen
hebben nog een groot deel van de gezindheid van satan overgehouden. Wat zit dat hartje dikwijls nog
hoog. Wat stellen wij nog prijs op ons gelijk en wat worden wij gauw in onze wiek geschoten. Hoeveel
kinderen Gods hebben nog last van lange tenen. Zo moet het onder ons niet zijn! Wij zijn overgegaan uit
dat rijk van satan in het Koninkrijk van het Licht, van de Zoon Zijner Liefde.

Dan moet dezelfde Geest in ons zijn en de gezindheid van Jezus!

Wij lezen verder in Fil. 2:-5-7 “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de
gestalte Gods zijnde, het Gode gelijkt zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en
de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is”.

O,laten wij ons toch vernederen onder de krachtige hand Gods. Laten wij toch aan de Heer onderworpen
zijn, in diepe afhankelijkheid aan Hem, dat is juist onze vrijmaking. Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.
Jezus heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot aan de dood des kruises en daarom heeft
God Hem ook uitermate verhoogd. Toen werd Hij door God verhoogd en nu heeft Hij de Naam, die
boven alle naam is!

Wij willen toch straks als de Heer komt, als Bruidsgemeente weggenomen worden, Zijn heerlijkheid
ingaan. Dan moeten wij hier een scheiding maken. Wij kunnen geen bruid des Heren zijn, als wij hier
ook nog willen genieten van de dingen van deze wereld en daar geen scheiding mee maken.

Gaan wij nog eens even naar Romeinen 5:19 “Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer
velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, zeer velen rechtvaardigden
worden”.

Satan had eerst al 1/3 deel van de engelen verleid om ook de gehoorzaamheid aan God op te zeggen
en in deze eigenwilligheid te gaan leven. Zo kwamen ze dus onder dezelfde geest des duivels, dat zijn
de gevallen engelen.

Na de schepping van Adam en Eva, die naar het beeld van God geschapen waren, ging de duivel ook
de mens verzoeken volgens zijn principe, dat in zijn rijk altijd het zelfde is, hij kwam met een verdraaid
evangelie, met een leugenachtig woord. Hij begint te spreken: “God heeft zeker wel gezegd...” en dan
volgen de leugens: “als gij van deze boom zult eten, dan zullen uw ogen opengaan en gij zult als God
gelijk zijn”.

Ziet u hetzelfde principe van zelfverheffing. De mens geloofde het leugenwoord van de duivel, zoals
vandaag zovele mensen de leugenwoorden geloven van deze wereld, door radio, televisie en internet de
leugenwoorden van hun geleerden en wetenschapsmensen en van “sommige” predikers, die werktuigen
des duivels zijn en het Evangelie van Jezus verdraaien.

Wee de mens, die dat woord gelooft, want zo gauw als wij dat woord des duivels geloven, komt het in
ons hart en dan staan wij onder de wet des duivels, onder de wet der zonde, van de macht der zonde en
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dan neemt de geest des duivels ons weer in bezit en dan worden wij slaven van de zonde. Wij kunnen
dan niet anders dan de wereld dienen, de zonde dienen, het vlees dienen naar zijn begeerte en
begeerlijkheid; wij kunnen niet meer anders, want wij zijn tot slaven gemaakt.

Paulus zegt in Rom. 7:19 “Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat
doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij
woont”. Paulus bedoelt: er is in mij een wet, die mij gevangen houdt, de wet van de zonde, de wet, die
heerst in het koninkrijk van satan, waardoor de geest van satan mij in bezit neemt en mij datgene laat
doen, wat ik niet wens te doen.

Toen het eerste mensenpaar ongehoorzaam werd aan God en dus onderdaan werd van het koninkrijk
des duivels en eigenwillig werd, van toen af aan, werd de menselijke samenleving, in plaats van een rijk
van God, een rijk van satan, tot op de huidige dag. Deze wereld ligt in het boze.

Toen de eerste mens dat woord van satan geloofde en tot zich nam, kreeg hij een dodelijke injectie van
een eeuwigdurend verderf in zijn zielenleven en bloed, want de mens heeft een zielenleven, dat
verbonden is met zijn bloed. Sindsdien is “s-mensen vergiftigd door deze dodelijke injectie van de duivel,
maar zo blijft het niet.

In Rom. 5 vers 19 staat geschreven: “Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) zeer
velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, zeer velen rechtvaardigden
worden”. Daarom moest Jezus, die van God gegeven Gezalfde Koning, ook als mens beproefd worden,
opdat Hij gehoorzaam zou blijven aan Zijn God en Vader, gehoorzaam tot aan de dood des kruises. Hij
zou geen ogenblik eigenwillig zijn, maar alleen de wil van Zijn God doen en Zich laten vernederen,
hoewel Hij de Zoon van God was.

Door de gehoorzaamheid van die Éne, is de mogelijkheid tot redding en verlossing gekomen, voor hen
die Hem gehoorzamen. Er is geen enkele gemeenschap tussen Jezus en satan, zo is er ook geen
enkele gemeenschap tussen de Gemeente en deze wereld, want de Gemeente is het Lichaam van
Jezus en de wereld is het lichaam van de duivel, waar de duivel door werkt op het terrein van de politiek,
economie, godsdienst en wetenschap.

Er is geen enkele gemeenschap tussen de heilige wet van God en de verdraaide wetten van de satan.
Daarom zegt God: “Scheidt u af, ga uit hun midden weg en Ik zal u aannemen als zonen en dochteren”. Zo
gauw als wij dat waarlijk gaan doen, gaat het tegenovergestelde gebeuren, van wat er bij Adam en Eva
gebeurde.

O, laten wij weer onvoorwaardelijk het Woord van God gaan geloven en ons uitleveren aan Jezus, de
Christus der Schriften en onder Zijn heerschappij willen staan. Jezus zegt al in de dagen van Zijn vlees:
”wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg”. 

Er zijn vandaag Christenen, die Jezus Heer noemen, maar ze doen niet wat Hij zegt. Dan lacht de
satan, want hij is erg voor godsdienst. Als hij de kans krijgt is zijn liefste kleding een profetenmantel en
een domineesjasje en een priestermantel.

Wij mogen van satan best Jezus Heer noemen, als wij maar aan satan toebehoren en zij wereld
vasthouden. Een huis, dat innerlijk verdeeld is, kan niet blijven bestaan, dat is uitgesloten. Maar als wij
waarlijk Jezus als Heer aannemen en gaan doen wat Hij zegt, dan krijgen wij een andere wonderbare
bloedinjectie, namelijk het Bloed van Gods Zoon, de Reine, de Heilige, Die absoluut de wil van Zijn God
doet, Die gehoorzaam was aan God tot aan de dood des kruises, Die Zichzelf heeft vernederd en
ontledigd. Dát Bloed komt dan in u. Weet u, wat dat betekent?

Hebt u nog altijd die neiging van: “ik wil”? Willen wij ons verbeteren? Hebben wij de gezindheid van
Jezus? Of lijkt het er nog veel op thuis en onder uw familie en in de Gemeente dat slechts het bloed van
de natuurlijke mens in u is, met die gif injectie van de duivel?
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Laten wij toch radicaal zijn, we moeten ons laten reinigen door het Bloed van Jezus en als wij dat doen
en Zijn Woord aanvaarden en wij komen onder Zijn wet te staan, dan heeft u helemaal niet lang meer te
bidden en te smeken, dan gaat u alleen mar danken. Dan gaat Gods Geest u in bezit nemen en
vervullen.

Wij lezen nu 1 Joh. 5:19 “Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt”.  Denkt u
erom: ook de godsdienstige wereld is daarbij inbegrepen. Er is slechts één weg om uit die wereld in het
rijk van God te komen.

In Gal. 1:4 staat het zo prachtig: “die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de
tegenwoordige boze wereld (in het Grieks staat hier geen “kosmos”, betekend “wereld”. Er staat hier in
het Grieks “Aion”, wat “eeuw”, “bedeling” of “onbepaalde tijd” betekent), naar de wil van onze God en
Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen”. 

“die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze “bedeling”,
naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen”. Krachtens die wil
zijn wij eens en voor altijd geheiligd.

Laten wij dan ook gehoor geven aan de oproep in Hebr. 13:12-13 “Daarom heeft ook Jezus, teneinde zijn
volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten
de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de
toekomstige”.

Voor Jezus was er geen plaats, ook niet in het godsdienstige stelsel van deze wereld. O, dat wij ons zo
laten bereiden voor Zijn komst! Hij komt een afgezonderd, een heilig volk halen, een heilige, reine bruid,
die Hij Zich geheiligd heeft door het badwater Zijns Woords.

In het rijk der duisternis, waarvan satan koning is heerst tot heden toe het principe van: “ik wil”.

In het Koninkrijk van het Licht heerst het principe van Jezus, die tot de Vader zegt: “Zie hier ben Ik om
Uw wil te doen. Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde”.

Het komt niet aan op geloof alleen, maar ook op geloofsgehoorzaamheid. Dit willen wij nu nader
bekijken vanuit het Woord van God. God zendt Hem in het vlees om in de gestalte van een mens de
zonde der gehele wereld weg te dragen, doordat Hij gehoorzaam zou zijn, gehoorzaam tot de smadelijke
dood des kruises toe.

Als Jezus daarvoor staat, om dat grote offer te brengen, dan wordt Hij daar in de hof van Gethsemané
diep bedroefd. Hij, die geen zonde gekend heeft, laat staan gedaan, Hij, de Reine, Heilige Godszoon
moest gewillig onze zonden op Zich nemen. Hij, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot
zonder GEMAAKT, opdat Hij in zijn Lichaam onze zonde daar aan dat kruis zou gaan dragen.

Verschrikkelijk moet dat voor Hem geweest zijn. De doodstrijd, die Hij daar moest strijden, betekende
voor Hem een ogenblik van God verlaten te worden; Hij wist wat dat zou inhouden. Niemand kan dat
peilen; mensen zeggen weleens, ik ben van God verlaten, maar zolang de zondaar het laatste oordeel
nog niet getroffen heeft, is de mens nog niet van God verlaten. Maar Jezus die het oordeel gedragen
heeft, die werd van God verlaten, Hij kwam in een duisternis, zoals nooit een mens gekend heeft en
zelfs satan weet nog niet wat hem wacht.

Jezus wordt dan dodelijk bedroefd en Zijn zweet wordt bloed en Hij zegt: “Vader, indien het mogelijk is,
laat deze beker aan Mij voorbij gaan, maar niet Mijn wil maar Uw wil geschiedde”. Dat is de koning die
regeert over het rijk van het licht van HET LEVEN!

Wij begrijpen dan toch wel, dat als wij in dat rijk willen ingaan, wij dan ook deze gehoorzaamheid moeten
gaan leren. “O Heer, leer ons gehoorzamen, leer ons steeds te vragen naar Uw wil”. Daar gaat het in
wezen om.
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De apostel Paulus, de door God geroepen dienstknecht, die het Evangelie in het bijzonder aan ons
heidenen moest verkondigen begint en eindigt zijn brief aan de Romeinen met te wijzen op die
gehoorzaamheid. Wij lezen Rom. 1:5-6 “door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om
gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen”. 

Het gaat er niet om, dat wij alleen tot geloof komen, neen, het gaat om de geloofsgehoorzaamheid.
Jezus zegt: “noemt gij Mij Here, en doet niet wat Ik zeg”. Dat is dwaasheid, een dorheid. “Om gehoor-
zaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen”, daar zijn wij ook bij.

En zo eindigt hij de brief ook, in vers 25-26 van Rom. 16 “Hem nu (God de Vader), die bij machte is u te
versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het
geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard, en door profetische schriften volgens bevel
van de eeuwige God tot bewerking van d gehoorzamheid des geloofs bekend gemaakt onder alle volken.
Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen”.

Dat wij dat gaan leren. Wij weten het nu: er zijn tot op de huidige dag, twee koninkrijken. Maar niet voor
altijd zal het zo blijven. Want Jezus is Overwinnaar over het rijk der duisternis. Eenmaal zullen al Zijn
vijanden onder Zijn voeten liggen.

Wij lezen 1 Cor. 15:24-25 “daarna het einde, wanneer Hij (Jezus) het koningschap aan God de Vader
overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als
koning heersen (Duizendjarig Vrederijk), totdat Hij al Zijn vijanden onder zijn voeten gelegt heeft. De
laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood (einde Duizendjarig Vrederijk), want alles heeft Hij aan Zijn
voeten onderworpen”.

Dan zal er dus weer één Rijk zijn, dan  bestaat het rijk der duisternis niet meer. Allen die in dat heerlijke
rijk zijn, hebben zich dan moeten buigen en laten reinigen en verlossen van elk spoortje van
ongehoorzaamheid aan God en Zijn wet en van elke vorm van hoogmoed.

Wij lezen verder in 1 Cor 15:27b-28 “Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (de
Zoon) uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de
Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” Wat
een heerlijkheid! 

Daar gaat het naar toe. Dan is God weer Koning over alles, dan is Hij volkomen door Zijn hele schepping
en alle schepselen, zelfs door de opstandeling satan, gerechtvaardigd, want ze hebben moeten belijden,
dat God rechtvaardig is. Satan en al zijn volgelingen zullen hun eeuwige straf ontvangen.

U hebt Jezus aangenomen, aanvaardt hoop ik, u bent onder Zijn heerschappij gekomen, dat betekent,
dat Hij ook de heerschappij over u moet hebben, net zó lang, totdat alle, wat van die oude mens, die
opstandeling is verdwenen, want ik verzeker u: er gaat niets, niet het minste van uw oude mens, geen
atoomdeeltje over in het Koninkrijk Gods.

Waar wij ons nu niet van laten reinigen en heiligen, dat zal straks inderdaad door het vuur verteerd
worden. U gaat dan in als naakt, laten wij er om denken, dat wij niet alleen in beginsel gehoorzaam
worden en Jezus als Heer aanvaarden en Zijn Woord als de waarheid, maar dat wij ook in deze
gehoorzaamheid des geloofs gaan wandelen door de Heilige Geest, die God ons gegeven heeft. 

Amen. 

Einde deel1.

8



Bijbelstudie Centrum studie over 

“TWEE KONINKRIJKEN”   –   deel 1

 

9


