Onderwijzing over de geheimenissen in het plan van God met Israél en de Gemeente.

Lezen wij eerst met elkaar lezen Matt. 13:10-17. “En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is
de geheime-nissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie
heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvioedig hebben;, maar wie niet heeft, ook wat hij heeft,

zal hem ontnomen worden.

Daarom spreek |k tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of
begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en
gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het
hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij
toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet

verstaan en zich bekeren, en |k hen zou genezen.

Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten
en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zijn hebben het niet gezien, en te horen wat

gif hoort, en zij hebben het niet gehoord”.

Er is een lied 348 (Joh. de Heer) waar in het tweede couplet staat:
Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort!

Zij wandelen, Heer, in 't licht van “t Goddelijk aanschijn voort,

Zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden,

Uw goedheid straalt hen toe, Uw macht schraagt hen in 't lijden,

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen.

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Wij willen ons bezig houden met de verhouding, die God heeft met Israél, Zijn oude verbondsvolk en
met de Gemeente, het volk voor Zijn Naam geroepen, uit Jood en heiden, in de tijd tussen de
hemelvaart van Jezus tot aan Zijn wederkomst. Wij kunnen hieruit aflezen, hoe laat het is op

profetische klok van God.

We hebben daarvoor tezamen uit het Evangelie van Matthels gelezen, dat God een plan heeft met
het volk Israél en God heeft een plan met de Gemeente en zo door deze beide heilsorganen, heeft Hij

een plan voor de wereld, voor de hele schepping.

Nu is hier grote onkunde over en omdat dat zo is, komen wij dikwijls tot verkeerde conclusies. Daar
maakt ook de vijand, helaas, maar al te graag gebruik van, dat we niet het onderscheid zien, tussen

wat God met Israél van plan is en wat Gods plan met de Gemeente is.

God plan met Israél is, de oprichting van het Koninkrijk God’s op aarde onder het koningschap van de
beloofde Messias. God beloofde vanaf Abraham, hoe Hij eens onder Israél, de nakomelingen van

Abraham, dat aardse Koninkrijk zou oprichten, onder het Koningschap van de Messias.



Uit hoofde daarvan, zagen de profeten en dienstknechten Gods uit het oude verbond, het Oude
Testament, de komst van de Messias, in Zijn vernedering, in Zijn lijden en in Zijn heerlijkheid daarna,

als een aaneensluitend geheel.

De tussentijd, die noodzakelijk moest liggen tussen de eerste komst in vernedering en lijden en Zijn
wederkomst in heerlijkheid, bleef voor hen verborgen. Dat konden zij niet zien. Wij zullen zien uit de
Schrift, hoe God dit verborgen heeft gehouden in Zichzelf, zodat niet alleen, geen geslacht van

mensenkinderen hiervan wist, maar ook zelfs de engelen in de hemelen niet.

Wanneer dan in de volheid van de tijd, God Zijn Zoon zendt, geboren uit een vrouw, geboren onder de
wet, naar Zijn belofte uit het geslacht van David, als erfgenaam op David’s troon, de beloofde
Messias, dan kon het niet anders, of zij verwachtten, dat het aardse Koninkrijk direct door Hem
opgericht zou worden. En de Heer Jezus, Die ook naar de belofte van de Vader gekomen is, bood dan

ook aan Israél, het beloofde Koninkrijk aan.

Nu geeft ons het Matthelis Evangelie zo’n prachtig helder beeld van wat er gebeurde toen Israél zijn
Messias ging verwerpen. Dit Evangelie noemt men ook wel, het Evangelie van de Koning. Laten wij dit

eens met elkaar gaan zien en daaruit aflezen, hoe laat het is op God’s klok.

Toen Israél zij Messias ging verwerpen, ging God door Jezus het geheimenis openbaren, dat Hij in
Zichzelf verborgen had gehouden. Namelijk wat er zou gaan gebeuren met Israél en met het nieuwe
heilsorgaan, de Gemeente, die God nu zou gaan roepen. In de tussentijd, dat Jezus ten hemel is
gevaren, totdat Hij wederkomt. Dat de profeten van het Oude Testament, hier niets van gezien
hebben, dat vindt u staan in Mattetis 13:17. Daar zegt Jezus: "Voorwaar, Ik zeg u, vele profeten en
rechtvaar-digen hebben begeerd te zien, wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen, wat gij

hoort, en zij hebben het niet gehoord”.

Dit zegt Jezus tot Zijn discipelen, wiens ogen Hij gaat openen en aan wie Hij dat geheimenis Gods
bekend gaat maken, dat de profeten uit het Oude Verbond en de rechtvaardigen uit het Oude

Testament niet hebben gezien en niet konden zien. Daarom zegt Hij in het zestiende vers: "Maar uw

ogen (van de discipelen) zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar lk zeg u:
Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en hebben het niet gezien, en te

horen, wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord”. Jezus gaat het hen bekend maken.

Dat vinden we in Matth. 13:34-35 "Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen (het Joodse
volk)_en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door
de profeet (Jesaja), toen hij zeide: Ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen,
wat sinds de grondlegging van de wereld verborgen gebleven is”. God had dit in Zichzelf verborgen

gehouden, sinds de grondlegging der wereld.

Nu wil ik eerst hiervoor uw aandacht vragen, hoe in Gods plan dat heilsorgaan Israél, als het ware
tijdelijk op een dood spoor is gezet, nadat zij hun Messias verwierpen. Tijdelijk gaat dan de

Gemeente, Israél’s plaats innemen, totdat de volheid der heidenen binnengaat.

Paulus zegt in Rom. 11:25 "Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig

laten van dit geheimenis; en gedeeltelijke verharding is over Israél gekomen, totdat de volheid der



heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israél behouden worden”. Dit is het eerste geheimenis wat we

zullen gaan bestuderen, uit de Schrift.

In de dagen van Jezus in vernedering, kwam er dus een geweldige omkering, naar het plan van God.
Israél werd als heilsorgaan tijdelijk opzijgezet, totdat de Gemeente, het heilsorgaan uit de volkeren-

wereld gereed zou zijn.

Dat is zover als Jezus weder gaat komen in heerlijkheid. Dat is die verborgenheid; de periode tussen
Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst, daarna gaat God weer met Israél beginnen en wordt Israél weer

het heilsorgaan op de aarde. Het is zo belangrijk dat we daarin een goed inzicht krijgen.

Nu ga ik u trachten duidelijk te maken, de overgang van Israél naar de Gemeente en daarna de

overgang van de Gemeente weer naar Israél en wel op de volgende wijze:

U hebt allemaal wel eens gehoord van estafettelopers. Een estafetteloper heeft een bepaalde afstand
te lopen. Hij draagt dan die brandende fakkel. Nu was het bij de Grieken, dat als die estafetteloper
bijna aan het eind van zijn loop gekomen was, dan ging van te voren de loper, die hem op zou volgen,
al van start. Het gevolg is dus, dat die twee een eindje samen lopen en in dat tijdje neemt de nieuwe

loper, de brandende fakkel over uit de hand van de eerste loper, die aan zijn eindpunt komt.

Als hij die brandende fakkel goed in handen heeft, is de eerste loper aan zijn eindpunt gekomen. Wel
zo doet God het met Israél en de Gemeente en later weer met de Gemeente en Israél. In de dagen
van Jezus in Zijn vernedering, liepen deze twee heilsorganen een tijdje paralel aan elkaar, totdat

Israél ophield en de Gemeente haar volle start had.

In onze tijd gaat God Israél weer langzaam inschakelen. Israél gaat van start en gaat met de
Gemeente een kort tijdje samen, totdat de heilsfakkel ten volle door Israél is overgenomen. Op dat

moment gaat de Gemeente weg en daaruit kunnen wij aflezen hoe laat het is op Gods klok.

In hoeverre is de heilsfakkel al overgenomen in de handen van Israél? Ik wil nu beginnen, met u
vanuit het Matthels Evangelie te laten zien, hoe Israél tijdelijk tot zijn eind kwam als heilsorgaan en de
Gemeente het overnam. Als Jezus in vernedering gekomen is, geboren uit Israél, dan biedt Jezus,

naar het Woord en de belofte van God, aan Israél het Koninkrijk aan.

Daarom vindt u in het begin van het Matthels Evangelie, hoe God aan Israél het aardse Koninkrijk
aanbiedt. Allereerst door de heraut, die de geboorte, en de komst van de Messias aankondigt, dan

door de Messias zelf en tenslotte ook door Zijn twaalf apostelen.

We gaan naar Mattheus 3, hier ziet u het optreden van de heraut, Johannes de Doper. En wat predikt
dan Johannes de Doper? Matth. 3:1-2 ”In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de
woestijn van Judea (tot het Joodse volk) en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij-
gekomen”. Hij predikte dat het Koninkrijk nabijgekomen was. Van kruis en opstanding wist Johannes

de Doper niets af. Dat Evangelie predikte hij niet, maar wel het Evangelie van het Koninkrijk

Hij bood aan Israél, dat aardse Koninkrijk, dat God beloofd had. Jezus doet hetzelfde, als Hij begint op
te treden. Matth. 4:17 "Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. We zien hier hetzelfde. Hij kwam tot de Zijnen, het Joodse

volk, om naar de beloften, hen het Koninkrijk aan te bieden.



Als Jezus Zijn twaalf discipelen uitgekozen heeft uit Israél, het waren allen Joden, dan zegt Hij, dat ze
straks op twaalf tronen met Hem zullen regeren, over de twaalf stammen van Israél. Het waren heel

bijzondere apostelen, heel anders dan Paulus, de heiden apostel.

In Matth. 19:27 lezen we: "Daarop antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie wij hebben alles prijs-
gegeven en zijn U gevolgd, wat zal dan ons doel zijn? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij die
Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, (dat is de wedergeboorte van Israél en de oprichting van het
Koninkrijk) wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten (de aardse troon),

ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israél te richten”.

Als Jezus, deze twaalf dan ook uitzendt onder Israél, dan draagt Hij hen nauwkeurig op, dat zij uit
moeten gaan om Israél het Koninkrijk aan te bieden in hun prediking. In Matth. 10:1 lezen wij: "En Hij
riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om
alle ziekte en alle kwaal te genezen”. Dan vinden we verder in het vers 5: "Deze twaalf heeft Jezus
uitgezonden en Hij gebood hen zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad
van Samaritanen binnen (die zijn half Jood en heiden); begeeft u liever tot de verloren schapen van

het huis Israéls”.

Zij mochten alleen naar Israél gaan en hen werd verboden naar de heidenen te gaan. Daarin ziet u,
dat er straks een geweldige omkeer komt. Dan stuurt Jezus hen juist de heidenwereld in, maar nu nog

niet. "Begeetft u liever tot de verloren schapen van het huis Israéls”. Hoor wat zij moeten prediken!

"Gaat en predikt en zegt, het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” en dan: "Geneest zieken, en
wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit”. Dat zijn de krachten behorende bij het
Koninkrijk. En als Israél gehoor had gegeven aan deze oproep, van zowel Johannes de doper, als van
Jezus, de Messias en van de twaalf apostelen, wat was er dan gebeurd? Dat zegt Jezus in Matth.
10:23, het laatste gedeelte: “Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israél zijn rondgekomen, voordat de

Zoon des Mensen komt”. Dan had Hij Zijn troon opgericht!

Maar wat Jezus wel wist, omdat Hij God is en wat dus ook God de Vader wist, dat is, dat Israél zijn
Messias wou verwerpen. Dat was opgenomen in Gods eeuwig plan. Dan gaat Jezus Zijn mond open-
doen om de geheimenissen van God te openbaren, die daarna zouden komen, in de tussentijd, als Hij

eenmaal verworpen zou zijn en terug gegaan was naar de Vader, totdat Hij wederkomt.

Hij zegt tegen Israél: “Gij zult Mij niet meer zien Israél, totdat gij zegt: gezegend is Hij, die komt in de

Naam des Heren”. Dat is Zijn wederkomst, wanneer Hij het Koninkrijk zal oprichten, op de aarde.

Dus in Matth. 10 is het nog steeds alleen de aanbieding van het Koninkrijk aan Israél en in Mathh. 11
het eerste deel ook nog. Daar zegt Jezus in Matth. 11:13-15: "Want al de profeten (het Oude
Testament) en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe, en indien gij (Israél) het wilt
aanvaarden, Hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, die hore”! Johannes was de laatste profeet van
het Oude Verbond.

Als zij het wilden aanvaarden, dan is Johannes de beloofde Elia. Wij weten, dat zij de heraut hebben
verworpen, dat zij hun Messias hebben verworpen en dat zij de twaalf apostelen hebben verworpen.

Straks zal dan ook bij de wederkomst van Jezus, Elia komen.



Israél wil niet aanvaarden. Jezus zegt in Matth. 23:37-39 “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten
doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een
hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u
overgelaten. Want ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die

komt in de naam des Heren”.

“Uw huis”, betekent hun bestaan als natie, hun eigen land, hun hoofdstad Jeruzalem, hun
tempeldienst en eredienst en de profetische openbaringen van God, dat alles heeft God tijdelijk van

Israél weggenomen. Zien we de grote ommekeer?

We zien precies de volgorde van de verwerpingen door Israél, eerst van de heraut, dan van de
Messias, dan van de apostelen in het Matthels Evangelie. Eerst in Matth. 11:18, de verwerping van
de heraut: "Want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende, en zij zeggen (Israél); Hij heeft
een boze geest”, zegt Jezus. Dat is vreselijk. Van Johannes de Doper, die van zijn moeders lijf af,
vervuld was met de Heilige Geest, zeiden zij, dat hij een boze geest had. Daarmee verwierpen zij de

heraut.

Maar ook de Messias zelf wordt verworpen, zie wat er in vers 19 staat, over de Zoon des mensen,
Israél wist door zijn profeten uit het Oude Testament, dat de Messias als de Zoon des Mensen zou
komen. Daniél zag in Daniél 9, hoe Hij als de Zoon des Mensen zou komen op de wolken van de
hemel. Dat was hen heel goed bekend. Dan zegt Jezus in vers 19: "De Zoon des Mensen (hun
Messias) is gekomen, wel etende en drinkende, en zij (Israél) zeggen: Zie, een vraatzuchtig mens en

een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars”.

Als het zover gekomen is, gaat Jezus voor het eerst Zijn mond opendoen en het nieuwe heilsorgaan,
dat nu tijdelijk Israél gaat vervangen en dat niet bekend was bij de mensenkinderen; openbaren.

Hij begint dat door een gebed te doen. In Matthets 11:25, leest u, let nu goed op, hoe alles daar een
diepe zin heeft. “Te dien tijde”, dat is het tijdstip, waarop Israél openlijk zijn heraut verwierp en zijn
Messias verwierp, al zou dat pas uiteindelijk een feit worden op het kruis, maar in de geest hadden zij
het al gedaan. "Te dien tjjde hief Jezus aan en zeide: |k dank U, Vader, Heer des hemels en der
aarde, dat Gij al deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt”. Die Schriftgeleerden onder

Israél, die Farizeeén, die priesters en over-priesters, zagen er niets van.

“dat gij deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt”, dat geldt vandaag ook nog! Ziet u
hoe in Matthelis de climax gaat komen, hoe Jezus op een nieuw hoogtepunt gaat komen van Zijn
dienst? “Te dien tijde hief Jezus aan en zeide, |k dank u Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij
deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt, doch aan kinderen geopenbaard. Ja, Vader,

want zo is het een welbehagen geweest voor u”.

Hier gaat de Heer bekend maken, dat, waar Israél verhard geworden is, Hij het nu aan kinderen gaat
openbaren. Dat zijn allen, die nederig van hart zijn, de ootmoedige. Uit hen roept de Heer nu Zijn
Gemeente, het zijn de nederige en ootmoedige onder Israél, maar vooral ook uit de heidenen, zoals

we later zullen zien.



Aan hen wordt het nu geopenbaard, wat Israél naar het verstand had moeten weten uit de Schriften
en waar de heidenen niets van wisten, door Gods Geest en door het Evangelie, de verkondiging van
Jezus, de Christus. “Doch aan kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen
geweest voor u. Alle dingen zijn Mij overgegeven, door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de

Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren’.

Allen nu, die tot de Gemeente van Jezus behoren, die hebben aan hun hart en hun ziel, Jezus

geopen-baard gekregen, als de Zoon van de levende God, door de Heilige Geest.

Dit is iets wonderbaarlijks. Zoals ook die door en door vrome maar wettische Jood Saulus, die even
verblind was als zijn volk voor de Messias, maar een ijveraar voor God en juist daarom een vervolger
van de Gemeente. Hij werd plotseling van een Saulus tot een Paulus en is daarna een groot

verkondiger van Jezus geworden.

Hij kreeg de Zoon geopenbaard en door de Zoon, die werkelijk God is. “Niemand kent de Vader dan
de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren”. Nu komt er een grote klaarheid. Wie worden die

kinderen, die de Gemeente gaan worden? Matth. 11:28-30: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en

belast zijt, en Ik zal u rust geven: neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en

nederig van hart, en qij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”!

Let nu goed op! De Heer brengt nu een keer, nu een totaal nieuwe boodschap. De verworpen
Messias wendt zich nu van de Joodse natie af, als natie en biedt nu Zijn rust en Zijn dienst aan allen
aan, die weten, dat zij hulp nodig hebben. Maar Hij biedt diegenen niet het Koninkrijk aan. Houdt u dat
goed in de gaten! Want dat blijft voor Israél. Hij heeft aan Israél het aardse Koninkrijk beloofd en dat

zal Israél ook eens ontvangen!

We zien hier, dat de Evangelie prediking het keerpunt bereikt. Jezus biedt aan de Gemeente beslist
niet het Koninkrijk aan, maar Hij zegt: "Ik zal U rust geven”. Hier zijn allen die weten, dat zij Zijn hulp
nodig hebben, die vastgelopen zijn, die gebukt gaan onder hun zondelast en niet weten, waar zij naar
toe moeten met al hun ellende en die om een Helper roepen gaan. Hier nodigt Jezus uit: "Komt allen
tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven”, allen die vermoeid en beladen zijn, zoeken

dikwijls verkeerd, maar Jezus zegt: "Komt tot Mjj”. Kom tot Uw Heiland, toef niet langer.

Allen die persoonlijk tot Jezus komen met hun ellende, met hun vermoeide harten en zielen, met hun

stukgelopen leven, met hun zonde en ellende, die ontvangen direct van Jezus Zijn rust. Rust en vrede,

door het bloed van het kruis.

Geen Koninkrijk biedt Hij hen aan, dat blijft voor Israél, maar Zijn rust en vrede biedt Hij aan. Daar
komt echter iets bij, het begint met: "Ik zal u rust geven” en als dat gebeurd is, als die vermoeide tot
Jezus is gegaan en ervaren heeft, dat Jezus, de Christus een Levende Verlosser, een Levende
Heiland is, Die Zijn woord ogenblikkelijk gestand doet, Die onze zonden vergeeft en ons reinigt van al
onze zonden en ons die zielsrust geeft, die vrede, die alle verstand te boven gaat, dan zegt Hij direct

daarop: "Neem Mijn juk op u”.



Niet alleen tot Jezus gaan om je zondelast kwijt te raken, maar dan ook met Hem een juk aandoen.
Dat wil zeggen, direct in Zijn dienst geroepen worden. Dat is de Gemeente, dat is Zijn lichaam, dat is

zo wonderbaar mooi.

U weet, dat in Zijn aardse leven hier, in vernedering, een timmermanszoon was. Zijn pleegvader was
immers timmerman. Jezus heeft vele jukken gemaakt, dat kan ik u verzekeren. Want de timmerman in
Israél moest vooral jukken maken en dat was een heel bijzonder en bekwaam vak. Want in die dagen
ging er altijd een span ossen voor de ploeg, voor de wagen. Nooit één os, altijd twee, een span. Nu

was dat juk gemaakt, speciaal op die twee ossen, die altijd samen gingen. Begrijpt u dat?

Dat juk paste niet op een ander span ossen, ook niet voor één van dat span en nog eens een ander;
het was speciaal gemaakt voor die twee. En dat was kunstig gemaakt, want de ene os was breder en
sterker dan de andere os. Verder was het zo dat, het juk op die beide paste, dat de sterkste de
zwaarste last droeg, zodat de zwakkere even gemakkelijk mee kon komen en mee in die dienst kon

gaan.

Gaat u het begrijpen? Dat bedoelt Jezus hier. Als wij tot Jezus gekomen zijn en Hij ons die vrede

gegeven heeft, dan zegt Hij: "Doet nu Mijn juk aan”.

Denkt u niet dat het u precies past, dat u dat nooit knellend zal worden? U denkt het wel eens, maar
het is niet waar. Als Gemeente, dienen wij samen de Heer, maar ook heel persoonlijk. U en ik, wij
allemaal moeten heel persoonlijk een juk met Jezus aandoen en wel Zijn juk. Dat is precies voor u
gemaakt, want Hij kent uw kracht, Hij weet wat u kunt doen en niet kunt doen, Hij weet uw
uithoudingsvermogen. Zodat uw dienst met Hem nooit te zwaar kan worden, want het juk is zo
gemaakt, dat Hij de zwaarste last draagt. Hij draagt u letterlijk mee. Zo kunt u, als de zwakkere aan de

Zijde van Jezus gaan, door heel uw leven.

Een lied uit glorieklokken zegt: “Ik ga door dit leven, mijn Heer en ik". Mijn Heer en ik gaan samen
door dit leven en we zijn allemaal verschillend. De één kan meer verdragen dan de ander, maar zelfs

de zwakste onder u, kan het juk dragen met Jezus, Hij zorgt dat het u nooit te knellend wordt.

En weet u, zo kunt u ook de lasten dragen met de Heer. Daarom kan Hij ook zeggen: "Mijn juk is
zacht”. Want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht en weet u, Hij draagt niet alleen onze last, maar de
sterkste voor de ploeg geeft ook de weg aan, heeft ook de leiding, de zwakkere volgt maar en dan

komt alles goed altijd!

Ik weet niet waar mijn weg altijd naar toe gaat, dat hoef ik ook niet te weten. |k ga aan de zijde van
mijn Heiland en Hij zorgt voor de last van elke dag, die nooit te zwaar wordt en Hij kent de weg, die ik
moet gaan, die alleen is juist en goed. Want Hij weet de ware weg. Dat is een wonderbaar Evangelie.
Dan gaan we nog wat leren. Want de zwakkere os, die altijd aan de kant van die sterkere os gaat, die

neemt heel wat van die sterkere over. Want hij leert hoe hij lopen moet, hoe hij moet werken.

Als wij het juk met Jezus dragen, terwijl wij samen gaan, dan leert Hij ons. Hoe werden Zijn discipelen
geleerd? Stuurde Hij ze naar een Bijbelschool? Of naar een theologisch semenarie? Hoe werden ze
geleerd? Al gaande aan de zijde van Jezus. Met Hem dat juk aangedaan hebbende, leerde Hij hen

onderweg en op rustplaatsen. Hij leerde hen en liet het hen meteen in praktijk brengen. Dat is het



discipelschap van Jezus. Dat is heel wat anders dan een student, die wordt vol gepropt met theorieén.

Maar Jezus brengt het in de praktijk, Hij is het Leven!

Het is een wonderbaar Woord: "Neemt Mijn juk op u en leert van Mij”. Wat moeten wij leren? “Want Ik
ben zachtmoedig en nederig van hart”. Dat is het eerste wat wij moeten leren, altijd weer. Want ach,
wij willen zo graag altijd dat eigen ik op de voorgrond houden. Maar de Heer zegt: "Leert van Mij” en
Jezus leert ons zachtmoedig te zijn, in deze weg nederig te worden en zachtmoedig. Wat heerlijk, dat

de Heer zo dat geheimenis gaat onthullen.

In Matthels 12, ziet u hoe alles zich steeds meer gaat toespitsen. In vers 14, vinden we een
toenemende verharding van Israél tegenover zijn Messias; "En de Farizeeén gingen heen en spanden

tegen Hem samen, ten einde Hem om te brengen’.

Hier zien we al de definitieve verwerping! Maar wat is dan daarop het antwoord van de Heer? Vers 15:
"Maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. En velen volgden Hem, en Hij genas hen allen en Hij

verbood hun ten strengste Hem bekend te maken”. Ziet u de grote ommekeer?

Eerst moest Johannes de Doper Hem verkondigen onder Israél en ging Hij daarna Zelf verkondigen,
dat Hij de gezondene was, ook de twaalf apostelen moesten dat doen en nu verbiedt Hij het zelfs Hem

bekend te maken. Waarom?

Nu gaat, wat God verborgen had gehouden in Zichzelf, langzaam openbaar worden. In vers 17-18
staat: "opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Zie,
mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, Ik zal mijn

Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen, het oordeel verkondigen”.

Hij gaat van Israél weg en gaat naar de heidenen! Niet om de heidenen het Koninkrijk te verkondigen

met de daarbij behorende wonderen en tekenen die bij de verkondiging van het Koninkrijk behoren,
zoals geschreven staat in Mattels 10:8 “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze
geesten uit”, maar nu met een totaal andere boodschap, namelijk om de heidenen het oordeel te
verkondigen. Wij moeten vandaag als Gemeente de heidenen, de volkeren, ernstig waarschuwen

voor de komende oordelen van God.

Hoe gebeurd dat? We lezen vers 19: "Hij zal niet twisten of schreeuwen en niemand zal op de pleinen
zZijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven,
voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht”. Het einde van vers 18 zegt: "Hij zal de

heidenen het oordeel verkondigen”, welk oordeel?

Het oordeel tot overwinning. Wat is dat? God gaat nu Zijn Zoon onder de heidenen brengen, door de

Heilige Geest en door de prediking. En wat is dat voor een prediking? Dat wij allen dood liggen in de
zonde en daarom onder het oordeel van God. Dat rechtvaardige oordeel van God, eist naar de wet,

de vloekdood van de zondaar. Dat is het oordeel en daarvoor moeten wij de heidenen waarschuwen.

Maar wat wordt ons nu als waarschuwing gepredikt? Hoe wordt het oordeel tot overwinning gebracht?
Doordat in dat Evangelie niet alleen wordt verkondigd, dat wij van nature onder het oordeel van God

verloren liggen en dat dit oordeel aan ons voltrokken moet worden, maar dat Hij, Jezus, het voor ons,
in onze plaats heeft gedaan!



Hij, die als onze grote plaatsvervanger, als Zoon des Mensen, nu, als de Heiland van de wereld, onze
zonden in Zijn lichaam genomen heeft en op het vioekhout gebracht heeft.

En in dat Evangelie wordt verkondigd, hoe God, Hem, onder Zijn toorngericht heeft geoordeeld en zo
de zondaar mede heeft gekruisigd, mede veroordeeld en in Zijn dood heeft weggedaan. Wat is er toen
gebeurd? Toen Jezus in uw en mijn plaats, het oordeel, dat u en mij had moeten treffen, heeft
gedragen, verlaten van God en voor u en mij in de vervloekingsdood is gegaan. Toen heeft God Hem
voor u en mij, opgewekt uit de doden, wedergeboren als de nieuwe Mens. Hij verrees voor u. Hij, die

Zijn leven en bloed gaf, werd opgewekt, opnieuw geboren, uit de doden, zo heeft God het oordeel tot
overwinning gebracht! Halleluja!
Mijn oordeel is achter de rug. Hoe is dat gekomen? Dat is nu de nieuwe boodschap, die de Gemeente

aan de heidenen moet brengen. Dat is niet het Evangelie van het Koninkrijk met de daarbij behorende

tekenen, maar _dat wij met een oprecht en verbroken hart dat Evangelie van die heerliikheid van

Jezus, de Mensenzoon in Zijn kruisdood en opstanding en Zijn verheerlijking zullen aanvaarden.

In vers 20 van Mattels 12 staat: "Het geknakte riet zal Hij niet verbreken (hier hebben we weer dat
verbroken zijn van hart) en de walmende viaspit zal Hij niet uitdoven. Voordat Hij het oordeel tot

overwin-ning heeft gebracht en op Zijn Naam zullen de heidenen hopen”.

Voor ons is het niet de hoogste Naam dat Jezus Koning is van Israél en de wereld, maar dat Hij Jezus
de Christus is, de Here der Heren, Jezus onze Loser, onze Goél! In die Naam zijn wij gedoopt. In die
Naam vergaderen wij. In die Naam hebben wij de Heilige Geest ontvangen als een onderpand, zoals
wij weten. Wij zijn de Zijnen en Jezus is in ons. In die Naam bidden wij en hebben de verhoring. En

alles wat u doet, doet dat in de Naam van Jezus. Hoe heerlijk!.

De waarschuwing is echter, wanneer men deze Jezus afwijst, dan overkomt met de oordelen van God

welke in het boek “De Oopenbaring van Jezus” beschreven staan.

Graag wil ik nu nog twee punten uit Mattelis 12 onder uw aandacht brengen. Ten eerste dit; de
Joodse leidslieden komen tot Hem en zij vragen Hem om een teken. Vers 38-39: "Toen antwoordden
Hem enige der schriftgeleerden en Farizeeén en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U
willen zien, maar Hij antwoordde hen en zei: Een boos en overspelig geslacht, verlangt een teken,

maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet”.

Voor dat dit plaats vond, dat moet u maar eens lezen, deed Jezus steeds grote wonderen en tekenen
onder Israél, Hij genas zieken, Hij wekte doden op. Daarna gaat het langzaam ophouden. Zij vragen

om een teken, maar het wordt hen niet gegeven. Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken.

Maar het zal er geen ontvangen, dan het teken van Jona, de profeet. Gelijk Jona drie dagen en drie
nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen, in het hart der aarde zijn,

drie dagen en drie nachten. Wat een wonderbare boodschap.

Jona was een Joodse profeet, die optrad onder zijn volk, maar hij kreeg van God de opdracht naar de
heidenen te gaan om hen te waarschuwen. Jona wilde niet en u weet wat het gevolg was, hij werd

door het zeemonster opgeslokt.



Hij was drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster, daarna werd hij uitgespuwd op het
land en toen was Jona gewillig. Hij ging naar de heidenen, naar Nineve, die grote stad. Helemaal
tegen zijn Joodse denken in. En in zijn hart hoopte hij, dat zij zich niet zouden bekeren en dat God
Nineve zou verwoesten. Maar wat Jona niet verwachtte, dat gebeurde. Op een enkele prediking
(waarschuwing) van Jona, bekeerde zich Nineve, tot de koning toe. Zij gingen in zak en as. Dat is een
teken, zegt Jezus. Want Hij is de vervulling daarvan. Hij is gekomen tot de Zijnen, Israél, maar de

zZijnen hebben Hem niet aangenomen.

Toen kwam Hij drie dagen en drie nachten in de dood, waarna de opstanding (opnieuw geboren werd)
volgde. Daarna is Hij naar de heidenen gegaan, het grote Nineve. Zoals op de prediking van Jona,

Nineve zich bekeerde, zo bekeren zich onder de prediking van Jezus, de heidenen tot Jezus.

Dat is een duidelijk teken. Maar ik moet u er direct bij zeggen, Jona bleef niet in Nineve. Hij keerde
terug naar zijn volk en trad daarna weer op onder Israél. Zo zal het ook met Jezus gaan. Als Hij klaar
is onder de heidenen, keert Hij terug naar Israél en dat gaat nu in onze tijd naderen. We zijn hier bij
die omkering gekomen. Reeds nu loopt Israél al parallel aan de Gemeente en gaat langzamerhand de

heilsfakkel overnemen. Dat heeft God ons duidelijk in het profetische Woord verkondigd.

Het tweede punt staat geschreven in Matthels 12:46 "Terwijl Hij nog met de scharen sprak, zie, zijn
moeder en broeders stonden buiten en trachten Hem te spreken te krijgen. En iemand zeide tot Hem:
Zie uw moeder en broeders staan buiten en trachten U te spreken te krijgen. Maar Hij antwoordde de
boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En Hij strekte zijn hand uit
over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders. Want al wie doet de wil van mijns

Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder”.

Wat wil Jezus nu hiermee zeggen? Israél, dat was dus ook Zijn moeder, Zijn broeders en zusters,
waren Zijn verwanten naar het vlees. Dat loochent Jezus niet. Maar waar Israél Hem nu verworpen
heeft, gaat de Heer nu iets nieuws openbaren, Hij strekt Zijn hand uit over Zijn discipelen en Hij zegt:
"Zie daar, Mijn broeder en moeder. Want al wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is, die is

mijn broeder, zuster en moeder”.

Jezus gaat nu iets heel nieuws verkondigen, wat verborgen was gebleven. Er komt nu een nieuwe

verwantschap met Jezus. Die verwantschap is niet naar het vlees, maar verwantschap door het geloof

naar de Geest en dat is wonderbaar.

Hij strekt zijn hand uit over Zijn discipelen en geeft daarmee te kennen; nu ga Ik een nieuwe verwant-
schap vormen, een Goddelijke familie, uit de Heilige Geest, in Hem wedergeboren, door het geloof. Hij
verwerpt daarbij niet de verwanten naar het vlees, Israél blijft Zijn volk, naar het vlees. En eens zullen

ook zij Hem aanvaarden, als hun Messias.

Hij gaat eerst een geestelijke verwantschap vormen, uit de Joden, maar vooral uit de heidenen, die
wederom geboren worden, in Zijn kruisdood en opstanding, door de Heilige Geest. Die gaan zijn

Lichaam vormen.

De voorrechten, die Hij aan deze nieuwe verwantschap beloofd heeft en geven zal, gaan ver boven de

voorrechten van de Joodse natie uit. De voorrechten van de Joodse natie trekt de Heer niet in, zeker



niet, nooit en te nimmer. Eens zullen zij hun land beérven, zoals God het aan Abraham heeft beloofd;
van de Nijl tot aan de Eufraat. Zij zullen Jeruzalem als aardse stad hebben, dat zal het centrum
worden en dat zal aan het hoofd van de volkerenwereld staan. Het aardse Koninkrijk blijft voor Israél,
met de Messias op de troon en zal straks onder Israél opgericht worden. De Heer ontneemt Israél zijn

voorrechten niet, zoals sommige Christelijke Gemeenten helaas verkondigen.

Dat Israél nu onder de vloek ligt en de zegeningen van Israél, nu voor de Gemeente zijn. Geenszins!
Zelfs niet één zegen komt de Gemeente toe, die voor Israél bestemd is. Wat God aan Israél heeft

gegeven, blijft gegeven. God is geen leugenaar en bij Hem is geen verandering van woord.

Maar God geeft veel heerlijker voorrechten, veel heerlijker zegeningen aan de Gemeente. Zijn
Geestelijke Verwantschap! Zegeningen en voorrechten, die ver boven de voorrechten en zegeningen
van Israél uitgaan. Zoals, Paulus dat alleen uitdrukt: "Hoe wij als Gemeente gezegend zijn, met alle

zegeningen uit de hemelse gewesten, in Jezus Christus”.

Wij beérven geen aards Koninkrijk, dat zal Israél krijgen. Maar wij beérven alles! Erfgenamen en mede
erfgenaam van Jezus. Wij willen God danken voor Zijn wonderbaar plan met Israél, maar ook met de

Gemeente.

Wij staan nu, in onze tijd, vlak voor het nieuwe grote keerpunt, in Gods plan met Israél en de
Gemeente. We zullen nu de Goddelijke verborgenheden hierover verder gaan zien vanuit de Schrift,
In Matthels 13 zien wij, dat de Heer tijdelijk Israél verliet en dat zij zolang nationaal begraven werden,
onder de volken en zolang geestelijk dood zouden zijn, totdat het nieuwe grote keerpunt bereikt zal
zijn, als de Nieuw Testamentische Gemeente, het lichaam van Jezus, voltallig zal zijn en van de aarde
zal worden weggenomen. Dan is de tijd daar, dat de Heer, weer terug gaat komen om het aardse

Koninkrijk op te richten.

We lezen Rom. 11:25 "Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten
van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israél gekomen, totdat de volheid der

heidenen binnengaat”.

De Heer spreekt daar ook van in Matteus 13:11-12. Daar vragen Zijn discipelen, waarom spreekt Gij
tot het Joodse volk in gelijkenissen? Dan is het antwoord in vers 11: "Omdat het u gegeven is de
geheime-nissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven”. Dat is de

verblinding of verharding over Israél.

Nu gaat de Heer verder zeggen: "Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvioedig

hebben” en dat geldt nu voor de Gemeente, die de Heer nu roept. Hij is immers als de goede Herder,
Die Zijn leven geeft voor Zijn schapen, die niet alleen uit Israél komen, maar ook uit alle volkeren,

opdat zij leven hebben en overvioed.

In Matthels 13:13b staat verder: "maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden”,

en dat is voor Israél. Merkwaardig Woord, maar wat een duidelijke uitspraak. De Heer zegt: “die niet
heeft, ook wat hij heeft enz.”, wat had Israél? Israél was het volk van de verbonden: het verbond van
Abraham, het verbond van de Sinai. Het had de beloften; het had de eredienst, de tempel, de profeten

en bovenal uit hun midden, de Messias! Maar ze hadden dit alles uitwendig.



Daarom zegt de Heer: "wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden”, ook dat uiterlijke
wordt hem ontnomen. Dat is in vervulling gegaan, gelijk de Heer duidelijk verklaard in Mattels 23;
want Hij is immers gekomen tot de Zijnen, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Ze hebben

Hem niet gewild.

In Mattels 23:37 staat: "Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden
zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar
vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie uw huis wordt aan u overgelaten”. Een andere vertaling
zegt: “uw huis wordt u woest gelaten”, d.w.z. ze worden uit hun land gedeporteerd, de stad Jeruzalem
en de tempel worden verwoest, alles wordt hun ontnomen, en daarmee ging reeds een profetie in

vervulling.

Deze profetie heeft God zo bijzonder al laten neerschrijven door de profeet Hosea, waar staat Hos. 3:
4-5 "Want vele dagen zullen de Israélieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst”, zonder offeer
en zonder gewijde steen, zonde efod of terafim, ze hebben Hem niet gewild, Hij is teruggekeerd naar
de Vader en Hij heeft gezegd: "Gij zult Mij niet meer zien, totdat gij, o Israél, gaat roepen:” gezegend ,

Hij die komt in de Naam des Heren”.

Vele dagen en dat is al meer dan 2000 jaar, zullen de Israélieten blijven zitten zonder koning en
zonder vorst, d.w.z. priestervorsten, ze hebben geen Hogepriester, ze hebben zelfs geen priesters
meer. Ze hebben wel rabbijnen, maar geen priesters. Als vandaag de Tempel weer gebouwd zou zijn,
zouden ze geen priesters hebben, want ze weten niet hoe ze moeten offeren, want dat moet
nauwkeurig naar de wet gedaan worden, dat moet geleerd worden. “Zonder vorst, zonder offer” zegt

Hosea verder: “zonder gewijde steen”.

In de tweede Tempel (de Tempel die verwoest is geworden door de Romeinen, in het jaar 70 N. Chr.
nadat Jezus was uitgeworpen) hadden ze in het Heilige der Heiligen geen Ark des Verbonds; die was

alleen in de Tabernakel en in de eerste Tempel van Salomo.

De tweede Tempel, door Zerubabel gebouwd en door Herodes verfraaid, had in het Heilige der
Heiligen een opgerichte steen en daar werd het bloed der verzoening op de Grote Verzoendag op
gesprengd, want ze hadden geen Ark; “zonder offer, zonder efod of terafim”, dat duidt dus op de
priesterdienst en de Godsopenbaring. Zo zien we, hoe het Woord van de Heer al in vervulling is

gegaan: "die niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden”.

Daarom zegt Hij in Mattels 13:13 “Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, opdat zij ziende niet
zien, en horende niet horen of begrijpen”. Dat is voor Israél, maar voor de Gemeente die God roept,
door de Heilige Geest en door de prediking van het Evangelie, geldt vers 16-17: "Maar uw ogen zijn
zalig, omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen
hebben begeerd te zien wat gij ziet, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij

hebben het niet gehoord”.

Dan gaan we nu op de eerste verborgenheid uit Romeinen 11:25, nader in. Paulus heeft dit zo
bijzonder geopenbaard gekregen, evenals alle andere verborgenheden, geheimenissen Gods, n.l. wat

staat in Rom. 11:25 "Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten



van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israél gekomen, totdat de volheid der

heidenen binnengaat”. Er moet een volheid van heidenen komen.

Een gedeeltelijke verharding is over Israél gekomen. Zo zien we, hoe Israél als volk, nooit en te nim-

mer nu tot bekering komt, ze hebben een deksel, een blinddoek over hun aangezicht en hart en ze
kunnen onmogelijk zien, dat Jezus hun Messias is. Paulus zegt: “een gedeeltelijke verharding is over
Israél gekomen”, niet allemaal zijn verblind, want Paulus was immers zelf een Jood en de apostelen
waren allemaal Joden en de eerste Gemeente was uit Joden geroepen en nu nog worden er Joden

aan de Gemeente toegevoegd, gelukkig.

Want God roept de Gemeente, de ecclesia, niet alleen uit de heidenen, maar ook uit de Joden en voor
hen geldt wat in 2 Corinthe geschreven staat 2 Cor. 3:14 "Maar hun gedachten (van het volk Israél)
werden verhard. Want tot heden toe blijfft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude
verbond (dat is de bedekking over de voorlezing van het Oude Testament) zonder weggenomen te

worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt”.

Ja, tot heden toe (ook vandaag), ligt, telkens als Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun

hart, maar telkens wanneer iemand zich tot Jezus bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

Als volk komen ze nu niet tot bekering, dat gebeurt straks, dan zal de wereld het grote wonder zien,
dat heel het volk Israél, zich op één dag bekeert, wanneer Jezus wederkomt en ze zullen zien in Wie
ze gestoken hebben. Dan zal Israél als volk zich bekeren, maar een enkeling, die God er nu tussen uit
roept, die behoort tot de ecclesia, tot de Gemeente en houd op om Jood te zijn maar is een deel van
het Lichaam van Jezus. Lees 2 Cor. 3:16 “maar telkens, wanneer iemand zich tot de Here bekeert
heeft, wordt de bedekking weggenomen”. Van die Jood wordt de bedekking weggenomen, dan ziet hij

ineens, dat Jezus zijn Messias is.

Ik heb u al verschillende voorbeelden daarvan gegeven, hoe ook in het land Israél, zelfs bij sommige
opperrabbijnen, de bedekking wordt weggenomen en dat ze dan vurige belijders van Jezus worden,
op hetzelfde ogenblik. Maar de tijd is nog niet daar, dat het gehele volk tot bekering komt, omdat de

Gemeente nog niet voltallig is, omdat de Gemeente, als Heilsorgaan, nog hier op aarde is.

Dat houdt verband daarmee, laten we dat verder nog eens gaan zien. Er is in deze tijd niet alleen een
verharding over Israél, een verblinding, maar wat heeft Jezus nog meer gezegd, wat er met dat volk
Israél zou gebeuren, in deze tussentijd, tussen Jezus Hemelvaart en Zijn wederkomst. Daar spreekt
de Heer van in Lucas 21:23, daar spreekt Hij over Israél: “Wee de zwangeren en de zogenden in die
dagen. Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk (Israél), en ze zullen vallen

door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen’.

Niet alleen is Israél verblind, maar Israél zal weggevoerd worden uit hun land onder alle heidenen, dus
over de ganse wereld. Zo zien we nu het wonder, n.l. die grote omkeer; dat God dat volk uit zijn land
verstoot en dan inbrengt onder alle volkeren der wereld en tegelijk gaat Gods Geest ook mee onder

alle volken, om een nieuw volk aan te werven.

Dat staat in verband met elkaar. Door de inbreng van Zijn oude volk onder de volkeren, haalt God

daarvoor in de plaats, een ander volk uit de heidenen en een enkeling uit de Joden, om het Lichaam



van Jezus te vormen, de Gemeente! Zo staat het in Hand. 15:12-14, door de apostelen verkondigd te
Jeruzalem. "En de gehele vergadering werd stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al
tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat dezen uitgesproken
waren, nam Jacobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort mij! Simon heeft uiteengezet, hoe

God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen”.

Hij brengt Zijn oude volk in onder de volkeren over de gehele aarde en zij moeten a.h.w. meewerken
om daar een nieuw volk uit te roepen. Ziet u het verband? De Gemeente van Jezus, de ecclesia, zij

zijn de uitgeroepenen.

In Hand. 15:15-16 staat verder: "En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk
geschreven staat: Daarna zal |k wederkeren”. Welnu, hoe laat is het nu op Gods klok? God heeft
Israél onder de volkeren verstrooid, vele eeuwen lang, maar thans is God bezig de Joden langzaam
weer terug te voeren naar hun land, en dat is voor ons het vaste teken, dat de periode voor de

Gemeente ten einde gaat lopen. En reeds gaan vele zendingsdeuren dicht.

Nu ga ik u wijzen op een merkwaardige profetie van de apostel Paulus. In Rom. 10:18 heeft hij het
over de verkondiging van dat Evangelie, vers 17-18: "Zo is dan het geloof uit het horen en het horen
door het woord van Christus. Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de

ganse aarde is hun geluid uitgegaan, en tot de einden der wereld hun woorden”.

Dat is merkwaardig, dat Paulus hier al schrijven moet, dat het Evangelie van redding en behoudenis,
het Evangelie van Jezus kruisdood en opstanding over de ganse aarde is uitgegaan. Maar Paulus, dat
was toch niet zo in jouw dagen? Neen, Paulus is hier een profeet, m.a.w. al zien wij het nog niet, als

God het zo zegt, dan is het reeds een feit.

God zorgt ervoor dat dit Woord ook vervuld wordt, dat is altijd zo. God spreekt over toekomende
dingen, alsof ze al gebeurd zijn. Denkt u maar aan de profetie door Jesaja: "Een kind is ons geboren”.
Jesaja, je vergist je, dat duurt nog 700 jaar, een Kind zal ons geboren worden. Neen! God zegt: "een

Kind is ons geboren” en die 700 jaar, geldt voor God niet, Hij overziet de eeuwen.

“Een Zoon is ons gegeven”. Wacht even Jesaja, dat duurt nog 30 jaar daarna, dat kruis. Neen! Voor
God is dat al een feit. “En Zijn heerschappij is op Zijn schouders”, dat duurt nog eens meer dan 2000
jaar, ja, maar voor God is het een feit. “een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en Zijn

heerschappij rust op Zijn schouders”.

Want wat God spreekt, dat staat er en zo spreekt Hij hier, door de profeet en apostel Paulus: "Over de
ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot het einde der wereld hun woorden”. Jezus gaf de opdracht
aan de apostelen en door de apostelen aan de Gemeente, om uit te gaan tot aan het uiterste der
aarde, om dat Evangelie te verkondigen en de mens faalt op velerlei wijze en de Gemeente heeft door

de eeuwen heen geslabakt. Toch moet het geschieden en nu ziet u, hoe God zorgt dat het toch
gebeurt.
Want deze profetie, die Paulus hier uitspreekt, is een Woord uit de 19° Psalm en daar vinden we een

wonderbaar geheimenis. Ps. 19:2-5 "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het

werk van zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan



de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun

prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld”.

Hier wordt ons verteld dat het uitspansel, het werk Zijner handen verkondigt. Het uitspansel, dat zijn
de hoogste luchtlagen om deze aarde en die gaan de werken van God verkondigen, een wonderlijke
sprake, want vers 4 zegt: "Het is geen sprake, het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen:
toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld”. Waar de
Gemeente in zijn geheel niet getrouw geweest is, om te zorgen, dat allen tot het uiterste der aarde het

Evangelie gehoord hebben, zorgt God ervoor op een andere wijze.

Tientallen jaren geleden riep God een man. God werkt niet in het massale. Hij was een kind van de
Heer en hij kreeg de opdracht om bijzondere radiozenders op te richten, die in alle talen der wereld,
de boodschap van Jezus redding en verlossing, zouden gaan verkondigen voor alle volken, d.m.v.
kundige radiotechniek .

De eerste die verrees was op het Andesgebergte “de stem van de Andes”, die met zijn gerichte
straaltorens heel Noord en Zuid Amerika bestrijkt. Gerichte straaltorens, die deze draaggolven
bundelen en als een zoeklicht richten op het uitspansel. Tegenwoordig zijn er in het uitspansel
satelieten die de boodschap gericht sturen naar de landen die men bereiken wil. Zo verkondigt het

uitspansel het werk Zijner handen, het grote werk van Jezus, het grote werk Gods.

De dag doet sprake toestromen aan de dag, want elk half uur of om de 40 minuten, wordt er weer in
een andere taal uitgezonden. Dat gaat heel de dag door, maar ook des nachts “de nacht predikt
kennis aan de nacht’. Marc. 13:10 zegt: ’En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt

worden”. Zo zien we hoe snel deze dingen in vervulling gaan.

Ik wil u nog een tweede geheimenis laten zien. We vinden het beschreven in de brief aan de Efeze,
Ef. 3:4-7 "Daarna kunt gij u bij het lezen een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van
Christus dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen,
zoals het nu door de Geest geopenbaard is geworden aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: (dit
geheime-nis), dat de heidenen medeérfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in
Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik dienaar geworden ben”.

Dat geheimenis van mede leden zijn, andere vertaling zegt “mede ingelijfd te zijn”, het grote geheime-
nis, dat God nu een volk roept uit Jood en heiden tot een Lichaam van Jezus, dat is de voor waar een

groot geheimenis.

Hoe God dat mogelijk heeft gemaakt, vinden we in Ef. 2:14-16 "Want Hij (Jezus) is onze vrede, die de
twee, (dat is Jood en heiden) één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijand-
schap, heeft weggebroken, doordat Hij in zijn viees de wet der geboden, in inzettingen bestaande,
buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te
scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis,

waaraan Hij de vijandschap gedood heeft”.

Niet vele nieuwe mensen, maar één; en dat is het grote onderscheid tussen Israél en de Gemeente.

Israél is wel een volk, maar op een natuurlijke wijze voortgekomen, uit de vaderen Abraham, Isadk en



Jacob en de twaalf aartsvaderen. Maar in Jezus worden allen, die God daartoe roept, hoe velen dat
ook zijn uit de Joden en heidenen, in dat ene Lichaam gekruisigd. Ze sterven aan het oude leven,
worden begraven (geloofsdoop), om in dit ene Lichaam te verrijzen, dat Opstandinglichaam van

Jezus.

Zo zijn we één Lichaam, het Lichaam van Hem. Dat is een wonderbaar geheimenis Gods. Allen in
Jezus mee gekruisigd, mee gestorven, mee begraven, mee opgestaan in Zijn Lichaam en in Hem

wedergeboren, tot de ene nieuwe Mens, waarvan Hij het Hoofd is, want Hij is onze vrede.

Vers 15 "doordat Hij in zijn viees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking
gesteld heeft”. Hij heeft immers de wet voor ons volbracht, om in Zichzelf vrede makende de twee tot
één nieuwe Mens te scheppen, dat is een scheppingswerk Gods van de hoogste orde. Groter, veel
groter als het wonderwerk, dat God uit Abraham Zich een volk maakte; dat is ook een wonder werk,
maar dit gaat het ver te boven: "De twee tot een nieuwe Mens te scheppen, en de twee uit Jood en
heiden, tot één Lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de
vijandschap gedood heeft”.

In Ef. 1:22-23 staat "En Hij (God de Vader) heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem (Jezus) als
hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in

allen volmaakt”. In dat volk houdt Jood en heiden op te bestaan en worden ze die ene nieuwe Mens.

In Gal. 3:26-28 staat "Want gij zijt allen zonen (staat ook letterlijk “zonen”) van God, door het geloof, in
Christus Jezus”. Zonen van God zijn betekent, die nieuwe Mens is aan de Zoon van God gelijk. “allen
zonen van God door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u
met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van manlijk of
vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus”. Eén in Jezus, wonderbaar heilsgeheimenis en
dat wordt werkelijk zichtbaar door God uitgevoerd, door de Heilige Geest, die uitgestort werd op de
Pinksterdag.

Want in 1 Cor. 12:12-13 staat "Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van
het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot
één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één

Geest gedrenkt’.

Wonderbaar heilsgeheimenis in deze tussentijd; dat God een volk roept uit Jood en heiden, tot één
Lichaam schept, in het Lichaam van Jezus. Wij hebben deel gekregen aan Jezus, Hij is ons leven, Hij
leeft in ons. Gods Geest heeft dat bevestigd, toen wij tot geloof kwamen.

We zullen nu samen het onderscheid gaan zien tussen Israél, Gods volk van nature (het aardse
Heilsorgaan) en dat nieuwe volk, de Nieuw Testamentische Gemeente. (het Hemels Heilsorgaan)

Daar-uit kunnen we aflezen hoe laat het is op Gods klok.

Israél is een volk, bestaande uit twaalf stammen, die op een natuurlijke wijze door God verwekt zijn uit
een verstorven ouderpaar, Abraham en Sara, door de werking van de Heilige Geest. Dit volk nu heeft
God onder de heidenen verstrooid. De eenheid is verloren onder de twaalf stammen. Men weet in

Israél niet welke Jood, tot welke stam behoort. Maar dat zal straks aan het licht komen, als de Heer ze



allen gaat vergaderen in Israél. Israél is een natuurlijk volk, waaraan God Zijn beloften trouw blijft

vervullen, zoals in Romeinen 11 staat: "Gods roepingen en beloften zijn onberouwelijk”.

Israél is reeds gedurende 2000 jaar, in zijn eenheid als volk verstrooid en zo zegt het Woord van God:
het volk is ook een lichaam, begraven in de volkerenwereld. Israél ligt als volk begraven onder de

volkeren, zolang God dat nieuwe volk roept in een eenheid als Lichaam van Jezus.

Paulus schrijft in Rom. 9:24-26 "En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar
ook uit de heidenen, gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn volk, en de niet-
geliefde: geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar (tot hen) gezegd was: gij zijt mijn volk niet,

daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God”. Wat zien we nu op Gods klok?

God gaat de graven van Israél openen, zoals God het zegt naar Zijn Woord. Die verdorde Jood met
zijn kaftan, die zo'n bang wezentje was, altijd bang voor zijn leven, die in ghetto’s moest leven en
doodsbang was dat er weer een nieuwe Jodenvervolging zou uitbreken, die zwierf van land tot land,
van plaats tot plaats, en nergens rust vond, die ernstige vreesachtige Jood, die zegt, onze hoop is
vervlogen. Zij komen tot een nieuw leven, tot een nieuwe hoop, God opent graven, zij komen uit de

volkeren nu en God is bezig dat volk weer als een lichaam te herstellen.

In Ezechiél 37:11 staat "Voorts zei Hij (de levende God) tot mij (Ezechiél): Mensenkind, deze
beenderen zijn het gehele huis Israéls”. Niet van bepaalde stammen, maar van alle 12 stammen, die
gescheiden lagen en verstrooid waren. Van dat gehele huis Israéls gaat God het graf openen, en het

wordt weer samengevoegd in hun land.

Nu pas in een eerste beginstadium, want nog is de Gemeente, het Lichaam van Jezus hier, maar als

dat opgenomen is geworden, dan zult u zien, wat een beweging er gaat komen onder alle Joden op

de wereld. Wat er nu in Israél is, is nog maar een hand vol, als een teken aan de wand voor u en mij,

dat het de laatste uren zijn op Gods klok, voor de opname van de Gemeente.

In Ezech. 37:11 staat "Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israéls”. De Joden in de
volkerengraven, waarin zij nationaal begraven zijn en geestelijk dood, zeggen: onze beenderen zijn

verdord, en onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan.

Vers 12: “Daarom profeteer”, zegt God tot de profeet en dan staat er in vers 7-8: "Ik nu profeteerde
zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de
beende-ren voegden zich aaneen, zoals zij bij elkander behoorden; ik zag toe, en zie, er kwamen

spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen”.

Is niet de Zionistische beweging gekomen, als een begin van die beweging? De trek naar Israél is
bezig en gaat nog steeds voort. Straks zal werkelijk Gods Geest gaan waaien en profeteren, door
nieuwe profeten en dan komt geheel Israél in beweging. De twaalf stammen zullen straks elkaar

precies weer terugvinden. Al weet de orthodoxe Jood het niet, God zorgt ervoor.

“en de beenderen voegden zich aaneen, zoals zij bij elkander behoorden, ik zag toe, en zie; er
kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in”. Ook
vandaag nog niet; we zien een nationaal herstel van Israél, maar geestelijk zijn zij nog dood. Maar de

eerste symptomen van een geestelijk herleven beginnen zich te vertonen. God gaat de graven ten



volle openen, als eerst de Gemeente in haar eenheid als Lichaam van Jezus verenigd is met haar

Heer.

Let op de tekenen der tijden. Is het u nooit opgevallen, dat zovelen in deze huidige wereld
demonstreren, in opstand zijn en dat zij allen de hand opheffen. Dat is ook een teken. God zegt: "Ik

zal ze uitroeien, die de hand opheffen, hetzij in een vuist of in een gestrekte hand”.

Voorts zegt God ook door de profeten, dat bij het herstel, als Jezus wederkomst gaat naderen, loon
teniet gedaan zal worden en dat er grote werkloosheid zal komen. Reeds ligt de stok klaar, die God
gaat gebruiken, als men zwaar bewapend Israél zal aanvallen, waarbij Hij Israél en Europa zal

tuchtigen.

De wereld rijpt zich voor het eindgericht. “Daarom, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en

Christus zal over u lichten”. O, koopt de tijd uit, waar de dagen boos zijn !

We gaan nu verder met het grote geheimenis, waarover Paulus spreekt in Efeze. 3: 6-7 “(dit geheime-
nis), dat de heidenen medeérfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus
Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar der genadegave Gods, die mij

geschonken is naar de werking zijner kracht”.

We vinden hier eigenlijk een geheimenis in drievoud in het zesde vers.

1. Dit geheimenis, dat de heidenen allereerst medeérfgenamen zijn van Jezus;
2. medeleden of mede ingelijfd,

3, medegenoten, een andere vertaling zegt “mede bezitters van de heerlijkheid van Christus” en daar

is nog een veel grotere heerlijkheid aan verbonden. Laten we daar enkele dingen van bekijken.

Als we deel hebben gekregen aan Jezus, dan hebben we niet alleen deel gekregen aan Zijn kruisdood
en opstanding, dan hebben we ook deel gekregen aan Zijn Persoon namelijk wie Hij is?

Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping, zoals geschreven staat in Col. 1:15 "Hij (Jezus) is
het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping”. Jezus kon tegen de
Joden zeggen: "Voor Abraham was Ik”. En tot de heidense volken kan Jezus zeggen: *Voor jullie er
waren, was Ik”. En ook tot de engelen en de engelvorsten kan Jezus zeggen: "Voor jullie er waren,

was Ik’

Want Hij is met de Vader de eeuwige Zoon, zonder begin, zonder einde, van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Hij is de Eerstgeborene en daarom is Hij ook de oudste. Is dat duidelijk? En omdat Hij de

oudste is, is Hij ook erfgenaam, Erfgenaam van alles wat God heeft.

In Hebr. 1:1b-2 staat "heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld
heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft”. Hij is de Zoon. Hij is
de Eerstgeborene en Hij is ook de erfgenaam, omdat Hij de oudste is. Als wij nu deel gekregen
hebben aan Jezus, dan hebben we deel gekregen aan de Eerstgeborene, aan die Oudste, aan die

Erfgenaam. Want de Gemeente en Jezus zijn één! Hij Hoofd, de Gemeente de leden.

In allen leeft Jezus en dat betekent, dat die Gemeente ook de Gemeente is van eerstgeborenen en

dat die Gemeente ook erfgenaam is van God en mede erfgenaam van Jezus in Hem, zoals



geschreven staat in Hebreeén 12. Daar zien we het onderscheid tussen Israél en de Gemeente. Israél

krijgt ook een erfenis, maar een aardse erfenis. En dat is inderdaad geen kleinigheid, want Israél zal

straks het kostelijkste van deze aarde beérven; namelijk het land, dat God onder ede heeft beloofd
aan Abraham, Isadk en Jacob, vanaf de Eufraat tot aan de beek van Egypte, van Dan tot aan de
Perzische Golf. Inderdaad een kostelijk erfdeel, maar vergeleken met wat Jezus erft, is het slechts een

geschenkje.

Daarin zien we dat God de voorrechten, die Hij aan Israél heeft geschonken, nooit heeft weggeno-
men en ook nooit wegnemen zal; die blijven voor Israél. Maar de voorrechten, die de Heer gegeven
heeft aan Zijn Gemeente, die Hij nu roept in een geestelijk verwantschap, wedergeboren in Hem, door
het geloof in de Zoon en het ontvangen van de Geest van de Zoon, gaan ver daar boven uit. Want ons
erfdeel is Jezus Zelf. Hij is ons erfdeel en dat betekent, dat alles wat van Hem is, ook van de

Gemeente is.

Ik ga nu een paar teksten aanhalen. In Hebreeén 12 zien we Israél en de Gemeente tegenover elkaar
staan. Eerst het Joodse volk met het verbond van Abraham en de Sinai, een dubbel verbond. Zij zijn
daar “genaderd tot een tastbaar en brandend vuur”, zie Hebr. 12:18 en dan eindigt het in vers 21 "En

z6 ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving’.

Maar de Nieuw Testamentische Gemeente, die God roept, enkele uit de Joden en uit de heidenen, zie
vers 22: "maar gij zijt genaderd tot de berg Sion”. Geen aards Sion, maar die berg, waar God van
eeuwigheid tot eeuwigheid op troont. Het centrum van Zijn geweldige schepping. “Gij zijt genaderd tot
de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot de tienduizendtallen van

engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen”.

Jezus is de Eerstgeborene en omdat we deel krijgen aan Hem, omdat Hij ons leven is, worden wij
Gemeente van eerstgeborenen, zoals ons ook op andere plaatsen bevestigd wordt, b.v. Jac. 1:18

“naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin

eerstelingen te zijn onder Zijn schepselen”. Jezus de eerste, de Gemeente de eerstelingen.

Paulus brengt ook in de tweede Timotheus brief dit wonderbare geheimenis naar voren, in Tim. 1:9
“die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping (dat is die ecclesia) niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vOor
eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus”.

We mogen “eeuwige tijden”, ook vertalen met “voor de tijdperken aanbraken.”

Ik wil nu graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Voor de Pinksterdag kent de Bijbel twee groepen mensen: Joden en heidenen.

Na de Pinksterdag vinden we drie groepen mensen : Joden, heidenen en de Gemeente.
Alle drie groepen mensen zijn een scheppingswerk van God.

Willen we weten waar de mensenwereld aangevangen is, dan weten we, dat het was, toen God Adam
schiep, uit het stof der aarde en hem de geest des levens inblies, en daarna uit Adam, Eva schiep, “en

zegende hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u “. Daar is de aanvang van de mensenwereld.



In die ene mens heeft God alle volkeren, alle mensen der wereld voortgebracht, zoals het duidelijk
staat in Hand. 17:26 "Hij (God de schepper van alle dingen) heeft uit één enkele (Adam) het gehele

menselijke geslacht gemaakt om op de ganse opperviakte van de aarde te wonen”,

Willen we weten waar Israél begint, dan zien we weer een heerlijke schepping van God. God roept
€én man, Abraham en gaat dan uit een verstorven ouderpaar een nieuw aards volk scheppen, met
een bijzondere bedoeling, n.I. om hier straks op aarde Zijn Koninkrijk op te richten. (Israél als aards

Heilsorgaan)

Willen we weten, waar Israél begint het Joodse volk te worden, dan is dat bij de roeping van Abraham,
zoals Jesaja 51:1-2 dat ook bevestigt. "Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Here
zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van d put waaruit gij gegraven zijt;
aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en |k zegende

””

hem en vermeningvildigde hem”.

Maar willen we weten waar de Gemeente begint, dan kom ik tot een wonderbaar geheimenis.
Sommigen denken, op de Pinksterdag, of bij het kruis en opstanding, maar toen werd ze pas zichtbaar.
Maar als we deel gekregen hebben aan Hem, dan is het een realiteit, dat Hij mijn adamsleven heeft
weggedaan in Zijn graf. Zodat ik met Paulus moet zeggen: "k leef niet meer, ik ben met Jezus

gekruisigd, en nu leef ik niet meer, maar Jezus leeft in mij”.

Deze derde groep mensen, de Gemeente, is het hoogste, het allergrootste scheppingswerk van God.
Het lijkt voor ons, dat de Gemeente het laatst ontstond na Adam, na de schepping van lIsraél uit

Abraham. Maar in werkelijkheid was de Gemeente er voor de aanvang van alles.

Want God heeft de Gemeente al gekend van voor de grondlegging der wereld en dat is het grootste
geheimenis Gods, dat Hij in Zichzelf verborgen had gehouden, waarin zelfs engelen en engelvorsten

geen inzicht in hebben kunnen krijgen.

We zullen hier nu uitgebreider op in gaan. Wat is dit wonderlijk, dat zij, die God roept uit Jood en
heiden en die tot het geloof in Jezus komen, deel krijgen aan Jezus. Dat betekent, dat ze delen in Zijn
kruisdood. Ze sterven daar dus aan hun afkomst uit Adam, zowel Jood als de heiden, want in Jezus
bestaat geen Jood en heiden meer. Hij, die deel gekregen heeft aan Jezus, is gestorven met Jezus en
Hij stierf voor ons als de laatste Adam. Maar hij is gestorven met Jezus, om in Hem te verrijzen als de
nieuwe mens, en dan vinden we dit wonderlijke, n.l. wat dat voor ons betekent, de grote heerlijkheid

van dit scheppingswerk.

We lezen 1 Cor. 15:47-49 "De eerste mens (Adam) is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens, (de
nieuwe mens)is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, (zij hebben de
Adamsnatuur, de zondige natuur, dat verderfelijke, onvolmaakte, onvolkomene), en zoals de hemelse

is (Jezus, de Volmaakte), zijn ook de hemelsen”.

Allen die deel hebben gekregen aan Jezus, wier leven Jezus geworden is, zijn gestorven aan Adams
afkomst, in Zijn kruisdood en graf, maar hebben nu deel gekregen aan het Leven van de Zoon Gods.
"En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben (van Adam), zo zullen wij het beeld van de

Hemelse dragen”.



We zullen aan Hem gelijk worden, want God heeft ons in Hem opnieuw geboren doen worden, aan de
Zoon gelijk. In 2 Petr. 1:3-4 staat "Zjjn goddelijke kracht immers, heeft ons met alles, wat tot leven en
godsvrucht strekt, begiftigd, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en
macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt

hebben aan de goddelijke natuur’.

Dan komen we toch tot dit grote wonder: Als het mensengeslacht zijn begin heeft gehad bij Adam en
het Joodse geslacht zijn begin heeft gehad bij Abraham, dan heeft de gemeente haar begin gehad,

toen Jezus er was. En wanneer was Hij er? Voor de tijden er eeuwen was Hij er!!!

Daarom is ook Hij de Eerstgeborene, gelijk de Col. brief het ons duidelijk zegt. Col. 1:15 "Hijj (dat is
Jezus) is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene der ganse schepping”. Hij kan zeggen:
“Eer Adam was, was lk”, nog voor een engelen macht, voordat er ook nog maar iets bestond, was Hij
er. Hij is immers met de Vader van eeuwigheid tot eeuwigheid! Maar hoor nu toe, wat Gods wondere

bedoeling was met dit geheimenis, dat die Eerstgeborene niet de enige geborene zou blijven.

Voordat God de aarde en de hemel tot aanzien riep, voordat Hij de engelen en de mensen schiep,
had God in Zichzelf al voorgenomen om aan Zijn enige Geliefde, het Hoogste, wat God heeft, iets te
geven, uit Hem voortgekomen, dat voor eeuwig aan Hem gelijk zou zijn en dat al de heerlijkheid van

Hem zou openbaren en daarom ook van de Vader en dat is de Gemeente, de ecclesia.

Daarom zegt Rom. 8:29 "Want die Hij (God de Vader) tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren
bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijns Zoons, opdat Hij de Eerstgeborenen zou zijn
onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen’.

Dat is de ecclesia en daarom wordt ook deze Gemeente genoemd naar Hebreeén 12 “de gemeente
van eerstgeborenen”. Hebr. 12:22-23 "Maar gij (Nieuw Testamentische gelovigen) zijt genaderd (wij
zullen niet naderen, maar wij zijn genaderd) fot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het
hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelike en plechtige

vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen’.

En wat God verwekt in Hem heeft en tot stand gebracht heeft, de eerstgeborenen, zijn één, want Hi;
Die heiligt en zij die door Hem geheiligd worden, zijn allen uit Eén; Hij het Hoofd, de Gemeente de
leden, onscheidbaar Jezus en de Gemeente. Het zijn er niet twee, maar het is een eenheid van

Godswege.

Als Saulus de gemeente vervolgt en Jezus hem ontmoet op de weg naar Damascus, dan zegt Hij:
“Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij”? Hij zegt niet, waarom vervolgt gij Mijn Gemeente, maar “Mijj”. En dat
begreep Saulus heel goed later. De Efezen brief staat vol van deze geheimenissen. In Ef. 1:3-5 staat
"Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met (allerlei is foutief vertaald)

alle geestelijke zegen in (de hemelse gewesten is verkeerd vertaald) in het hemelmse gezegend heeft

in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig
en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd, als

zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil”.



In liefde heeft Hij, God de Vader, ons te voren ertoe bestemd als zonen van Hem, te worden aangeno-
men door Jezus.. We weten hoe Jezus de Geliefde van de Vader is, dat al de Goddelijke liefde van
het Vaderhart uitgaat naar de Zoon. God heeft in Hem, al Zijn heerlijkheid gelegd, maar wat lezen we
nu in Joh. 17:24, daar bidt Jezus: "Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt - Ik wil, dat waar Ik ben, ook
zij bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven
hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vAdr de grondlegging der wereld”. ("Vader, die Gij Mij gegeven hebt.

De Gemeente is de gegevene, Israél is de beminde.)

Voor dat er iets geschapen was, had God al Zijn liefde in de Zoon en dat is ook Zijn heerlijkheid. En
nu bidt Jezus helemaal naar de wil van Zijn Vader, als Hij zegt: "Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook zij
bij Mijn zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen”. Nu moet u zien, dat de liefde, waarmee God de

Vader, de Zoon lief heeft, dezelfde liefde is, die Hij heeft voor de Gemeente.

Zie Joh. 17:22, waar Jezus zegt: "En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven”.
Let u toch eens goed op. De heerlijkheid, die God aan Zijn Zoon gegeven heeft, voordat er nog iets
geschapen was, diezelfde heerlijkheid, heeft Jezus aan Zijn Gemeente gegeven, aan Zijn lichaam.
Dat kon ook niet anders, want dat is één! Vandaar, dat we in Hem, de Goddelijke natuur deelachtig
Zijn geworden; vandaar, dat we in Hem, nu zonen zijn geworden van de Levende God, gelijk aan

Jezus.

Dat gaat ver boven Israél uit, die alleen maar een aardse heerlijkheid kent. Leest u met mij mee verder
in Joh. 17 vanaf 22: "En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven opdat zij één
zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen,
dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt”.

Zoals God de Vader de Zoon lief heeft, precies zo lief heeft God de Vader nu ook hen, die in Jezus
zijn lief, want ze zijn van Jezus. Ze zijn dood van Zijn dood en Leven van Zijn Leven en daarom ook

eerstge-borenen. En omdat zij met Jezus eerstgeborenen zijn, zijn zij ook erfgenamen.

In Hebr. 1:1-2 staat: "Nadat God eertijds (in de voortijden) vele malen en op vele wijzen tot de vaderen

gesproken heeft in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die

Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft’.

Het is nu toch wel heel duidelijk, hoe verschillend het erfdeel is voor Israél en de Gemeente. God heeft
aan Israél heerlijke beloften gegeven en een heerlijk erfdeel beloofd, n.l. het land, dat ze eens op de
navel der aarde zullen bezitten, zoals God gezworen heeft aan Abraham, Isaak en Jacob. En zoals Hij
dat aan de stammen nog eens heeft bevestigd, hoe ze dat land eens zullen beérven, vanaf de

Eufraat, tot aan de beek van Egypte en van Dan tot aan de Perzische Golf.

lets, wat ze nog nooit hebben gehad, maar dat ze eens zullen krijgen, straks in het komende rijk. Maar
wat is deze erfenis van Israél, in vergelijking met de erfenis van de Zoon? Dan is de erfenis van Israél

slechts een geschenkje van God, want de Zoon erft alles, de ganse schepping!

Daarom gaan ook de beloften en de voorrechten, die God aan de Gemeente heeft geschonken, ver

boven de voorrechten van Israél uit.



Staat er niet geschreven in de Galaten en in de Romeinenbrief, dat wij erfgenamen zijn, als wij deel
hebben gekregen aan Jezus? Gal. 4:6-7 "En, dat gij zonen bent - God heeft de Geest van zijns Zoons
uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gijj zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij

zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God “.

We zullen nu samen lezen Gal. 4:21-31. “Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar
de wet? Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de
vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. Dat is
iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen; de ene van de berg Sinai, die slaven
baart, dat is Hagar. Het (woord) Hagar betekent de berg Sinai in Arabié. Het staat op één lijn met het
tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is
vrij; en dat is onze moeder. Want er staat geschreven; Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart,
breek uit en roep, gij die geen weeén kent; want talrijk zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die
een man heeft. En gij broeders, zijt, zoals Isaék, kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij, die naar
het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt het
Schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met

de zoon der vrije. Daarom, broeders, zijn wiuj geen kinderen ener slavin, maar van de vrije”.

Daar gaat Paulus de geestelijke zin uiteenzetten, van de beide vrouwen van Abraham en hun twee
zonen. "Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers
geschre-ven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de

slavin was naar het viees verwekt, doch die van de vrije door de belofte”,

Dit is iets dat een andere bedoeling heeft, want het zijn twee bedelingen: de ene van de berg Sinai,
die slaven baart, dit is Hagar. En komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn

kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.

Want er staat geschreven: “Verheugt u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen
weeén kent; want talrijk zijn de kinderen der eenzame, dan van haar, die een man heeft. En gij
broeders, bent, evenals Isaédk, kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt
was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt het Schriftwoord?
Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon van de slavin zal in geen geval erven met de zoon

van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van een slavin, maar van de vrije”.

U weet toch wel, dat Ismaél eerder was geboren dan Isadk. Toch zegt God: Zend die Ismaél maar
weg, hij zal niet erven met Isadk. Deed God hier onrecht? Want het is toch naar het Goddelijk recht,
dat de eerstgeborene de erfgenaam is, dat is een Goddelijke wet. Neen, want al is Isadk later geboren

dan Ismael, God kende Isadk al lang voor Ismaél verwekt was. Het werd alleen later zichtbaar.

Toen God Abraham riep uit Haran, beloofde Hij hem al die zoon uit Sara. Voor God was die zoon er
toen al, al zagen Abraham en Sara het nog niet. Want als God spreekt, dan is het er voor God; Hij

spreekt en het staat er, Hij gebiedt en het is er.

Toen God dus Abraham riep en hem die zoon, die erfgenaam beloofde uit Sara, toen was hij er al

voor God, al zou het pas 24 jaar later zichtbaar worden.



Voordat die 24 jaar om waren, werd Ismaél naar het vlees verwekt uit Hagar, maar dat is voor God
niet de eerstgeborene. Dat is nu een afbeelding. We hebben gezien, hoe Paulus zegt, in Gal. 4:8 "En
gij, broeders (dat wil zeggen zij, die tot de Gemeente van Jezus behoren, die God geroepen heeft) En

gij broeders, bent evenals Isadk, kinderen der belofte”.

Want voordat God Abraham riep en voordat God Adam schiep, had God deze zonen, deze kinderen
op het oog, die eens in de volheid van de tijd in Zijn Zoon geboren zouden worden en die samen met
die Zoon, de werkelijke Isadk zouden zijn. Want Jezus en de Gemeente zijn niet twee, maar we
hebben gelezen, dat Hij deze twee tot één nieuwe Mens heeft geschapen en de twee tot één lichaam
heeft verbonden, zoals ook Gal. 3:27 het zegt: "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met
Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of

vrouwelijk; gij allen bent immers één in Christus Jezus”,

Zoals Isaak één mens was en die Isadk een beeld was, een voortype van dat, wat God zou gaan
doen, zo is het ook met Jezus en de Gemeente. Want Isadk is zowel een voortype van Jezus, als van
Jezus met de Gemeente samen. Vandaar dat Hij zegt: “gij broeders, bent evenals Isadk, kinderen der
belofte”.

In Efeze 4 zien we, hoe Paulus die eenheid, dit geheimenis van dit wonderbare ene Lichaam., nog
eens naar voren brengt in vers 10-13: "Hij (Jezus), die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren
ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten
gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot
opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van
de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van
Christus”. Hier hebben we dus die volheid van Jezus, die volle kennis van de Zoon Gods, de

volkomen Isaak.

Nu moet u goed opletten. Waar werd Isadk geboren? In de tent van zijn moeder Sara en nu zegt het

Schriftwoord in Galaten 4 duidelijk, dat die tent van Sara, het beeld is van het hemelse Jeruzalem,
Gal. 4:26 "Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder”. Dat is een wonderbaar ding.

Wat zien wij nu?

Dit hemelse Jeruzalem, dat is onze moeder. Hoe kan dat nu? We hebben het nog nooit gezien. Ja,
toch zijn we daar geboren, in Jezus. En let nu op, als Isadk geboren wordt, dan wordt Ismaél tijdelijk
wegge-stuurd en dat is de bedeling der wet, van de Sinai. Dat is wat we nu kennen als Israél, het

Jodendom.

Toen de moederschoot van het hemelse Jeruzalem openging en God de Gemeente, die Hij ging
roepen, daaruit ging baren in Jezus, werd het Joodse volk, zolang uit zijn erfdeel verbannen onder de
volken. Toen begon het wonder van God, dat het hemelse Jeruzalem ging baren; het is duidelijk dat
Isadak wordt geboren, wordt opgevoed in Sara’s tent. Zo wordt de Gemeente geboren en opgevoed

vanuit het hemels Jeruzalem.

Daarom vinden we in Psalm 87 iets wonderbaars geprofeteerd. In Ps. 87:5-7 gaat het over dat

wonderbare Jeruzalem van boven. "Ja, van Sion wordt gezegd: leder van hen is in haar geboren, Hij,



de Allerhoog-ste, bevestigt haar. De Here telt bij het opschrijven der volken: deze is daar geboren’.

God maakt dus een scheiding, tussen de mensenkinderen.

Zij, die geboren zijn in dat hemelse Sion, dat is de Gemeente, zet Hij apart onder de volkeren. “De
Here telt bij het opschrijven der volken, deze is daar geboren; en deze is daar geboren. En zij (die

daar gebo-ren zijn) zingen bij reidans: Al mijn bronnen zijn in u*!

Ja, want het is in Sara’s tent goed hoor! Daar zorgt God voor een heerlijke opvoeding. En zolang
Isadk nog niet volwassen is, blijft Ismaél weggezonden. Gaat u het begrijpen? In onze tijd komt het

keerpunt, daar staan we voor!

Wanneer kwam Ismaél weer terug bij Abraham? Weet u het? Als Isadk zijn bruid heeft ontvangen en
die binnengebracht heeft in Sara’s tent en Abraham eerst alles geschonken had aan Isadk, de
erfgenaam. Dus eerst moest hij volwassen zijn en zijn bruid ontvangen en gebracht hebben in Sara’s

tent, het hemelse Jeruzalem.

Jezus wacht, tot het laatste lid van Zijn Lichaam is toegevoegd, die ook Zijn bruid is en dan brengt Hij
haar in Sara’s tent. Daar waar we geboren zijn, daar zullen we ook straks in eeuwigheid leven. Dat is

het hemels Jeruzalem.

Daarna geeft Hij aan Ismaél geschenken. We vinden dat in Genesis zo duidelijk geschreven. We
lezen Gen. 24:67 "Toen bracht Isadk haar (zijn bruid) in de tent van zijn moeder Sara, en hij nam
Rebekka, en zij werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief. Zo vond Isadk troost na de dood van zijn

moeder”.

Dan staat er in vers 5 van Gen. 25, wanneer Isaak zijn bruid had ontvangen. “Abraham nu gaf alles
wat hij had aan Isaak”. Alles, want Isadk was de erfgenaam en alles wat God heeft gaat over naar
deze lIsaak, Jezus en de Gemeente. We lezen verder in vers 6: “maar aan de zonen van de
bijvrouwen, die Abraham had, gaf Abraham geschenken”. Dan krijgt ook Israél zijn geschenk. Het

mooiste deel van deze aarde, zal Israél ten deel vallen, het zal straks het mooiste stuk land worden.

Maar dat kan niet opwegen, tegen wat God in heel de schepping heeft gemaakt, dan is dat naar een
geschenkje. Laten we dit ter harte nemen. Bijna is de Isadk, die tevens de bruid is, voltallig, want

Isadak en zijn bruid zijn ook één. Die twee, zullen niet twee, maar één zijn, zegt God.

We worden nu nog dagelijks gevoed, vanuit dat hemelse Jeruzalem, waaruit we in Jezus geboren zijn,
want God heeft ons in Jezus gezegend met alle zegen uit het hemelse. Spoedig zal onze Heer komen

om Zijn bruid in het hemelse Jeruzalem in te brengen en wat zal dat zijn! ! !

We zullen Hem zien gelijk Hij is en wij mogen wonen in onze Sara’s tent. Dan geeft God de erfenis

aan de Zoon en dan lees ik in dat Genesis 25 verderop, dan komt Ismaél terug.

Als we nu zien, hoe God een begin maakt met Israél; hoe Israél zijn aardse erfdeel weer voor een deel
in zijn bezit krijgt, ondanks hun verharding en verblindheid, als een teken. Hoe kort moet dan de dag

en het uur zijn, dat onze hemelse bruidegom zal verschijnen om de Zijnen thuis te halen!

Broeders en zusters ziet u niet hoe snel het donkerder wordt in deze wereld? Overal zijn opstanden en

oorlogen, de Jodenhaat neemt grootse vormen aan, ook in Nederland, in Amsterdam, het vroegere



Jeruzalem van het Westen, er heerst overal rebellie, anarchie, geweldpleging, steeds meer en heviger
aardbevingen en het merendeel van de mensen verootmoedigen zich niet. De tekenen vermenigvul-

digen zich.

Jezus zegt: "als deze dingen_beginnen te geschieden, heft uw hoofden omhoog, want uw Verlossing

genaakt” !

Maranatha , Jezus komt! Halleluja, glorie aan God!




