Onderwijzing over:

. “je moet wederom geboren worden”

alleen de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel

en het Woord van God alleen

een Gemeente (Kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert ......
.......... maar de Bijbel bepaalt
wat een Gemeente (Kerk) moet onderwijzen

Beste lezers van deze onderwijzing, ik wil beginnen met je een heel concrete vraag te stellen:

Weet je heel zeker, dat je gered bent voor de eeuwigheid?

Dus dat wanneer je hier op aarde sterft, dat je dan heel zeker weet, dat je naar de hemel zal gaan?
Deze vraag is naar aanleiding van een tv programma over de EO jongerendag 2025, waar tieners
deze vraag gesteld werd. De antwoorden van vele jongeren, gelovige jongeren wel te verstaan, waren
daar niet helemaal zeker van. Deze antwoorden van de jongeren tijdens die tv opnamen deed mij
besluiten om een onderwijzing hierover te geven, want de Bijbel is daar zeker niet vaag over. Vandaar
dus deze onderwijzing over het thema:

Weet je heel zeker, dat je gered bent voor de eeuwigheid?

Luister heel goed, ik vraag je NIET of je wel of niet zondags naar een kerk of gemeente gaat. Ik vraag
je of je zeker weet dat je gered bent voor de eeuwigheid, dus dat wanneer je hier op aarde sterft, dat
je dan naar de hemel zal gaan.

Want er staat in de Bijbel een zeer belangrijk punt, en dat is dat de Bijbel ons zegt, dat wij mensen
allemaal gered moeten worden, omdat elk mens die op aarde leeft van nature een zondaar is met als
gevolg de dood.



Adam en Eva waren toen zij geschapen werden door God geen zondaren. Laten wij maar eens lezen

in Genesis 2:16-17. “En de Heere God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,
maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u zeker sterven”. Dus Adam en Eva hadden eeuwigheidsleven, als ze zich maar
hielden aan de afspraak die God hen gegeven had. Dat deden zij echter niet en zo kwam de dood in
de wereld en werden Adam en Eva zondaren met als gevolg de dood.

Vele mensen denken nu nog steeds, dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Maar dat is niet
waar, al deze mensen die dat denken vergissen zich, laten wij het maar eens lezen in Genesis 5:3.

“Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijin gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf
hem de naam Seth”.

Wij zijn dus beelddragers van Adam, de mens beladen met de erfzonde en met als keihard bewijs, wij

gaan allemaal dood. En of je nu goed leeft of kwaad, je gaat uiteindelijk dood, wat een gevolg is van
de zonde.

En om nu los te komen van die erfzonde, wat de dood tot gevolg heeft, moet je volgens het Woord

van God, de Bijbel, OPNIEUW GEBOREN worden. En deze nieuwe geboorte is het geweldige
majestueuze reddingsplan van God waarin Hij voorzien heeft, wat betreft de redding van de mens.

Precies zoals ook Jezus, als ons grote voorbeeld, opnieuw geboren is geworden, als de nieuwe mens
voor_de nieuwe schepping. Kolossenzen 1:18 “En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de

Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou
zijn”.

In Johannes 3 staat het bekende gesprek van Jezus met Nicodemus. En laten wij Nicodemus nu eens
als voorbeeld plaatsen. En laten wij hem plaatsen in die tijd als “Jood” en in onze tijd als iemand die
zondags naar de Kerk of Gemeente gaat. En om het eenvoudig te houden, noemen wij deze persoon
dan een “gelovige”.

Nicodemus TOEN Nicodemus VANDAAG
...was een gelovige Jood ...is een gelovige
..ging altijd naar de synagoge ...gaat altijd naar de Kerk (Gemeente)
..leefde als goede Jood ...leeft als goed gelovige
..was als kind besneden ...is als kind gedoopt
..hield zich aan de wet ...houdt zich aan de leer van de Kerk (Gemeente)

Herken je jezelf in deze Nicodemus van vandaag?

Maar weet je wat Jezus tegen zo’n goed gelovige Nicodemus moet zeggen: Johannes 3:3 en in vers 5
en verder. Vers 3 “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand
niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien

Vers 5 “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en
Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan’.



Jezus zegt hier in het Woord (de Bijbel) heel duidelijk, dat je opnieuw geboren moet worden. En in
vers 7 zegt Jezus het nogmaals, voor de derde keer, zeer duidelijk “Verwonder u niet dat Ik tegen u

gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden’.

Want, wanneer je niet opnieuw geboren wordt, zegt Jezus, dan kun je het Koninkrijk Gods niet binnen
gaan, sterker nog, je ziet het niet eens.

Dan is nu natuurlijk de vraag, hoe gaat die wedergeboorte dan? Laten wij opzoeken Kolossenzen

2:11-12. “In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het
uittrekken van het lichaam van de zonden van het viees, door de besnijdenis van Christus. U bent
immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt (opnieuw geboren),
door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt”. (opnieuw geboren
doen worden)

Het is met Jezus gekruisigd zijn (1) (een hardop uitgesproken gebed); het is met Hem begraven
worden in de geloofsdoop (2) en het is in Hem, door de Heilige Geest, uit het watergraf op te staan
(geloofsdoop) als een opnieuw geborene (3). Alles wat God doet is altijd in een drievoud!

En die besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, is een hardop uit-gesproken gebed. En dit
gebed moet je oprecht en met een verbroken hart uitspreken.

Mijn vraag aan jou is nu: Wie je ook bent en wanneer je jouw leven nog nooit aan Jezus gegeven
hebt, ga dan NU op dit moment op je knieén en spreek onderstaand gebed hardop uit naar Jezus, de
Christus der Schriften.
“Jezus ik erken dat ik een zondaar ben
en dat ik al de tijd U niet gezocht heb.
Ik erken U Jezus als mijn Verlosser en als mijn Heer.
Wilt U mij in genade aannemen als Uw kind.
Jezus wilt U mij ook uit de macht van satan verlossen
en met Uw bloed mij reinigen van al mijn zonden.
Jezus wilt U mij Uw leven geven
en wilt U binnenkomen in mijn hart en leven.
Jezus, ik dank U voor Uw onuitsprekelijke genade gave
en dat ik U vanaf dit moment mag toebehoren.
Dank U Jezus, Amen”.

Deze keuze van erkenning van Jezus als jouw Heer bepaalt straks waar je in de eeuwigheid zal zijn.
En dat is een 100% zekerheid.

Nu moet alleen jouw oude lichaam nog begraven worden in de Bijbelse geloofsdood. Weet wel dat de
(kinder) de Kerkelijke doop ons vertelt van een toetreden tot het Verbond. De Bijbelse geloofsdoop
leert echter, dat het een afsluiten van is, het begraven van jouw oude lichaam in het watergraf. Een
enorme tegenstrijdige Kerkelijk (menselijke) leerstelling tegenover het Woord van God.

Wanneer je de keuze voor Jezus hebt gedaan, adviseer ik je om contact te zoeken met Christenen,
zodat je samen met anderen de Bijbel kunt onderzoeken. Het Bijbelstudie Centrum wil je altijd hierbij
helpen.

Informeer waar je je kunt laten dopen door volledige onderdompeling; jouw oude lichaam moet
volledig in het watergraf worden weggedaan. Belangrijk om te weten: je hoeft geen lid te zijn van een
Kerk of Gemeente om je te laten dopen, als Christen ben je geen lid van welke Kerk of Gemeente dan



ook, maar je behoort tot het Lichaam van Jezus. Ontstaan er problemen, betreffende je doop?
Nogmaals, wij als Bijbelstudie Centrum willen jou zeer zeker altijd helpen, ook met het dopen. Neem
dan gerust contact met ons op.

Na je doop begint je definitieve start van jouw nieuwe leven samen met Jezus. Je zal gaan groeien,
van een pasgeborene naar een volwassen Christen. De Heilige Geest, die je bij je opnieuw geboren
worden ontvangen hebt van God, zal je op deze nieuwe weg samen met Jezus van alles leren en je
onderwijzen vanuit de Bijbel.

Laten wij tot slot onze God en Vader danken, loven en prijzen voor Zijn majestueuze Verlossingsplan
in Jezus, de Christus der Schriften.

Hem alle lof, eer en aanbidding!



