Les 2: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
Israél en de Gemeente
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de “Herziene Statenvertaling”

Start:
Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

Voordat we verder gaan, herhalen nog even enkele punten uit de eerste les.

Israél is als volk geroepen door God om als Gods volk te zijn hier op aarde.
De Gemeente is ook als volk geroepen door God nadat Jezus hier op aarde geweest is, om ook
Gods volk te zijn. Deze twee groepen hebben verschillende taken, wat wij later gaan uitleggen.

Om hier namelijk een goed en duidelijk antwoord op de taken van beide groepen (organen) te
krijgen, zijn wij helemaal terug gegaan naar het begin van de Bijbel, om te zien wat daar allemaal
is gebeurd. Want daarom gebruikt God in de Bijbel straks deze twee groepen mensen. En daarom
is ook Jezus op deze wereld gekomen, geboren in Betlehem.

God maakte (schiep) de hemel en de aarde in het allereerste begin, dat hadden wij de vorige keer
gelezen in Genesis 1:1 nogmaals opzoeken en lezen: “In het begin schiep God de hemel en de
aarde”.

Wij lieten toen zien dat de tweede zin Genesis 1:2 nogmaals opzoeken en lezen: “De aarde nu was
woest en leeg, en duisternis lag over de watervioed” er niet bij hoorde, want die zin klopt niet
helemaal met de eerste zin Genesis 1:1 “In het begin schiep God de hemel en de aarde”.

Wij hebben toen een aantal Bijbelteksten opgezocht waaruit blijkt dat de aarde, toen God haar
maakte, nooit woest en leeg kan zijn geweest en ook niet dat er duisternis over de watervloed lag,
maar dat de aarde dat allemaal door een oorzaak, een gebeurtenis werd.

Wij gaan vandaag laten zien, waar die duisternis vandaan is gekomen en hoe het kwam dat de
aarde woest en leeg werd?

Toen God alles maakte, ook de aarde en de luchtlagen er omheen, maakte God ook onder andere
een zeer belangrijke engel. En God gaf aan deze zeer belangrijke engel de taak om de aarde en
de luchtlagen om de aarde te beschermen, dat wil zeggen, om er heel goed op te letten dat het
zou blijven zoals God het toen gemaakt had. Let op, er waren op deze aarde, die God toen
gemaakt had, nog geen mensen, wel waren er dieren, planten en bomen.

Deze engel die de leiding had over de aarde en de luchtlagen er omheen heette Lucifer. Dat was
een zeer belangrijke engel, hij was zoals de Bijbel hem noemt een “morgenster” (een troonengel),
en God gaf hem de opdracht om de aarde en de luchtlagen er omheen te beschermen met zijn
vleugels.

Maar op een bepaald moment kwam er in die engel Lucifer het plan op, om zichzelf nog
belangrijker te maken en zich zelfs net zo belangrijk te maken als God.

Dit verhaal staat in de Bijbel. Laten wij maar opzoeken. Eerst verteld de Bijbel ons hoe mooi en
volmaakt deze engel wel was. Ezechiél 28:12-13a. Opzoeken en lezen: “Mensenkind, hef een
klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere Heere: U toonbeeld
van de volkomenheid (van alles, van het geheel, het totale), vol wijsheid en volmaakt van
schoonheid, u was in Eden, de hof van God”. (geel)

Deze Lucifer, deze engel was dus perfect, vol van wijsheid en geweldig mooi. Er wordt vertelt hoe
mooi deze koning er uitzag, hij leek op allerlei zeer mooie edelstenen. Hij had als taak om de



aarde en de luchtlagen om de aarde te beschermen met zijn vleugels. Hij was volmaakt, God had
hem zo geschapen (gemaakt). Geweldig mooi en zeer belangrijk dus.

Maar dan nu lezen wij verder! Nu komt het! Ezechiél 28:15 Opzoeken en lezen: “volmaakt was u in
uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen (gemaakt) werd, totdat er ongerechtigheid in u
gevonden werd”. (geel)

Ezechiél 28:16b Opzoeken en lezen: “Daarom verbande (stuurde weg, letterlijk staat er in het
Hebreeuws “ontheiligde”) Ik (God) u van de berg (de Troon) van God, en deed Ik u verdwijnen,
beschermende cherub (troonengel) uit het midden van de vurige stenen”.(geel)

Omdat Lucifer tegen God in opstand kwam, werd hij de tegenstander van God, en werd hij satan.
De naam satan komt van het Hebreeuwse woord “sjaataan”, en dat betekent tegenstander of
vijand.

Laten wij het ook maar eens lezen in Jesaja 14, daar lezen wij over de opstand van deze
morgenster. Jesaja 14:12-14 Opzoeken en lezen: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster,
zoon van de dageraad! U ligt geveld (verslagen) op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!
En u zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon
verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noodzijde. Ik zal opstijgen boven de
wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste”. (groen)

Hier wordt duidelijk vertelt over de opstand van Lucifer. Maar omdat Lucifer een engel is, heeft hij
eeuwigheidsleven. Dat wil zeggen dat hij niet dood kan gaan, maar altijd zal blijven leven, net
zoals alle andere engelen die God gemaakt heeft.

Daarom werd het deel van wat God gemaakt had en waar Lucifer koning over was, door God als
straf vernietigd, helemaal kapot gemaakt en zo werd de aarde woest en leeg en werd helemaal
onder water gezet door God, zodat alles, maar dan ook alles wat op de aarde was, alle planten,

bomen en ook alle toen levende dieren daardoor dood gingen.

Dat zien wij in Genesis 1:2. Daarom vinden mensen tegenwoordig allerlei botten van dieren die wij
nu niet kennen, zoals bijvoorbeeld de mammoet en de dinosaurus.

Satan blijft in de luchtlagen en op aarde aanwezig. Dat wordt op veel plaatsen in de Bijbel verteld.
We zullen eerst de plaatsen noemen in de Bijbel waar dat onder andere staat. Het staat op de
volgende plaatsen, in Job 1:6-7, Job 2:1-2, Efeze 2:2 en Efeze 6:12. We zullen van al deze
plaatsen er slechts één gaan lezen.

Job 1:6-7 Opzoeken en lezen: “Het gebeurde op een dag, dat de zonen van God (de engelen)
kwamen om hun opwachting te maken (te verschijnen, aanwezig te zijn) bij de Heere, dat ook de
satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen satan: Waar komt u vandaan? En de satan
antwoordde de Heere en zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen
erover”. (groen)

Satan kan dus wel steeds bij God komen, hoewel hij niet meer in de hemel woont. Dan besluit God
in Zijn liefde, om de aarde en de luchtlagen er omheen te gaan herstellen, opnieuw weer goed te
maken. En dat lezen wij nu in Genesis 1 vers 3 tot en met 31.

Omdat dit een zeer lang stuk is, zullen wij steeds stukje voor stukje ervan vertellen en uitleggen.
Want heleboel mensen denken, dat dit verhaal, wat staat in Genesis 1 vers 3 tot en met 31 in de
Bijbel het scheppingsverhaal is, het verhaal hoe God alles gemaakt heeft. We zullen gaan zien dat,
wat de meeste mensen hierover vertellen, dat dit niet helemaal waar is.

Laten wij dat hele grote stuk in de Bijbel, stukje voor stukje bekijken. We starten met Genesis 1:3
Opzoeken en lezen: “En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht”. (geel) God schiep (maakte) geen
licht, hij zei dat er licht zou zijn, en het was er, precies hetzelfde zoals wij de lichtknop in een
donkere kamer indrukken om het licht in de kamer aan te doen. Het was er al, het werd nu alleen
zichtbaar.

Genesis 1:4 Opzoeken en lezen: “En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding
tussen het licht en de duisternis”. (groen) Heel goed nu even opletten. God zag dat het licht goed
was, maar van de duisternis zei God dat niet, dat was dus niet goed. Waarom? Omdat God licht is,
in Hem is totaal geen duisternis.




Genesis 1:5-7 Opzoeken en lezen: “En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. En God zei: Laat er een
gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En
God maakte dat gewelf en maakt scheiding tussen dat water dat onder het gewelf is, en het water
dat boven het gewelf is. En het was zo0”. (geel)

Ook hier schiep God niets, hij maakte alleen een scheiding tussen het water aan de hemel, de
wolken en aan het water op de aarde.

Genesis 1:8-9 Opzoeken en lezen: “En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest; de tweede dag. En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in
één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. (geel)

Ook hier werd weer niets nieuws gemaakt. Je ziet dat er nog steeds niets nieuws wordt gemaakt
op de aarde en in de luchtlagen er omheen, want God is tot nu toe alleen aan het herstellen, het
weer goed maken.

Tot zover, volgende keer gaan wij met de grote stuk verder.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe.

Amen.



