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Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Maar bij vele gelovigen staat in de weg, dat zij niet eerdst werkelijk klein willen worden en daarin niet Jezus
als voorbeeld willen volgen, hoewel Hij het Zelf in ons wilmbewerken. Want hoewel Hij hoog verheven was
in de heerlijkheid bij de Vader en deVader door Hem alles geschapen had, heeft Hij die heerlijkheid verlaten
en Zich Zelf geheel ontledigd en vernederd en zó zeer gering geworden tot een nog ongeboren vrucht in
een moederschoot toe. Dat is wat! Hij, door Wie God alles geschapen had, ja, het hele universum!

Velen die onder de prediking van het Evangelie zitten, komen nooit tot wedergeboorte, want zij willen groot
blijven in hun menselijke wijsheid, die men niet zo maar overboord wil gooien. Maar Jezus zegt in  Matteüs
11:25 “Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard”.

Ook al Zijn discipelen hebben veel moeite met die wedergeboorte gehad. Want zolang Jezus nog niet
gekruisigd was en opgestaan uit de doden, was er nog geen mens wedergeboren. Dat kon alleen in Hem
geschieden door Zijn kruisdood en opstanding. En dit is de weg om de nieuwe mens te worden, opgegroeid
naar het beeld van God.

Dat lezen wij in Efeze 4:20-25 “Maar gij (gelovigen in Jezus) geheel anders (heel anders dan de wereld, waar
koningen en heersers de meeste zijn): gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt
in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens
aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij jong wordt door de geest van uw denken,
en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is”.

Er staat immers twee haakjes: “de wil van” en dat staat in de grondtekst er niet bij. Wij mogen dus gewoon
lezen: “en de nieuwe mens aandoet, die naar God geschapen is”. Daar hebben wij weer die derde banier,
waar de Heer ons hier voor klaar wil maken. Legt dan af die oude mens met zijn praktijken, met zijn
gedragingen en zijn werkingen, dodat Jezus Zijn leven in ons kan leven. 

En dan gaat Zijn kruisdood in ons werken en dan kunnen wij die oude mens afleggen en kunnen wij de
nieuwe aandoen, zodat het wordt, zoals Paulus in Galaten 2:20 het zegt: “Ik leef niet meer, maar Christus
leeft in mij”.

En in Col. 3:9-10 zegt hij: “Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,
en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beels van Zijn Schepper”.  Daar
hebben wij het beeld van God! En dan die nieuwe mens, de Gemeente, zal God straks alles onderwerpen,
want de toekomende wereld heeft God niet aan engelen, maar aan deze nieuwe mens onderworpen.

En wat zou er nu nog aan ontbreken? Er ontbreekt nog één schakel, die wij vinden in die vierde banier, het
zinnbeeld van de vliegende arend.

De arend is de koning van de lucht, die vanuit de hogere luchtlagen met zijn verziende ogen, die
buitengewoon sterke lenzen hebben, wat op aarde is ziet en zó zijn prooi beheerst. De arend is tevens het
wonderlijke dier in de Schriften, dat de eigenschap heeft om zijn kracht en zijn jeugd te vernieuwen.

Want als een arend oud gaat worden, kan hij zijn jeugd vernieuwen door zijn oude slagpinnen en veren stuk
te slaan op de arde rots. Dan bloedt de arend over heel zijn lichaam, maar ook zijn snavel slaat hij, net als
een hamer met kracht op de rots en verbruizelt zijn eigen snavel.

Maar dan krijgt hij daarna weer nieuwe, jonge veren en slagpinnen en een nieuwe snavel en vliegt dan weer
op als een jonge arend. Zo zegt de schrift het in Psalm 103:5 “die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw
jeugd zich vernieuwt als die van een arend”.
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Daarom is ook de arend het beeld van zichzelf - vernieuwend leven, eeuwig, hemels levebn. Welnu, waar is
hij dan het zinnebeeld van? Het zinnebeeld van de hemelse heersers, zowel van de boze als van de goede.
Maar in deze banier is de arend natuurlijk het beeld van de goddelijke Heersers.

Het gaat immers om het Koningschap van God! Wij hebben immers al gezien, wanneer die tronen daar
opgesteld zullen worden, namelijk als de Gemeente van overwinnaars van de aarde weggenomen wordt en
de heiligen om de troon worden vergaderd, wat betekent, dat Jezus het konigschap gaat ontvangen en dat
zij al de heerschappijen, die er nu nog zijn, te niet gaan doen en zelf het koningschap ontvangen.

En nu staat er in Hebreeën 2:5 “Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken,
onderworpen”. 

De toekomende wereld is dus onedrworpen aan die nieuwe mens. Maar als daar staat: “niet aan engelen”,
dan beteknt dat, dat deze wereld wel onderworpen is aan engelenmachten, de toekomende wereld niet
meer. En wij weten immersd, dat na de zondeval van de mens Adam en Eva, satan de vorst van deze
wereld geworden is met zijn gevallen engelen. Deze wereld wordt niet alleen beheerst door het nageslacht
van Adam, maar hij wordt vooral beheerst door luchtvorsten, dat zijn engelen, waarvan die arend een
zinnebeeld is.

Want zoals die arend niet op de aarde leeft, maar in de hogere luchtlagen en zijn nest heeft op een
ontoegankelijke plaats, hoog in de rotsen, zo weten wij, dat ook deze aarde wordt beheerst door
luchtvorsten, die vanuit de hemelse gewesten deze wereld beheersen.

Dat wordt ons toch duidelijk gezegd in de Efeze brief 6:10-12 “Voorts, weest krachtig in de Hewre en in de
sterkte zijner macht. Doet de waperrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees (mensen), maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.

Jezus Zelf noemt de duivel tot driemaal toe “de vorst dezer wereld”. In Joh. 14:30 zegt Hij “Niet veel zal Ik
meer met u spreken, want de vorst der wereld komt en heeft aan Mij niets”.

En door de Heilige Geest nomet Paulus de duivel in 2 Cor. 4:3 en 4a “Indien dan nog ons evangelie bedekt
is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggongen de god dezer eeuw met
blindheid heeft geslagen”. Hier ziet u deze adelaar, die met zijn  gevllen engelen deze wereld beheersen.
Hoe vinden wij dt duidelijk door heel de schrift heen.

Als Daniël bidt voor de verlossing van zijn volk, want de zeventigjarige ballingschap liep naar Gods Woord
ten einde en moest Israël weer terugkomen uit de ballingschap, dan bidt hij drie weken lang. Maar pas na
21 dagen kwam de engel Gabriël tot hem en zeide, dat vanaf de eerste dag Daniël gebed gehoord werd en
hij tot hem gezonden werd, maar dast de luchtvorst van Perzië 21 dagen tegenover hem stond, zodat hij
niet passeren kon, maar dat de grote aartsengel Michaël hem te hulp kwam.

En toen ging die luchtvorst van Pezië op zijn buurt ook weer hulp halen bij zijn trawanten en kwam de
luchtvorst van Griekenland er bij, ook zo'n wereldbeheerser. Zo zien wij, dat die wereldrijken niet werkelijk
beheerst werden door aardse koningen, maar dat elk wereldrijk door een luchtvorst beheerst wordt vanuit
de hemelse gewesten.

Toen Jezus verzocht werd in de weostijn en de vorst dezer wereld tot Hem kwam, nam hij Hem mee op een
hoge berg en vanuit die hoogte laat hij Jezus de koninkrijken der wereld, zoals een adelaar vanaf zijn oogte
ook alles, wat op de aarde gebeurt kan overzien. In een tijd van een ogenblik liet satan Jezus al de
koninkrijken zien en zei: “Als Gij mij nu aanbidt, dan zal ik ze U geven, want ze zijn mij overgegeven”. En dat
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betwist Jezussatan geen ogenblik. Hij bevestigt het zelfs, want in die tijd is de wereld onderworpen aan de
engelen.

Maar te toekomende wereld is niet meer aan engelen onderworpen, maar aan de Gemeente. En daarom
dieontbrekende laatste schakel, de vliegende arend. Want de Gemeente van overwinnaars zal die
luchtvorsten onttronen en nederwerpen en onder hun voeten verpletteren. En zelf zullen zij deze heerlijke
plaats innemen, want vanuit het hemelse Jeruzalem zal de Gemeente de aarde gaan beheersen. Want het
Koninkrijk Gods is niet alleen op de aarde verstoord geworden door de zondeval van de mens, maar daar
vóór al door de zondeval van de gevallen engelen.

En dan kjomt het herstel van lee dingen, wat wij ook zienin deze banier, wat in Jezus vervuld wordt. Want
Jezus heeft niet alleen de zondaar, die oude mens, meegekruisigd in Zijn Lichaam op Golgotha en een
nieuwe mens laten verrijzen, maar Hij heeft ook deze engelvorst overwonnen door de absolute
gehoorzaamheid aan het Woord van God.

Maar eerst moest Hij verhoogd worden op het kruis en daaruit uitermate verhoogd worden door de Vader.
Daarom spreekt Jezus van Zijn dood, zoals de tarwekorrel eerst moet sterven. En als Hij Zijn Vader gaat
aanroepen, dan komt er een stem, uit de hemel, die de Zoon verheerlijkt.

Tot zover, volgende week het laatste deel. 

De Here Zegene u, Amen.


