Bijbelstudie Centrum - een serie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus

en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.
Deel 15-17

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.



Bijbelstudie Centrum - een serie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus

en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.
Deel 15-17

David was een type van Jezus, zowel in zijn koningsroeping als in zijn dienstknechtgestalte. Maar één van
de xionen van Jacob, Jezef, was ook een type van Jezus, maar allereerst in de dienstknechtgesgtalte, want
verworpen door zijn broers was hij eigenlijk ter door gebracht, maar ook door de heidenen verworpen. Maar
dan gaat God ook Jozef een bijzondere zegen geven, die God bijzonder aan Zijn nakomelingen verbindt.

En dat is een onderwijzing voor ons, want de ware Jozef, Jezus, werd door Zijn broeders, het Joodse volk,
verworpen en door de heidenen gekruisigd. De nakomelingen van de natuurlijke Jozef gaat God een zegen
geven. Maar daar Jozef een type is van Jezus, daar zal God ook de nakomelingen van Jezus een
bijzondere zegen geven.

En deze nakomelingen zij alle ware gelovigen, die wedergeboren zijn door Zijn kruisdood en opostanding,
de Gemeente. In Deutr. 33:17 lezen wij “De eersteling zijner runderen is zijn trots”. En zo is de trots van god
de Vader de Eersteling, Zijn Goddelijke Zoon Jezus, die Zichzelf heeft willen ontledigen en de dienstknecht
gestalte heeft aangenomen en gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises.

Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd, deze Eersteling Zijner runderen (Gemeente der eerstelingen)
en Hij heeft horens als van een woudos. En deze profetie wordt vervuld, als Openbaring 4 in werking gaat
treden. Want met deze horens gaat Hij de volkeren stoten, alle einden der aarde (vers 17). Al gaat de leeuw
vrraan, het rund is sterker, zo belangrijk.

In Openbaring 5 wordt Jezus gezien la het Lam, als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Ziet u de woubos met
7 horens! En als het Lam in Openbaring 6 het tweede zegel verbreekt, dan gaat deze tweede schare van
overwinnaars onder de tweede banier uit om met een donderstem op te treden. En dan wordt de valse
vrede, die het mensdom opgebouwd heeft, ondersteboven geploegd. Daarna gaat de profetie in vervulling,
die God beloofde aan de nakomelingen van Jozef, maar betrekking heeft op de nakomelingen van de ware
Jozef. Vers 17 zegt ons ook, wie die horens bij de letterlijke Joden zijn: de nakomelingen van Efraim en van
Manasse, die vergaderd worden onder de 2e banier in het Oude Testament.

Ook in de Gemeente komt die wonderlijke profetie tot vervulling. Niet alleen voor de nabije toekomst is dat
van geweldige betekenis, maar God gaat door met deze groep van gelovigen, die onder de banier van de os
staan en zich geheel met hu geestesgaven en krachten ten dienste stellen van hun Bezitter — dab is het de
verheerlijkte Gemeente — om de aarde te bewerken, te ploegen en te dorsen.

Want dan wordt alles omgeploegd, wat hier van de mens is geweest, die 6000 jaar in zonden leefde. En dan
kom het nieuwe! Als er gezaaid moet worden, dan moet eerst het oude land omgeploegd worden en daarom
gaan alle koninkrijken en al de stelsels van deze wereld er aan, worden letterlijk omgeploegd, opdat het
zaad van het Koninkrijk op kan komen, de nieuwe bedeling, het nieuwe tijdperk. Hoe groot en wij is God en
hoe machtig zijn Zijn werken en hoe hoog zijn Zijn gedachten, die geen mesn kan vatten!

In Spreuken 14:4 lezen wij “Als er geen runderen zijn, blijft de kribbe leeg, maar door de kracht van de
ploegos is er een rijke opbrengst”. Als er geen runderen, dat wil zeggen als er niet zulke dienstknechten van
God, die zich geheel ten dienste van God stellen, dan blijft de kribbe leeg en komt er geen oogst. Toen God
z0', gezegende dienstknecht had in Paulus en zijn mede dienstknechten, kwam er in korte tijd een rijke
oogst binnen uit de heidenen. En steeds als God zulke dienstknechten vindt, dan blijft de kribbe niet leeg. In
de kribbe komt het voer.

Maar vele hebben geestelijke honger, omdat zij in hun kribbe stenen vinden in plaats van brood, doordat er
geen runderen zijn! Het ware voedsel is het Woord van God als een spijze ter rechter tijd. Jezus zegt over
de getrouwe en ware dienst knecht, dat die de spijze brengt te juister tijd. Maar dan moet de ploeg er ook in;
namelijk in al die godsdienstige stelsels, die de mensen hebben uitgedacht, met al die godsdienstige
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vormen. Daar moet de ploeg in en dan kan God de zegen geven. Steeds waar God zulke ploegende ossen
kan vinden, bleef de kribbe niet leeg en kwam er een rijke oogst!

Wij zijn nu gekomen tot de betekenis van de derde banier, zoals wij dt vinden in Openbaring 4:7b “en het
derde levende wezen (dier) had een gelaat als van een mens”. Wij willen ons nu verdiepen in wat de Schrift
zegt over banier, waaronder de Gemeente der eerstgeborenen zullen vergaderen rondom de Troon van
God als de Gemeente van overwinnaars.

En zoals wij het al zagen bij die voorgaande twee banieren, dat het allereerst in Jezus Zelf vervuld werd, zo
ook in dee derde banier. Wat is toch de betekenis van een mens? Dat behoren wij allen te weten. De mens
is immers geschapen naar het beeld van God, wat wij lezen in Genesis 1, hoe God zegt: “Laat Ons mensen
maken naar ons beeld, als onze gelijkenis”. De mens moet dus God openbaren in het viees.

Maar wij weten, hoe dee eerste mens Adam, ons aller voorvder, faalde, daardat hijin zonden vel en door de
zondeval viel ook het beeld Gods in de mens. En zo zijn wij geen van allen van nature meer beelddragers
van God, omdt wij uit zondige ouders voortgekomen zijn.

Maar dankt God, Die Zijn eigen Ewniggeboren Zoon zond in een vilees aan dat der zonde gelijk. Het Woord
is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wiij hebben Zijn heerlikheid aanschouwd.

In die mens Jeus, Hij die God is, maar de heerlijkheid bij de Vader had verlaten en de menselijke staat had
aangenomen. In deze Mens Jezus, zien wij weer het ware beeld van God. Zo zegt Jezus het in Joh. 14:9b
“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Als God de Vader Mens zou worden, dan zou Hij er dus
precies hetzelfde uitzien en hetzelfde doen en spreken, zoals Jezus sprak.

En daarom achrijft Paulus door de Heilige Geest in Col. 1:15 “ Hij is het beeld van de onziegtbare God, de
eerstgeborene der ganse schepping”. En Hebr. 1:3 zegt “Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk
van zijn wezen”. Hij is dus de nauwkeurige afdruk, de copie van God. Dat is wonderbaar. En daarom zien
wij, hoe Jezus ook de Vervuller is van het zinnebeeld van die derde banier.

Wat is de bestemming van deze nieuwe Mens, die God in het vlees is en de Beelddrager van God? Dat
hebben wij reeds gelezen in Hebr.2:5-8. De _toekomstige wereld, waarvan de Bijbel spreekt — want deze
wereld gaat met haast voorbij en loopt ten einde — komt te staan onder de heerschappij van deze nieuwe
Mens, zoals God het in de aanvang ook bedoeld en gewild heeft, toen Hij Adam had geschpen naar Zijn
beeld en gelijkenis. Maar waar Adam niet aan toe kwam door de zondeval, is gegeven aan Jezus als de
Zoon des mensen.

Wij hebben ook gezien, dat, als Hij het Koninkrijk straks uit de hand van de Vader ontvangt, Hij het dan ook
zal geven aan de Gemeente van overwinnaars, die Zijn Lichaam is die bij Hem vergaderd in Zijn troon.
(Openbaring 4) Daarom zien wij ook een deel van die Gemeente geschaard onder deze derde banier,
waarvoor wij als gelovigen moeten worden klaargemaakt.

En wie zijn daarvoor bekwaam? Het Woord zegt heel duidelijk: Alleen zij, die straks ook geheel de nieuwe
mens zijn, dus beelddragers van God geworden zijn. Een lied zegt: “Maak mij een beeld van U”I Hoe
worden wij een nieuwe schepping? “Zo is dan wie in Jezus is een nieuwe schepping: het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen”.

Willen wij daaraan deel krijgen, dan moeten wij in Jezus zijn, want in Hem zijn wij wedergeboren door de
Heilige Geest, die nieuwe schepping. Want allen, als wij ons ganse hart en leven volkomen aan Jezus
hebben overgegeven, zijn wij Zijn eigendom, behoren wij Hem toe en hebben deel aan zijn kruisdood,
waarin Hij de oude mens, die zondaar, aan zijn eind bracht.
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Want willen wij die nieuwe mens worden, dan moeten wij die oude mens kwijt, die wij iet uit ons zelf
kwijtraken. Maar dankt God, dat heeft Jezus voor ons volbracht. Maar dan krijgen wij ook deel aan Zijn
opstanding uit de doden. Dat is de nieuwe mens, die God door Zijn Heilige Geest opwekt en volkomen gelijk
is aan het beeld van God. Ja, in Jezus zijn wij wedergeboren door Zijn kruisdood en opstanding.

Dan hebben wij niet meer de natuur van Adam, die onder de wet der zonde staat, maar dan zijn wij
overgezet uit Adam in Jezus, de nieuwe Adam en krijgen wij deel aan Zijn natuur. Rom. 8:2 zegt ons
duidelijk: “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de we der zonde en
des doods”.

Zo dragen wij dus niet meer het beeld van die eerste Adam, maar van de laatste Adam en zo zien wij, hoe
wij weer een beelddrager van God worden. Dat kan dus alleen in Jezus, als wij in Hem blijven. Zoals Jezus
niet alleen ontvangen en geboren was uit de Heilige Geest, maar ook moest opgroeien in de kracht van de
Heilige Geest tot die volwassen Mens, die volkomen naar het Woord van God was, zo moeten ook wij na
onze wedergeboorte opgroeien in de kracht en de wijsheid van God door vervult te blijven met Zijn Heilige
Geest.

Maar heel velen blijven in de kinderschoenene steken, zij groeien niet verder en blijven onmondig. God
echter wil in Jezus ons de wasdom geven, maar de vijand, satan, is er altijd op uit om de zielen nooit tot
wedergeboorte te laten komen en als zij toch tot wedergeboorte komen, dan tracht hij ze bog onschaedlijk te
makn, opdat zij niet opgroeien tot volwassen zonen.

Daarom mest Paulus tot zijn grote droevenis zeggen in 1 Cor. 3:1-3 “En ik, broeders, kon niet tot u spreken
als tot geestelijke mensen (dat is die mens, waar de derde banier van getuigt, de mens naar het beeld van
God), maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel,
want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er
onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen”.

En hoeveel ijd en twist en tweedracht is er onder de kinderen Gods vandaag. Paulus moest immers ook
aan de Corinthiérs schrijven, dat zij alle geestgaven hadden, maar dit maakt hen niet tot geestelijke
mensen. Het gaat niet om de genadegaven, maar om de vrucht van de Heilige Geest, opdat wij veranderen
naar het beeld van God.

Paulus zegt “Besneden of onbesneden is niets, maar of gij een nieuwe mens zijt”. Want de Heer heeft ons
allesgegeven om op te groeien tot die volkomen man in Jezus, door het veelzijdige werk van de Heilige
Geest; dat begint met de zondaar te overtuigen van zonden en Jezus naar dat hart te openbaren. En dan is
hijh wedergboren en gaat de Heilige Geest Zijn werk pas goed beginnen, want Hij wil in een grotere volheid
Jezus openbaren, zodat wij opwassen tot die volle kennis van d Zoon van God.

En dit staat duidelijk in Ef. 4:12-13 “om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus, todat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de
mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus”.

En dat is het beeld van de mens, die geheel geschapen is naar het beeld van God. Vers 14 voegt er aan toe:
“Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder de invioed van allerlei wind
van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons
aan de waarheid houdende”.

Want datzelfde Woord van God, dat ons Jezus verkondigt en het zaad der wedergeboorte is, gaat ons
Jezus nog steeds verkondigen, opdat het ons verandert naar Zijn beeld. En dat wil Jezus doen door Zijn
Geest. Dat staat in Ef. 5:26 “om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad van het Woord en zo zelf
de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder viek of rimpel”.
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Daarom bidt Paulus ook in Ef. 1:15-17 “Daarom houd ook ik,gehoord hebbende van uw geloof in de here
Jezus e vn uw liefde tot de heiligen, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus
Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te

kennen”.

Tot zover, volgende week gaan wij verder.
De Here Zegene u, Amen.



