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Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.
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een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Wij willen nu de tweede banier behandelen in de volgorde, zoals de Schrift die aangeeft in Openbaring 4:7
“en het tweede (dier) levende wezen een rund gelijk”. Wij mogen het ook vertalen als een os of als een kalf.
Zagen wij reeds hoe de eerste banier van de leeuw, het symbool is van het Koningschap , in het tweede
vinden wij het symbool van de dienstknecht gestalte. Immers  de os, of rund is ook een zeer sterk dier, maar
van een heel andere orde.

De os stelt al zijn krachten en gven, die hij in zijn lichaam kan ontwikkelen, vrijwillig ter bechikkingvan zijn
eigenaar, om voor hem de aarde te bewerken, te ploegen en te dorsen en zo zichzelf geheel als offer te
geve. Dat is het grote onderscheid met de leeuw. Want de os of het rund is een jukdragend dier en dus het
beeld van de dienstknecht. 

En waar het hier om Gods zaken gaat, is het dus de dienstknecht ods. Zagen wij in het eerst symbool onder
de banier van de leeuw, hoe dat in Jezus gans vervult is, want Hij is immers de Leeuw uit Juda's stam, die
met leeuwenmoed gestreden en overwonnen heeft, zo zien wij ook in he tweede symbool, het teken van de
os of he rund, hoe het allereerst in Jezus is vervuld.

Want het is alles in Hem en door Hem en Hij is immers de ware Dienstknecht Gods, di al Zijn krachten en
gaven, die God Hem gegeven had en die Hij ter beschikking had in Zijn Lichaam, vrijwillih in de dienst van
Zijn God en Meester, die ook Zijn Vader is en ook Zijn Bezitter gesteld heeft. En God is ook Zijn  Eigenaar,
voor wie Hij de aarde, ja de ele schepping moest ploegen en dorsen en Zichzelf geheel als Offer geven,
opdat het werk van God in deze Dienstknecht hedaan en vervuld ou worden.

Hoe zegt de Schrift ons dat op zo'n mooie wijze in de Filippenzenbrief in hoofdstuk 2:5b-9 “Jezus Christus
was, die in de gestalte Gods zijnde (want Hij is God, God uit God), het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft
geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstnecht heeft aangenomen (daar hebben wij
de os, het rund en de gestalte van een dienstnecht heeft aangenomen) en aan de mensen gelijk geworden
is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd (ja, Hij die God uit God is en die de
Koning der koningen is en de Heer der heren, die heeft Zichzelf verederd) en is gehoorzaam geworden tot
de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven
alle naam geschonken”. Hier zien wij die wondere dienstknecht gestalte!

Ik wil u er op wijzwen, dat ook de vier Evangeliën het stempel dragen van de vier banieren. Het Matteüs
Evangelie staat kennelijk onder het teken van d eerste banier, de leeuw; want het Matteüs Evangelie laat
Jezus zienm de Gezlafde op de troon van David. Daarom begint Matteüs in vers 1 direct met het
geslachtregister van Jezus, de Zoon van David, Zoon van Abraham. En dan wordt direct in het
geslachtregister het koningsregister opgenomen, waaruit blijkt, dat de Rechthebbende op de troon van
David is en dat is Jezus.

Ook zien wij daaruit, hoe Zijn pleegvader Jozef rect had op die troon van David; hij was dus de
troonpretendent. Maar toen Zijn pleegvader gestorven was, ging dat recht over op de eerstgeborene van het
gezin en dat was Jezus. Daarom moest Jozef, Zijn pleegvader, sterven vóórdat Jezus openlijk optra. Dat
moest naar de schrift, opdat Jezus ook volgens deze ordening het rech kreeg op die troon! 

En het tweede hoofdstuk van Matteüs begint al direct met de wijzen uit het Oosten, die vragen (vers 2) “Waar
is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien”. De ster is het teken
van het koningschap. Het is immers de ster van David, de Davidsster.

Maar het Marcus Evangelie is een heel ander Evangelie, want het laat Jezus zien als de geringe
dienstknecht en daarom verhaalt het ook niet Zijn geboorte, want Hij is immers een slaaf, een dienstknecht
en die komt niet in aanmerking voor de vermelding van Zijn geboorte. Hoe opmerkelijk stt steeds in het
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Marcus Evangelie geschreven “terstond”. Dat spreekt van de gewillige, gehoorzame dienstknecht. Daarom
draagt het Marcus Evangelie het teken van de os of het rund.

Wij zien, hoe dat in Jezus op een wonderbare wijze is vervuld geworden, zoals alles in Hem vervuld wordt.
Maar het moet ook tot openbaring komen in Zijn Nieuwe Lichaam, de Gemeente. Ik heb u al gezegd, dat de
os al zijn gaven en zijn krachten, die hij ter berschikking heeft in zijn lichaam, gewillig wil stellen in dienst
van zijn bezitter.

Omdat de Gemeente het Lichaam van Jezus is, wil Hij haar al Zijn gaven en krachten geven als de
gehoorzame Dienstknecht. Door middel van die gelovigen, die zich als geringe dienstknechten in Jezus
dienst willen stellen, stelt Hij Zich aan God ter beschikking. En wie hier getrouw is, leert van Hem, dat hij in
Zijn dienstknechtgestalte Zich door die gelovigen kan openbaren; die gelovigen zijn het het, die straks ook
onder die banier geschaard zullen worden.

In de eesrte plaats willen wij gaan zien hoe Paulus, die zelf ook zo'n geringe, gewillige dienstknecht was
geworden om Jezus wil, zichzelf vergelijkt met een os, in 1 Cor. 9:27 “Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd
het in bedwang”. Hij tuchtigt zijn lichaam om het geheel in dienst te stellen van zijn Eigenaar, zijn Bezitter.
Paulus wist, dat hij niet van zichzelf was, maar van Jezus.

Daarom vergelijkt hij zichzelf net een os in 1 Cor. 9:9-10 “Want in de wet van Mozes staat geschreven: Gij zult
een dorsende os niet muilbanden. Bemoeit God Zich soms met de ossen? Of zegt Hij dit in elk geval om
onzentwil? Ja, om onzentwil werd het geschreven, omdat de ploeger moet ploegen in hope, en wie dorst (moet
dorsen) in de hoop zijn deel te ontvangen”. Daar hebben wij de dorsende os en de ploegende os, waar
Paulus zichzelf ook onder moet scharen.

Ook in Timoteüs vinden wij hetzelfde; want willen wij waarlijk oudsten zijn, dan moeten wij de geringsten
willen wezen. Want de oudsten zijn niet aangesteld om te heersen over de kudde, maar om een voorbeeld
voor deze te zijn om hen te dienen. Daarom is het woord “dominee” zo'n vreselijk woord, want dominee
komt van een Latijns woord, dat met domineren verbanbd houdt. Dominerende mensen kan God juist
helemaal niet gebruiken. (dominee betekent “heer” en ik heb slechts één Heer)

In Het Engels heet de predikant Ministr, wat in het Latuin dienstknecht betekent, terwijl de herder over de
kudde pastor genoemd wordt. En zij moeten dus het meest gaan dienen en de geringste plaats innemen.
Wij lezen dat in 1 Tim. 5:17-18 “ De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun,
die zich belasten met prediking en onderricht. Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet
muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard”.

Wij willen nu verder gaan zien, wat de Schrift onder verder onderwijst, hoe zulke gelovigen moeten staan en
door de Heer zich moeten laten vormen. Wij lezen nu eerst Fil. 2:1-3, waar wij de Heer zien als ge geringe
Dienstkecht van God: “Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige
bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en
barmhartigheid is, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn”.

Willen wij onder de banier van de os de grote taak gaan volbrengen, dan moet allereerst die eensgezindheid
bij ons zijn, want, een dienstknecht, die strijdt om de eerste plaats voor zich op te eisen, kan onmogelijk zulk
een dienstknecht voor God zijn. Want hij zal eerst de eensgezindheid moeten bewaren en dus ook niet een
deel van Gods erfdeel voor zich mogen opeisen als zijn kudde.

Maar hij moet weten, dat het de kudd van de Heer is. Dus daarom geen verdeeldheid brengen door er een
muurtje om te zetten of er een eigen kringetje van te maken, want an kunnen wij geen goede
dienstknechten zijn en kan God ons daar niet voor gebruiken.
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En de tekst gaat verder: “één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag;
doch in ootmoedigheid achte de één de ander uitnemender dan zichzelf”. Dat is de ware dienstknecht en dat
is Jezus. Hij wil dat leven in ons gaan leven, mits wij ons eigen leven daarvoor prijsgeven.

E n vers 4 gaat verder met: “maar ieder (lette) ook op dat van anderen”. Zullen wij hier niet eens mee
beginnen, ook in onze eigen kringen? Wat zal het dan wonderbaar gaan worden, als wij allereerst eens het
belang van die ander op het oog hebben, dan pas gaan wij dienstknechtsgestalte aannemen. En daar gaat
ods hart naar uit naar zulke dienstknechten. Want diegenen, die deze gezindheid hebben, die bij Jezus is,
die zl straks ook uitermate verhoogd worden.

En dan komt vers 5 met: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”. Ziet u, God vraagt
niet iets onmogelijks van ons. Wat als wij Jezus laten leven in ons, dan hebben wij die gezindheid door Zijn
Heilige Geest. En dan gaat die liefde Gods, die in ons hart uitgestort is (dat is al een voldongen feit, toen wij
tot overgave kwamen) werken door het geloof. 

Dat is dus niet onze eigen liefde, onze eigen gezindheid, maar de gezindheid van Jezu. En dat is een
vreugde om zó de Heer in Zijn Dienstknechtgestalte te volgen. Laat Zijn gezindheid bij u zijn!

Tot zover, volgende week gaan wij verder. 
De Here Zegene u, Amen.


