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Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Wij gaan nu naar het zesde punt. Daar zien wij, dat de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten,
samen de ware aanbidders zijn van die ene waarachtige God. Als wij Openbaring 4 opslaan, dan vinden wij
in het laatste van vers 8 “en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de
Almachtige, die was en die is en die komt”. Dat roepen de vier levende wezens.

En dan in vers 9-11: “En wanneer de dieren (de levende wezens) heerlijkheid, eer en dankzegging zullen
brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten
zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft,
en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de
heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het gescha-
pen”.

Let u op, wat er staat: “zij hebben dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig”, dat wil zeggen hun
gehele leven is er op gericht om de ware God te aanbidden en Hem alleen al de eer te brengen. Dat is niet
zo op te vatten, dat zij dat voortdurend zeggen, maar dat het hier gaat om de innerlijke instelling van hun
leven, dat alleen daarop gericht is, dat in al hun spreken en doen God verheerlijkt wordt en dat God tot Zijn
eer komt.

En wat heeft Jezus over Zijn eigen leven moeten zeggen? Dat Hij niet gekomen is voor Zijn eigen eer, maar
maar om de wil van Zijn Vader te doen en de eer van Zijn Vader in alles te zoeken. En Zijn ware Gemeente
zal datzelfde leven hebben van Hem. En zoals Jezus dat éne grote hoofddoel in Zijn leven heeft, opdat Zijn
God en Vader verheerlijkt zal worden en al de eer zal krijgen en Hij daarom ook geheel de wil des Vaders
doet.

Zo zal ook de Gemeente van overwinnaars dat doen. Jezus Zelf zegt hierover in Johannes 4:22-23a tot de
Samaritaanse vrouw: “Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de
Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in
waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders”.

Ja, dat is de Gemeente, die de Vader zoekt, de ecclesia. En daarom zien wij, dat, als straks die ware
Gemeente vergaderd wordt, zij dag noch nacht rust hebben, dat wil zeggen dat hun hele leven er op inge-
steld is, om die waarachtige God alle eer en alle heerlijkheid  en aanbidding te brengen.

En Openbaring 19:4 zegt: “En de vierentwintig oudsten en de vier dieren (vier levende wezens) wierpen zich
neder een aanbaden God, die op de troon gezeten is”. Hier zien wij ook de ware aanbidders, die de Heer
zoekt. Behoren wij daarbij?

Wat zoeken wij met ons hart en leven? Gaat het ons om de eer van God en de heerlijkheid van het Lam, dat
in alles centraal moet staan? Of zoeken wij eer voor ons zelf, voor onze leer en ons dogma van ons
kerksysteem, van onze groep of kring?

Wij gaan nu verder met het zevende punt. Hierbij moeten wij opmerken, dat niet altijd de vierentwintig
oudsten het eerst genoemd worden, maar ook wel de vier levende wezens, dus net andersom, maar in
rangorde blijven zij dezelfde. De één is niet meer of minder dan de ander. Maar zij zijn allemaal broeders en
één is hun Heer en zij hebben één God en Vader. Wel hebben zij ieder een eigen dienst en functie, maar zij
hebben één en dezelfde heerlijkheid en allen zitten in diezelfde troon.

Maar nu krijgen wij ook nog een achtste punt, dat heel belangrijk is. De vierentwintig oudsten en de vier
levende wezens worden samen het eerst vermeld en genoemd in Openbaring 4 en wel direct, nadat de
Gemeente van overwinnaars binnengegaan is. Met andere woorden, als door Jezus de Gemeente van
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overwinnaars, van de eerstelingen van de aarde opgenomen is en zij ingegaan is door die geopende deur,
dan ziet Johannes hen als vierentwintig oudsten en de vier levende wezens. Dat is heel duidelijk! Dan ziet
hij zo dus die verzamelde en vergaderde Gemeente. En dat blijft zo tot Openbaring 19:4, waar zij samen
voor het laatst genoemd worden. En dat heeft een grote betekenis!

Waarom worden zij dan niet meer genoemd na Openbaring 19:4? Wel, het volgende vers verklaart het zelf.
Want dan ziet Johannes hen als de vrouw des Lams. Dan is hun gerichtstaak in zoverre voleindigd en dan
openbaart die Gemeente zich als de vrouw van het Lam. 

Want van de “vrouw des Lams” horen wij niet eerder, maar na de opname zien wij haar eerst als die
vierentwintig oudsten en die vier levende wezens om de troon vergaderd. Maar als de lossersacte verbro-
ken is, waar zij deel aan nemen om die troon; gaan zij zich gereed maken om met hun Heer terug te keren
naar de aarde als de vrouw des Lams, die Hem volgt, waar Hij ook gaat.

Daarvan spreekt ook Openbaring 19:7b-8 “want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich
gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen
zijn de rechtvaardige daden der heiligen”.

Ziet u de wonderbare zuiverheid van het Profetische Woord, waarmee Hij ons dat tevoren laat verstaan!
Want wij weten immers, dat de vrouw des Lams, nu nog de bruid des Lams is.

In het Oude Testament wordt dat zo mooi afgeschaduwd door Ruth. Ruth is immers een heidin, een
moabitische; maar een heiding, die haar volk, haar afgoden en alles verlaat om te trekken naar het land van
Israël. Want zegt zij: “uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, en waar gij gaat, daar zal ik gaan”. 

Daar zien wij de bruidsziel! En dan weten wij, hoe het met die Ruth gaat. Zij wordt in aanraking gebracht
met de losser Boaz, opdat zij straks de vrouw zal zijn van de grote Losser van Israël, want uit deze
gemeenschap van Boaz en Ruth, de heiding, zal de komende Koning geboren worden en het Koningschap
voor Israël komen. Boaz kwam immers uit het geslacht van David.

Er kwam een ogenblik, toen de hele oogst binnen was, de gerstenoogst en de tarwenoogst, dat Ruth naar
de dorsvloer moest gaan om te liggen aan de voeten van de grote losser. Zij was op dat moment nog niet
zijn vrouw. Maar zij moest liggen aan zijn voeten, opdat de grote losser komen zou in de poort van de stad.

Nog haalt de Heer de oogst binnen, verstaan wij dat? En zolang de oogt nog iet volledig binnen is, de oogst
der eerstelingen, moet Ruth wachten als een geringe dienstmaagd achter de maaiers gaan; zij is niet in tel,
als een verachte heidin, maar die geen heidin meer is en ook geen jodin, zij is eigenlijk niets. Nu dat is de
ware Gemeente. Zij zijn een Nieuw Testamentisch volk, een volk van de hemel. Maar als de oogst binnen
is, zegt Naomi: “zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel ga”?

Ja, daar is een rust voor het volk van God! En dan moet Ruth zich baden en zalven en haar opperkleed
aandoen. Ja, Gemeente, zorg dat gij geheel gereinigd zijt door het badwater van het Woord, gezalfd met de
Heilige Geest, aangedaan met het kleed van Jezus, om Hem te ontmoeten op de dorsvloer. Verstaat u het?

En dan komt het moment, dat Boaz gaat lossen en dan wordt Ruth zijn vrouw. En zo zien wij de Gemeente
binnengaan. Die troon is tevens de dorsvloer, want dan gaat de Heer dorsen. En na het dorsen, komt de
Gemeente te voorschijn als de Vrouw des Lams, om terug te keren naar diezelfde aarde, die haar veracht
heeft, om die met Hem te bezitten en daarvoor als koningen te regeren.
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Wij hebben nu acht punten met elkaar gezien, waarin uitkomt dat de vierentwintig oudsten en de vier
levende wezen bij elkaar horen en samen die hele Gemeente zijn, die zich oplost in de vrouw des Lams.
Maar toch is er ook een onderscheid. En dat is niet, dat de één meer is dan de ander, maar dat zij
verschillende taken en functies hebben.

Zo hebben de vierentwintig oudsten een profetische taak, een onderwijzende taak. Dat vindt u duidelijk in
het boek de Openbaring. Maar de vier levende wezens hebben een handelende, werkzame en optredende
taak. Dat is het onderscheid. En dat is nu ook al. Niet iedereen is geroepen tot apostel, tot evangelist, tot
leraar, tot heder, tot profeet, maar wel hebben wij allemaal een dienst te verrichten, een opdracht te
vervullen. En wij willen dat met elkaar nog kort belichten.

Eerst de profetische leer taak van de vierentwintig oudsten. Wij vinden dit in Openbaring 5:5, waar Johan-
nes ging wenen, omdat er niemand gevonden werd om die rol te nemen; toen werd hij profetisch onder-
wezen door één uit de oudsten. “En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam
Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrl en haar zeven zegels te openen”. Dit is een
profetische onderwijzing en leertaak.

U vindt dit ook in Openbaring 7:13-15, dan ziet Johannes een schare, die hij niet herkent. Hij kent alleen
maar de Gemeente van overwinnaars en dan ziet hij nog een grote schare, die daar achter komt. En dan
wordt hem gevraagd: “Wie zijn deze”? Maar hij weet het niet.

En wat staat er van in vers 13 “En een van de oudsten antwoordde en zeide mij: Wie zijn dezen, die bekleed
zijn”? En dan vers 14b “En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking, en zij hebben
hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams”. En dan nog in vers 15 “Daarom zijn zij
voor de troon ….”.

Het wordt helemaal onderwezen, wie dat zijn en waarom zij deze heerlijkheid ontvangen. Dat is de taak van
de oudsten. U vindt het ook nog in Openbaring 11:16-18, waar de oudsten een wondere profetische leerrede
houden. “En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun
aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw
grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volken waren toornig geworden”
enzovoort. Zij gaan dan een profetische onderwijzing geven. En dat is hun opdracht.

Daarentegen treden de vier levende wezens altijd handelende op. Dat kunnen wij zien in Openbaring 4:8
“En de vier dieren (de vier levende wezens) hadden elk voorzich zes vleugels en waren rondom en van binnen
vol ogen en zij hadden dag nog nacht rust”. Hier hebt u de werkzamen, die dag en nacht rust hebben. Ik
moet denken aan de werkbijen die ook in- en uitvliegen. Zo zal het ook met hen zijn, de dag en nacht bezig
zijn om het werk van God uit te voeren, vanuit de troon.

En leest u maar in Openbaring 6:1, als het Lam het eerste zegel verbreekt. “en ik hoorde een van de vier
dieren (de vier levende wezens) zeggen met een stem als van een donderslag: Kom”! Zo gauw als het Lam
deze zegels verbreekt, weten zij, wat ze moeten doen en dan treden zij op met het bevel “Kom”! En dan
gaat er een geestelijke macht uit naar de aarde. Ook bij het tweede zegel zien wij het tweede levende
wezen met een bevel komen, want zij zijn de uitvoerders van Zijn Goddelijke macht. En zo gaat het door in
Openbaring 6.

En kijkt u nog eens even naar Openbaring 15:7. Zij zijn altijd de uitvoerders en hebben een werkzame taak.
Hier gaat het om de laatste zeven toornschalen, maar in Openbaring 6 gaat het over de eerste zeven zegels.
In Openbaring 15:7 lezen wij: “En een van de vier dieren (de vier levende wezens) gaf aan de zeven engelen
zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheid”.
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Die zeven engelen des gerichts ontvangen dus die laatste toornschalen uit de hand van de vier levende
wezens. Zo delen zij mede in het gericht, maar zijn ook uitvoerders daarvan. Dat is de Gemeente in haar
heerlijkheid, haar roeping en haar taak.

Tot zover, volgende week gaan wij verder.

De Here Zegene u,
Amen.


