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Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Een ander beeld uit het Oude Testament. Als het volk Israël zich legert in de woestijn, na de uittocht uit
Egypte, dan wil God in het midden van hen wonen en daarom moeten zij die Tabernakel maken, opdat Hij in
het Heilige der Heiligen in hun midden zou zijn, zou rusten tussen de Cherubs der heerlijkheid op de
Verzoendeksel.

En dan zien wij, hoe God daarbij verordineert, hoe Israël zich moest legeren om die Tabernakel. Allereerst
de tent van de samenkomst, waar Mozes en Aäron en al de Levieten en priesters hun dienst verrichten,
maar daar direct om heen de twaalf stammen. In Nummeri kunt u lezen, hoe die twaalf stammen zich daar
omheen moesten legeren als het volk.

Aan de Oostzijde van die Tabernakel van die troon van God, moesten de drie stammen van Juda, Issaschar
en Zebulon zich legeren, tezamen onder één vaandel, één banier, namelijk de leeuw. En hier zien wij dat
eerste levende wezen. En dat was niet één levend dier, maar dat bestond uit de stammen Juda, Issaschar
en Zebulon, dus uit vele tienduizenden, maar die tezamen gevat waren onder die éne banier van de leeuw.
 
Aan de zuidzijde van de Tabernakel moesten de drie stammen van Ruben, Simeon en Gad zich legeren.
Weer vele tienduizenden, maar samengevat onder één kenmerk, één banier, onder één vaandel, namelijk
die van het rund of de os. Dat is het tweede levende wezen.

Aan de Westzijde van de Tabernakel weer drie stammen: Efraïm, Manasse en Benjamin en die vele
tienduizenden weer onder één banier van het beeld van een mens. En tenslotte de Noordzijde, de drie
stammen Dan, Aser en Naftali, weer tienduizenden onde de banier van een vliegende arend.

Onder deze vier banieren moesten steeds die stammen Israëls zich legeren, ieder onder zijn eigen banier.
God is een God van orde! Zo moesten zij zich legeren om de Tabernakel.

Maar als God met hen optrok om naar het beloofde land te gaan, om dat in bezit te nemen, dan moesten zij
ook in deze volgorde optrekken. Eerst de banier van de leeuw, dus eerst Juda en de twee stammen, die er
bij behoren. Dan de banier van het rund of de os, maar dan volgden de Levieten met al hun gereedschap en
de Tabernakel, want die was in het midden, want God is altijd in het midden.

En de laatste twee banieren sloten daarop aan in één Goddelijke volgorde, waarin een ieder direct zijn
plaats wist. Daar was geen wanorde, want ieder had zijn eigen taak, zijn plaats en zijn roeping. Het was de
door God Zelf aangewezen volgorde. Zó legerden zij zich dus om de Tabernakel en zo trokken zij door de
woestijn om het beloofde land in bezit te nemen. Maar de Tabernakel, de troon van God, was altijd in het
midden en die vier levende wezens aan weerskanten. En zo ging God ook met hen de vijanden verslaan in
deze volgorde en zo namen zij het land in bezit.

Is het dan zo verbazingswekkend, dat, als God dat Oude Testament volk zich zo liet legeren om Zijn troon
hier op aarde om die Tabernakel en dat volk zo liet optrekken om het beloofde land in bezit te nemen en op
deze wijze onder die vier banieren hun vijanden onder hun voeten verpletterden, dat de Gemeente van
overwinnaars, die een hemels erfdeel in bezit gaan nemen, nadat de Heer hen thuis zal hebben vergaderd
rondom die troon, waarvan de Tabernakel een afschaduwing is, doet plaats nemen, omdat Hij met haar al
Zijn vijanden onder Zijn voeten zal gaan leggen.

Want dan is het ogenblik aangebroken, waarvan God gezegd heeft: “Zit aan Mijn rechterhand”; en dat is nog
altijd toekomende tijd, totdat God zijn vijanden zal zetten tot een voetbank Zijner voeten. En als God al de
vijanden van Hem en van Jezus gaat neerwerpen, dan is het niet verwonderlijk, dat Hij die Gemeente van
overwinnaars op dezelfde wijze om Zijn troon laat legeren onder de banier van de leeuw, van de os (rund),
van de mens en van de vliegende arend. Neen, het zou alleen verwonderlijk zijn, als dat niet zo was!
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Dat zien wij in Openbaring 4:7, wanneer de Gemeente daar vergaderd is om de troon. Hiermee heb ik u een
blik gegeven in het Oude testament, wat ook het Nieuwe Testament duidelijk verklaard. Als in Romeinen 8
staat, dat God de Almachtige deze Gemeente van overwinnaars geroepen heeft om het beeld van Zijn Zoon
gelijkvormig te worden, dan is het niet zo verbazingwekkend, dat deze Gemeente onder die vier banieren
gezien wordt!

Hoe wordt Jezus gezien? In Openbaring 5:5 als de leeuw van Juda's stam. Zal er dan ook niet een deel van
Zijn Lichaam als leeuwen vergaderen? Als Hij de Leeuw is, dan zal een deel van die gelovigen ook onder de
banier van die Leeuw staan.

Maar is Hij ook niet de jukdragende Rund? En is het Rund niet het beeld van het offer? Is het dan zo
vreemd dat een deel van Zijn gelovigen, van Zijn Lichaam als rund weergegeven wordt? Want in de
Gemeente komt openbaar, wie Hij is in al Zijn glorie.

Wie is de waarachtige Mens? Adam was eens een waarachtige mens, maar hij is in zonde gevallen en zo
viel het beeld van God in hem. Maar er is één Mens, die weer als het Beeld van God geschapen is en dat is
Jezus. Ja, is het dan verwonderlijk, dat in een deel van Zijn gelovigen dat Beeld teruggevonden wordt?

En wie is die vliegende Arend, die Koning van de hemel? Is dat niet Jezus? En zou dat dan niet in de Zijnen
teruggevonden worden, waar wij geroepen zij om aan Zijn beeld gelijkvormig  te worden?

En niet alleen moest het volk Israël, de twaalf stammen zich zo legeren om de troon van God, de
Tabernakel onder die vier banieren, maar ook direct om die troon moesten zich ook de Levieten legeren. En
dan moet ik u even nog er op wijzen, dat dit ook geheel in overeenstemming is, aan wat wij hier in het
Nieuwe Testament vinden met die vierentwintig oudsten. 

Want als u Numeri 3 zou naslaan, in vers 11-13 zegt de Heer, dat alle eerstgeborenen in Israël van Hem zijn.
En dan zegt Hij verder in vers 13 “Ten dage, dat Ik alle eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, heiligde Ik
Mij alle eerstgeborenen in Isaël, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom”.  

En in vers 11 staat, dat God uit de Israëlieten de Levieten neemt in plaats van alle eerstgeborenen des
Israëlieten, opdat de Levieten plaatsvervangers zouden zijn voor alle eertsgeborenen, de oudsten van
Israël. Zo is dus de stam van Levi de representant, de plaatsvervanger voor alle eerstgeborenen, de
oudsten van Israël en die moesten voor de dienst van de Heer zijn. 

En nu vinden wij in het Nieuwe Testament, dat de Gemeent ook zo zal vergaderen straks om de troon van
God en dat wij gezien worden als oudsten, de eerstgeborenen, die onder de vier banieren staan.

Ik wil u nog even wijzen op dat getal van de vierentwintig oudsten. In 1 Kronieken 24 lezen wij, hoe David
door de Heilige Geest geïnspireerd, de Levieten gaat indelen in vierentwintig dagorden. En altijd wordt één
van die geropen de dienst in de Tempel te verrichten, want die dienst moest dag en nacht doorgaan. Wij
zouden het kunnen noemen: een continu bedrijf, want natuurlijk moesten zij afgelost worden. Maar wij
begrijpen wel, dat die vierentwintig geroepen van Levieten van eerstgeborenen ook alle oudsten vertegen-
woordigen.

Als wij nu naar Openbaring gaan, dan wil ik u zeven punten geven, waaruit wij duidelijk uit de Schrift leren,
dat wij hier met de Gemeente van overwinnaars van doen hebben.

Nog even dit; die vierentwintig oudsten en die vier levende wezens zijn een éénheid. Zij worden ook altijd bij
elkaar genoemd en nemen ook dezelfde plaats van heerlijkheid in. Al worden zij wel onderscheiden, zijn zij
toch een éénheid, want zij zijn het Lichaam van Jezus.
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In Openbaring 5:8-9 lezen wij van het eerste punt. “En toen het (het Lam) de boekrol nam, wierpen de vier
dieren en de vierentwintig oudsten (zij worden altijd dus bij elkaar genoemd) zich voor het Lam neder,
hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En wij (hymeis)
zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij
zijt gelacht en Gij hebt ons (hymeis) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie”.

Deze vier levende wezens en die vierentwintig oudsten zingen samen het nieuwe lied der verlossing. Het
zijn dus samen de verlosten. En wanneer gaan zij dit nieuwe lied der verlossing zingen? Als het uur
gekomen is, dat wij werkelijk volkomen verlosten zijn. Ook nu zij wij door geloof in Jezus verlosten; maar
nog in hope, niet in aanschouwen.

Onze verlossing moet nog voleindigd worden, zoals Pauls ons dit zo duidelijk neerschijft in Romeinen 8:23
“En niet alleen zij (de schepping) maar ook wij zelf (de Gemeente), wij, die de Geest als eerste gave ontvang-
en hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap (en wat is dat?): de verlossing van ons
lichaam”.

En dit moet nog komen, want dan zijn wij pas gekomen tot het volle zoonschap. Wij zijn hier nog in hope,
maar dan gaat het in aanschouwen over. Jezus leert ons dat ook in Zijn profetische rede in Lucas 21:28
“Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing
genaakt”.

Dan wordt die verlossing pas een geheel voldongen feit, wat reeds gefundeerd ligt in het volbrachte werk
van Jezus, maar nog niet wordt aanschouwd. Wanneer deze dingen dus beginnen te gechieden en Jezus
Zijn Gemeente gaat weghalen, zegt Hij: “richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt”

Als die Gemeente van overwinnaars dus ingaat in de hemel dan is onze verlossing pas een voldongen feit
geworden en dan hebben wij het volle zoonschap. En dan kunen wij ook pas zingen dat nieuwe lied, als het
Lam die boekrol neemt. “Gij zijt geslacht, enz. …. dat kunenn wij hier nog niet zingen. Het is dat heerlijke
nieuwe lied, nadat er dan iets nieuws plaats gevonen heeft!

Er zijn nu heerlijke liederen, die dan verouderd zullen zijn. Wij zingen nu “Vol verwachting blijf ik uitzien”. Dat
is nu voor ons een nieuw lied, maar als de Heer gekomen is, dan zingen wij dat niet meer! En dan gaan wij
pas dat nieuwe lied zingen “want Gij zijt gelacht en Gij hebt ons (hymeis) voor God gekocht met uw bloed
(dat kunnen wij nu ook al zingen, maar niet wat er op volgt), en Gij hebt ons (hymeis) voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk en tot priesters, en wij (hymeis) zullen als koningen heersen op de aarde”.

Want dat is nu nog niet het geval. Nu zijn wij slechts veracht hier op aarde, verworpen en verguisd. Indien
wij met Hem lijden, zullen wij dan ook met Hem verheerlijkt worden. Daarom zegt ook Paulus in Romeinen
8:23b “maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de ver-
wachting van het zoonschap”. 

Want de Geest is immers het onderpand van de reeds verkregen verlossing, omdat wij met deze Heilige
Geest verzegeld zijn. Tot hoelang? Tot de dag der verlossing, als wij bij Hem (Jezus) zullen zijn. En dat
brengt dan ook straks de vrijmaking van de schepping. De Schrift is zo klaar en duidelijk!

U ziet, die vierentwintig oudsten en de vier levende wezens zingen dus samen dat nieuwe lied der
verlossing en niet alleen zingen zij samen dat lied der verlossing, maar zij zingen dan ook dat lied over hun
gezamenlijk erfdeel, wat zij ontvangen hebben. Openbaring 5:10 “en Gij hebt ons (hymeis) voor onze God
gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en wij (hymeis) zullen als koningen heersen op de aarde”.
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En dat is het erfdeel der kinderen Gods. En daarom zien wij duidelijk, dat deze vier levende wezens en die
vierentwintig oudsten samen de Gemeente der eerstgeborenen is.

Tot zover, volgende week gaan wij verder.

De Here Zegene u,
Amen.


