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Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléen de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Ik wil nu uitleg geven van het waarom die schare van overwinnaars, die gelovigen van het eerste uur,
gezien worden als vierentwintig oudsten en vier levende wezens (dieren), want het zijn levende wezens. En
zo zal ik het voortaan ook noemen, want het zijn geen levende dieren. Ook hier getuigt de Schrift voor
zichzelf.

Allereerst wil ik u wijzen op het gezamelijke getal, dat een symbolisch getal is, dat blijkt al direct uit wat zij
zingen, deze levende wezens en die vierentwintig oudsten in Openbaring 5:8. En in vers 9 hoort u: “Gij zijt
geslacht en Gij hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en (elke) taal en (elke) volk en (elke)
natie”. Er zijn immers veel meer dan achtentwintig volkeren en natién.

Maar de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens duiden samen op de volheid der Gemeente. Zij
zijn daarom de eerstelingen uit iedere stam, volk, taal en natie voor God en het Lam en dat zijn de kroondra-
gers en de representanten van alle volkeren. Ziet u de Goddelijke wijsheid?

Wij zien dus, hoe God de Gemeente als eerstelingen uit elke stam en volk, taal en natie heeft geroepen en
gekocht, om straks het Koningschap te kunnen gaan vervullen. En ook dat de vierentwintig oudsten en de
vier levende wezens een symbolisch getal vormen, als representante van alle volkeren.

Dat komt duidelijk in Openbaring 6:1-2 “En ik zag, toen het Lam één (beter het eerste) van de zeven zegels
opende, en ik hoorde één van de vier dieren (levende wezens) zeggen met een stem als van een donderslag:
Kom”! Dat ene levende wezen heeft dus een stem als van een donderslag, dat wil zeggen, dat het niet één
letterlijke persoon is, maar dat enen levende wezen een hele schare van personen vertegenwoordigt, die
tezamen hun stem verheffen, wat klinkt als een donderslag..

Wij hebben hier dus met een symbolisch getal te doen, wat heel begrijpelijk is. Maar het is en blijft voor ons
verborgen in God tot op de dag, die komt, uit hoevele overwinnaars die Gemeente zal bestaan. Want dat
getal is alleen bij God bekend. Maar zij weten, dat het getal der leden van het Lichaam, dat God bestemd
heeft voor Zijn Zoon Jezus, dan voltallig zal zijn.

Vierentwintig oudsten en vier levende wezens vormen samen het getal achtentwintig. Welke betekenis heeft
dat getal in de Schrift? Achtentwintig, dat is zeven maal vier. En zeven is het getal van de totaliteit, van de
volkomenheid en vier is het getal van de schepping.

En tesamen worden zij koningen over de schepping en zitten dus op tronen en dragen kronen (Openbaring
4:4). God zegt het ook in Jakobus 1:18 “Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht (de Gemeente van
ware gelovigen, die uit God geboren zijn) door het Woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn
onder de schepselen”. Vandaar dat zij gezien worden als zeven maal vier om de troon van God.

In Openbaring 4:4 wordt een deel van de Gemeente gezien als oudsten. “En rondom de troon waren vieren-
twintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten (en ik wil uw aandacht hierop vestigen),
in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden”.

Hier zien wij duidelijk het bewijs, dat dit heiligen zijn, die de opstanding hebben verkregen, want zij worden
gezien in witte klederen en dat witte kleed is het zinnebeeld in de Schrift van het verheerlijkte opstandings-
lichaam.

En nu weten wij ook uit de Schrift, dat niet één ontslapen heilige apart dat opstandingslichaam ontvangt,
maar allen, die in Jezus ontslapen zijn zullen op hetzelfde moment opstaan van tussen de doden uit in dat
verheerlijkte lichaam en daarna zullen al de nog levende heiligen bij de tweede bazuin in een punt des tijds
worden veranderd en zo zullen wij tesamen opgenomen worden, de Here tegemoet in de lucht.
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Welnu, geen heilige wordt eerder gekroond en ontvangt loon dan wanneer Jezus komt om de Zijnen van de
aarde weg te nemen. En hier zien wij dus weer duidelijk, dat wij in Openbaring 4 in het komende tijdperk
gekomen zijn en dat dan de ware gelovigen van de aarde weggenomen zijn. Want zij zijn hier bekleed met
het verheerlijkte lichaam en hebben troon en kroon ontvangen.

Waarom nu oudsten? Eigenlijk moest het ons verbazen, dat wij het vreemd vinden. Want wat heeft men van
deze oudsten al gemaakt; en ook van deze levende wezens, omdat men zich eenvoudig niet houdt aan de
Schriften.

Wat is de letterlijke betekenis van oudsten? Dat is bij ons in discrediet gekomenm, omdat men altijd aan
ouderlingen denkt, die in een kerkelijk verband door mensen gekozen worden, maar zij zijn dikwijls hele-
maal geen oudsten, maar nog onmondigen in Jezus. Wie is in mijn gezin de oudsten, de eertsgeborene? De
eerstgeborene is ook de erfgenaam naar de Bijbelse opvatting. Welnu, wie is werkelijk de Eerstgeborene?
Dat is Jezus en Hij is ook de werkelijke Oudste en daarom is Hij ook de enige, waarachtige Erfgenaam.

Kolossenzen 1:15 zegt: “Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schep-
ping”. Daar hebben wij die schepping, waarover die oudsten gaan heersen, want die worden koningen en
priesters over die schepping. Maar wat lezen wij nu in Romeine 8:29 “Want die Hij tevoren gekend heefft,
heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou
zijn onder vele broederen”. De Gemeente van overwinnaars is dus door God geroepen en bestemd tot
gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons. En daarom wordt ook die ware Gemeente van overwinnaars, de
Gemeente der eerstelingen genoemd.

Wij hebben reeds gelezen in Jakobus 1:18 “Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord
der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen”. Jezus is dus de Eerstgeborene en
omdat wij in Hem opnieuw geboren worden, zijn wij één met Hem. Want wij zijn door Zijn kruisdood en
opstanding in Hem geboren en zo zijn wij van gelijke orde geworden; Hij als Hoofd en wij als leden van Zijn
Lichaam. En daarom zijn wij dus ook oudsten voor God en ook erfgenamen.

Vandaar is het vanzelfsprekend, als die eerstelingen klaar zijn en ingebracht zijn voor God, dat zij voor God
daar zitten als oudsten. En dat zijn Zijn erfgenamen, die de erfenis in bezit komen nemen.

Wij zullen een paar teksten opslaan om te zien, hoe wij dat in de Schriuft duidelijk vermeld zien. Wij gaan
eerst naar 2 Tessalonicenzen 2:13-14 “Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here
geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en
geloof in de waarheid Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijk-
heid van onze Here Jezus Christus”.

Als wij dus dezelfde heerlijkheid van Jezus, als de Eerstgeborene verkrijgen, dan worden wij ook
eerstgeborenen en ook erfgenamen. Als God ons toch bestemd heeft om aan het beeld van Zijn Zoon
gelijkvormig te worden, dan is het toch ook vanzelfsprekend, waar hij Oudste is, dat wij als oudsten gezien
worden, want dan zijn wij aan Zijn beeld gelijkvormig geworden.

Want als de Gemeente opgenomen wordt, dan zullen wij Hem zien, gelijk Hij is en aan Hem gelijk zijn. En
daarom zien wij die Gemeente als “oudsten”. En dus niet als ouderlingen, wat een heel ander begrip is.

Ik wil er u nog even aan herinneren, dat al wat in het Oude Testament geschreven staat tot ons onderricht is
geschreven. Zo is Mozes een tyoe van Jezus, want Mozes is de middelaar van het Oude Verbond en
daarom een voortype van Hem, die komen zou als Middelaar van het Nieuwe Verbond.

En toen Mozes het hele volk moest gaan besturen, was hij eigenlijk in die tijd koniong en priester en ook
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profeet van Israél en dat kon hij alleen niet af. Toen kreeg hij eerst de raad van zijn schoonvader Jethro, om
mede oudsten aan te stellen, mannen vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die niets voor zichzelf
zochten en ook geen geschenken aannamen of op eer belust waren.

Daar kunnen ook wij wat van leren! En straks zegt God ook, hoe hij met zeventig van die oudsten voor de
deur der tent moet komen, dan zal God Zijn Geest op hun allen leggen. U ziet daar ook dus de oudsten in
de afschaduwing. Maar u ziet ook die vier levende wezens.

Laten wij eens zien, hoe Daniél dit zag. In Daniél 7:910 lezen wij over dat hemelse gezicht, dat troongericht
van Openbaring 4. Daniél 7:910 “Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen
zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuur-
vlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vioeide voor hem uit;
duizendmaal duizenden diende hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voér hem”. En dan: “De vier-
schaar zette zich neder en de boeken werden geopend”.

Daniél zag die vier levende wezens als de vierschaar, die mede de rechtspraak gaan uitoefenen. En dat is
ook naar de Schriften. En wij weten ook, dat Jezus van God de Vader verordend is om alles te richten, want
hij is de van God verordineerde Rechter en Zijn Gemeente met hem, dat is de Gemeente van overwinnaars.

Denkt u maar wat 1 Korintiérs 6:2-3a ons leert: “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En
indien dan bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekende recht-
spraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen”. Ziet u, de Gemeente der heiligen zal de wereld
oordelen en ook de engelen.

Tot zover, volgende week gaan wij verder.

De Here Zegene u,
Amen.



