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Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus

en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.
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Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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En dan komt het laatste geweldige, wat plaats vindt voor Zijn troon. Niet alleen, dat het hele wereldbestel
vernietigd wordt en het bestel van Gods gerechtigheid, het Koninkrijk van gerechtigheid en vrede komt,
maar dan zal om de troon van David het bekeerde Israél het hoofd der naties worden.

Hoor goed, het bekeerde Israél, niet het huidige Israél en dan komt het laatste, dan wordt de ganse
schepping vrijgemaak, die nu zucht. Zucht niet de hele schepping door luchtvervuiling, watervervuiling, zee-
vervuiling, alles wordt vervuild, omdat de mens het allemaal grondig bederft met al zijn wetenschap en
techniek.

En zo zucht de ganse schepping en is in barensnood en wacht, waarop? Op de openbaring van de zonen
Gods. Zij, die de meerderjarigheid hebben ontvangen en dat zijn de overwinnaars, de kroondragers, de
oudsten. Daarom ziet Johannes hen ook als oudsten zitten rondom de troon. Zijn wij daarvoor gereed?

Daarom ziet Johannes om die troon een regenboog; Het zal zijn als in de dagen van Noach. Wat een gena-
de en wat een trouw van God. Wat verzekert ons die regenboog, die God bij Noach gaf? In de dagen van
Noach heeft God een eind gemaakt aan heel het menselijke geslacht, alleen Noach met zijn gezin bleven
gespaard. Alles werd vernietigd.

En dan zegt God door middel van die boog, dat is dat verbond met Noach, en dan zegt God in Genesis 9:11-
13 “lk dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed
zal worden uitgeroeid. En dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven. Dit is het teken
van het verbond, dat ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende
geslachten: mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de
aarde” .

Maar er komt wel een ontzettend ingrijpen Gods en de door God gedoden zullen velen zijn. Onder het
eerste zegel sterft al het vierde deel van het hele mensdom. Hebt u wel eens nagedacht, hoevelen dat
zullen zijn? Volgens de bevolkingsstatistieken zullen dat meer dan een miljard mensen zijn! En deze
mensen komen allemaal om onder het eerste zegel.

En later nog eens weer een derde deel van hen, die overgebleven zijn. Wat betekent dat? Dat betekent, dat
precies de helft van de wereldbevolking omkomt. Ziet u, hoe belangrijk het is als vandaag de goddeloze
mens zich bezig houdt met overbevolking van de wereld? En buiten God om gaat ingrijpen door goddeloze
handelingen, onder meer door abortus, enzovoort en al deze wetten van God met voeten vertreden.

Wij zullen straks wat anders beleven! Als God Zelf gaat ingrijpen. Dan snijdt God het kankergezwel van alle
brutale goddelozen er direct uit. Want God is een driemaal heilige God. Nochtans geeft die regenboog rond
de troon de verzekering, dat God in die ontzettende gerichten die dan over de aarde komen, de mens de
gelegenheid geeft zich noch te bekeren.

En dat is genade van God! En dat zal allereerst plaats grijpen voor hen, die zich nu misschien wel
Christenen noemen, maar niet met Jezus leven en meer naar het viees leven en de wereld dienen in plaats
van God. En daardoor gaan zij door de Grote Verdrukking heen.

U weet zelf wel, wat een ontzettende plagen en gerichten er over de wereld gaan komen in die zeven
zegelen, die verbroken worden bij het zevende zegel, weer een zevental gerichtsbazuinen en bij de
zevende bazuin nog weer een zeventaal, de zeven torenschalen van God; driemaal zeven, dus eenen-
twintig.

Maar hoor goed toe, want die troon is er nu nog niet, want de troon, waar God nu op zit, is nog een genade
troon. Wij hebben nu nog vrije toegang tot de troon der genade, maar de troon, die straks wordt neergezet,
wordt een gerichtstroon, maar waar genade mee verbonden wordt.
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Want wat lezen wij in Openbaring 4:5 “En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit”.
Dat zijn de zinnebeelden van Goddelijk gericht naar Zijn huidige wet. Als God op de Sinai neerdaalt en aan
Mozes en door Mozes aan het volk Israél de wet gaat geven, dan ziet u, hoe de hele berg Sinai in brand
staat, in vuur en vlam, want Gods wet is Heilig, Heilig, Heilig, omdat Hij Heilig is. En die wet verteert een
ieder, die die wet overtreedt.

En als God dan op de Sinai neerdaalt en die berg helemaal in brand staat, dan lezen wij, hoe onder
bliksemstralen, stemmen en donderslagen, het hele volk Israél als uit €één mond gaat roepen tegen Mozes,
‘o, laten wij niet naderen tot de berg, want dat is levensgevaatrlijk, want dan kunnen wij niet leven”. Nee,
natuurlijk niet. De natuurlijke mens kan niet bestaan voor de Heilige wet van God.

En z6 ontzaggelijk was het schouwspel, dat zelfs een dier, als het de berg aanraakte, stierf. Dankt God, dat
wij met een drie maal Heilige God te doen hebben. En dat Hij nu zwijgt is, omdat wij in de genade leven,
omdat Jezus voor ons aan dat vloekhout gestorven is onder de wet van God, voor u en mij.

En zo vervulde Hij de eis van Gods wet, toen Gods Heilige toorn, die u en mij had moeten treffen, op Hem
kwam, het zondeloze Godslam. Maar als de overwinnaars binnen zijn, dan gaat God met de aarde, met de
volkeren handelen naar Zijn Heilige wet. Te beginnen met Israél, dat nog altijd onder die wet staat, maar
dan ook al de volkeren.

Zij zullen dan aan de lijve ondervinden, ook de regeringen dat men Gods wetten niet straffeloos kan

overtreden. Straks zal een verterend vuur uitgaan naar elke regering en elk land en volk, die “a” gezegd
hebben tegen de wereld en die Gods wet niet willen. Die tijd is er niet meer!

Daarom lezen wij in Openbaring 4, dat van die troon hetzelfde uitgaat als wat eens van de berg Sinai
uitging, toen God neerdaalde. In Exodus vindt u dat duidelijk beschreven en u vindt het ook in de Hebreeén
brief, hoofstuk 12.

Maar er is nog een onderscheid. Bij de berg Sinai was er geen regelboog; maar hier lezen wij de
wonderbare genade van God. Openbaring 4:3b “en een regenboog was rondom de troon”. Dat wil zeggen
van boven en beneden, van achteren en van voren, opzij en aan beide kanten, dat is rondom.

En wat betekent dat? Geen bliksemstraal, geen donderslag, geen stemmen, die roepen om wraak over
degenen, die Gods heilige wet overtreden, want de wet eist de dood van de zondaar. Maar geen bliksem-
stralen, geen stem die om wraak roept naar de gerechtigheid van de wet, geen donderslag zal van die troon
naar de aarde reiken, want hij moet door die boog heen, die regenboog, die er rondom is.

En nu zien wij die regenboog is anders dan wanneer wij hem zien op bepaalde dagen, als het regent en de
zon schijnt. Dan zien wij alle kleuren van het zonlicht gebroken. Maar in vers 3b staat: “van aanzien de sma-
ragd gelijk”. Weer een beeldspraak van een edelsteen!

De smaragd is een prachtige, groene edelsteen, die als men hem tegen het licht houdt, een prachtig zacht
groen licht doorlaat. Kent u hem? Die prachtige smaragd van de Bijbel, die ook de Hogepriester op zijn borst
droeg? Welnu, wij weten allemaal wel, dat de groene kleur alles zo zacht maakt. Niet voor niets draagt men
soms een zonnebril van groen glas, dat tempert het hele licht.

Welnu, die stemmen, die donderslagen en bliksemstralen, die smaragdgroene regelboog en dat wil dus
zeggen, zij worden getemperd door deze regenboog van Gods trouw en genade. En dat houdt in, dat elk
gericht, wat van Gods troon uitgaat, elke roeping naar die heilige wet van God, wat van die troon uitgaat
naar de aarde, dermate verzacht wordt, dat wanneer het op de aarde zijn werk gaat doen, de mens in dat
Goddelijk gericht nog om genade kan roepen en behouden kan worden.

Dat is het, wat God hier laat zeggen en is ook geheel in overeenstemming met wat de profeet Jesaja van te
voren heeft moeten profeteren.
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In Jesaja 26:9-11 moet de profeet schouwen en profeteren. “Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht
(onze profeet Jesaja verlangde naar de komst van de Heer, de Messias als de Goél, de Verlosser voor
Israél), ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn (ja, dat komt
in Openbaring 4 van die troon), leren de inwoners der wereld gerechtigheid (Hij heeft dus niet alleen gerich-
ten tot hun verderf, maar ook tot de mogelijkheid om zich te bekeren). Al wordt de goddeloze genade bewe-
zen (00K in deze tijd), hij leert geen gerechtigheid (Is het zo?)

Men spot er nog mee. Jezus zegt in Zijn Profetische Woord dat er in de laatste dagen spotters zullen
komen. Hoort u het? Zelfs in Christelijke televisie programma's hoor ik vreselijke spotters, die de genade
van Jezus bespotten); hij handelt slechts in een land van recht en de majesteit des Heren ziet hij niet. Here,
uw hand is verheven, maar zij beseffen niet (nu beseft men het niet, men zegt, dat God dood is en men kan
doen wat men wil); zij zullen het echter beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk (als God
weer met Israél begint). Ja, het vuur over uw tegenstanders zal hen verteren”.

Dat gaat gebeuren, als straks de hemel opengaat en de Gemeente in gaat als de overwinnaars. Ziet u in
welk ontzaggelijke tijdswisseling wij aangekomen zijn? Gaan wij er iets van beseffen? Laten wij vooral ons
gereed laten maken door de Heer! Want nog is het de tijd der genade, nog is Jezus Dezelfde, die voor ons
is geworden: wijsheid, rechtvaardiging, heiligmaking en verlossing, maar de tijd is kort.

Broeders en zusters maakt ernst met deze zaak, want vandaag leven wij als in de dagen van Noach en men
beseft en ziet het niet, omdat men verblind is door de duivel. Laat het bij u niet zo zijn! Kies dan werkelijk,
wie u dienen zult en doe geen half werk. Wees niet zo als de vrouw van Lot, dat was vreselijk! Zij werd met
haar man en haar dochters uit Sodom gehaald, maar haar hart was bij Sodom en Gomorra en daarom
kwam zij onderweg om.

Dienen wij waarachtig God? Zoals Paulus getuigt in 1 Tessalonicenzen 1:9-10. “Want zelf verhalen zij van
ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden bekeerd hebt, om de levende God te dienen, en
uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons velost van de
komende toorn”. (“een dag der wrake van onze God” — Jesaja 61:2)

Wij hebben gezien, hoe Johannes, de apostel, als vertegenwoordiger van de Gemeente, datgene mocht
zien wat voor de Gemeente, de overwinnaars, zal gelden. Terwijl Johannes nog op de aarde was, zag hij,
hoe daar die deur geopend wordt in de Hemel en hoort hij de stem van de verheerlijkte Heer als van een
bazuin: “Klim hierheen op”.

En dan komt hij direct in een geestelijke vervoering en wordt hij weggerukt van de aarde en in de Hemel
geplaatst. Dit is wat ook de Gemeente van overwinnaars straks zal meemaken. Wij hebben ook gezien, hoe
die troon daar op dat moment gplaatst wordt en ook die geweldige veranderingen plaats vinden in heel de
schepping.

Tot zover, volgende week gaan wij verder.

De Here Zegene u,
Amen.



