Bijbelstudie Centrum - een serie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus

en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.
deel 04-17

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléen de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.



Bijbelstudie Centrum - een serie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus

en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.
deel 04-17

Wat Jezus ons dus te Zijner tijd zal doen aanschouwen, dat zal iets wonderbaars zijn! Maar de apostel
Johannes aanschouwt Hem niet alleen als de diamant, dat wil zeggen als dat ontoegankelijke, stralende,
glanzende licht, maar hij ziet Hem ook in vers 3 “En die erop gezetten was, was van aanzien de diamant en
sardius gelijk”.

Hij gebruikt weer een beeldspraak van een edelsteen, de sarius, die een donkerrode gloed uitstraalt, een
rode vuurgloed. Ook dit beeld staat niet alleen hier in de Schriften op zichzelf. In de Hebreeénbrief kunt u
vinden, hoe de Heilige Geest datzelfde beeld gebruikt voor de Almachtige. In Hebreeén 12:28-29 lezen wij
“Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vere-
ren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur”.

Daar hebben wij die donkerrode vuurgloed, Hij is zowel een ontoegankelijk licht, als een vuurgloed. En dan
komt het volgende van Openbaring 4:3 “en een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd
gelijk”.

Wat Johannes nu ziet en dat zal straks ook door de Gemeente worden gezien, is niet alleen die troon, maar
Jezus zal ons doen zien, die eeuwige Heerser. En hier hebben wij tevens allereerst weer een teken op welk
tijdstip dat gaat plaats vinden.

Zoals wij al bij Daniél hebben gezien, dat het Romeinse Imperium in zijn laatste stadium gaat verrijzen, zo
heeft Jezus het ook duidelijk gezegd, zowel in Mattelis 24 als in Lucas 17, waar Hij van Zijn wederkomst
spreekt in vers 37 “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn”.
En ook in vers 38-39a “Want zoals zij in [die] dagen véér de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende
en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten”.

Dus het tweede teken des tijds van de komst des Heren is: “het zal zijn als in de dagen van Noach”. En wij
zien dat om ons heen door middel van T.V. uitzendingen, terwijl positieve uitzendingen, hoewel die zeer
schaars zijn en ook zien wij het zeer duidelijk op het Internet. Soms zien wij het in artikelen van enige
bladen en ook in de boeken van onder andere Hal Lindsey, die in vele duizenden exemplaren worden
verspreid, opdat de gehele wereld op de hoogte zal zijn van wat er gebeurt, en toch gaat alles rustig door
alsof er niets aan de hand is. Ook worden er duidelijke films gemaakt, zoals bijvoorbeeld de film “A Thief in
the Night” geregistreerd door Donald W. Thompson en de wat meer van deze tijd, de film “Left Behind the
Movie” van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins.

Alles gaat vandaag de dag gewoon zijn gangetje, alsof er niets gebeurt. Zij eten en drinken, en huwen en
geven ten huwelijk, en scheiden weer en het mensdom leeft alleen maar voor de vleselijke genoegens; en
zij doen alsof deze wereld nog velen jaren zal doordraaien. En men heeft het alleen maar druk over wat er
in de nabije toekomst zal gaan gebeuren met o.a. de onderwerpen klimaat, milieu, stikstof en natuur.

En men weet totaal niet wat er vlak voor de deur staat te gaan gebeuren. Ook vanaf de preekstoel hoort
men hier niets over. Maar broeders en zusters, ik wil reeds nu nadrukkelijk zeggen, dat, wat heel spoedig
gaat plaats vinden en dat zal het meest ingrijpende werk van God gaan worden in deze wereld.

Allereerst is het ingrijpend voor wat zich heden ten dage kerk van Christus noemt. Want als straks die
bazuin gehoord zal worden, dan wordt op hetzelfde ogenblik openbaar, wie werkelijk van Jezus zijn en met
Jezus leven en wie maar naam Christenen zijn en er wat van maken. Dan blijft alles van valse en verkeerde
kerkleringen achter en de overwinnaars zijn weg.

Er zal een radicale en definitieve scheiding plaats vinden in alle kerken en kringen en misschien ook hier in
ons eigen kringetje, maar ook in de huisgezinnen, waarvan Jezus zegt in Matteiis 24:41 “twee vrouwen
zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden”.

En in Lucas 17:34 “in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de één zal aangenomen en de ander verlaten
worden”.
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Ook dat ingrijpen zal machtig zijn en de mogelijkheid om een overwinnaar te worden, is dan voor half
(naam) Christenen uitgesloten; de Hemelse kronen zijn dan voor goed voor hen verkeken. Want alleen de
overwinnaars van het eerste uur worden de hemelse kroondragers, die met Jezus zullen gaan oordelen,
waarvan de Bijbel zegt dat die vierschaar en die vierentwintig oudsten met Hem ook voor eeuwig zullen
regeren, vanuit de hemel en ook op de aarde en zij zullen met Hem in Zijn troon zitten.

Wat is dat toch een geweldig ingrijpen en wat zal dat zijn voor de overwinnaars, hun geloof wordt veranderd
in aanschouwen. Het sterfelijk lichaam, waar wij nu mee te strijden hebben, ook tegen de verzoekingen des
duivels en de oude natuur, die nog in het oude lichaam wil werken, is dan voorbij, want dan hebben wij een
lichaam aan Hem gelijkvormig, waarmee wij de aarde verlaten om in te gaan in dat wonderbare Vaderhuis
in Zijn heerlijkheid, Zijn ongekende grootheid, schoonheid en zuiverheid. En alles wat daarbij hoort. En toch
is dit nog maar de prelude, het voorspel van wat er dan gaat plaats vinden.

De wereld beseft het niet, zoals het ook niet beseft werd in de dagen van Noach; men ging rustig door,
hoewel Noach 120 jaar getuigenis gaf, door het bouwen van de ark op het droge, onder een stralende
zonneschijn, want het had in die dagen nog nooit geregend.

En zij zullen hem zeker vele malen bespot hebben en gezegd: “Ach, die arme oude baas, hij is een beetje
getikt, laat hem maar zijn gang gaan”. En zij aten en dronken en misschien dronken zij nog veel op de
gezondheid van Noach. Maar ...... totdat God de deur Zelf dicht deed van de ark. In de ark van Noach was
ook eerst een geopende deur. Voor wie? Voor diegenen die toen klaar waren, voor Noach en de zijnen, een
achtal mensen. Maar daarna ging die deur dicht en niemand kon er meer binnenkomen.

Maar wij hebben een geopende deur in de hemel en daardoor gaan de overwinnaars naar binnen en God
sluit deze deur ook weer Zelf. Dan gaat het meest ingrijpende werk van God beginnen in de wereldgeschie-
denis, want die tronen worden daar niet gezet voor de show, het zal nog grootser zijn dan bij de zondvloed
van Noach.

Ik zal enkele punten nader belichten. Het voorspel, de prelude, de Gemeente van de overwinnaars, die
heengaan en zullen delen als rechters en koningen in de heerlijkheid van de Heer.

Het tweede geweldige is, dat dan Jezus als eerste uit de hand van Zijn Vader het Koninkrijk ontvangen zal.
En daarop direct ook de heiligen, de overwinnaars. En dat wil dus zeggen, dat véér de duivel de antichrist
als vorst dezer wereld aanstelt, er al nieuwe koningen zijn aangesteld over heel de aarde, die gaan regeren.
Daarom is dat zo een geweldig ogenblik.

Want wat dan gaat gebeuren, wanneer Jezus het Koninkrijk ontvangt en Zijn heiligen dan met Hem, dan
zien wij Hem optreden als de grote Goél voor Israél. Dan wordt het een ingrijpen van God voor het volk
Israél. Schijnbaar heeft God tweeduizend jaar lang gezwegen voor Zijn volk Israél. Schijnbaar, want Israél
heeft geen profeet meer gehad, geen Godsspraak, geen tempel, geen Eredienst, geen offers. Maar dan
komt het grote keerpunt, als de overwinnaars binnen zijn, want dan zal de Losser de goddeloosheid van
Jacob afwenden.

De spanningen rondom Israél worden steeds groter en groter en men mag dan nog zoveel confereren over
het Israél, ja zelfs gerechtelijke veroordelingen uitspreken tegen Israél, door het Internationaal Gerechts-
hof (ook wel Internationaal Hof van Justitie genoemd) in Den Haag en wat het belangrijkste gerechtelijke
orgaan is binnen de Verenigde Naties, hoe ernstig de crisis ook is of gaat worden, want die gaat tot een
hoogtepunt komen.

Niet de volkeren der wereld hebben daar iets in of over te zeggen, maar Hij, die op de troon zit en die tronen
die daar straks geplaatst worden. Ja, dan komt de Losser (de Goél) voor Israél, want Hij zal Zijn volk gaan
verlossen; maar daarmee is het nog niet ten einde.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
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Het volgende wat gaat plaats grijpen is, dat Jezus als het geslachte Lam, de absolute overwinnende macht
gaat krijgen, Hij is het, die door Israél en door de volkeren der wereld, gesmaad en veracht is, ook door de
Christelijke naties; want ook het zogenaamde “Christelijk” Nederland heeft Jezus veracht en versmaad, ook
zelfs het grote deel van al hun kerken. Alleen al hun moderne goddeloze theologie, die men van de kansels
durft te brengen, is erger dan wat Israél ooit gezegd heeft.

Geen wonder, dat Jezus van de Laodicea Gemeente van de eindtijd moet zeggen in Openbaring 3:15-16 “lk
weet uw erken, dat gij noch koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet! Zodan, omdat gij lauw zijt en noch
heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen”. Je uit de mond spuwen is iets, dat zeer verachtelijks is.

Wij staan voor het grootste keerpunt in de hele wereldgeschiedenis; God gaat ingrijpen, want Jezus is
Overwinnaar. Dat God en Zijn Zoon nu nog zwijgen, is, omdat de overwinnaars eerst klaar moeten komen
en binnen moeten gaan en dan worden de tronen gezet.

En het volgende ingrijpen is niet alleen, dat Jezus als Losser gaat optreden voor Israél, maar dat Hij al de
bestaande wereldmachten zal gaan vergruizelen, namelijk alle politieke stelsels; of dat nu democratie is, wat
ontaard in demoncratie is, of socialisme, links, communisme of rechts, of keizer of koning of president, Hij is
de Steen, waarvan Daniél gezien heeft, Die zonder toedoen van mensenhanden neer komt en het hele
wereldbeeld vermorzelt, zodat er niets meer van gevonden wordt.

De vier winden namen het weg en de Koning, die dat wereldbeeld vergruist en vermorzelt en al die
systemen, werd zelf tot een grote Berg, die de hele aarde zal beslaan; dat is Zijn Koninkrijk van
gerechtigheid. Hij zal delen met Zijn overwinnaars, die door Hem overwinnaar geworden zijn omdat Hij Zijn
leven in hen kon leven.

Dit is ook wat u gaat lezen als de eerste zegels opengebroken worden door het Lam en de overwinnaars,
die daarin delen en als die eerste vier ruiters te paard uitgaan. Dan gaat dat hele wereldbestel in zeer korte
tijd ondersteboven. Geen koning en geen heerschappij, of hij gaat ten onder! Ziet u hoe belangrijk het
eigenlijk is, wat de groten van deze tijd nu doen met hun conferenties en gerechtelijke uitspraken? Zij weten
niet wat er voor de deur staat. Het: Mene, mene, tekel ufarsin”, staat al lang geschreven over deze wereld
en over alle politieke stelsels.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

De Here Zegene u,
Amen.



