Bijbelstudie Centrum - een serie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus

en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.
deel 03-17

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze serie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

een Gemeente (kerk) bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een Gemeente (kerk) moet onderwijzen

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer)
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Het volgende, wat Johannes als representant van de Gemeente ziet en ervaart, is het laatste gedeelte van
Openbaring 4 vers 2b “en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten”. Nu moet ik
u er allereerst op wijzen, dat hier onze vertaling wat in gebreken blijft; letterlijk staat er in het Grieks, “daar
was juist op dat moment die troon geplaatst”, met andere woorden, die troon staat er nu nog niet.

Maar op het moment, dat de Gemeente weggerukt wordt van de aarde, zal die troon daar ook juist geplaatst
zijn. Het Griekse woord zegt duidelijk, dat die handeling juist plaats vindt op het moment, dat die troon daar
net geplaatst was. Dat is van groot belang. En de Schrift legt het zelf ook uit en wij hebben niet het recht om
daar een andere uitleg aan te geven, want de Schrift legt Zichzelf uit. Zo ook wat deze troon betreft.

In Daniél 7 lezen wij, dat de profeet ook dit van te voren heeft moeten zien. De Schrift zegt in 2 Korintiérs
13:1b “op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan”. In vers 9 en 10 van Daniél 7
vinden wij, dat ook Daniél een heerlijk visioen ziet, alleen wordt hij niet van de aarde weggenomen, zoals
Johannes, die naar de Hemel moest opklimmen. “Terwijl ik (dat is dus de profeet Daniél) bleef toekijken,
werden tronen opgesteld”.

En dat vindt plaats als de Gemeente, de overwinnaars, weggerukt zullen worden, want ook in Openbaring 4
is er sprake van “tronen”. Eerst ziet Johannes die ene troon in vers 2 en dan in vers 4 vierentwintig tronen er
om heen, waarop de vierentwintig oudsten zijn gezeten. “Terwijl ik (Daniél) bleef toekijken, werden tronen
opgesteld”.

Daniél 7:9-10 “Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld (de troon van God en van de vierentwintig
oudsten), en een Oude van dagen zette Zich neder”. Ziet u, dat die tronen daar nu niet zijn, maar worden
opgesteld op dat geweldige tijdsmoment, als de Gemeente, de overwinnaars, binnen zullen gaan.

En dan gaat de Heer op Zijn troon zitten, die Daniél beschrijft als een Oude van dagen, dat wil zeggen Hij
zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol”. Merkwaardig dat Daniél dit
ziet voor het kruis, voor de Openbaring van Jezus en dat Johannes dit ziet na het volbrachte werk van
Jezus en aan hem deze nadere openbaring wordt gegeven, als hij de Messias Zelf in Zijn heerlijkheid ziet,
als Oude van dagen, wiens hoofdhaar wit als wol is en met het kleed tot aan de voeten.

Openbaring 1:13-14 “en te midden van de kandelaren iemand al eens mensen zoon, bekleed met een tot de
voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren
wit als witte wol, als sneeuw”.

Maar wat in de dagen van Daniél nog verborgen was, dat de Messias, Jezus, die Zoon van David, werkelijk
God in het vlees is, is nu aan de Gemeente geopenbaard. “Het Woord is viees geworden en heeft onder ons
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd”. Johannes 1:14.

Zo lezen wij verder in Daniél 7:9 “en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurviammen”. Ook
in Openbaring 4 wordt ons dat beschreven in vers 5: “En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en
donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon”. Wat Daniél nog maar ten delen kon zien,
dat werd ons door Johannes in veel ruimere mate geopenbaard.

En dan gaat Daniél 7:9-10 verder “zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur;
en een stroom van vuur welde op en vioeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem, en
tienduizend maal tienduizenden stonden vé6r hem”. En dat ziet Johannes ook in Openbaring 4 en 5, hoe daar
om die troon scharen van engelen zijn en van hemelse wezens, die de aanbidding brengen aan God de
Vader en God de Zoon, als het geslachte Lam.
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En dan staat er verder in Daniél 7:10 “duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizen-
den stonden véor Hem. De vierschaar zette zich neder ....”. En Johannes ziet die vierschaar als levende
wezens; in onze vertaling staat “vier dieren”. Maar die vertaling is eigenlijk niet juist, want het Griekse woord
“solar” betekend niet direct “dier, maar levende wezens”, die in en rondom de troon zijn en die Daniél ziet
als een vierschaar, die mede richt. En wij zullen later zien, die vierschaar is ook een deel van deze
verheerlijkte Gemeente.

In Daniél 7:10b staat ook: “en de boeken werden geopend”. En dat vindt u ook in Openbaring; eerst gaat de
ene rol open, die met de zeven zegels, maar daarna meerdere boeken, wat u vindt aan het eind van de
Openbaring. U ziet, dat de Schrift geheel in overeenstemming is met zichzelf, het Oude en Nieuwe
Testament.

En nu wil ik u nog op het volgende wijze. Wanneer krijgt de profeet Daniél dit hemelse visioen te zien, het
visioen, waar die tronen gezet worden? Wij moeten dan het achtste vers daarbij lezen, dat daaraan vooraf-
gaat. Wij zien namelijk in dat hoofdstuk zeven, dat dan Daniél vier dieren worden getoond en dat zijn vier
wereldrijken, wereldmachten, die achter elkander uit de volkerenzee verrijzen.

Eerst het Babylonische wereldrijk en dan het Medo-Perzische wereldrijk, daarna het Grieks-Macedonische
wereldrijk en ten slotte het Romeinse wereldrijk. En als Daniél in vers zeven dat vierde dier ziet, waarvoor hij
geen naam heeft, dan ziet hij, dat dat vierde dier nog een metamorfose ondergaat, dat wil zeggen eerst
vertoont het zich als dat vreselijke dier met tien horens, namelijk het Romeinse wereldrijk van de grote
Caesar, dat al achter ons ligt, wat staat in vers 7b.

Maar dan vertoont het zich, met andere woorden het Romeinse Imperium verrijst in de tweede fase als een
wereldmacht, maar nu niet onder één Caesar, maar onder tien koningen, dat is dus een federatieve
statenbond. Daniél zegt daarvan in vers 8b “Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een
andere kleine horen”.

Tussen die tien komt dus weer een elfde, een kleine horen en dat wordt de grote en allerlaatste wereld
dictator, de laatste Caesar en wij weten, dat dat de staatkundige antichrist is, die met de staat Israél nog
een verbond gaat sluiten, maar tot hun verderf. Vers 8b gaat verder met: “en drie van de vorige horens
werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak”.

En wat Daniél hier ziet, wordt ons in Openbaring 13 uitvoerig beschreven als dat beest, dat weer herrijst uit
de volkerenzee, maar dan met tien horens. Als het dus zover is, dat Daniél dat Romeinse Imperium in zijn
tweede en laatste stadium ziet herrijzen, dan worden daar die tronen neergezet in de Hemel, wat wij in vers
9 lezen.

En dat is een tijJdsaanduiding, met andere woorden, als het Romeinse Imperium weer gaat herrijzen in een
tienstatenverbond, dan is het tijdstip gekomen, dat die tronen daar in de hemel gezet worden; maar dat is
tevens een tijdstip dus, dat de overwinnaars weggenomen worden van deze aarde, want dat vindt gelijk-
tijddig plaats, om aan deze goddeloze, duivelse wereldmacht een einde te maken.

En daarvoor gebruikt Jezus Zijn overwinnaars, want die overwinnaars worden niet van de aarde weggeno-
men als een soort vlucht, of om in veiligheid gesteld te worden, maar zij zullen dan met Jezus als overwin-
naars de macht van de duivel en deze wereldmachten vernietigen. Daarom zijn zij ook overwinnaars door
het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis: “En zij hebben hun leven niet liefgehad tot in
de dood”. Openbaring 12:11b.
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Vandaag zien wij, hoe zienderoog deze statenbond gaat verrijzen. Het is griezelig om te zien, maar het zijn
de beelden van het oude Romeinse Imperium, alleen nu als een federatieve staat. De wereld toont ons dit
veel beter, dan men op de kansel doet. Maar men ziet niet, wat er werkelijk achter staat, namelijk dat het de
laatste poging van de duivel is om de wereldmacht in handen te krijgen, de laatste grootste rebellie, waar-
door hij de volkeren der wereld vergaderen gaat.

Wij zien, hoe de duivel ook zich zelf gaat incarneren in het vlees als de zoon des duivels, de antichrist, die
Jezus, als Hij komt met Zijn heiligen, verdoen zal door de adem Zijns monds. Welnu, waar wij dus ziender-
ogen deze statenbond zien, want wij leven midden in die tijd, is ook het ogenblik gekomen, dat spoedig die
troon daar gezet zal worden. Maar wij weten, dat als die gezet wordt, eerst de overwinnaars binnengehaald
zullen worden. Vandaar dat Openbaring 4 zegt, als Johannes die Hemelpoort binnen gaat: “er werden juist
tronen gezet”, want zo moeten wij het lezen.

Wij lezen verder in Openbaring 4:3 “En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk”.
De apostel Johannes kan de Almachtige niet beschrijven en die valt ook met menselijke woorden niet te
beschrijven. Daarom gebruikt hij deze zinnebeeldige beschrijving. De Heilige Geest doet hem spreken aller-
eerst van de diamant, dat wil zeggen een edelsteen, die straalt en schittert van een glans en een licht, zoals
onder menselijke woorden niet valt uit te drukken.

Zo getuigt de Schrift op een andere plaats van hetzelfde, als Johannes door de Heilige Geest dit geweldige
gebeuren moet beschrijven, wat hij hier ziet, namelijk de Almachtige Schepper, die op de troon zit en hij
alleen kan beschrijven als een schitterend, glanzend, stralend licht, dan vinden wij datzelfde, wat Paulus
door de Heilige Geest moet neeschrijven in 1 Timotelis 6:14-16 “dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk
handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus”.

Het gaat er hier dus om, dat Jezus zal verschijnen om de overwinnaars in de hemel te brengen. En dat
willen wij gaan zien? Dan gaat de tekst verder: “tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te
Zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen”.

Zoals Johannes, de apostel, op Patmos Hem aanschouwde, zo zal ook de Gemeente Hem straks gaan
aanschouwen. Maar in dit sterfelijke lichaam zullen wij deze glans niet kunnen verdragen, net zo min als ons
natuurlijke ogen de volle glans van de zon niet kunnen verdragen, noch minder kunnen wij de lichtglans
aanschouwen die van God uitgaat.

Maar Johannes heeft het in die geestvervoering aanschouwd. En hoe precies, weten wij niet, maar de
Gemeente zal straks door die geestvervoering het verheerlijkte lichaam krijgen. En in dat verheerlijkte,
onsterfelijke lichaam zullen wij Jezus aanschouwen.

En zoals het er verder staat: “welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning
der koningen, de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont (daar
hebben wij de diamant), die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen”.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

De Here Zegene u,
Amen.



