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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze 
studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij bin-
nenkomt, zal hij behouden worden” (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren 
en daarmee loopt de genadetijd af.  
 
Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. 
Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit moge-
lijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het al-
gemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 

 
 

            
        2 Petrus 1:19 
 

 
 
 

 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.  
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We gaan verder met punt E. 
 
Het wordt steeds groter. Wij hebben al gezegd, dat het hoofdoffer het brandoffer is en de grondslag, 
waarop alle andere offers gebracht moeten worden. En dat brandoffer (“ola”) heeft een dubbele 
betekenis; het opgaande en het opstijgende. Welke diepe betekenis vinden wij hier nu in? 
 
Het brandoffer is dus de grondslag van alle offers. En wat leren wij hier nu uit, dat de grondslag de 
beweeggrond van heel de offerdienst en van alle offers moet zijn: het opgaan en opstijgen. En wat een 
diepe zin heeft dit! Wat betekent nu dit “opgaan”?  
 
Het “opgaan” in God en in elkaar is het uiteindelijke doel van dit offeren. En wat betekent dat? Als twee 
mensen geheel in elkaar opgaan, hebben zij elkaar volmaakt lief. En dat is ook het doel van heel deze 
offerdienst. Niet alleen, dat wij naderen tot God en tot elkaar en anderen naderbij brengen, maar vooral, 
dat wij geheel opgaan in God en in elkaar en dat is dan de liefde Gods.  
 
Prijst God voor de offerdienst met zijn offers, want daar kunnen wij niet buiten. Daarom is het zo koud in 
onze kringen en Gemeenten, want dit kennen wij nog niet. En omdat wij het niet kennen, verrichten wij 
deze dienst niet. En daarom ervaren wij niet deze wonderbare liefde Gods, dat wij geheel in God opgaan 
en ook in elkaar. Wat moet dat wonderbaar zijn! 
 
Verstaan wij nu, waarom “olah” de grondslag is? Ja, want God is de Gever van alle dingen en wat is de 
beweeggrond van Zijn geven? De Goddelijke liefde. God is de genadige Aanbieder. Maar wat is de 
drijfveer van Zijn aanbieden altijd? De “olah”, het opgaan in Hem en in elkaar. 
 
Hij is de Brenger! Maar waarom brengt Hij, waarom staat Hij Zijn Zoon af aan deze wereld en waarom 
geeft die Zoon Zijn leven en waarom geeft die Zoon Zijn vlees en bloed en waarom geeft die Zoon Zich 
nog elke dag als Hogepriester aan ons in voorbede en gebed? Door die liefde Gods! En wij komen er 
nooit zonder deze liefde waardig te smaken, als wij niet zelf tot deze offerdienst gaan komen. 
 
Maar het is niet alleen opgaan, het is ook opstijgen. Opstijgen tot God, dat is nog iets anders. Opgaan in 
God begrijpen wij wel, maar het opstijgen tot God, wat betekent dat? Dat God door dit offer ons wil 
brengen tot die hoogte, die Hij heeft, opdat wij mogen opstijgen tot het niveau van God Zelf.  
 
God is de Allerhoogste en toch heeft God ons in deze wonderbare offerdienst geroepen tot gelijk-
vormigheid om te komen aan het beeld van Gods Zoon. Dus “olah” wil zeggen: opgaan in de liefde 
Gods, de agapè, die liefde die wij van God geopenbaard hebben gekregen in Jezus en op het kruis van 
Golgotha. 
 
Maar opstijgen tot God betekent, wat Jezus gezegd heeft in Matt. 5:48 en dan begrijpen wij, wat dat 
opstijgen bedoelt en waartoe dat moet leiden. “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader vol-
maakt is”. Wij zijn dus geroepen om op te stijgen tot de volmaaktheid van God en op te gaan in de liefde 
Gods. 
 
En wat zijn wij dan? Volmaakt in de liefde. En dat is het doel, dat is feest, dat is glorie, dat is zaligheid, 
dat is vreugde! Dat kunnen wij ons niet voorstellen, volmaakt te zijn in de liefde, opgaan in God, opgaan 
in elkaar en opstijgen tot het niveau van God. Jezus zegt toch in Matt.5:48 “Gij dan zult volmaakt zijn, 
gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. 
 
En in 1 Joh. 4:17-18 staat “Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op 
de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. (dan moeten wij ook zo wandelen als 
Hij in deze priesterdienst) Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit”. O 
God, wij danken U, o Vader, Gever van alle goede gaven, die Zelf uw eigen Zoon niet gespaard hebt, 
maar Hem voor ons allen hebt overgegeven, hoe zult Gij ons ook niet met Hem alle dingen schenken. 
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“O Vader, Gij die het volmaakte aanbod aan ons hebt gedaan in het Evangelie Uwer genade en in het 
Evangelie der heerlijkheid, dat wij, diep gevallen zondaars, door Hem het eeuwige leven zouden 
verkrijgen, om aan Zijn beeld gelijkvormig te worden. O, wonderbare God, Gij, die daartoe Uw Zoon 
gebracht hebt! En die Zoon, die daartoe Zijn leven heeft overgegeven en als offer gebracht”.  
 
Hoe moeten wij U aanbidden Heer en stil aan Uw voeten en als Gij ons wilt leren wat offerdienst is en 
het brengen van offers, dan zullen wij stil worden voor Uw aangezicht en dan buigen wij ons hoofd en 
hart. Dit hebben wij nog niet begrepen en nog nooit gedaan en toch hebt Gij ons hiertoe geroepen. Tot 
priesters hebt Gij ons gemaakt om geestelijke offers te brengen. Maar Heer, hoe zijn wij schromelijk te 
kort gekomen! 
 
Want als wij onze dienst niet alleen gekend en beseft hadden, maar ook hadden gedaan door Uw Geest 
en Uw liefde, die ons daartoe in staat stellen, dan was de Gemeente al lang volmaakt geweest. Dan 
waren wij al lang in God en in elkaar opgegaan. Daarom o Heer, vergeef, vergeef mij en vergeef al Uw 
kinderen. Wij hebben het nog niet geweten, maar Heer leert Gij het ons nu en leer het ons zo, dat het 
niet alleen kennis, maar dat het ook dienst gaat worden, waartoe Gij ons geroepen hebt. 
 
Hoe wacht de schepping hierop! Gaat Uw gang Heer, het schaamrood moet onze kaken kleuren, 
verbroken moet ons hart en geest worden, wat waren wij nog egocentrisch en op ons zelf  ingesteld. Wat 
hebben wij altijd te veel aan het eigen belang nog gedacht, in plaats van deze wonderbare dienst der 
liefde aan de ander. O Heer, vergeef! 
 
Wilt Gij ons niet alleen leren, maar ook corrigeren en veranderen Heer en ons bereid maken tot zuk een 
dienst,waarvan wij u iets gezien hebben uit Uw Woord. Gaat Uw gang Heer en verheerlijkt Gij U Zelf! Al 
hebben wij gefaald en zijn wij schromelijk  te kort geschoten, doet het toch Heer om Uw grote Naams wil 
en om Jezus wil. Jezus reinigt ons met Uw bloed en vul ons geheel met Uw Geest. 
 
Wat hebben wij van Pinksteren een dwaasheid gemaakt! Wat hebben wij ons zelf daar altijd in gezocht; 
wij wilden dit en wij wilden dat en wij wilden die gave en wij wilden dat doen. 
 
Maar Heer leer ons nu dienen door Uw Geest in een priesterdienst, in een offerdienst, in het brengen 
van offers. Dan zullen wij dag bij dag nadenken tot U en daardoor naderen tot elkaar en ook anderen tot 
U naderbij brengen. Kom, o Geest van God, vul Uw kinderen nog eenmaal met dit heilige Pinkstervuur, 
waardoor de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort en bewogen en wij gedreven worden tot deze 
offerdienst, vóórdat Uw Geest Uw Gemeente opvoert naar de hemel en met U verenigt. 
 
Geef nog één keer zulk een machtige beroering, een machtige werking van Uw Geest, dat wij niet 
anders kunnen, dan ons zelf te verloochenen en achter U aan te gaan in deze heilige dienst van 
priesterschap. Kom ons te hulp Heer en doet Gij het Zelf om Uws Naams wil. Amen! 
 
Nu komen wij bij het laatste punt F. 
 
Maar eigenlijk is dit al gedeeltelijk beantwoord geworden. Het diepste wezen van de offerdienst en het 
brengen van offers, is de liefde Gods. Wij lezen immers in de Schrift “God is liefde” en dat is het wezen 
van God Zelf. 
 
In Joh. 4:8 lezen wij immers “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde”. En let u op: er staat 
niet, dat God veel liefde heeft, maar dat God liefde is, want dat is Zijn hele wezen, die Zichzelf geeft, dat 
is de agapè. De menselijke liefde gaat niet veel verder dan de Filadelfia, dat is de hoogste menselijke 
liefde, de broederliefde. Dat wil zeggen, dat wij onze liefde geven aan hen, die ons sympathiek zijn, 
maar Gods liefde ging naar ons uit, toe wij zondaren waren en onwaardigen. De liefde Gods, is die 
liefde, die zich zelf geeft en dat is weer het offer. Offeren is immer geven. 
 
Als wij 1 Cor. 13 opslaan, zien wij, wat de agapè is, de liefde Gods, die ons ook duidelijk laat zien, dat het 
gaat om het brengen van offers. In 1 Cor. 13:5 lezen wij “zij (de liefde) kwetst niemands gevoel, zij zoekt  
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zichzelf niet”. De liefde Gods zoekt dus Zichzelf niet, maar de andere en dat wordt in daden omgezet in 
het brengen van offers en dat betekent, dat wij de ander daarbij zoeken en zo in elkaar opgaan. 
 
Verder gaat vers 5 “zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe”. 
 
Zien wij ook hierin het offer? Het offer was immers zo, dat het de schuld van de ander wil bedekken. Van 
Gods zijde spreekt de tekst “zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is 
blijde met de waarheid”. (vers 6)  
 
Zien wij hierin niet het offer van Jezus en het offer, dat God bracht? Al onze zonden en ongerechtighe-
den heeft Hij weggedekt en God gedenkt ze niet meer. En vers 7 gaat verder “alles bedekt zij, alles 
gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij”. Dat is de offerdienst: de andere dragen en verdragen. 
 
Zo zien wij, dat het diepste wezen van de offerande de liefde Gods is. Dat kunnen wij dus eenvoudig zo 
stellen: de offerdienst is de dienst der liefde, niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dat is dan 
ook de offerdienst, waartoe het Schriftwoord ons oproept in 1 Joh. 3:18 “Kinderkens, laten wij liefhebben 
niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid”. 
 
Liefhebben wil zeggen, dat wij door het uitoefenen van de liefdesdienst met de daad, de offerdienst 
doen, waartoe wij door God geroepen zijn. God is liefde en Zijn liefhebben met de daad komt openbaar 
in de liefdedienst van de offerande. Joh. 3:16 zegt het ons toch? Daar wordt niet alleen gesproken, hoe 
God het grootste offer geeft, maar waarom Hij dat geeft. Joh. 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”. Gods liefhebben met de daad komt hierin juiste 
openbaar. 
 
En wat zegt Rom 5:8 “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren 
waren, voor ons gestorven is”. In 1 Joh. 4:9-11 lezen wij dat ook. “Hierin is de liefde Gods jegens ons 
geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door 
Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 
gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, 
behoren ook wij elkander lief te hebben”. 
 
Ziet u, dat wij tot diezelfde liefdedienst en dat is de offerdienst, geroepen zijn. En wij zien het ook bij 
Jezus. Lees maar Joh. 10:11 “Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn scha-
pen”. En vers 15 herhaalt “gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de 
schapen”. 
 
En wat leert Jezus ons in Joh. 15:13 “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn 
vrienden”. Ziet u, dat die hele liefdedienst, de offerdienst is? Het brengen van jezelf. 
 
In Joh. 13:1 lezen wij “En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze 
wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde”. 
Wat betekent: “liefgehad tot het einde”? Hij heeft ze zo liefgehad, dat Hij daarvoor Zichzelf overgaf in die 
smaadelijke dood van het kruis, in die vervloekingsdood; dat was de liefde tot de Zijnen. Hier leren wij 
duidelijk uit, dat de liefdedienst een dienst is in daden, in wezen dus een offerdienst. 
 
In 1 Joh 3:16 lezen wij “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; 
ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten”. Hoe komt het, dat Joh. 3:16 zo bekend is en 
dat 1 Joh. 3:16 bijna nooit gehoord wordt? 
 
In Ef. 3:14-15 vinden wij staan “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in 
de hemelen en op de aarde genoemd wordt”. Een andere vertaling zegt: “naar wien alle geslacht in de 
hemel en op de aarde zijn naam heeft”. God is dus de Hemelse Vader. En wat God de Zoon wordt 
gezegd in Jes. 9:5, dat Hij de Vader der eeuwigheid is. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst”. 
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Wat is het kenmerk van Hem, die waarachtig Vader is? Dat Hij zich geeft en offert voor Zijn kinderen. En 
daarom zien wij dat heel dat offeren het wezen van Godzelve is. Dat vinden wij ook staan in 2 Cor.12:14-
15, wat Paulus hier op zichzelf betrekt. “Zie, het is nu de derde maal, dat ik gereed sta tot u te komen, en 
ik zal u niet lastig vallen; want het is mij niet om het uwe, maar om uzelf te doen. (en daar hebben wij weer 
het wezen van de offerdienst) Immers, kinderen behoren niet voor hun ouders te sparen, maar ouders 
voor hun kinderen. Ik voor mij zal zeer gaarne offers brengen (Paulus is immerse en geestelijke vader van 
al die Gemeenten, want de Geest van God, die in hem is, woont en werkt in hem), ja, mijzelf opofferen 
voor uw zielen. Ontvang ik soms minder liefde, naarmate ik u meer liefheb”? 
 
Want heel dat offer brengen en zichzelf opofferen, dat wordt gedreven door de liefde tot God. En daar 
hebben wij dus weer die liefdedienst. Paulus zegt: “ontvang ik soms minder liefde, naarmate ik meer 
liefheb”? Helaas moest Paulus dit zeggen en ik geloof, dat dat ook dikwijls het deel is van God en Jezus. 
Hoe meer Hij ons liefheeft, hoe minder Hij vaak van ons ontvangt. 
 
En dan zijn wij altijd van die egoistische kinderen Gods, die steeds meer in het gebed vragen: “Heer geef 
me dit en geef mij dat”? En de Heer moet het maar geven! Maar zij denken er geen ogenblik aan, dat wij 
ons zelf moeten geven aan God en aan de ander en daarvoor God gaan danken. 
 
En nu komen wij tot een volgend punt. Hoe lang zal de offerdienst en het brengen van offers bestaan? 
Er zijn er, die denken, dat aan het kruis van Golgotha, Jezus alle offers vervuld heeft en dat toen al het 
offeren opgehouden heeft. Maar dan begrijpen zij nog niet veel van wat de offerdienst is, die toen niet is 
opgehouden, maar daar pas zijn bestaan gekregen heeft. 
 
De vraag is dus: Hoelang zal de offerdienst en het brengen van offers bestaan? Deze vraag beantwoord 
ik eerst met een andere vraag: Hoe lang zal de Goddelijke liefde bestaan en de dienst van deze 
Goddelijke liefde? 
 
Zolang God bestaat! En waar God altijd bestaat, zal immer deze liefde en deze liefdedienst blijven 
bestaan. En wij hebben gezien, dat de offerdienst de liefdedienst is in zijn hoogste openbaring en in 
daden. En daarom zal ook de offerdienst eeuwig bestaan, omdat zij haar bestaan heeft in God Zelf. Is 
dat duidelijk? 
 
Men hoort dikwijl van mensen, die het heel vreemd vinden, dat in het Duizenjarig Vrederijk Israël weer 
offers gaat brengen. Dit is een teken, dat zij absoluut niet verstaan, wat offeren is. Want als de 
offerdienst zou ophouden, dan zou dat betekenen, dat God verandert en Hij verandert nooit, want Hij is 
de Onveranderlijke. 
 
Ook Jezus is gisteren en heden Dezelfde tot in eeuwigheid. En God is liefde en daarom zal ook altijd Zijn 
liefdedienst er zijn en zijn hoogste uiting hebben in de dienst der offeranden. Want dat is de liefdedienst 
in daden; het geven van jezelf aan de ander en het beste wat je bezit. Dat is ook de heerlijkheid van het 
Koninkrijk Gods. 
 
Nu een andere vraag? Heeft Jezus dan niet al de offers volbracht? Ja, natuurlijk, want in Hem hebben 
alle soorten offers hun vervulling gekregen, zoals alles in Jezus zijn vervulling heeft en krijgt. En dus ook 
de offerdienst, die onze liefdedienst is. Maar dat wil niet zeggen, dat daarmee de offerdienst en het 
brengen van offers, opgehouden hebben te bestaan en dat zij daarmee hun bestaansrecht verloren 
hebben, de ware offerdienst en het brengen van offers, hebben nu in Jezus juist voor ons hun bestaan 
gekregen in de ware vorm en werkelijkheid. 
 
De offers die door Israël vroeger werden gebracht, waren offers die God onder de verdraagzaamheid 
heeft toegelaten, maar die kwamen niet voort uit de ware liefde tot God. Maar wij, die nu deze liefde 
hebben leren kennen en door de Heilige Geest en liefde Gods in onze harten is uitgestort en door Hem 
tot priesters zijn gemaakt, moeten deze wonderbare offerdienst juist gaan vervullen. 
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Maar er zijn er, die zeggen: “Jezus stierf toch eens en voor al voor onze zonden, voor onze rechtvaar-
digmaking, voor onze verzoening en ook onze heiligmaking. En zulk een offer behoeft toch niet meer 
opnieuw gebracht te worden”. 
 
Neen in die zin natuurlijk niet, want er zijn bepaalde offers, die in Jezus hun eindvervulling hebben 
gekregen. En welke zijn dat? Dat is allereerst het offer van het Paaslam, want er is maar één Paaslam. 
 
Ook de offers, die de hogepriester moest brengen op de grote Verzoendag voor zichzelf en zijn huis en 
voor zijn volk; want dat waren zond-, schuld-, en zoenoffers. Maar deze offers konden en mochten alleen 
door de Hogepriester gebracht worden. Op de Grote Verzoendag mocht niemand enog werk verrichten, 
maar de Hogeprister moest al het werk doen en was van ‘s-morgens tot ‘s-avonds in de weer, omdat het 
voor hem de grote werkdag was. 
 
En wie is nu de Hogepriester? Jezus, die het grote werk voor ons eens en voor altijd heeft volbracht. Zo 
zien wij dus, dat er bepaalde offers zijn, die in Jezus hun eindvervulling hebben gekregen, want die 
waren bestemd om door Hem alleen gebracht te woren.  
 
De liefdesdienst blijft eeuwig. De daden echter, die de liefdedienst verricht voor de ander, zijn niet altijd 
dezelfde. Want de liefdedienst zal die daden doen om daarmee offers te brengen, die voor de ander op 
dat ogenblik nodig zijn. Is dat duidelijk? 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder. 
 
Gods rijke Zegen, 
Het Bijbelstudie Centrum. 
 
 
 


