
Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen

(deel 19-22) 

Geachte lezer,    

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor. 

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

  
2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van)
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels
keren”.
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In Israël zien wij hetzelfde. Als zij een koning willen hebben dan kiezen zij Saul, die geweldig lang en
sterk was. En de wereld doet dat nog altijd, want zij kiest diegenen, die wat presteren. Maar bij God is
het juist andersom, Hij kiest wie niet opgemerkt worden. Dat zien wij steeds in de Bijbel.

Zo was niet Saul Gods keuze, maar David. Toen Samuël immers bij Isaï kwam om in opdracht van God
één van zijn zonen tot koning te zalven, liet Isaï al zijn zonen passeren behalve David, die bij de kudde
was, want die zou het toch niet zijn.

Maar die was het nu juist, die God op het oog had. Wij moeten deze dingen altijd zien in het profetisch
licht van God. Hij neemt niet het eerste, maar het tweede; zo is het niet de eerste Adam, maar de
laatste Adam; niet Kaïn, maar Abel; niet Ismaël, maar Izaäk; niet Esau, maar Jacob. En Jacob vraagt
naar zijn twee kleinkinderen, die twee zonen van Jezef, die in Egypte geboren zijn, om hun de zegen te
geven. 

Dan brengt Jozef eerst de oudste, Manasse naar voren, opdat Vader Jacob , die blind was, het niet
verkeerd zou doen.Maar Jacob kruist zijn armen, opdat zijn rechterhand op Efraïm, de jongste, kwam.
Zo deed Jacob naar Gods wil: niet de eerste, maar de tweede moest het zijn, al kreeg de eerste ook
een zegen.

Er volgen nu drie teksten uit de Schrift. In 1 Joh. 2:2 staat “en Hij is een verzoening voor onze zonden en
niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”. Allereerst dit: “ik mag aannemen, dat die
vraag gesteld is in verband met wat wij nu behandelen over dat vrouwen- en slangenzaad”.

En wij lezen ook Joh. 1:12-13 “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven
om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes,
noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”. U moet weten, wat er staat: “allen, die Hem
aangenomen hebben”. 

En wie zijn die allen, die Hem aannemen, die niet uit bloed, noch uit de wil des velzes, noch uit de wil
eens mans, doch uit God geboren zijn? Zij zijn het al. En daarom nemen zij Hem aan. Niet, die uit God
geboren worden, maar zijn. Zij zijn verloren geraakt en nu komen zij in Jezus tot nieuwe geboorte. Maar
zij zijn van oorsprong al het zaad Gods.

Maar men kan  niet eerder werkelijk worden, vóórdat Jezus ons gevonden heeft, om wat diep verborgen
zat tot ontkieming te brengen. Dat is het geheimenis!

En in Joh. 3:16 lezen wij “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”.  Ik heb al
gezegd, dat de Heer voor geen één mens de toegang sluit, ook niet voor het slangenzaad. Want God
heeft ook Kaïn persoonlijk de weg gewezen, terwijl Abel de goede weg van het offer al kende. Maar
Kaïn ging zijn eigen weg, want hij sloeg de onderwijzing en waarschuwing van God in de wind, dat als
hij niet goed handelde, de zonde als een belager aan de deur ligt.

Maar Kaïn liet zich niet waarschuwen en doodde zijn broer. God belemmert dit niet, maar als Kaïn
gewild  zou hebben, zou God hem gered hebben. Maar hij wilde niet, omdat hij slangenzaad was. Dit
komt ook uit in Joh. 3:18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God”.

En vers 19 zegt “Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis
liever gehad hebben dan het licht”.

En wie het licht lief hebben, komen tot het licht. Men kan nogzo in diepe duisternis zitten en nog zo
gezonken zijn, maar als er in het hart een verlangen is naar het licht, naar waarheid en liefde, dan is dat
van God en dezulken komen ook tot het licht, want zij zijn van de Vader der lichten.
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Zij zijn dus het zaad van God. En waarom gaan die andere verloren, omdat zij de duisternis liever
hebben. En hoe komt dat dan? Omdat zij uit de vader der duisternis zijn. Het ligt dus al in de oorsprong;
zij zijn van de vader der duisternis en daarom willen zij ook niet tot het licht komen, want zij hebben de
duidsternis liever dan het licht, omdat zij van het slangenzaad zijn. De Heer sluit dus de deur niet toe,
ook niet voor de mensen, die uit het slangenzaad zijn, maar zij willen zelf niet.

Ik herinner mij, hoe Sadhoe Soendar Singh hierover schrijft. In één zijner visioenen ziet hij, hoe een
goddeloze, die stervende was, zei: “nu ga ik de hemel wel binen”. En toen hij gestorven was, sloot God
de deur van de hemel niet toe, want God zegt nooit: “neen”!

Maar toen die man op de drempel stond en in het eerste lichtschijnsel van God kwam, vond hij dat zo
ontzettend en onverdragelijk, dat hij zich afwendde en naar de duisternis rendde en zo zich wierp in het
rijk der duisternis. Hij kon Gods licht niet verdragen, dat was voor hem een ontzetting, een kwelling. 

Maar als wij hier het licht liefhebben, dan komen wij tot het licht en als wij de waarheid lief hebben, dan
zullen wij tot de waarheid koen, al zijn wij nog zo verstrikt in de leugen. Maar als wij diep in ons hart de
waarheid  lief hebben, dan komen wij tot de waarheid, tot Jezus.

En als wij diep in ons hart verlangen naar recht en rechtvaardigheid, dan komen wij tot recht en
rechtvaardigheid. Maar dit alles is van God en het komt openbaar in de mens. Het is nog altijd: “Kiest
heden, die gij dienen zult”.

Maar van e mensen, die de duisternis liever gehad hebben dan het lciht, staat in vers 20 en 21 van
Johannes 3 “Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken
niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij
in God verricht zijn”.

Hier zit dus de diepe oorzaak, ook van de tekst in 1 Joh. 2:2 “en Hij is een verzoening voor onze zonden
en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”. Natuurlijk heeft Jezus de verzoening
aangebracht voor de zonde van de gehele wereld. En hier zien wij dus ook weer, dat God van Zijn kant
niets uitsluit. Hij heeft satan toch ook niet uitgesloten, maar Hij had het kunnen doen.

Toen satan in opstand kwam, had God tocht het reht om hem meteen te verbannen. Maar satan wilde
daar niet zijn en dat is te begrijpen. Want verbeelt u zich nu eens, dat er hier in huis een kamer zou zijn,
waar een bepaald soort licht is, dat precies alles openbaar doet komen, wat er in uw hart leeft en in uw
gedachten.

En als iemand verkeerde gedachten heeft, dankt u dan, dat hij in die kamer wil komen? Hij zal wel
zorgen, dat hij daar weg blijft! Want dan komt hij in zijn ware gedaante te staan!. Dat is in wezen
hetzelfde met wat het licht van God doet.

Want in de hemle is een licht, waar wij niet alleen zelf gekend worden, maar ook elkaar zullen kennen.
Hier kunnen wij ons mooi voordoen, ons innerlijk verbergen, maar zo gauw wij in Gods licht komen te
staan, dan is dat niet meer mogelijk. Iedereen ziet direct wie iedereen is, want daar kan niets verborgen
blijven. Daarom kunnen alleen diegenen daar zijn, die de gerechtigheid liefhebben, die geen boze
gedachten en verkeerde bedoelingen hebben.

De verzoening heeft Jezus door Zijn bloed aangebracht voor heel het mensengeslacht, want Hij stierf
als zoon van Adam. Maar de verzoening moet van twee kanten komen, wij moeten ons nu ook met God
laten verzoenen. Dat ziet men vaak over het hoofd. Jezus gaf Zijn bloed voor een ieder, maar er is een
geslacht, het slangenzaad, wat zich niet laat verzoenen, want het haat de verzoening, daar zij een
onverzoenlijke geest hebben.

Als men met zulk een mens in aanraking komt en die heeft een grief tegen u en u wilt van uw kant
verzoening aanbieden en de hand reiken en u bent zelfs genegen om vergeving te vragen, dan wil die
ander dat niet en komt die verzoening nooit tot stand.

3



Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen

(deel 19-22) 

Het moet van twee kanten komen. Het is eigenlijk heel eenvoudig! De Heer bracht verzoening voor heel
de wereld, maar zij, die de duisternis liever hebben, omdat zij satan als vader hebben, die willen die
verzoeningniet, want zij zijn onverzoenlijk.

Zij hebben de gzindheid van de geest van de duivel, die ook onverzoenlijk is en zijn alleen haatdragend.
Dat is dus het geval en daarom zijn die teksten niet moeilijk. Zij zijn eenvoudig, klaar en duidelijk.

Er werden nog enige vragen gesteld, waarvan de eerste luidde: “U zei, dat het Woord zegt, dat wij allen
ingeschreven staan in het Boek des Levens, dus het is niet, zoals de kerk het ons geleerd heeft om
ingeschreven te moeten worden. Maar u zei er bij, dat wij er wel uitgewist konden worden”.

Antwoord: Dat zeg ik niet, dat zegt het Woord. De Heer zegt in Psalm 69:28-29 “Voeg schuld bij hun
schuld, zodat zij niet komen tot uw rechtvaardiging. Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd,
met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven”. Maar er staat nergens, dat de Heer dat ook werkelijk
toepast.

Maar als de Heer dit in Zijn Woord zegt, dan kan het gebueren. Er is hier een menselijke en Goddelijke
zijde. Dat vindt men meer in de Schrift, bijvoorbeeld in Joh. 15:5-6, waar Jezus spreekt van de wijnstok
en de ranken. “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is
verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand”.

Daar is dus een mogelijkheid om er uit te gaan. Maar of dat werkelijk plaats vindt, is voor mij nog een
vraag. Want als wij werkelijk het leven met de Heer hebben, dan zijn wij voor eeuwig met Hem
verbonden. Daarom zegt God ook, dat wij altijd voor Zijn Woord zullen vrezen en het niet lichtvaardig
opnemen.

Wij vinden dit ook bij de kandelaar, waarover de Heer spreekt tot de Gemeente in Efeze, dat als zij zich
niet bekeren, Hij de kandelaar van zijn plaats zal weghalen. Maar in de Hemel ziet Johannes Hem toch
wandelen tussen zeven kandelaren, want de colledige Gemeente komt toch in heerlijkheid.

Maar het kan dus hierop slaan, sat wij hier onvruchtbaar worden, want inderdaad is de kandelaar van
Efeze op aarde weggenomen. Dat was eerst een zeer gezegende Gemeente, want als wij denken aan
Paulus brief aan de Efeziërs, dan ging van die Gemeente een groot getuigenis uit.

Maar die Gemeente is later door afval geheel verdwenen en is de kandelaar daar weggenomen en het
licht gedoofd. Maar in de eeuwigheid is de volle Gemeente aanwezig. En zo is er dus altijd een
menselijke en een Goddelijke zijde.

Het is daarom altijd verkeerd, als wij zeggen: “ik ben van de Heer en dan komt alles wel in orde”. Maar
dat is lauwheid en daar svhuilt juist het grote gevaar in, waar de Heer ons voor wil bewaren. Want Hij
zegt: “Blijf in Mij en vreest”.

De tweede vraag was: “Ik dacht gehoord te hebben, dat u zei dat de Heer zelfs aan degenen, die in de
zondvloed omgekomen zijn, het Evangelie nog gebracht heeft en dat er van hen ook nog gered zijn. Ik
heb altijd gedacht, dat, toen de Heer was opgevaren, Hij krijgsgevangenen met Zich heeft
meegenomen en dat het diegenen waren, die na de zondvloed en tussen het kruis gestorven zijn en
dat die daar bewaard gebleven en door Jezus meegenomen zijn”.

Antwoord: Het is namelijk zo, toen Jezus het werk volbracht had, is Hij neergedaald tot in het dodenrijk.
Maar toen was het dodenrijk nog in twee aparte afdelingen verdeeld. In de ene verbleven de zielen, die
in hun zonden gestorven zijn en daar moeten wachten op het laatste oordeel. Zij zullen pas opstaan
aan het einde van de Duizendjarig Rijk en voor de grote Witte Troon komen. 

Maar de andere kant van het dodenrijk was het zogenaamde Paradijs, waar de zielen der
rechtvaardigen waren, die wachtten totdat het werk van hun verlossing volbracht zou zijn.
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De zielen dus, die vanaf de zondeval tot aan de zondvloed geleefd en geloofd hadden, waren in dat
Paradijs gedeelte. Niet dus degenen, die van de lijn van Kaïn waren, maar van de lijn van Seth. Deze
zielen hadden nog niet dat volle licht, want dat was nog zeer begrend.

Maar toen Jezus neerdaalde in het dodenrijk, heeft Hij aan deze zielen het Evangelie verkondigd van
de triomf van Zijn overwinning op het kruis. En degenen, diein het Paradijs waren en door het geloof in
de belofte Gods, in beginsel al gered waren, heeft Hij toen als werkelijke Verlosser meegenomen naar
het Hemels Paradijs

Dus het is niet een bekering in het dodenrijk, maar zij waren a; bekeerd door in de belofte Gods te
geloven, maar Het Evangelie kenden zij nog niet. Zij moesten daar dus wachten tot de tijd der
vervulling. Zij geloofden dus in de beloofde Verlosser, het vrouwenzaad. Maar wij begrijpen wel, dat
veel voor hen verborgen was.

Wij lezen na het kruis in een zeer gezegnde tijd. Maar het gaat erom, dat God de mens nooit voor meer
verantwoodelijk stelt dan hij had kunnen weten, naar datzij het licht hadden. Zelfs van deze tijd der
Gemeente lezen wij in het zendschrijven van de Gemeente te Tyatira, dat de Heer zegt in Openb. 2:24b
“Ik leg u geen andere last op”.

Kennelijk zijn in die Gemeente nog gelovige mensen, maar zij weten niet van een “geloofsdoop door
onderdompeling” en van vele andere dingen. Het is hun niet geleerd geworden en dan zal de Heer hen
hier ook niet aansprakelijk voor stellen, maar zij  hebben wel geloofd in de verzoening door het bloed. 

Maar wij, die zoveel meer gehoord en geleerd hebben, hebben een steeds groter worden
verantwoording. Want naar mate wij weten, naar die mate moeten wij ook gaan leven en het uitdragen.
Daar moete wij goed van doordrongen zijn.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.
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