
Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen

(deel 15-22) 

Geachte lezer,    

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor. 

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

  
2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van)
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels
keren”.
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Misschien vindt u het geweldig mooi, wat deze moderne wetenschapsmensen doen, maar het Woord
van God zegt precies, hoe de Heer hierver denkt. Dat lezen wij in 2 Tim. 3:1 “Weet wel, dat er in de
laatste dagen zware tijden zullen komen’. En daar leven wij nu in. 

En dan staat er in vers 8 “Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de
waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.
Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden,
zoals ook bij genen het geval was”. (in de dagen van Mozes)

De geweldige geleerden, die vandaag met hun knappe experimenten, die eigenlijk God als Schepper
trachten belacherlijk te maken met hun door de duivel ingegeven wetenschap, die zullen straks ervaren
wie God is. 

Zij komen toch niet verder dan tot aan een zeker punt. Wij zien dus duidelijk hiermee, hoe de tekenen
van het einde zijn. Daarom moet het u niet verwonderen, wat wij al gezien hebben, dat, toen de mens in
zonde viel, omdat hij God ongehoorzaam werd, hij zich daardooronttrok aan de beschermende macht
Gods.

En omdat hij de duivel gehoorzaam werd, kwam hij onder de machtsinvloed van de duivel te staan. Het
is toch wel bekend aan u allen, dat satan juist de meeste macht uitoefent over het sexuele leven van de
mens en daar heeft hij zijn bedoeling mee.

Zo hebben wij reeds in Matteüs 13 geleen, hoe Jezus dat al openbaarde, toe Hij de geheimenissen van
de grondlegging der wereld sprak, dat lezen wij in vers 37-39 “Hij antwoordde en zeide: Die het goede
zaad zaait, is de Zoon des mensen;  de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het
Koninkrijk (het door God voorgekende en bestemde zaad Gods); het onkruid zijn de kinderen van de
boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel”. Wij zien hier dus, dat er kinderen van het Koningrijk
zijn en kinderen van de boze.

Dit wordt ons ook op andere plaatsen duidelijk gezegd. Wij weten uit het woord van de profeet Daniël,
dat die Israëlieten straks allemaal tot bekering en wedergeboorte gaan komen, wier namen geschreven
staan in het Boek. Dat zegt Dan. 12:1 “Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van
uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er
volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk (dat is het Joodse volk, het volk van Daniël)
ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden”. Die Israëlieten zijn werkelijk Israël.

Maar wij weten ook, dat twee derden van Israël verworpen worden. Dat staat in Zach. 13:8-9 “In het
gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar
een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals
men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men gioud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen
verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen:b De Here is mijn God”.

Merkwaardig is, dat wij in Gods Woor lezen, dar er één derde van deengelenwereld in zonde gevallen is
en twee derden zijn God getrouw gebleven. En nu zien wij bij Israël het juist andersom: twee derden
vallen af en één derde wordt aangenomen. Daarzit een verborgenheid in.

Maar dat is het plan van God en ik geloof, dat dat één derde van Israël verder slaat op wat wij denken,
wat Israël is. Want het is immers het plan van God, dat er nu een nieuw geslacht van zonen Gods zou
komemn, dat die gevallenen zal vervangen. Dat is de harmonie in de Schrift.

Wat zegt Jezus nu in het Johannes Evangelie tot bepaalde Joden in Zijn dagen? In Joh. 8:41 zggen
deze Israëlieten tot Hem “Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één Vader, God”. Maar Jezus gaat
hun de waarheid openbaren in vers 42 “Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij
liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij
heeft Mij gezonden”.
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En nu komt het geheim in vers 43 en 44 “Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? (en dan komt het antwoord
van Jezus) Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader (dat zijn dus
duivelskinderen en daarom wilden zij niet horen naar Jezus) en wilt de begeerten van uw vader doen.
Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen
waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar (maar er
staat in de grondtekst: de leugenaar) en de vader der leugen”.

De vader dus van al deze antichristenen. En wat zegt Hij nog in vers 47 Wie uit God is, hoort de
woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt”.

Zo zegt Jezus het ook van Judas in Joh. 6:70b-71 “En een van u is een duivel (letterlijk staat er in de
grondtekst: de duivel). Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot; want die zou Hem verraden, één
uit de twaalven”. 

Ondanks dat Judas het Woord van de Heer  net zo hoorde en het zo geopenbaard kreeg als de
anderen en de Heer hem ook met evenveel liefde behandelde als de anderen en hem door de Heilige
Geest krachten en wonderen deed verrichten om zieken te genezen en demonen uit te  werpen, heeft
Judag nooit zijn hart en leven aan Jezus gegeven, terwijl Jezus hem nooit terzijde gesteld en nooit
verhinderd heeft dat te doen. Want Judas kon niet anders, daar hij uit de vader der duivelen was. Dat is
een ernstige zaak! Maar voor en kind van God wordt het een heerlijke zaak.

Wij zin hier dus, dat de Heer ook dit slangnzaad, wat uit de mens voortkomt, niet belemmert om gered
te worden, maar zij laten zich nooit redden. Zoals de Heer ook Kaïn waarschuwde en hem vermaand,
liet hij zich toch niet vermanen. En waarom niet? 

Het Woord zegt het in 1 Joh. 3:12 “hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder”. Er staat niet: “hij
was boos” maar “hij was uit de boze”. En de boze is de duivel. Zo zien wij het slangenzaad wel heel
duidelijk in de Schrift.

Maar er staat ook iets anders tegenover. Aan de ene kant heeft satan nu bewerkt, dat er een
slangenzaad voortkomt, maar hij kan niet verhinderen, dat ook dat andere zaad geboren wordt, al blijft
het een strijd op leven en dood, daar hij door het slangenzaad altijd het  andere zaad laat vervolgen.

Dat is de diepe oorzaak er van, dat satan daar, waar Gods zaad geboren wordt, al ligt dat verloren in
zonde, dat altijd tracht uit te roeien. Dat gebeurde al in Egypte en het gebuert nog steeds weer tot op de
huidige dag. Maar ondanks al dit woeden van de duivel is de Heer overwinnaar. Want nu gaan wij de
andere kant zien.

Dat zaad van God, dat satan in zoverre verdorven had en dat nu verloren lag, daar het zaad niet meer
geboren kon worden als zegen Gods, maar als zondaar, dood in de zonde. Maar Jezus zegt in Joh.
6:38-39 “Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij
gezonden heeft. En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven
heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage”.

Dat heeft God Hem al gegeven vóór de grondlegging der wereld, daat God Hem als Lam Gods had
voorgekend en klaar gelegd en Hem dat heilige zaad toegezegd; dat zijn allen, wier namen geschreven
staan in het Boek des Levens van het Lam. En nu is dit de wil van de almachtige God, waartoe Hij
Jezus heeft gezonden van Zijn Troon naar de aarde, opdat van alles, wat Hij Hem gegeven heeft, niets
verloren gaat. Dat is het Evangelie!

Wij mensen zeggen, hoe kan nu Jezus Overwinnaar zijn, als  er zoveel mensen toch verloren gaan?
Maar dat is dat slangenzaad. Want vers 39 zegt immers “En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden
heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten
dage”.

3



Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen

(deel 15-22) 

Alsdat dus de wil van God is en God daarvoor Zijn Zoon heeft gegeven, die alle macht in hemel en op
aarde heeft, dan zal hij het ook ten uitvoer brengen, ondanks dat satan nu bezig is de pil te verschaffen
voor geboortebeperking, omdat hij niet wil, dat het laatste zaad, dat nog geboren moet worden, komt en
door Jezus gered zal worden. 

Als straks het Boek des Levens open gaat, dan zullen allen, die daarin staan door Hem gered zijn.
Want Jezus is Overwinnaar! Niet satan heeft het laatste woord, maar God en Jezus.

Warvoor kwam Jezus? Om wat verloren was te redden. En Judas dan? Die is toch verloren gegaan?
Neen, Judas is verdorven, hij is nooit verloren geweest. Want wat is verloren? Wat eerst het eigendom
van God was, maar verloren is geraakt. 

Maar Judas was niet van God, maar van de duivel. En Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken,
dat wat in zijn oorsprong van God was, Gods zaad dus, maar wat door het werk van de duivel verloren
raakte.

Lees eends de eerste gelijkenis van dat wondere hoofdstuk van Lucas 15. Waar wij de goede Herder
vinden, van wie een schaap verloren is geraakt. Maar Hij gaat net zo lang zoeken, totdat Hij het schaap
heeft gevonden. En dan legt Hij het op Zijn schouders en Hij brengt het bij Zijn kudde terug. 

Werd dat schaap een schaap van Hem, toe Hij het gevonden had, of was het een schaap van Hem? Ja,
het was een schaap van Hem, want Jezus, Gods Zoon, is de goede Gerder. Dat is het Evangelie!

Want Hij kwam van de Hemelse heerlijkheid bij de Vader naar de aarde om daar te lijden aan het kruis
voor het verlorene en nu zoekt Hij net zo lang, totdat Hij elk verloren schaap gevonden heeft, wáár het
ook zit. Al zit het in de hel, dan haalt Hij het er nóg vandaan. Daarvoor heeft hij Zijn leven en Zijn bloed
gegeven.

De tweede gelijkenis in Lucas 15 is van die verloren penning. De vrouw gaat net zo lang het huis met de
bezem keren, totdat zij haar verloren penning gevonden heeft en dan is er vreugde. Werd het haar
prenning, toen zij het gevonden had, of was het al haar penning? 

Ja, het was haar penning en daarom ging zij het zoeken, net zo lang tot zij het gevonden had. Dat is het
werk van de Heilige Geest, die net zo lang het huis met bezemen keert, dat wil zeggen dat de Heilige
Geest net zo lang door alle Gemeenten en kerken heeb gaat en ze ondersteboven keert, om de
verloren penningen er uit te halen, want die zijn van Hem.

En in de derde gelijkenis van de verloren zoon, ziet men God de Vader. Er is een verloren zoon, die bij
de vader terug komt. Werd het toen pas zijn zoon, toen hij teruggekomen was, of was het al zijn zoon?

Omdat het zijn zoon was, ging die liefde van de vader net zo lang uit naar die zoon, totdat de trekkende
liefde van de vader die zoon van die zwuijentrog vandaan haalde, want die zoon kan niet langer
weerstand bieden aan de liefde van zijn vader en hij moest terugkeren. Dat is God de Vader. En dat is
het Evangelie!

Wij mogen nog zo diep weggezakt zijn in de zonde, zo diep verloren zijn geraakt, doch als wij in
aanraking komen met die Goddelijke liefde, dan gaat ons hart omhoog! Dat is eenvoudig het
geheimenis van het Evangelie. En dat leert ons toch ook de Schrift op vele plaatsen.

Laten wij nu Joh. 6:44 lezen. “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem
trekke”. Wij denken vaak, dat wij de mensen tot Jezus kunnen brengen, maar hier lezen wij, dat de
Vader het doet. Het zijn Zijn kinderen, di verloren zijn geraakt en die moet Hij terug hebben, want zij zijn
het zaad Gods.

En de tekst gaat verder “en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage”. Men is altijdgewend de dingen op 
zijn kop te zetten en denkt dan: “als je je bekeert, wordt je naam ingeschreven in het Boek des Levens”.
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Het is juist andersom, want wij komen tot bekering omdat onze namen in dat Boek des Levens
ingeschreven staan. Wij waren een kind van od en daarom gaat de Vader ons trekken en komen wij tot
Jezus. Dat is het Woord van God.

En in vers 45 staat “Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder,
die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij”. Niemand komt dus tot Jezus, tenzij de
Vader hem trekke en niemand kan ook tot Hem komen, of hij moet het van de Vader Zelf gehoord en
geleerd hebben.

Hoe zit dat nu? Vóórdat het Evangelie van Jezus, het Woord van God, voor ons open ging, was het al
Gods geest, die ons bracht en dreef naar de plaats, waar wij Jezus konden vinden. Zoals wij lezen in
Hand. 8 van de kamerling, die een verlorene was, maar zijn hart ging uit om God te vinden, maar hij
kon Hem niet in Jeruzalem vinden.

Zo zijn er veel mensen, die naar kerken en Gemeenten gaan om God te vinden, maar helaas kunnen zij
Hem daar niet vinden, maar God Zelf vindt hen wel. Zo krijgt hier Filippus de opdracht van een engel
des Heren: “ga naar die eenzame weg”.

En als hij daar staat, komt er een wagen aan en dan zegt de Heilige Geest tot hem: “Voeg u bij deze
wagen daar”. Die kamerling was het Woord aan het lezen uit Jesaja. “Toevallig” zouden wij zeggen! Wel
nee!Hij had het al van de Vader geleerd gekregen, maar nu moest hem Jezus gebracht worden. Dat
deed Filippus en toen was het voor elkaar. En hij, de kamerling reisde met blijdschap verder.

Wij horen vaak zonder meer de tekst van Joh. 6:37b verkondigen. “en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins
uitwerpen”. Maar weet u, dat dit een halve tekst is. En een halve tekst kan zo geciterrd worden, dat het
een onwaarheid gaat worden. Want er gaat aan deze halve tekst vooraf “Alles wat Mij de Vader geeft,
zal tot Mij komen”.

Wij zien dus drie dingen, ten eerste in Joh. 6:37 “Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen”. Ten
tweede in vers 44 “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke”.  En
ten derde in vers 45 “En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en
geleerd heeft, komt tot Mij”. Wij zien hieruit, dat alles van de Vader uitgaat en dat daarom er in Joh.
6:37b staat “en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”.

Hetzelfde vinden wij in Joh. 10:26, waar Jezus tot de Joden, die om Hem heenstaan zegt “maar gij
gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort”. Zij geloofden Jezus niet, ondanks dat zij Hem
hoorden, omdat zij niet tot Zijn schapen behoorden. Ziet u nu, dat het heel anders ligt, dan wij altijd
voorgesteld hebben gekregen.

Wij moeten Gods Woord beter leren kennen om de rijkdom van de verbrogenheden erin te verstaan.
Dan begrijpen wij de heerlijke betekenis van wat er staat in Joh 10:27 “Mijn schapen horen naar mijn
stem en Ik ken ze en zij volgen Mij”. Ja, al zijn zij nog zo diep verloren geweest.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.
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