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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en 
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse 
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt 
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen 
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

            
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren”. 
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Als wij in het huwelijk treden, dan krijgen wij een trouwboekje en kunnen later, als wij met kinderen 
gezegend worden, daar de namen van die kinderen inschrijven. Wij weten dikwijls nog niet, welke 
namen wijze zullen geven, maar bij God zijn die reeds bekend. 
 
Want toen God dit voornemen had, om een nieuw geslacht van zonen Gods te verwekken uit de mens, 
toen heeft Hij al het hele geboorteregister klaargemaakt, met alle namen erin. Dat is dat “Boek des 
Levens”. 
 
Er wordt altijd iets verkeerds geleerd in de verschillende kerken en kringen, als men zegt, als iemand 
zich bekeert en tot wedergeboorte komt, hun naam ingeschreven wordt in het “Boek des Levens”. Maar 
dat is niet waar, want dat staat nergens in de Bijbel. Want wij komen tot bekering en wedergeboorte 
omdat onze namen daarin reeds staan. Maar wel spreekt de Bijbel van de mogelijkheid, dat de naam 
van de mens, die in zonde blijft, er uit gewist wordt. Willen wij dit samen gaan bekijken? 
 
In Ex. 32:31-33 lezen wij “Toen keerde Mozes tot de Here terug (toen Israël een grote zonde had begaan 
door het gouden kalf te maken) en zeide: Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben 
zich een gouden god gemaakt. Maar nu, vergeef toch hun zonde – en zo niet, delg mij dan uit het boek dat 
Gij geschreven hebt. (Mozes naam stond in het Boek en nu wilde Mozes zijn leven geven voor het leven 
van het volk van Israël en daarom is Mozes een wonderbaar type geworden van Jezus, Die Zijn leven 
gaf voor u en mij) Maar de Here zeide tot Mozes: Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek 
delgen”. 
 
Wat kunnen er toch vele verkeerde opvattingen zijn en dat komt door onkunde, omdat men niet 
werkelijk de Schrift onderzoekt, want dat zou hen tot andere uitspraken doen komen. Wij vinden 
hetzelfde ook op een andere plaats vermeld. Namelijk in Dan. 12:1, waar wij lezen van de wederge-
boorte van Israël. Want wie worden straks uit Israël behouden? 
 
Dat zijn zij, wier namen staan geschreven in het “Boek des Levens”. De tekst luidt “Te dien tijde zal 
Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk (dat is Israël, want Gebriël spreekt hier tegen 
Daniël, die een Jood is) terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn (dat is de tijd van de 
antichrist), zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk 
ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden”. 
 
En wat zegt Jezus in Luc. 10, als die zeventigen terugkomen in vers 17-20 “En de [tweeën]zeventig zijn 
teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw 
naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen (let u op, dat is 
toekomstig). Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden (slangen zijn  
gevallen engelen en schorpioenen zijn demonen) en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets 
zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 
verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen”. 
 
Hier staat dus niet werden opgetekend, maar staan opgetekend. En daarom volgen zij Jezus. En dat 
lezen in de hele Bijbel.  
 
Ik wil u enige plaatsen laten zien. In Fil. 4:3 staat “Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar 
behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast 
Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens”. Zij staan er in en 
daarom zijn zij mede arbeiders en navolgers van Jezus geworden, want God heeft hen van tevoren 
gekend. En die Hij van tevoren gekend heeft, die heeft Hij (God) ook geroepen. 
 
Misschien wordt de Bijbel wel geheel nieuw voor u, want nu ziet u wel, dat de Evangelie prediking van 
vandaag niet goed is, maar vervormd, omdat men het Woord van God niet recht kent en daarom 
kennen zij Gods bedoeling en plan niet.  
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Vandaar die geestelijke armoede, die twist en tweestrijd en scheuring overal. Jezus waarschuwt Zelf 
Zijn volgelingen, opdat zij niet af zullen vallen, zoals Hij dat ook in Joh. 15 zegt “Blijft in Mij”. Want als 
men niet in Hem blijft, dan wordt men als een rank die verdort.  
 
Zo spreekt de Heer ook in Openbaring 3 tot Zijn Gemeente, dat, als zij niet werkelijk in het leven van 
Hem blijven overwinnen, dat er een mogelijkheid is, dat hun naam uitgewist wordt uit het Boek des 
Levens. Dit staat in vers 5 “Wie overwint (dat is ieder, die in het geloof blijft staan), zal aldus bekleed 
worden met witte klederen (het opstandingslichaam); en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek 
des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen”. 
 
Ziet u, er is geen sprake van “inschrijven”, maar het is een waarschuwing voor allen, die zeggen: “ik ben 
tot de Heer gekomen en nu kan mij niets meer gebeuren, ik ben uitverkoren en mijn naam staat daar nu 
ingeschreven; ik kan met mijn oude leven doorgaan, want ik ben toch behouden”. 
 
Zulk spreken is een bewijs, dat men niet behouden is. Want als men werkelijk de Geest van Jezus 
heeft, spreekt men zo niet, dan wordt men steeds kleiner. Want van degenen, die zich ware kinderen 
Gods weten te zijn, is het leven vervuld met een heilig ontzag voor de Almachtige God, die hun Vader is 
in Jezus. Dezen staan allen ingeschreven in dat wonderbaren Levensboek. 
 
Maar als straks het laatste gericht aanbreekt voor de grote Witte Troon, weet u, wie dan uiteindelijk ook 
nog behouden worden? Allen, wier namen geschreven staan in het Boek des Levens. Dat lezen wij in 
Openb. 20:11-12 “En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht 
de aarde en de hemel vluchtten (wat een heilig ontzag!), en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik 
zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een 
ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen 
in de boeken geschreven stond, naar hun werken”. 
 
En dit laatste boek is de maatstaf, want in vers 15 lezen wij “En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs”. Maar al wie in dat 
wonderbare boek des levens ingeschreven zijn, die zijn reeds tevoren bestemd zonen Gods te zijn. 
Waarom gaan dan die andere boeken open? Wel, omdat God rechtvaardig is in alles en ook in het 
oordeel over de rampzaligen, opdat hun recht zal geschieden. 
 
In Openb. 13:8 vinden wij het ook staan “En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, 
ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld”. Wie gaan dus de duivel aanbidden? Wier namen daar niet in dat boek staan 
en die er wel in staan worden behouden. U leest hier misschien voor u vreemde dingen, maar toch is 
dat de waarheid! 
 
Wat is nu dat Boek des Levens van het Lam? Dat betekent dat allen die in dat Boek ingeschreven 
staan, het leven van het Lam hebben, waartoe zij geroepen zijn. Dat is een groot, maar ook een 
wonderbaar geheimenis. 
 
Maar voor wij hier nu mee verder gaan, willen wij nog even terugkomen op die grote wijsheid Gods, 
namelijk hoe God die mens schiep uit het stof van deze aarde, de puinhopen van satans werk. En wij 
hebben dus gezien, dat God uit dat werk van deze opstandige cherub, zelf voort laat komen, wat hem 
zal onttronen en vernietigen en dat alles weer zal herstellen. Wij vinden dit op vele andere plaatsen in 
de Bijbel en daarin zien wij juist die wondere wijsheid van God, waarin ook nog humor zit. 
 
Wij weten bijvoorbeeld dat, toen Mozes geboren werd in Egypte, die farao een werktuig was in satans 
hand. Want wat wilde die farao? Hij gaf het bevel, dat alle Israëlietische jongetjes, die toen geboren 
werden, in de Nijl moesten geworden worden en zo moesten worden omgebracht.  
 
Waarom? Omdat satan wist, dat uit hen het geslacht van zonen zou voortkomen, dat hem onttronen 
zou. Dat moets verhinderd worden en vooral omdat daaruit ook de Zoon van God zou voortkomen, de 
Christus er Schriften. 
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En dan zien wij de wondere wijsheid van God. Want uit dat vernietigingswerk van farao, bewerkt God 
het zó, dat er één jongetje uit de Nijl wordt opgehaald en door farao’s dochter wordt opgevoed. En dat 
is de humor, dat die farao zelf de kosten van zijn opvoeding draagt, want Mozes wordt in zijn paleis 
groot gebracht. Maar farao wist niet wie hij in zijn paleis had opgenomen, want die Mozes zou straks 
hem en heel Egypte richten. Dat is de Goddelijke wijsheid! 
 
En later zien wij iets dergelijks geschieden met David. Saul was een type van satan. Hij was de 
gezalfde koning, maar werd ontrouw, rebelleerde en kwam ten val, zodat God hem moest verwerpen en 
God toen de kleine David zalfde. En dan komt weer de Goddelijke humor.  
 
Saul zelf riep David om in zijn huis te komen en gaf zelfs aan David een wapenrusting en stelde hem 
als een legeroverste aan. Saul moest dus er zelf voor zorg dragen, dat David straks koning zou worden. 
Saul ging echter David haten en hij wilde hem tenslotte om brengen. Maar alle dingen doet God 
medewerken ten goede! Tot zover deze illustratie, 
 
We gaan nu weer verder met het wonderbare plan van God. Wat zou er gebeurd zijn als Adam en Eva 
niet in zonde waren gevallen? Dan had Adams nakomelingschap alleen bestaan uit de door God voor-
gekende zonen Gods. Dan waren ook al zijn nakomelingen behouden geweest, want Adam was 
behouden, hij was een zoon van God. Dan was uit hem alleen voortgekomen dat wonderbare geslacht  
van zonen Gods. 
 
Met die eerste mens nu gaat God een verbond sluiten. En wij zullen zien, hoe God steeds een verbond 
sluiten, wanneer Hij weer opnieuw met de mens begint. Er zijn namelijk zeven verbonden in de Schrift. 
En dit eerste verbond, dat God met de mens sloot, kunnen wij het Paradijs verbond noemen, dat God 
met Adam vóór zijn val sloot. 
 
Wij vinden dan in Gen. 1:28-30 “En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt 
talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des 
hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend 
gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze 
dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, 
waarin leven is, (geef Ik) al het groene kruid tot spijze; en het was alzo”. 
 
En ook nog in Gen. 2:15-17 lezen wij verder “En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van 
Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in 
de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, 
want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”. 
 
Dit verbond omvat zeven punten. 
 
Het eerste punt, de opdracht de aarde te bevolken met hun nakomelingen, als een nieuw geslacht van 
zonen Gods. 
  
Het tweede punt, de aarde te onderwerpen en dienstbaar te maken voor God. 
 
Het derde punt, de heerschappij over het dierenrijk. 
 
Het vierde punt, als voedsel de boomvruchten. 
 
Het vijfde punt, dat heel belanrijk is: de hof te bewerken en te bewaren. 
 
Het zesde punt, het verbod niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. 
 
Het zevende punt, de straf op de ongehoorzaamheid, die de dood zou brengen, zowel voor de geest als 
voor het lichaam. 
 
Dit verbond had dus een voorwaarde en die voorwaarde was gehoorzaamheid. 
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Toen de mens dus ongehoorzaam werd, mede door de verleiding van de duivel, werd dit verbond 
verbroken en is dus geïndigd bij de zondeval en dit verbond geldt dus vandaag niet meer. Wij moeten 
bedenken dat dit verbond helemaal in het plan van God was en dat het eerste punt was om de aarde te 
bevolken met hun nakomelingen, al een nieuw geslacht van zonen Gods. 
 
En lettende op het tweede punt, de aarde te onderwerpen, zien wij dus, dat de aarde zelf onder een 
heerschappij stond, die niet onderworpen was aan God en wij weten dat satan de vorst daarvan is. 
Daarom zien wij ook weer duidelijk de bevestiging, want de meesten mensen denken, dat met 
onderwerpen bedoeld wordt, dat zij de hoogste berg op kunnen klimmen en tot de diepste zee kunnen 
afdalen. 
 
Dat maakt men ervan, maar dat heeft hier totaal niets mee te maken. Want de aarde lag onder een 
vreemde heerschappij, namelijk die van de rebel en de mens moest immers die heerschappij te niet 
doen. Dat was het plan van God! 
 
En hoe moest dat gebeuren? Dat staat in het vijfde punt, namelijk door de hof te bewerken en te 
bewaren. De aarde lag nog onder de heerschappij van die rebellerende engelvorst, maar op die aarde 
had God een Paradijs gemaakt, een hof en de mens daar geplaatst, waar hij verkeerde met God en met 
Hem in directe verbinding stond. Dat was dus een plaats, waar satan het niet voor het zeggen had.  
 
Wij lezen ook hoe God bij het ruisen van de avondwind bij Adam kwam en met hem sprak en dat 
betekent, dat voor het Paradijs de Hemel open was. En nu ontving de mens, die begaafd was en onder 
de veilige hoede van God stond - want Adam was immers geschapen naar het beeld van God - de 
opdracht van God om die hof te bewerken en te bewaren. 
 
En als God een opdracht geeft, maakt Hij de mens daar ook bekwaam voor. Adam moest er dus voor 
waken, dat satan hier nooit zijn macht over kon krijgen. Maar de mens moest die hof niet alleen 
bewaren, maar ook bewerken. Dat wil zeggen dat dit een vreugde voor hem was. Dit was niet een 
werken in het zweet zijns aanschijns, zoals later na de zondeval het wel voor hem zou zijn. 
 
Hij moet naarmate hij met God wandelde, stap voor stap met de Heer verder gaan en met zijn nako-
melingenschap, dat geboren zou worden als zonen Gods, om vanuit die hof de aarde te onderwerpen, 
totdat deze tenslotte één Paradijs weer zou worden, zoals zij was in de oorsprong. 
 
Want de gehele oorspronkelijke aarde was één Paradijs. Dat was dat eerste verbond met de eerste 
mens, dat vanuit het Paradijs de gehele aarde onderworpen zou worden aan God en de satan dus ont-
troond zou zijn. Zo hebben wij als Gemeente nu ook een werk gekregen, namelijk om Zijn getuigen te  
zijn vanuit Jeruzalem. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. 
 
Gods Zegen toegewenst, 
Het Bijbelstudie Centrum. 
 
  
 
 


