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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en 
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse 
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt 
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen 
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

            
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren”. 
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Toen God met de herschepping in zes dagen en een zevende dag de aarde herstelde en de engelen 
daarbij toekeken, had Hij een aanvang gemaakt met een wonderbaar plan, wat echter nog een gehei-
menis was voor de engelen, die daarom niet blij konden zijn. 
 
Maar ook konden zij niet blij zijn, omdat de hele oorspronkelijke aarde een pronkjuweel was, maar de 
herstelde aarde had slechts op haar midden een hof, een paradijs. Maar de oorspronkelijke aarde was 
één en al paradijs. Dat is dus een groot verschil! Zo zal straks ook de nieuwe aarde één en al Gods Hof 
weer worden. 
 
In Haggaï 2 lezen wij van een dergelijk verschil. Daar wordt door de Joden, die teruggekomen zijn uit de 
ballingschap van Babel, te Jeruzalem, de Tempel herbouwd. Maar er waren onder de teruggekeerde 
ballingen verschillende Israëlieten, die nog de Tempel van Salomo gekend hadden. En nu werd die 
Tempel herbouwd, waarover zij diep teleurgesteld waren, want deze Tempel haalde niet bij die van 
Salomo. 
 
God zegt het Zelf in Hag. 2:4 “Wie onder u is overgebleven, die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid 
gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet, daarbij vergeleken, als niets in uw ogen”? Ook hieruit blijkt, 
dat het iets bijzonders en wonderbaar schoon moet zijn geweest. 
 
Maar het was ook niet Salomo, die het gebouwd heeft, maar hij mocht alleen een uitvoerder zijn van het 
ontwerp, dat David door de Heilige Geest van God ontvangen had. En zo is de Tempel, die onder 
Zerrubbabel herbouwd werd veel minder schoon dan die door Salomo werd gebouwd. En daarom 
konden velen van de teruggekeerde Joden, die de Tempel van Salomo gezien hebben, niet juichen, 
maar weenden er bij. 
 
En toch zegt God, dat zij er blij om moeten zijn, want al is die Tempel in uiterlijk veel minder, God gaat 
daarin veel grotere heerlijkheid openbaren, want straks zal in die Tempel Zijn Zoon Jezus openbaar 
komen. Maar dat was toen nog een verborgenheid. 
 
Welnu, dit is een vergelijking, die ik hier laat zien, want bij de herschepping konden de engelen nog niet 
juichen, want het was voor hen verborgen, wat God ging doen. Het was nog een geheimenis, wat er op 
deze aarde zou gaan gebeuren en het bleef verborgen, totdat Jezus op aarde kwam. 
 
In Matt. 13:35 zegt Jezus, als Hij in gelijkenissen spreekt tot Zijn discipelen “opdat vervuld zou worden 
het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal 
verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld (niet van de aarde) verborgen gebleven is”. 
 
God had de wereld gegrondvest, waar wij nu in leven. Maar daar bleven geheimenissen verborgen, wat 
God daarmee voor had en die langzaam geopenbaard werden aan Jezus Zijn discipelen en vooral na 
de Pinksterdag aan Zijn apostelen, profeten en Zijn gezalfde dienstknechten, die de Heer daarvoor 
geeft. 
  
Daarom vinden wij ook in de eerste Petrusbrief staan, dat de engelen hier niet van geweten hebben, 
maar het van de Gemeente geleerd moeten krijgen. Dat is wonderbaar.  
 
Wij lezen in 1 Petr. 1:11-12 “terwijl zij (dat zijn die profeten uit het Oude Verbond) naspeurden, op welke 
of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat 
over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf 
(dat bleef voor die profeten uit het Oude Verbond verborgen), maar u (Nieuw Testamentische gelovigen) 
dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die 
van de hemel gezonden is (na Pinksteren), u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs enge-
len begeren een blik te slaan”. 
 
Die wonderbare geheimenissen van het plan van Gods herstel, bleven voor de engelenwereld verbor-
gen, maar het wordt hun nu langzamerhand klaar, wat God voor heeft. Dat is zo iets onzagwekkend,  
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dat wij gaan beseffen, dat alleen een alwijze God zulk een plan kan uitdenken. Satan is wel een groot 
engelvorst, maar hij heeft in al zijn wijsheid hier niet van geweten. 
 
Zo staat het toch ook immers in Ef 3:9-11, dat thans deze engelvorsten door de Gemeente dit gehei-
menis langzaam geopenbaard krijgen. “en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis 
(inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God (en satan en geen enkele andere engelvorst 
heeft ook daarvan iets geweten), de Schepper van alle dingen, opdat thans (na de Pinksterdag) door 
middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige 
wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, 
heeft uitgevoerd”. O, hoe groot is Hij! 
 
Maar nu moet ik het u duidelijk maken, dat het niet de Gemeente is, die als leraars en onderwijzers de 
engelen onderwijs geeft. Die opdracht heeft de Gemeente niet. Maar hoe worden deze geweldige 
engelvorsten, deze morgensterren, deze cherubs dan wel onderwezen door de Gemeente? 
 
Het is, omdat die Gemeente, die God nu klaar maakt, dat Lichaam van Jezus, op zichzelf een openba-
ring van het geheimenis Gods is. Dat zullen wij later duidelijk gaan zien. Wij weten reeds, dat bij de 
oorspronkelijke schepping de morgensterren en heel de engelenwereld betrokken waren en dat zij 
gejuicht en gejubeld hebben. 
 
Maar bij de herschepping, na de val van Lucifer, was er een geheimenis. Welk geheimenis dan? Dit 
geheimenis: een andere Morgenster, die niet alleen Morgenster is, maar “de blinkende Morgenster” 
heet en die niet alleen een Zoon Gods is, maar de Zoon Gods. 
 
En dat is het grote geheimenis, dat Gods eeuwige Zoon eigenlijk nu de Plaatsvervanger gaat worden 
van die gevallen morgenster. Daarom is Hij “de blinkende Morgenster”. En wat satan verzaakt heeft en 
Gods genadegave, die hij ontvangen had, misbruikt heeft, want hij had immers de opdracht om het 
beginsel van leven wat op deze oorspronkelijke aarde was, tot heerlijkheid aan die der engelen gelijk te 
brengen.  
 
Dat God nu volvoeren gaat in de Zoon, als “de blinkende Morgenster” en die zal hier uit de aarde een 
nieuw geslacht van zonen Gods verwekken, heerlijker dan de morgensterren, die gevallen zijn. Dat is 
het plan van God. Hoe wonderbaar is dat! Wij zullen hierover enige Schriftgedeelten opslaan, om daarin 
de wijsheid en de grootheid Gods te gaan ontdekken. 
 
Paulus spreekt hierover in 1 Col. 1:26-27 “het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is 
geweest (ook dus voor de engelen), maar thans geopenbaard aan zijn heiligen (de Gemeente). Hun heeft 
God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen (en nu komt 
het): Christus onder u, de hoop der heerlijkheid”. 
 
Satan heeft dat leven, dat God in beginsel op de oorspronkelijke aarde schiep, verdorven, doordat het 
zijn duivelsgebroed was geworden. Maar Jezus onder ons, die onder Zijn vleugelen gaan komen en 
schuilen, die worden gemaakt tot een nieuw broedsel, aan de Zoon van God gelijk, die “de blinkende 
Morgenster” is. Het Woord van Openb. 22:16 zegt het. “Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden 
dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster”. 
 
En Hebr. 2:10-11 leert ons “Want het voegde Hem (dat is God de Vader), om wie en door wie alle dingen 
bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden 
heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt 
Hij Zich niet hen broeders te noemen”. 
 
Ziet u, hoe God uit deze “blinkende Morgenster” een wonderbaar leven verwekt, om vele zonen tot 
heerlijkheid te brengen. Hoevelen? In ieder geval zal wat satan verwoest heeft, op een wonderbare 
wijze hersteld worden. Daarom zegt Jezus in Luc. 20:34-36 “En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer 
eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die 
eeuw (die komt) en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. 



Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp: 
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen 

(deel 09-22)  

 4 

 
Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk (daar hebt u het) en zij zijn 
kinderen Gods”. 

 
Ja, deze morgensterren, deze zonen Gods zijn eens gevallen, maar uit de puinhopen gaat God iets 
oprichten, wat veel heerlijker is! 
 
Als wij nu Hebr. 2:5-8a lezen, dan gaan wij nog meer van die heerlijkheid zien.“Want niet aan engelen 
heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. (de toenmalige wereld was wel aan 
de engelenwereld onderworpen, maar die zijn gevallen. De wereld echter, waarin wij nu leven, wordt 
niet meer aan de engelen onderworpen) Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, 
dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd 
beneden de engelen gesteld (wij zijn minder dan de engelen), met heerlijkheid en eer hebt Gij hem 
gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen”. 
 
Vers 10b gaat verder met “dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behou-
denis door lijden heen zou volmaken”. En aan het einde van vers 16 gaat wij zien “Want over de engelen 
ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. En dat is de Gemeente! 
O grote wijsheid Gods en diepte Gods, hoe ondoorgrondelijk zijt Gij! 
 
God is bezig met dat herstel, dat een geheimenis was, verborgen voor de engelenwereld, die zo iets 
nog nooit gezien hadden, maar zij gaan het nu zien door de Gemeente en die tot de volle heerlijkheid 
zal gebracht worden en tentoongesteld zullen worden als de zonen Gods. 
 
Ja dat is het onderbare heilige broedsel Gods in Zijn Zoon Jezus, de Christus. Daarom hing Hij met Zijn 
armen zo aan het kruis en gaf Hij Zijn leven en Zijn bloed, opdat wij onder Hem gedekt zouden worden 
en tot dat leven zouden worden gebracht. 
 
Zo zien wij, dat dit niet alleen een volledig herstel is, maar veel meer dan een herstel, want het wordt 
veel heerlijker. En als satan niet gevallen was, dan hadden deze schepselen opgeklomen tot die heer-
lijkheid van een engelenvorst. Maar de mensenkinderen komen tot de heerlijkheid van het gelijk worden 
aan het beeld van de Zoon van God, dus meer dan de engelen. Dat is Gods antwoord op satans 
rebellie! 
 
Wij lezen Hebr. 2:5-18 “Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, 
onderworpen. Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of 
des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, 
met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen.  
 
Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou 
zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien Jezus, die voor een 
korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods 
voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde Hem, om wie en 
door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner 
behoudenis door lijden heen zou volmaken.  
 
Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen 
broeders te noemen, en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der 
gemeente zal ik U lofzingen; en wederom: Ik zal op Hem vertrouwen, en wederom: Ziehier ik en de 
kinderen, die God mij gegeven heeft.  
 
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, 
opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou 
bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want 
over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham.  
 
Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw 
hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in 
verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen”. 
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Wij hebben reeds gzien, hoe God de oorspronkelijke aarde en de wereld daarop moest verwoesten. En 
hoe God nu in zes dagen en een zevende dag, die aarde tot een woonplaats ging maken, bewoonbaar 
voor de mens, die Hij zou gaan scheppen. 
 
En hoe God in Zijn hart het voornemen had om Zijn eigen Zoon als “de blinkende Morgenster” te doen 
komen, om uit Hem een nieuw geslacht van zonen Gods te verwekken, die niet alleen de plaats-
vervangers zouden worden van de gevallen morgensterren en engelen Gods. 
 
Maar die ook deze gevallen engelen zullen richten en alles weer zullen herstellen en vernieuwen, wat in 
de schepping verstoord is geworden, zowel in de hemel als op de aarde om die tot nog grotere 
heerlijkheid en volheid te brengen. Maar dit alles was nog een verborgenheid voor de engelenwereld. 
 
Wij gaan volgende week dieper op deze grote wijsheid Gods in. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. 
 
Gods Zegen toegewenst, 
Het Bijbelstudie Centrum. 
 
  
 
 


