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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: 
Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee 
loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door 
te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt 
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en 
u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij 
tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

            
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Wij gaan nu nog even terug naar Job 38:4, waar staat: “Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? 
Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald”! 
 
Daar willen wij even bij stilstaan. Ziet u die aarde, dat planeetje is maar niet toevallig zo geworden! Wij 
weten immers, dat tot ons zonnestelsel verschillende planeten behoren, waarvan enkele zeer groot zijn, 
zoals Saturnus en Jupiter, waar de aarde maar een klein zandkorreltje bij is. 
 
Er zijn er ook wel die kleiner zijn, onder andere Uranus, Mercurius en Mars. En nu zegt de wetenschap, 
dat die vormen toevallig zo zijn uitgevallen. Maar zo is het niet! Want God heeft met deze aarde een 
bijzonder doel en daarom heeft Hij haar ook precies haar afmetingen gegeven, die Hij nodig acht voor 
dat doel en heeft God ze nauwkeurig berekend.  
 
Ook deze Goddelijke berekening deed waarschijnlijk al die morgensterren juichen. Gelovige astrologen 
verbazen zich, hoe God de aarde een heel bijzondere baan heeft gegeven, waardoor het leven hier 
mogelijk is, want op andere planeten zouden wij niet kunnen leven.  
 
God heeft alles een bepaalde plaats gegeven, ook aan de maan, waarvan het bijzondere is, dat er geen 
andere planeet is, die zulk een grote maan heeft, die er om heen cirkelt, als de aarde. Alles wijst op een 
bijzondere rekening Gods, maar de diepste zin is natuurlijk het doel, waarvoor God de aarde bestemt. 
 
De tekst gaat verder in vers 5 “Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over 
haar het meetsnoer gespannen”? 
 
Dat is ook iets wonderlijks! Dit bewijst toch wel weer op dat bijzondere doel van de aarde, want het 
meetsnoer staat in verband met een erfdeel, waaruit wij kunnen verstaan, dat de aarde een bijzonder 
erfdeel gaat worden. Ja, zo bijzonder, dat God daar straks ook op wil wonen. 
 
Velen denken alleen maar, dat wij naar de hemel gaan; maar weet u, dat er aan het einde van de Bijbel 
staat (Openbaring 21:4 “En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de 
mensen en Hij zal bij hen wonen”), dat God op de aarde komt om hier te wonen? Daarom begrijpen wij 
nu, dat de aarde een zeer bijzondere plaats inneemt in het heelal. 
 
Ook in Psalm 16 wordt van een meetsnoer gesproken, waar David zich verheugt over zijn erfdeel, want 
het meetsnoer heeft zijn erfdeel aangewezen. Met het meetsnoer wordt dus precies het erfdeel bepaald. 
Zoals een landmeter een stuk grond uitmeet voor iemand, die dat gekocht heeft en in bezit gaat nemen.  
 
In vers 5 en 6 van Psalm 16 lezen wij: “O Here, mijn erfdeel en mijn beker, Gij zelf bestendigt wat het lot 
mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij”. 
 
De Psalmist dankt en jubelt, dat God het meetsnoer voor hem op een bijzondere wijze uitspande voor 
zijn erfdeel. En als wij dan lezen, dat God ook over de aarde een smeetsnoer gespannen heeft, dan 
blijkt dus daaruit, dat God deze aarde tot een bijzonder erfdeel heeft bestemd. 
 
In Psalm 16 is het David, die dat zingt, maar wij weten, dat achter David de Geest van Jezus staat, de 
grote Zoon Davids en wij zien ook in die Psalm verschillende dingen, die Jezus al letterlijk vervult heeft, 
onder andere in vers 9-11 “Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veilig-
heid wonen; want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve 
zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is 
in uw rechterhand, voor eeuwig”. 

 
En wat was het erfdeel voor de Zoon van David? Is dat niet de aarde? Zal Hij daar niet straks regeren 
van zee tot zee en van rivier tot aan de uiteinden der aarde, als de Grote koning? En dan zien wij dus, 
dat God deze vorstelijke aarde als een erfdeel voor Jezus met de Zijnen bestemd. 
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Geen wonder dus, dat satan juist dit in bezit wil nemen, omdat het een bijzonder erfdeel is. Wij moeten 
niets aardgezind zijn, maar wij moeten wel weten, wat de betekenis is van de oorspronkelijke aarde, de 
geheiligde aarde. En straks zullen immers zij, die God vrezen, het geheiligde aardrijk beërven. 
 
Job 38:6-7 gaat verder met: “Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, ter-
wijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden”? 
 
Zien wij niet, dat God zeer zorgvuldig de aarde in haar baan heeft vastgelegd? Pijlers zijn immers de 
fundamenten, waarop een huis of een brug rust en vastligt. En zo heeft God deze wankele aarde, waar 
zoveel strijd om is en die zoveel crisissen doormaakt en zelfs straks nog door vuur elementen gaat, 
reeds vastgelegd. 
 
Wij hebben vroeger wel geleerd, dat de aarde vergaat, maar dat vinden wij nergens in het Woord. De 
aarde vergaat niet, maar zij wordt gelouterd door het vuur en zo wordt zij een nieuwe aarde. Die pijlers 
duiden ook al op iets bijzonders, want die moeten zo zijn, dat zij niet alleen het gebouw of de brug 
dragen, maar ook dat, waartoe die brug of dat gebouw bestemd is. Dat is wonderbaar! 
 
Als bijvoorbeeld een verkeersbrug gebouwd wordt, dan moeten die pijlers berekend zijn om niet alleen 
die hele overspanning van die brug te kunnen dragen, maar ook dat, waartoe die brug dient. Het zware 
verkeer, dat er over gaat. 
 
God heeft in de aanvang de aarde vastgelegd op bepaalde pijlers, die niet alleen de aarde in alle  
eeuwigheid in haar stand, waar God haar hebben wil, zullen houden, maar die ook moeten kunnen 
blijven dragen tot in eeuwigheid dat geweldige, waartoe God de aarde bestemd heeft. En het zal komen 
tot die heerlijkheid, dat God eens Zijn Troon hier zal hebben. 
 
En nu ga ik iets vertellen van dat mysterie, waarvoor God die aarde bestemd heeft. De aarde is dus op 
bijzondere pijlers neergelaten, waar God het meetsnoer over gespannen en haar afmetingen bepaald 
heeft. 
 
Welnu, als een brug gebouwd wordt, dan moet die brug gedragen worden door die pijlers, opdat die 
brug de hele overspanning kan beslaan van oever tot oever. En de afmeting van die brug moet ook zo 
lang zijn, dat die begint aan de ene oever en eindigt aan die andere oever, zodat men van de ene kant 
veilig naar de andere kant kan komen. En dat is nu Gods aarde. 
 
De aarde is dus een brug; aan de ene kant, toen God de aarde schiep, ligt de oever van de nooit begon-
nen eeuwigheid Gods, die God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Straks, als God klaar u met die brug 
en de aarde door acht crisissen heen tot haar volmaking is gekomen en dus haar einddoel, de andere 
oever heeft bereikt, dan is zij de nieuwe aarde geworden, waar gerechtigheid woont en waar de 
eeuwigheid weer begint, waaraan geen einde meer komt. 
 
Zo is de aarde, de brug met de acht crisissen een overspanning van de ene oever van Gods eeuwigheid 
tot de andere oever, waar opnieuw Gods eeuwigheid begint. En tussen die twee oevers ligt de aarde, 
waarmee God de periode van tijd liet beginnen. 
 
En in die tijd wil God Zijn hele schepping tot Zijn doel brengen, waarom God de tijd moest instellen, 
omdat dit niet in de eeuwigheid zou kunnen gebeuren. 
 
Vers 6 zegt verder “of wie heeft haar hoeksteen gelegd”. Dus de aarde heeft ook een hoeksteen. En een 
hoeksteen is het eerste fundament, waarop het hele verdere gebouw rust en die al precis de vorm en de 
maten van het hele gebouw aangeeft. Zo werden ook in de oudheid in Egypte de pyramiden gebouwd 
met een bepaalde hoeksteen, waarvan de lijnen uitgaan. En nu weten wij uit de Schrift, wie de hoek-
steen is. 
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Ef. 2:19-21 “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de 
hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here”. 

 
Dat wil zeggen, dat Jezus de hoeksteen is en zoals die hoeksteen is, zo zijn ook alle stenen, die op Hem 
moeten aansluiten. Hij geeft de lijn, de maten en de vorm aan en zoals Hij is, zo wordt het gebouw, want 
Hij is de hoeksteen. 
 
En wij hebben al gezien, dat God de aarde gebouwd heeft met een hoeksteen en dat die hoeksteen in 
de eerste plaats Jezus Zelf is, want Hij heeft de aarde gemaakt, zoals Hij ook alles geschapen heeft. 
Maar het is ook werkelijk een hoeksteen, want de Schrift zegt ons, waar die hoeksteen is, namelijk waar 
de navel der aarde is, waar Jeruzalem is, waar de Tempel gebouwd is en waar Jezus ook gekruisigd is. 
 
De Tempel mocht maar op één plaats verrijzen, op de berg Moria. En de Joden weten ook, dat de 
Tempel maar niet mag komen op een willekeurige plaats. Die moet zo precies uitgemeten worden, dat 
het Heilige der Heilige moet precies op de plaats komen, de Troon Gods, waar het centrum is van deze 
hoeksteen. Maar dat kunnen ze nooit verstandelijk gedaan krijgen, want dat kan alleen door de Heilige 
Geest aangewezen worden. 
 
Daarom zal ook die aarde nooit kunnen vergaan! Wat doet de wereld zelf? Als iemand voor de vrijheid 
gesneuveld of gefusilleerd is door de vijand, dan wordt daar op die plaats een blijvend monument 
opgericht ter nagedachtenis. En zou God dan die aarde niet tot een eeuwig monument gaan maken? 
 
Gods Zoon gaf immers Zijn leven voor de eeuwige zaak Gods om de hele schepping naar het doel te 
brengen, waarvoor God het geschapen heeft, namelijk om haar tot heerlijkheid van God te brengen door 
haar eerst te bevrijden van zonden en verderf, waarvoor Jezus Zijn goed en bloed, Zijn alles moest 
geven op deze aarde. Ziet u wel, dat die kleine aarde een heel bijzondere betekenis heeft!  
 
Maar dat zien wij toch ook wel in het wereldgebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan de slag bij Waterloo. 
Voordat Napoleon daar verslagen werd, kende niemand het dorpje Waterloo, want wie had nu ooit van 
Waterloo gehoord? Maar nu heeft iedereen van Waterloo gehoord, dat kleine ombeduidende plekje, 
waar de geschiedenis van Europa gekeerd werd. En dat is maar van voorbijgaande aard. 
 
Maar op deze aarde is er een hoeksteen, waar de hele wereldgeschiedenis een keer heeft vernomen en 
waar het kwaad voorgoed onttroond is geworden en de duivel overwonnen is en daardoor zal heel de 
schepping tot heerlijkheid gaan komen en zal deze aarde een eeuwigheidsmonument worden. 
 
In de eerste brief van Petrus vinden wij iets over het plan Gods, dat er een bijzondere lijn en vorm aan 
geeft. Wij lezen in 1 Petr. 2:6-8 “Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en 
kostbare hoeksteen, en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. (dat zijn diegenen, 
die zich aan die hoeksteen geven en zich laten veranderen naar Zijn gestalte) U dan, die gelooft, geldt 
dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: (nu gaan wij die andere werking van die hoeksteen zien) 
De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des 
aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, 
stoten, waartoe zij ook bestemd zijn”. 
 
Die Hoeksteen doet dus twee dingen: Hij vergadert en is het Fundament van velen, die tot geloof in Hem 
komen en samen tot dat ene wonderbare Gebouw gaan worden. Aan de andere kant wordt Hij een 
Steen des aanstoots voor hen, die ongehoorzaam zijn. Er is geen tussenweg; wie in Hem geloven 
worden behouden en wie Hem verwerpen gaan verloren. 
 
Dat heeft God ook in principe met de aarde zelf vastgelegd, door haar als een hoeksteen te stellen. 
Want de aarde is bestemd er voor, dat op haar de hele schepping tot beslissing moet komen. De 
engelenwereld en de mensenwereld moeten daar kiezen voor God en Jezus, of voor de duivel. De 
aarde is de scheidslijn. 
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Sommigen denken, dat zij na hun dood nog wel tot verzoening met God kunnen komen. Maar wij zullen 
duidelijk zien, dat de aarde de plaats is, waar wij moeten kiezen: vóór Hem of tegen Hem. Want de 
aarde is de hoeksteen, waarop de Hoeksteen, Jezus gekruisigd is. Daarom staat er in 1 Joh. 5:12 “Wie 
de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”. 
 
Wij lezen in Fil. 2:9-10, hoe de Schrift zegt, dat God de aarde op een bijzondere plaats in Zijn universum 
geplaatst heeft. “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam 
geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de 
aarde en die onder de aarde zijn”. 

  
Ziet u, dat de aarde dus precies het middelpunt, de scheidslijn is van een indeling in drieën: alles wat 
boven de aarde is (dat zijn dus de hemelen), alles wat op de aarde is en wat onder de aarde is. En daar 
zal alle knie zich moeten buigen. 
 
En in de Colossenzenbrief lezen wij, dat alles wat boven de aarde is en wat op de aarde is, zal ver-
zoend worden met God, maar niet wat onder de aarde is. De aarde is dus de scheidslijn, de grens. In 
Col. 1:19-20 staat “Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede 
gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij 
wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”. 
 

21 U ziet: maar niet wat onder de aarde is. Wel zal alle knie zich daar ook moeten buigen. Maar wat ver-
zoend wordt met God, wordt verenigd tot één wonderbaar eeuwig rijk. Wat wij lezen in Ef. 1:9-10 “door 
ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in 
Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid (wij leven nu in de voorbereidingstijd) der 
tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem”. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. 
 
Gods Zegen toegewenst, 
Het Bijbelstudie Centrum. 
 
  
 
 


