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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en 
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse 
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt 
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen 
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 

 
 

            
        2 Petrus 1:19 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren”. 
 
 
 
P.S. Op verzoek van velen zullen wij ook deze uitgebreide studie “Een verhandeling over enige der acht 
wereld crisissen” in kleine delen presenteren. 
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inleiding 

 
Als inleiding willen wij eerst met elkaar zien, wat deze acht wereldcrisissen zijn. Aan het slot van deze 
studie zullen wij u een schematisch overzicht tonen, die in het kort de hele Bijbel schematisch laat zien. 
Wij zullen gaan zien, dat bij elk van deze wereldcrisissen satan een relatie heeft, maar dat het door het 
ingrijpen van God is, waardoor die crisissen ontstaan en dat God van stap tot stap tot uitvoering van 
Zijn plan komt. 
 
Wij willen beginnen met te gaan zien, dat de aarde die acht crississen moet doormaken, vanaf haar 
grondlegging (schepping) tot aan haar volmaking. Er staat in Gen. 1:1 “In den beginne schiep God de 
hemel en de aarde”. 
 
Hoe deze oorspronkelijke aarde er uit gezien heeft, daar zegt de Schrift niet veel over, maar dat moet 
iets wonderbaars geweest zijn. Die schepping had plaats ver voor de schepping van Adam. Hoe lang 
van te voren is ons niet bekend, dat geeft God in Zijn Woord niet aan. 
 
Wij zouden er ook niets aan hebben, indien wij het wisten, dat het een biljoen of triljoen jaren geleden 
is, want dat verstaan wij met ons verstand toch niet. Dat zijn alleen maar getallen waar wij niets aan 
hebben. 
 
Maar wij weten wel, dat in die tijd de mens er nog niet was en dat heel de engelen wereld nog God 
dienden en onderworpen waren aan hun Schepper. Zij waren ook de eerste zonen van God. En zoals 
wij straks verder zullen zien, moet het toen gebeurd zijn, dat één van de voornaamste cherubs, een 
gezalfde cherub, die ook een morgenster was, tot hoogmoed is gekomen en gevallen is en daarbij een 
derde deel van de engelen wereld meegenomen heeft. 
 
Zo zegt de Schrift het ons in verborgen vorm. Maar het staat toch werkelijk in de Schrift, hoe het door 
rebellie van deze morgenster, die daardoor satan werd, tegen God tot een opstand is gekomen, waar-
door die oorspronkelijke aarde en de schepping daarop, zo verdorven werd, dat God moest ingrijpen en 
de hele schepping ten onder moest doen gaan, met al wat daarop was en zo werd de aarde totaal 
onbewoonbaar. 
 
Dat was dus de eerste crisis. Hoe lang de aarde in die toestand geweest is, weten wij niet. 
 
Maar nu gaan wij zien, welk een wonderbaar plan God heeft met deze aarde. Want Hij ging deze aarde 
weer opnieuw bewoonbaar maken, maar nu voor de mens. Van die zes zogenaamde scheppings-
dagen, spreekt de grondtekst niet van scheppingsdagen, maar van “herstel”. Wel moest God enkele 
dingen scheppen, onder andere de mens, dat op de zesde dag gebeurde. 
 
Maar toen kwam er weer een crisis. Satan, die iets doorzag en wist dat God een bijzonder plan had met 
die mens, wat zou voeren tot de uiteindelijke ondergang van hem (satan), was gekomen om door 
middel van de slang de mens ook tot zonde te brengen: de zondeval. 
 
En toen het eerste mensenpaar in zonde gevallen was, moest God neerdalen, ingrijpen en dat mensen-
paar uit het Paradjs verdrijven. Zo werd de aarde vervloekt om ’s-mensenwil. Dit is dus de tweede 
crisis. 
 
Na het Paradijs zien wij, hoe uit Adam en Eva de aarde bevolkt werd met het mensenras naar Gods wil. 
Maar ook dan gaat een volgende crisis komen, want aan het eind van ongeveer zestien eeuwen, is er 
nog maar één Godvrezende man overgebleven met zijn gezin, Noach. 
 
Alle andere mensen hadden het verdorven, zodat God weer moest neerdalen. Ja, satan had ook hier 
zijn werk gedaan en God moest weer met een gericht komen: de zondvloed. En dus ging er weer een 
wereld ten onder in deze derde crisis. 
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En wij weten hoe Noach met zijn zevental (Noachs vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen) en met de 
dieren na die zondvloed kwam op een weer herstelde aarde, waarop God weer een nieuw begin ging 
maken. En dan zien wij, hoe God in die dagen de overheid aanstelde om het kwaad binnen de grenzen 
te houden. 
 
Maar het was al weer satans werk om de overheid tenslotte zelf tot verdorvenheid te brengen, zodat de 
mens onder die overheid ging komen tot de torenbouw van Babel met het doel om God te onttronen. 
 
Daarom moest God komen met een vierde crisis: de Babylonische spraakverwarring. Vóór die tijd was 
er één taal en was het één volk. Maar na deze vierde crisis ontstonden er verschillende volkeren. Zo 
begon God weer opnieuw en nu met de roeping van één mens: Abraham. 
 
Maar wij hebben gezien, dat God altijd weer opnieuw begint met één mens door hem een belofte te 
geven en met die ene mens een nieuw verbond te sluiten. Zo was het in het Paradijs Adam en na de 
zondeval in het Paradijs ook weer met Adam; na de zondvloed was het Noach en na de 
spraakverwarring met Abraham. 
 
Zo weten wij ook, dat door het werk van satan, die alles op alles zet om Gods plan te verhinderen, dat 
voert naar satans volledige onttroning en ondergang met alle vijanden Gods, de nakomelingen van 
Abraham, die zulk een grote roeping hebben, terecht komen in de slavernij van Egypte. 
 
En hoe farao trachtte dit nakomelingschap volledig uit te roeien. Wij weten hoe God dan weer neerdaal-
de in dat brandende braambos en weer één man riep: Mozes. Toen zond God weer een gericht met die 
ontzettende tien plagen over Egypte. Dit was de vijfde crisis. 
 
En uit dit gericht begon God weer opnieuw door aan Mozes en dat volk, dat Hij uit Egypte geleid had, 
beloften te geven en een verbond met hen te sluiten. 
 
En nu krijgen wij de zesde crisis. Door Mozes was dat volk uitgeleid, opdat het de drager zou zijn van 
Gods naam, als het priesterlijk Koninkrijk. Maar wij weten, dat ook dat volk tot grote afval gekomen is en 
dat aan het einde de afval zo groot werd, dat het Zijn Messias, vanaf het Paradijs door God beloofde 
Verlosser, verwierp.  
 
En dat ze hun Messias overgegeven hebben in de handen van de heidenen om gekruisigd te worden. 
En zo moest God wederom neerdalen met een ontzettend gericht: de Tempel en Jeruzalem werden 
verwoest en het volk werd verstrooid onder alle volkeren der aarde. 
 
En dan begint God opnieuw met die éne mens Jezus, die ook God is, een nieuw verbond, waaruit weer 
een nieuw volk, een geestelijk volk, de Gemeente, onstond. 
 
En zo zijn wij genaderd tot de zevende crisis, die niet ver meer weg is. Wij weten uit het Profetische 
Woord, dat zeer vast is, wat Jezus ons gezegd heeft, dat namelijk aan het einde van deze tijd, ook de 
Gemeente het verdorven zal hebben, doordat zij door satan zo bewerkt en misleid zal worden.  
 
Maar altijd blijft er een klein getrouw overblijfsel over, zoal in de dagen van Noach met de zijnen, wat de 
Heer zal wegnemen. Wij zien nu reeds de grote verdorvenheid, die steeds verder en verder zal gaan. 
(lees de studie: “de geschiedenis van de kerk”) 
 
Want satan zal het dan zover weten te bewerken, dat hij en het afvallige Israël en het afvallige 
Christendom samen met de volkerenwereld zal brengen onder de valse christus, die als antichrist, 
satan in het vlees zal zijn. En hierop zal daar een ontzettend gericht van God komen over de wereld en 
dat staat vlak voor de deur. 
 
Maar daar komt weer een nieuw begin. Want Jezus, die met de Zijnen als één Lichaam verenigd zal 
zijn in een wonderbare eenheid, zal de heerschappij dan overnemen en zo zal Hij (Jezus) het Duizend- 
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jarig Vrederijk oprichten. Satan wordt dan gebonden, maar wordt tenslotte aan het einde van het Dui-
zendjarig Vrederijk een ogenblik losgelaten, wat de laatste en grootste crisis, de achtste zal worden. 
 
Daarbij zullen deze aarde en hemelen brandend vergaan en de elementen in vuur wegsmelten. Uit dit 
machtige ingrijpen Gods komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, waarop gerechtigheid woont. 
Dan zal er voor goed een eind gemaakt zijn aan de zonde, de vijandschap tegen God en dan is alles, 
wat vijandschap was onderworpen en zal God alles in allen zijn. Zo zullen wij zien, dat God tot Zijn 
heerlijke doel gaat komen. 
 
Wij zien dus, vanaf de grondlegging van de aarde, lang vóór de schepping van Adam, tot na het 
Duizendjarig Vrederijk, de wereld door acht crississen heen moet gaan om tot nieuwe, volmaakte aarde 
te komen. 
 
Dat is niet toevallig, want wij weten, dat het getal acht het getal is van de nieuw één, het nieuwe begin. 
De oude aarde gaat door zeven crisissen heen, want zeven behoort bij deze voorbijgaande wereld. 
Maar als de achtste crisis gekomen is, dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, die nooit 
zullen vergaan en waar God ook alles in allen zal zijn. 
 
Zo hebben wij in het kort een overzicht gekregen van de acht wereldcrisissen. Nogmaals, wij zullen u 
aan het einde van deze studie, een volledig Bijbels overzicht geven, zodat u de rode draad in de hele  
Bijbel heen duidelijk gaat zien. 
 
We gaan nu verder met een inleidende behandeling van de eerste crisis. In Job 38:4-7 lezen wij iets van 
de oorspronkelijke, heerlijke schepping. Daar stelt de Heer Job de volgende vraag: “Waar waart gij, toen 
Ik de aarde grondvestte? (het gaat hier dus om de grondvesting van de aarde en niet om de schepping, 
toen God de mens schiep) Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet 
het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie 
heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden”? 
 
Uit dit Schriftwoord leren wij, dat toen God de aarde grondvestte en schiep in zijn oorspronkelijke 
heerlijkheid, was de engelenwereld er al. Er wordt hier tenminste een bepaald deel, een bijzondere 
klasse van deze engelenwereld genoemd, namelijk de morgensterren, die behoren tot de gezalfde 
cherubs en die zonen Gods worden genoemd. Daar was dus geen mens bij, want er was nog nooit een 
mens geschapen. 
 
Die engelen hadden al heel wat gezien, want de hemelen waren dus al lang geschapen en zij 
aanschouwden de heerlijkheid van God en waar God troonde op de berg ver in het Noorden. 
 
Maar toen God in die dagen de aarde ging scheppen in haar oorspronkelijke heerlijkheid, toen hebben 
zij (de morgensterren en de zonen Gods) daarover gejuicht en gejubeld. De Oude Vertaling zegt: 
“gezongen”. 
 
Hieruit verstaan wij dus, dat die aarde in zijn oorspronkelijke schepping wel een pronkjuweel geweest 
moet zijn, waarover deze engelen juchten en jubelden, omdat zij inzicht kregen in het doel, waarvoor 
God deze aarde had geschapen. 
 
Want het gaat immers om de geestelijke wereld, waartoe ook de egelen behoren en niet alleen om de 
uiterlijke aarde, al moet die van uiterlijke schoonheid geweest zijn. De opgravingen duiden dit ook wel 
aan, want men heeft diep onder het ijs in de Noordpool de afdrukken van palmbomen gevonden. Het 
Paradijs spreidde zich in die tijd over de hele aarde uit. 
 
Maar het gaat vooral om het innerlijke, het doel, want als God iets schept, doet Hij dat niet alleen als 
vermaak, maar Hij heeft een doel met Zijn schepping. Want bij God is nooit iets zinloos. En toen God de 
aarde schiep in haar oorspronkelijke heerlijkheid, dan leert de Schrift ons op een verborgen wijze, dat 
God daar een heel bijzonder doel mee had en daarom jubelden en juichten de morgensterren en de 
zonen Gods. 



Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp: 
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen 

(deel 01-22)  

 5 

 
En dat het een geweldig doel was, dat God met deze aarde voor had, dat blijkt ook hierin, dat deze 
aarde in het universum en zelfs in ons zonnestelsel slechts een heel klein dingetje is. En ons zonnestel-
sel behoort bij een zonne-bolvormig hoop, waarbij de planeten helemaal in het niet zinken. 
 
Maar die allen behoren nog tot een veel groter sterren geheel, bekend als “het melkwegstelsel”, dat zo 
groot is met miljarden aan zonnen. En toch is ons melkwegstelsel er maar één van miljoenen. Ja het 
duizelt ons! En dan kunnen wij allen maar zeggen: “Wat is de aarde, dat Gij haar gedenkt”. En dan ook 
“Wat is de mens, dat Gij hem gedenkt”. 
 
God schiep die kleine aarde met een heel bijzonder doel, waar die hele schepping bij betrokken is, ja, 
ook al die miljarden zonnestelsels. Want de Schrift leert ons, dat met die aarde wat gaat gebeuren en er 
is al heel wat gebeurd. Het was daarom ook, dat die gezalfde cherub, die in opstand kwam, het eerste, 
dat punt in bezit wilde nemen, daar deze aarde een strategisch punt is in Gods ganse universum. 
 
Daarom was het satan te doen om na de rebbellie dat gedeelte van de schepping, waar de aarde 
toebehoorde, in bezit te nemen, opdat hij aan God gelijk zou worden door God te onttronen. Daarom is 
het ook, dat op deze aarde Golgotha staat, het grootste wonder! 
 
En hoe God, de Almachtige Schepper, die ver boven Zijn schepping uitgaat, toch neergedaald is in die 
schepping; ja neergedaald is naar die kleine aarde om daar Zich nog meer te vernederen door mens te 
worden en om te lijden en te sterven. Waarom? 
 
Het is het strategisch punt, want het gaat hier om meer; niet alleen om de mens, maar juist ook om veel 
grotere dingen, om God Zelf, Zijn Eer en Zijn Heerlijkheid. Daarom kwam Golgotha op deze aarde. 
 
Nu zegt de Schrift, dat de zon en de maan er eens niet meer zullen zijn, want die hebben een tijdelijk 
bestaan, al is dat ook van miljoenen jaren. Maar eens zal de zon uitgedoofd zijn, maar de aarde zal 
nimmer verdwijnen. Wist u dat? Want daar komt het Hemelse Jeruzalem op te staan en daarom wordt 
die aarde ook totaal vernieuwd. 
 
Hier vind dus iets bijzonders plaats met die aarde en omdat God dat geweldige doel met haar heeft, is 
de aarde het strategische punt, waarop dit grote drama zich afspeelt van de strijd tussen het licht en de 
duisternis, tussen de kinderen des lichts en de kinderen der duisternis. En wij weten wie Overwinnaar 
is! 
 
Daarom is het noodzakelijk, dat al Gods kinderen weer gaan leren om een heilige vreze en een heilig 
ontzag te krijgen voor God en Zijn Woord. Daarbij moeten wij ook meer gaan leren, dat wij uit onszelf 
niets zijn en niets kunnen. 
 
En dat het niet om ons gaat, maar dat het om God gaat, die ons toch wil hebben en gebruiken tot 
openbaring van Zijn Heerlijkheid. Maar dit alles uit genade en dat is het wonder, dat in deze worsteling 
tussen licht en duisternis heel de schepping mee gemoeid is. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. 
 
Gods rijke Zegen, 
Het Bijbelstudie Centrum. 
 
  
 
 


