
Bijbelstudie Centrum studie over 

“De verschillende Tempels in het Woord van God”

Geachte lezer, 

Het verheugt ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd
af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert
u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor. 

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

  
2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijze  n

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Eens heeft Jezus op Palmzondag Zijn intocht in Jeruzalem gedaan op het veulen van een ezelin. Bij die
gelegenheid ging Hij ook de tempel te Jeruzalem binnen. Zo willen wij nu met elkaar de verschillende
tempels gaan zien, die ons in Gods Woord vermeld worden. Ook hierin zullen wij weer een wonderbaar
plan van God mogen ontdekken.

We lezen nu eerst Matt. 21:1-17. “En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen, aan de Olijfberg,
toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie Hij zeide: Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt, en terstond
zult gij een ezelin vastgebonden vinden, en een veulen bij haar. Maak haar los en brengt haar tot Mij. En
indien iemand u iets erover mocht zeggen, zegt dan: de Here heeft ze nodig. Hij zal ze terstond (terug)
zenden.

Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zeide: Zegt der
dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong
van een lastdier. Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had opge-
dragen, brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten.

En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en
spreidde die op de weg. En de schare, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna
de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen! En
toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit? En de scharen
zeiden: Dit is de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea.

En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der
wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat
geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol. En in de tempel
kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen.

Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in
de tempel riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David! Namen zij dat kwalijk, en zij zeiden tot Hem;
Hoort Gij wat deze zeggen? Jezus zeide tit hen: Ja, hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen
en zuigelingen hebt Gij lof bereid? En Hij verliet hen en ging buiten de stad, naar Betanië, en overnachtte
daar”.

In totaal vermeldt Gods Woord ons zeven tempels. Maar in het bijzonder wil ik stilstaan bij vier tempels,
die in het aardse Jeruzalem reeds gestaan hebben of nog zullen staan. Vier aardse bouwwerken van
steen zijn er vanaf de oprichting van de eerste tempel van Salomo tot aan het einde van het
Duizendjarig Vrederijk, wanneer deze aarde en hemel zullen vergaan en de Heer door het vuur heen
deze oude aarde en hemel zal vernieuwen tot een heerlijke nieuwe aarde en hemel, waar geen
zichtbare tempel meer zal wezen.

Ik wil nu eerst die vier tempels aangeven, die direct verbonden zijn met het Joodse volk en met het
aardse Jeruzalem. Wij zullen dan zien, dat twee tempels van de vier al hebben bestaan en ook weer zijn
afgebroken. De andere twee zullen nog gebouwd worden.

In de tussentijd is Jezus als Zoon van God gekomen naar deze aarde in een aards menselijk lichaam,
als een levende Tempel. Een Tempel, die ook afgebroken is op het kruis van Golgotha, waar Jezus
immers zo duidelijk van spreekt in het Johannes Evangelie. 

Jezus dreef daar verkopers enz. uit de tempel. In Johannes 2:18b-21 vragen de Joden Hem: “Welk teken
toont Gij ons, dat Gij dit moogt doen? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen
drie dagen zal Ik hen doen herrijzen. De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel
gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams.
Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich, dat hij dit gezegd had, en zij
geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had”.

Deze levende Tempel, namelijk het Lichaam van Jezus werd op het kruis afgebroken, maar verrees ten
derde dage uit het graf. Dit is het fundament geworden, de Hoeksteen van een nog veel heerlijker 
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Tempel  Gods, een woonstede God in de Heilige Geest, namelijk de Gemeente, die immers het Lichaam
van Jezus is.

Alle waarachtige gelovigen, die Jezus hebben aangenomen en deel hebben gekregen aan Jezus mogen
zich als levende stenen laten invoegen door God, tot de bouw van een geestelijk huis, zoals Petrus het
zegt.

Paulus zegt, dat we worden gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus
Zelf de Hoeksteen is, tot een woonstede Gods in de Heilige Geest, een Tempel, die in alle eeuwigheid
der eeuwen zal bestaan. En dat zal ook de Tempel zijn in het nieuwe Jeruzalem en op de nieuwe aarde:
God Zelf en Jezus in de Gemeente.

Maar zoals ik al zei, waren er, voordat de Heer een lichaam aannam en zo een Tempel werd, al twee
tempels geweest en stond de tweede nog in Jeruzalem, ten tijde dat Jezus lichamelijk op aarde was.

Als nu de Gemeente in zijn geheel gebouwd zal zijn en de laatste levende stenen toegevoegd zullen zijn
tot dat wonderbare bouwwerk en Jezus als de Hoeksteen verschijnen zal op de wolken des hemels om
deze levende Tempel voor eeuwig op te richten en de Gemeente dan van de aarde weggenomen zal
zijn, dan zal daar in het aardse Jeruzalem de derde tempel weer dienst gaan doen en daarop volgend de
vierde tempel. Daar willen wij het nu in het bijzonder over hebben.

Ik noem u nu deze vier Joodse tempels achtereenvolgend. Allereerst natuurlijk de tempel, die onder
Salomo is gebouwd. Die werd ingewijd in het jaar 960 voor Christus en hij werd door Nebukadnezar, de
heerser van het Babylonische rijk afgebroken en verbrand in het jaar 586 voor Christus. Deze
Salomonitische tempel bleef dus 374 jaar bestaan.

De tweede tempel werd gebouw onder de Perzische koning Kores, later met medewerking van koning
Darius. Deze tempel werd later onder de Idomeër Herdodes vernieuwd. Deze was gebouwd in het jaar
515 voor Christus en hij werd verwoest 70 jaar na Chrtistus. 

De derde tempel zal zoals de Schrift het ons laat zien tot stand komen onder het verbond met de
antichrist. Deze tempel zal existeren in de Grote Verdrukking, die over Israël en de volkeren zal komen
en zal heel kort bestaan. Hij wordt vernietigd als Jezus met de Zijnen wederkomt, als Rechters en
Koningen. 

Dan zal kort na de wederkomst van Jezus met de Zijnen op de Olijfberg, de vierde tempel gebouwd
worden in het Duizendjarig Rijk. Deze zal blijven bestaan tot God deze aarde vernieuwt door het vuur.

Nu is het heel belangrijk te letten op de plaats voor deze tempel Gods, willen wij het Profetische Woord
hierin verstaan. God Zelf heeft deze plaats heel nauwkeurig bepaald en aangegeven, want het is Zijn
tempel. God liet dat al aan Mozes weten.

Wij zien dat in Deuteronomium 12 de verzen 5-7. “Maar de plaats, de de Here, uw God, uit het gebied van
al uw stammen verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken en
daarheen zult gij gaan. Daarheen zult gij brengen uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en uw
wijgeschenken, uw gelofteoffers en uw vrijwillige offers, de eerstgeborenen van uw runderen en van uw
kleinvee. Daar zult gij eten voor het aangezicht van de Here uw God, en u verheugen, gij en uw huisgezin-
nen, over alles wat gij ondernomen hebt, waarin de Here, uw God u gezegend heeft”.

Nogmaals in vers 11: “dan zult gij naar de plaats, die de Here, uw God, verkiezen zal om daar zijn naam te
doen wonen, alles brengen”. Het zal echter nog enkele eeuwen duren, voordat het Joodse volk nauwkeu-
rig die plaats aangewezen krijgt door de Heer.

In die tussentijd hadden zij de zogenaamde Tabernakel dienst. Eerst werd de Tabernakel te Silo
opgesteld, later werd hij naar Jeruzalem overgebracht. Waarom is dat? Wij vinden een heel belangrijk
feit: Gods Tempels zijn direct verbonden met de troon van David en de heerschappij op die troon.
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Zo lang die troon van David nog niet was opgericht, bleef die plaats nog voor hun verborgen in zekere
zin. Als God die troon van David opgericht heeft, doordat David tot koning is gezalfd over alle stammen
en David ook Jeruzalem geheel heeft ingenomen en tot stad Davids gemaakt heeft, dan geeft God hen
de plaats aan, waar Zijn tempel moet verrijzen, namelijk in Jeruzalem.

Wij vinden dat uitvoerig vermeld in de eerste Kronieken 21, daar leest u, dat David een volkstellen houdt
en dan komt Israël onder een gericht van God. Dan mag David uit drie gerichten een keus doen en dan
kiest hij het gericht van de pest.

Vele Israëlieten vallen onder dat gericht en dan gaat David zich diep verootmoedigen voor God en dan
komt het antwoord van God op deze verootmoediging van koning David. 1 Kron. 21:18. “Toen gebood de
engel des Heren Gad, tot David te zeggen, dat deze moest opgaan om een altaar voor de Here op te richten
op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan”. Hij moest het altaar gaan oprichten op de dorsvloer van Ornan
en dat zou de plaats worden, waar de tempel moet verrijzen.

Dan gaat David die dorsvloer kopen voor de volle prijs en hij richt daar dat altaar op. U leest het in vers
26 van 1 Kron. 21: “David bouwde daar een altaar voor de Here, bracht brandoffers, en vredeoffers, en riep
tot de Here, die hem antwoordde met vuur uit de hemel op het brandofferaltaar”.

God gaf een machtig getuigenis, doordat Hij met vuur uit de hemel op die plaats antwoordde. En toen
gaf de Here de Engel bevel zijn zwaard in de schede te steken. Daar zal de plaats zijn, waar God wil
verhoren, waar God de straf wil afwenden, waar God verzoening wil doen over de zonden en waar Hij
voor het volk vrede zal gaan geven. Maar alleen op die plaats.

1 Kron. 21:28-30. “Op dat tijdstip, toen David zag, dat de Here hem op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan
geantwoord had, offerde hij daar”. (En niet meer in de Tabernakel). “De tabernakel des Heren, die Mozes
gemaakt had in de woestijn en het brandofferaltaar stonden in die tijd wel op de hoogte van Gibeon, maar
David kon daar niet voor God verschijnen om Hem te zoeken, want hij was bevangen door schrik voor het
zwaard van de Engel des Heren. (De Engel des Heren is Jezus in het Oude Testament)

1 Kron. 22:1. “Toen zeide David: Dit is het huis van de Here God, en dit is het brandofferaltaar voor Israël”.
Heel nauwkeurig werd de plaats aangegeven. Let u dus op het verband: God gaf het niet verder
openbaar, voordat de troon van David opgericht was, want het is verbonden met het koningschap van
David. Toch had Israël het eigenlijk kunnen weten, waar die plaats moest zijn, want God had het al aan
Abraham laten weten, waar die plaats zou zijn.

We lezen dat in Gen. 22:2-3. “En Hij (de Here) zeide (tot Abraham): Neem toch uw zoon, uw enige, die gij
liefhebt, Isaak, en gij naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op één der bergen, die Ik u
noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn knechten
met zich, benevens zijn zoon Isaak; hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de
plaats, die God genoemd had”.

Dan weten wij, hoe God daar wonderbaar voorziet, want als Abraham Isaak overgeeft als brandoffer,
grijpt God in en geeft Hij een plaatsvervangend offer. Heen wijzend naar dat grote Offer; namelijk dat
God eens in de volheid des tijds Zijn geliefde Zoon als brandoffer op die plaats daar bij Jeruzalem zal
geven.

I n vers 14 van Gen. 22 noemde Abraham die plaats “de Here zal er in voorzien”; waarom nog heden
gezegd wordt: “Op de berg des Heren zal er in voorzien worden”. En hoe is erin voorzien, mijn broeders
en zusters!

Ziet u nu, dat het Joodse volk zijn tempel slechts kan bouwen op die plaats. Op die tempelplaats staan
thans 2 moskeeën, maar de Jood is gebonden aan die plaats, daar moet de nieuwe tempel verrijzen,
een andere plaats erkent God niet.
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Maar er komt nog meer bij. Ik wil u duidelijk zeggen: Omdat deze tempel de Tempel Gods is, het Huis
des Heren, zal alléén de Here Zijn Tempel kunnen bouwen op de tijd wanneer Hij wil en zullen deze
tempels (moskeeën) ook afgebroken worden, zoals God dat wil op Zijn tijd. Geen Jood en geen heiden
is in staat daar een tempel van God te doen verrijzen, zolang God dat niet wil. Laten we dat goed voor
ogen houden!

De Here bepaalt ook door welke mensen dat zal gebeuren. Dan gaan we wonderlijke dingen zien in
onze tijd. Er wordt vandaag veel gevraagd, zal de tempel in Jeruzalem weer gauw verrijzen? Laat ik u
het volgende mogen laten zien uit de Schrift.

Er zij dus twee tempels reeds geweest: de eerste was de tempel van Salomo en daarna de tempel, die
onder de Perzische koning Kores werd gebouwd en door Zerubabel. Deze laatste werd verwoest in het
jaar 70 na Christus. Er moeten nu dus nog twee tempels komen. Eerst de tempel van de antichrist, die
er tijdens de Grote Verdrukking zal zijn en daarna de tempel, die verrijzen zal in het Duizendjarig
Vrederijk.

Nu wil ik u wijzen op een wonderlijke Goddelijke lijn in deze vier tempels: de eerste, de tempel van
Salomo en de vierde, die van het Duizendjarig Vrederijk zijn van een hogere orde dan de tweede en
derde tempel. Bovendien is de vierde tempel, de voortzetting, de voltooing van de eerste tempel van
Salomo, en de derde tempel, die straks verrijzen moet onder de antichrist is de voortzetting en de
voltooing van de tweede tempel. Ik zal u dat duidelijk maken.

Ik begin met de tweede en derde tempel. De tweede tempel werd gebouwd kort na de 70 jarige balling-
schap. U weet dat het volk der Joden werd weggevoerd naar Babel onder Nebukadnezar. Zo zal ook de
derde tempel gebouwd worden, kort na de grote ballingschap, de grote diaspora. Deze bouw staat in
onze tijd voor de deur. In dit verband wil ik u er opmerkzaam maken, dat de laatste rol van de Dode
Zeerollen gevonden is en openbaar gemaakt. Men noemt het de tempelrol.

God heeft hem verborgen gehouden tot 1967, toen Israël het oude Jeruzalem innam. Deze tempelrol
behandelt een openbaring van God. Het is een geweldige grote rol van ik meen 8 rollen van negen en
een half meter. Het gaat hierin over de nieuwe tempel, die straks moet verrijzen in Jeruzalem, over zijn
eredienst en de wetten. Het is verrassend. Broeders en zusters let toch op de tekenen der tijden. De
grote diaspora is als het ware de voortzetting van de 70 jarige ballingschap.

God neemt dan weer de draad op van de geschiedenis. De tweede tempel werd niet gebouwd door een
heerser op de troon van David, daarom staat die tweede op een veel lager niveau. De tweede werd
gebouwd door heidense koningen. Allereerst door koning Kores en door koning Darius, die ook een Pers
was en tenslotte werd die tempel onder Herodes (die geen Jood was, maar een Idomeer) om de gunst
van de Joden zogenaamd te winnen, vernieuwd. We zullen dat opslaan, zodat u dat duidelijk wordt.

De tweede tempel wordt ons duidelijk vermeldt in het boek der Kronieken, het staat in 2 Kron. 36:22-23.
“Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door
Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzie op, om door zijn
gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle
koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem
een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda“.

God gaf een heidense machthebber de opdracht het huis te bouwen. Ook in Ezra 1:1-2 vindt u
geschreven, dat Kores bevel gaf dat huis voor de Here te bouwen. En later versterkt koning Darius nog
dat bevel. God had dat tevoren al laten weten door de profeet Jesaja, dat Hij Kores daarvoor zou
verkiezen, in Jes. 44:28. Voor het verband eerst Jes. 44:24. “Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw
Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de Here; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen . . . “.

En dan staat er in vers 28. “die tot Kores zegt: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot
Jeruzalem te zeggen: het wordt herbouwd en de tempel wordt gegrondvest”.
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U ziet dus hoe God Zelf deze tweede tempel liet bouwen door heidense koningen. En wat gaat er nu met
de derde tempel gebeuren? Ook de derde tempel zal gebouwd worden onder een grote heidense
machthebber. Niet de Joden kunnen de beslissing nemen, God neemt Zelf de beslissing en daarvoor
heeft Hij een heidense machthebber en dat zal zeer waarschijnlijk de komende antichrist zijn.        

We lezen Dan. 9:26b-27. “en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde
richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen,
waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de
week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester
komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest
is“.

In vers 27 lazen we: ” hij zal het verbond voor velen zwaar maken“. Wie is die “hij“? In het voorgaande
vers staat: “en het volk van een vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten  . . .”
We weten, dat dit volk het Romeinse volk is geweest, die de tweede tempel heeft verwoest, in het jaar
70. Welnu, een vorst van dat volk, aan het einde, een machthebber dus van het herstelde Romeinse rijk,
zal een verbond aangaan met de Joden.

Zie vers 27: ”en hij (dat is die vorst) zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang: in de helft
van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen, zal een
verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten
over wat woest is“. 

We zien dus, hoe deze vorst een verbond met Israël sluit en dat houdt verband met hun tempeldienst,
want er wordt hier gesproken over slachtoffer en spijsoffer, wat hij doet ophouden. Israël kan immers
nooit slachtoffer of spijsoffer brengen, of er moet eerst een tempel zijn met een altaar. Er wordt ook
gesproken over een vleugel  van gruwelen. Jezus zegt daarvan Zelf in Matt. 24, als Hij het heeft over Zijn
wederkomst, Matt. 24:15. “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël
gesproken is; op de heilige plaats ziet staan“.

Hier staat een woord voor “heilige plaats“, dat in het Hebreeuws overeen komt met “kodesjha
kodashiem”. De tempel kende namelijk allereerst het Heilige, dat was de voorhal of de voortent van de
Tabernakel, en dat heet in het Hebreeuws, “ha kodesj“.   

Achter het heilige lag het Heilige der Heilige, waar de Ark van het Verbond stond, waar God Zich
openbaarde en dat heet in het Hebreeuws “Kodesj ha kodashiem” en dat woord gebruikt hier Jezus. Als
er dus zo’n Heilige der Heilige is, dan is er ook een tempel, anders kan er geen Heilige der Heilige zijn,
dat wordt ontheiligd.

(In de tijd van Jezus stond daar alleen nog maar een gewijde steen en geen ark meer.) In het Heilige der
Heiligen stond immers die Troonark waarop God troonde tussen de Cherubins der heerlijkheid. Juist
daar zet de antichrist zich zoals Paulus dat schrijft in de 2 Tessalonicenzen brief hoofdstuk 2:3. “Laat
niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid
(de antichrist) zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft  tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich zet in de tempel van Gods, om aan zich te laten zien, dat hij een
god is”.

We zien dus, dat de antichrist zich in de tempel zet in het allerheiligste, wat alleen God toekomt. Ik heb
al gezegd, dat de tweede tempel werd gebouwd door heidense wereldmachten, die God daarvoor
opdracht geeft en ook de derde tempel zal door een heidense wereldmacht worden gebouwd, die de
Joden de vergunning zal geven om hun tempel te bouwen. Ziet u dus, hoe die derde de voortzetting is
van de tweede tempel, ze liggen op het zelfde niveau, zijn van dezelfde rangorde.  

Er is nog iets. Het Woord leert ons, dat toen God zijn eerste tempel liet verwoesten door de Babyloniërs
onder koning Nebukadnezar en God dus de troon van David tijdelijk ter aarde wierp, God de heerschap-
pij in handen van heidense wereldmachten gaf, waarvan Nebukadnezar het gouden hoofd, de eerste
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was. Toen begonnen zoals de Schrift het noemt, de tijden der heidenen, die voortduren, totdat al deze
wereldmachten zoals de profeten het hebben gezien, er geweest zullen zijn. Dus eerst het gouden
hoofd, het Babylonische rijk en daarna dat Perzische rijk, de zilveren borst en armen, en daarna het
Grieks Macedonische rijk, het koper en tenslotte het Romeinse rijk het ijzeren en daarna onder de
antichrist, de statenbond naar de droom van Nebukadnezar, de tien tenen van leem met ijzer.

De tweede tempel werd gebouwd onder de tijden der heidenen, onder de Perzische koning Kores en
Darius, vandaar dat God ook een heidense wereldmacht gebruikte, want er was geen koning op de troon
van David. Want houdt dat goed vast: de tempeldienst is met de troon van David verbonden!

Zo zal ook de derde tempel gebouwd worden als de tijden der heidenen aflopen. We zien thans hoe de
tijden der heidenen ten einde spoeden, hoe de wereldregeringen in een chaos verkeren en ze roepen
om een sterke man, die het beeld op zijn voeten staande moet houden. Gedurende de ze periode van
de voeten van leem en ijzer, verrijst de derde tempel en die wordt dan teniet gedaan, als de Heer met
Zijn Gemeente vanuit de hemel neerkomt. Dan wordt dat wereldbeeld vermorzeld.

Dan wil ik u op het volgende wijzen: die tweede tempel wordt verontreinigd door Antiochus Epifanus, een
Grieks-Syrische koning, een voortype van de antichrist, die ook een Assyriër zal zijn. Antiochus liet een
zwijn offeren in de tempel te Jeruzalem. Er was een tijdelijk herstel onder de Maccabeeën.

De derde tempel wordt nog veel meer verontreinigd en ontheiligd, want daar zal de antichrist het
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden na drie en een half jaar en zichzelf de brutaliteit aanmatigen
als de zoon des duivels om in te gaan in het allerheiligste, de troon, waar God en Jezus alleen mogen
zitten en zich daar gaat te laten aanbidden, alsof hij god is.

In Ezech. 21:25-27 staat: ”En gij onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de
eindafrekening, zo zegt de Here Here: Neem weg die tulband! zet af die kroon! (de tooi van de koning is de
kroon, de tulband heeft alleen de hogepriester) Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is, (dat is Jezus);
verlaag wat hoog is, (dat is de antichrist, die zichzelf verhoogd heeft). Een puinhoop, een puinhoop, een
puinhoop zal Ik ze maken (die derde tempel wordt totaal verwoest) Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat
hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal “.

Dat is Jezus, zoals staat in Zach. 6:12-13. “en zeg tot hem: Zo zegt de Here der heerscharen: zie, een man,
wiens naam is Spruit. (Jezus, de Spruit Davids) Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des
Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en Hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser
zitten op zijn troon (de troon van David) en hij zal priester zijn op zijn troon (de Hogepriesterlijke troon);
heilzaam overleg zal ertussen hen beiden zijn”. Dan gaan koning en priesterschap functioneren in die
Ene, Jezus.

De tweede tempel werd verwoest kort na de eerste komst van Jezus en Zijn verwerping door de Joden,
de derde tempel van de antichrist wordt verwoest, bij de wederkomst van Jezus en Zijn aanneming door
de Joden. Ziet u de lijn?

Nu kom ik aan de eerste en vierde tempel, die ook bij elkaar horen. De vierde tempel is ook de
voortzetting van de eerste. De eerste tempel werd gebouwd, kort nadat de troon van David opgericht
was te Jeruzalem. De vierde tempel in het Duizendjarig Rijk wordt gebouwd als Jezus de troon van
David weer opricht en Hij daar Zelf als de grote Davids zoon op zal gaan zitten.

De eerste werd gebouwd door Salomo, die de eerste lijfelijke zoon van David is en die vredevorst was,
want tijdens zijn regering was er vrede. De vierde tempel wordt gebouwd door Hem, die meer dan
Salomo is, de grote Davids zoon“.

We hebben het gelezen, dat God dit tot tweemaal toe zegt in Zach. 6:12.-13a “Zo zegt de Here der
heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel
des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen”.
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En in die tempel zal Zijn troon staan. Er is een wonderbare overeenkomst: de eerste tempel werd
gebouwd en hij riep daarbij hulp in, van werklieden uit de heiden landen en ook vooral de kostbaarheden
van de heiden landen werden gebruikt. Zo liet hij ceders van de Libanon aanbrengen en goud uit Ofir en
zelfs ook ivoor; en dat kwam allemaal op schepen van verre landen. Ook hielp hem Chiram uit Tyrus, die
een zeer kunstvaardig bewerker was van koper. Hij heeft o.a. de koperen zuilen gemaakt.

De vierde tempel zal nog veel heerlijker zijn. Kijkt u maar eens wat de Schrift hiervan zegt in Zach. 6:15.
“Die verre zijn, (van alle einden der aarde) zullen aan de tempel des Heren komen bouwen en gij zult
weten, dat de Here der Heerscharen mij tot u gezonden heeft“.

En in Haggai 2 vanaf vers 7-10 staat: “Want zo zegt de Here der Heerscharen: Een ogenblik nog, een korte
wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal alle volken doen beven
(dat vindt er eerst vooraf plaats in de Grote Verdrukking die komen zal, maar die de inleiding is van de
heerlijke komst van de Heer) en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met
heerlijkheid vervullen, zegt de Here der Heerscharen. Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het
Woord van de Here der Heerscharen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige,
zegt de Here der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de Here der
heerscharen“.

Let u op; de tweede tempel was veel minder dan de eerste zoals we zagen. Die tempel werd later
zogenaamd verfraaid tot een bouwwerk van heidense pracht, door Herodes, die geen Jood was en die
greep naar wereldmacht en wereldcultus. Boven de ingang van de tempel stond de Romeinse adelaar.
Goddeloos!

Ondanks alle pracht en praal was de tweede tempel niet heerlijker dan de eerste. Wel had hij de
heerlijkheid, dat Jezus daar in geweest is. Dat was echter voor de ogen der Joden verborgen, want Hij
kwam als de vernederde dienstknecht zonder heerlijkheid.

Ook de derde tempel van de antichrist zal die heerlijkheid niet kunnen hebben. Die heerlijkheid kan
alleen de tempel hebben, die onder Jezus gebouwd zal worden in het Duizendjarig Vrederijk. Die zal een
heerlijkheid hebben, zoals we nog nooit gezien hebben op deze aarde.

God besteedt vele hoofdstukken om die tempel van te voren al te beschrijven door de profeet Ezechiël,
hoofdstuk 40-48. Jesaja profeteert al, dat dit een volkeren tempel zal worden: “Mijn huis zal een bedehuis
zijn voor alle volken“. Dat wordt heerlijk vervuld in het Vrederijk en wat nog het allerheerlijkst is, dat
vinden we in Haggai 2:10. “De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de
Here der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven“. De oude vertaling zegt: ”zal Ik vrede geven“.

God heeft ook door Jesaja gesproken over de komende vierde tempel in Jes. 2:2-5. “En het zal
geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der
bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele
natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de
God van Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit
Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en
rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun
speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog
niet meer leren. Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren“. Wat een heerlijke
toekomst!

De vierde tempel is de heerlijke voortzetting van de lijn van de eerste tempel. Ik wil u op het volgende
wijzen: De eerste tempel werd verwoest onder Nebukadnezar, die ook een voortypen is van de antichrist
en daarmee begonnen de tijden der heidenen. De vierde tempel wordt gebouwd, als de tijden der
heidenen ten einde zijn en de antichrist vernietigd is. 

Dan is er nog iets heerlijks, waardoor u gaat zien, dat de eerste en de vierde tempel op een heel ander
niveau zijn, dat ze een veel grotere heerlijkheid hebben.   
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De eerste tempel van Salomo, werd bij haar inwijding vervuld met de heerlijkheid Gods, u vindt dat
duidelijk in 2 Kron. 5:13b-14. “toen werd het huis, het huis des Heren, vervuld met een wolk, zodat de
priesters vanwege die wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren
had het huis Gods vervuld“.

Verder lezen we in 2 Kron. 7:1-2 over de inwijding van de tempel: “Zodra Salomo zijn gebed geëindigd
had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid des
Heren vervulde het huis. De priesters konden het huis des Heren niet binnengaan, want de heerlijkheid des
Heren had het huis des Heren vervuld“. Zo ziet het hele volk, dat God de tempel in bezit neemt en
werkelijk daar in gekomen is. De priesters kunnen niet staande blijven.

En de vierde tempel? Die zal nog een veel grotere heerlijkheid hebben, als God uiteindelijk Jeruzalem
gereinigd zal hebben van al zijn bloedvlekken. We lezen Jes. 4:4-5. “Wanneer de Here het vuil der doch-
ters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben afgespoeld
door de Geest van gericht en van uitdelging. Dan zal de Here over het gehele gebied van de berg Sion en
over de samenkomsten, die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts
een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn”.

In Ezech. 43:1-7 lezen we, hoe de Heer Zelf die tempel binnenkomt: “Toen leidde Hij mij naar de poort:
het was de poort die gericht was naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit
oostelijke richting (dat is dus de Olijfberg), er was een geluid als het gedruis van vele wateren en de aarde
straalde vanwege Zijn heerlijkheid. Het gezicht dat ik zag, was als het gezicht dat ik gezien had, toen Hij
kwam om de stad te vernielen en het waren gezichten, als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de
Kebar. Ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid des Heren ging het huis binnen door de poort, die naar
het oosten gericht was, en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de
heerlijkheid des Heren vervulde het huis. Toen hoorde ik Hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man
naast mij stond (de engel) en Hij zeide tot mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats
mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid; het huis Israëls zal mijn heilige
naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun ontucht en met de lijken van hun koningen
na hun dood“. Wonderbaar.

Ik wil u er nog op wijzen, dat God ook tot Mozes gesproken had: ”Dit is de plaats, die Ik verkoren heb om
Mijn Naam daar te doen wonen”. Hoe God Zelf ook Abraham daar naar toebracht. Hoe Hij ook David
bracht op de dorsvloer van Ornan. De uiteindelijke bestemming voor die plaats is de vierde tempel
tijdens het Duizendjarig Vrederijk.

We lazen in het begin, dat Jezus kwam van de Olijfberg, gezeten op een veulen van een ezelin en door
de oostpoort de tempel binnenging. Hij deed daar wonderbare krachten, in die tempel. Genezing van
lammen en blinden, terwijl de kinderen zongen: “Hosanna, gezegend Hij die komt, in de Naam des Heren”.

Maar zij hebben Hem toen niet willen aanvaarden. En dan treft hen het Woord van de Heer in Matt.
23:37. “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gekomen zijn, hoe dikwijls heb ik
uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet
gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten”.  Een andere vertaling zegt: “woest gelaten”

Toen ging de tweede tempel onder het oordeel. En in Ezech. 43:3 lezen we: ”het gezicht dat ik zag, was
als het gezicht, dat ik gezien had, toen Hij kwam om de stad te vernielen“. U moet dat maar lezen in
Ezech. 10, 11 en 12. Daar zag Ezechiël, hoe toen de Heer het oordeel moest aanzeggen over de eerste
tempel, de tempel van Salomo. Ze hadden de maat vol gemaakt met hun afgoderij.

Ezechiël wordt door de Geest gevoerd in de binnenste voorhof en dan is de Heer nog in de tempel en
laat hem al die ongerechtigheid, die goddeloosheid zien. Dan ziet hij, hoe de Heer vanuit de tempel eerst
naar de voorhof gaat en hij ziet, hoe Hij door de oostpoort de tempel uitgaat en Jeruzalem verlaat en
naar de Olijfberg gaat om daar Israël te vergeven. Dat was het einde van de eerste tempel.
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Bij de vierde tempel ziet u het omgekeerde; daar komt de Heer op de Olijfberg terug naar Israël en komt
Jeruzalem binnen door de Oostpoort en vervolgens gaat Hij het Heilige der Heilige binnen. Glorie zij Zijn
Naam! Ziet u hoe nauwkeurig Gods Woord is? 

Om dit te voorkomen hebben de Islamieten de Oostpoort dichtgemetseld en er graven voor aange-
bracht. Welk een angst!

Wat heeft het Woord ons thans te zeggen? Jezus kwam op het ezel jong van de Olijfberg Jeruzalem en
de tempel binnen. Hij is gekomen tot de Zijnen, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar nu
komt een wonderbaar antwoord van God in Johannes 1:12. “Doch allen, die Hem aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”.

De tweede tempel zou ook verwoest worden, nadat ze Jezus hadden verworpen. En dat is gebeurd in 70
na Christus, eigenlijk al bij de kruisiging. Want toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden
en werd het Heilige der Heilige, geen Heilige der Heilige meer, het werd een onreine plaats.

Nu heeft God een groot geheimenis, dat Hij door Zijn apostelen en profeten ons bekend maakt; Hij roept
een volk voor Zijn Naam uit Jood maar ook uit vooral de heidenen, die samen het Lichaam van Jezus
vormen, een tempel in de Heilige Geest.

“Weet gij niet, zegt Paulus, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest”? “Weet gij niet  (Gemeente)
zegt Paulus, dat gij Gods tempel zijt? En Petrus zegt: ”Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw
van een geestelijk huis“. Hoe komt dat tot stand?

Jezus ging voor ons naar de hemel, vanaf de Olijfberg. Hij gebood toen Zijn gelovigen, dat zij Jeruzalem
niet mochten verlaten, tot zij aangedaan zouden worden met de kracht van omhoog, want ze worden nu
gebouwd tot levende stenen, tempelen van Gods Geest.

Dan zien we, dat Jezus op de Pinksterdag, in de Heilige Geest terugkeert en in de eerste 120 levende
stenen ingaat, hen vervult met de Heilige Geest en zo tezamen voegt tot een tempel heilig in de Here,
een woonstede Gods.

Als straks de laatste stenen toegevoegd zullen zijn, dan komt Hij weder. Ik geloof, dat Hij ook boven het
aards Jeruzalem in de lucht verschijnt en wij allen naar Hem toegetrokken zullen worden. Dat is de
plaats, die God de navel der aarde noemt. Daarom wordt er zo om Jeruzalem gestreden.

Prijs God, Jezus gaf Zichzelf als een Tempel voor u en mij en liet die Tempel afbreken voor u en mij en
deed Hem ten derde dag weer verrijzen voor u en mij. Nu hebben we in Hem het altaar gekregen voor
een eeuwige verzoening en verlossing. In Hem is ons waarachtige heiligdom, waar God tot ons spreekt,
het Heilige der Heilige, waar Hij Zich aan ons openbaart en onder ons woont, maar nog niet zichtbaar
voor de wereld. Daarom heeft ook Palmzondag ons zoveel te zeggen.

Laten we opmerken de tekenen der tijden. We zien, hoe de tijden der heidenen snel aflopen, Israël is
teruggekeerd uit de grote diaspora, doch nog niet allen en de wereld vraagt al om de sterke man, de
goddeloze, die komt. Ook zijn er momenteel voor het eerst 4 zuivere rode vaarsen in Israël, die nodig
zijn bij de start van de bouw van de (derde) tempel. Uit alles wat wij momenteel vandaag de dag zien,
mogen wij weten, dat het uur gekomen is, dat Gods Gemeente als een wonderbare, eeuwige tempel
verrijzen zal in het Hemelse Jeruzalem. Wat zal dat zijn: Als straks de tempel in het Duizendjarig
Vrederijk gebouwd zal zijn, dan zal daar een wolk en een vuurkolom boven zijn.

Dan zal dat Hemelse Jeruzalem, waar wij als Gemeente wonen, vanuit de aarde zichtbaar zijn in de
lucht. Dan zal er een wonderbare verbinding zijn, tussen het hemelse- en het aardse Jeruzalem, als een
Jakobs ladder, want God zegt immers: “Jeruzalem is de navel”. Een wonderbare navelstreng zal dat zijn,
die de aardse stad en tempel verbindt met de moeder boven, met het hemelse Jeruzalem.   
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Want dat is onze moeder, opdat wij als koningen en priesters, een wonderbare dienst zullen verrichten,
ook in het komende vrederijk.

Laten wij ons in deze tussentijd met haast voorbereiden, want Jezus komt haastiglijk, zeer haastiglijk.
Maranatha!              

 Amen.
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