
Bijbelstudie Centrum – serie over 

“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente, 
voor Israël en de volkerenwereld”

deel 6-9
 
Geachte lezer, 

Het verheugt ons, u deze serie over het boek de Openbaring van Jezus te mogen aanbieden. Het is
onze hartenwens, dat u door deze serie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur;
als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met
grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze serie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze serie of over het Woord van God in het algemeen praten,
dan is daar ook een mogelijkheid voor. 

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze serie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze serie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze serie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

  
2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijze  n
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We hebben met elkaar gezien hoe de drievoudige heerlijkheid van Jezus is in de aanhef van dit wonder-
bare bijbelboek. We lezen het nog eens Openb. 1:5: “En van Jezus Christus, de getrouwe getuige” (1),
“de eerstgeboren der doden” (2) en “de overste van de koningen der aarde” (3).

We hebben met elkaar gezien hoe Hij de getrouwe getuige is en ook hoe Hij de eerstgeborene uit de
doden is en de geweldige betekenis hiervan. Immers daarmee is Hij het Hoofd geworden van de ganse
schepping. We hebben ook gezien hoe Adam een voortype is geweest van Jezus, die de Schrift dan ook
de laatste Adam noemt.                                                                                                       

Adam werd geschapen immers naar het beeld van God, maar door zijn zondeval, verviel het beeld van
God in hem. En nu zien we Jezus, van wie de Schrift dit heerlijk getuigenis geeft in Col. 1:15 “Hij is het
beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping”.   

Daarna zagen we Johannes, de apostel en profeet, die Hem daar voor ons aanschouwt, als Hij komt als
Rechter, want alleen Hem komt het Gericht toe, omdat Hij als eerstgeborene uit en van de doden, als
waarachtige Zoon des mensen, de waarachtige Adam, dat gericht zal houden.

Daarom ziet Johannes Hem ook, als hij door de Heilige Geest in vervoering komt en vooruit kijkt over de
eeuwen heen, die daar tussen liggen en nu bijna achter ons zijn, als de grote Rechter met dat ongedekte
hoofd, als de waarachtige Man, gelijk geschreven staat in 1 Cor. 11:3 “het Hoofd van iedere man is
Christus en het Hoofd van Christus is God”.

Daarom staat er in het 7e vers: “Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijk-
heid Gods”. Dat zien we nu in Jezus; Hij is het waarachtige beeld van God, in Hem zien we de heerlijk-
heid Gods en daarom ziet Johannes Hem met dat ongedekte hoofd en dat haar, als witte wol, als
sneeuw. Het is een teken van hoge waardigheid.

We hebben al gezien in Jesaja, dat Hij ook Vader der eeuwigheid wordt genoemd, want zoals uit Adam
alle mensen zijn voortgekomen, zijn in wezen alle dingen uit Jezus voortgekomen; uit Hem zijn alle
dingen tot Hem, want Hij is voor alle dingen en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. (Col. 1:17). Zo
zien we Hem als de Vader der eeuwigheid en ook Micha spreekt hier al van, want als hij profeteert over
de vleeswording, dan spreekt de Geest des Heren door hem heen: “Gij Bethlehem, al zijt gij klein onder
de geslachten van Juda, uit u zal hij voort komen die een Heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is
van ouds, van de dagen der eeuwigheid”.

Ook Daniël ziet Hem, als straks die tronen van het gerecht worden gezet. Dan ziet hij een Oude van
dagen, wiens haar was blank als wol. Hij is het begin, de aanvang van alle dingen. Ja, Hij alleen is
waardig te ontvangen alle eer en alle kracht. Zo zingt thans de gehele schepping. Immers in Openb. 5
gaat de ganse schepping dat wonderbare lied aanheffen, te beginnen bij de gemeente die zalig wordt.
Zij gaat zingen een nieuw lied in Openb. 5:9 “Gij zijt waardig”.

Maar daarna gaan de engelen het overnemen en heel de schepping gaat in vers 12 en 13 zingen: “Het
Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de
eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de
zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer
en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden”.

Daarom ziet Johannes Hem hier ook niet omgord om de heupen (zinnebeeld van het dienen). Maar om
de borsten, met een gouden gordel. Want nu wordt aan deze Hoogwaardige het gericht gegeven, omdat
Hij de Eerstgeborene der doden is.

Zo komen we tot het derde van Zijn drievoudige heerlijkheid. Hij is ook “de Overste van de koningen der
aarde”. Ook hier zien we weer, hoe Adam een afschaduwing was van Hem. Als God namelijk Adam
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 schept en uit hem ook straks zijn vrouw en kinderen, dan lezen we in Gen. 1:26 “En God zeide: Laat Ons
mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over vissen der zee en over het
gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de
aarde kruipt”. 

Als God zegt, in Zijn eeuwige Raad, dat Hij mensen gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis, dan
ontvangt de mens ook de heerschappij over heel de schepping, zowel in de hemel, onder het beeld van
de vogels en als op de aarde en onder de aarde, onder het beeld van het kruipend gedierte. Daarom
krijgt dat zijn heerlijke vervulling in Hem, die de waarachtige Adam is, die Zoon des mensen is en ook
Zoon van God. Dat zien we duidelijk in de Schrift vermeld.

In Psalm 89, die we al enige malen aangehaald hebben, zien we diezelfde volgorde. De Heilige Geest
zegt daar in vers 28: “Ja, (zegt God) Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de
koningen der aarde”. Zo zien we ook, als Jezus verrezen is uit de doden en zo Hoofd geworden is van
alles, hoe Hij zelf getuigt in Matt. 28:18 “En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven
alle macht in de hemel en op (de) aarde”.                                                                                      

Hier zien we de grote Heerser over alles en de apostel Paulus moet het door de Heilige Geest zo
neerschrijven in Ef. 1:20-22 “die Hij (God de Vader) heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op
te wekken en Hem te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht, en
heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En
Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente”.

Toen Hij verrees uit de doden was Hij daarmee ook Heerser over alles geworden. En wij denken aan wat
Paulus in de brief aan de Filippenzen schrijft, Fil. 2:8 “En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij
Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises”.

Door de ongehoorzaamheid van de eerste Adam, viel daarbij tevens zijn koninklijke heerlijkheid. Hij was
ongehoorzaam aan zijn God, maar werd gehoorzaam aan satan, die gevallen engel, die cherub, die hem
misleidde. Van dat ogenblik af is satan de overste der wereld, want Adam had zijn koninklijke heerlijk-
heid als het ware aan die gevallen engel overgegeven, doordat hij hem gehoorzaamde.

De laatste Adam heeft dat terug verworven door Zijn gehoorzaamheid aan God, gehoorzaam zelfs tot de
dood toe, ja de smadelijke dood des kruises. Wij vinden in het Lucas Evangelie hoe de satan Hem tracht
te verleiden op allerlei wijze, ook door Hem alle koninkrijken van deze aarde aan te bieden, omdat hij
immers de overste der wereld is. Luc. 4:5 “En hij (de duivel) voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al
de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven
en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil”.

Maar de duivel kreeg op geen enkele wijze gehoor, Jezus bleef gehoorzaam aan Zijn God en Vader.
Hij zelf zegt het in vers 8 “En Jezus antwoordde zeide tot hem: Er staat geschreven; Gij zult de Here, uw
God, aanbidden, en Hem alleen dienen”.

In Joh. 12:30, als het volk een donderslag hoort: “Jezus antwoordde en zeide: niet om Mij is die stem er
geweest, maar om u. Nu gaat een oordeel over deze wereld; nu zal (bij de wederkomst pas) de overste
dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben (het kruis), zal Ik allen tot Mij
trekken. En dit zeide Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou”.

Doordat Jezus als de laatste Adam gehoorzaam bleef, ja tot de dood des kruises en zich heeft
vernederd, staat er in Fil. 2:9 “Daarom heeft God Hem (Jezus) ook uitermate verhoogd en Hem de naam
boven alle naam geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de
hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot
eer van God, de Vader”!
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We hebben gezien hoe Jezus de satan, de overste der wereld noemt. En wat zegt de Schrift nu hierbij?
Hij is dat geworden door de ongehoorzaamheid van de eerste Adam; maar door de gehoorzaamheid van
de laatste Adam is Jezus geworden “de Overste  van de koningen der aarde“. Satan, overste der wereld,
maar nu is Jezus de overste van de koningen der aarde door Zijn gehoorzaamheid. Het Griekse woord
voor overste betekent: “machthebber”, “heerser”.

De profeet Daniël profeteert reeds hoe dat openbaar gaat komen, als Hij straks wederkomt op de
wolken. Dan. 7:13-14 “Ik (Daniël) bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels
kwam iemand gelijk een mensenzoon (Jezus); hij begaf zich tot de Oude van dagen (beschrijving God de
Vader), en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en
alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal
vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is“.

Ja, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien als dat geweldige ogenblik aanbreekt. Dat moment
is nog niet daar, Johannes ziet het van tevoren, maar dat breekt aan in Openb. 19:11 “En ik (Johannes)
zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat wordt genoemd Getrouw en Waarach-
tig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd
waren vele kronen”.

Ja, Hij is de Overste van de koningen. Vers 16: “En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de
naam: Koning der koningen en Here der Heren“. Wonderbare heerlijkheid! Maar Jezus wil die heerlijkheid
delen, naar de wil van Zijn Vader, met de Zijnen, die Hem gegeven zijn, die namelijk tot Zijn huis beho-
ren.

God heeft in Jezus vele tijdperken gecreëerd en tot elk tijdperk behoort ook een bijzonder verbond. Bij
het eerste tijdperk, dat van het Paradijs, behoort het verbond van Eden, dat het tijdperk inluidt. Zo
kunnen we doorgaan. Het tweede tijdperk volgt op de zondeval. Het verbond, wat God met Adam sluit,
luidt dat tweede verbond in. Het derde, wat volgt op de zondvloed, wordt ingeluid door het verbond, dat
God sluit met Noach en het vierde, dat van de patriarchen door het verbond met Abraham.

Het vijfde, wat dan komt, wordt ingeluid met het verbond van de Sinaï. Het is het tijdperk van de wet en
daarna geeft God nog een  zesde verbond en dat luidt het tijdperk van de genade in, waarin wij nu nog
leven en waarin Jezus Zijn gemeente aanwerft als eerstelingen, die één zijn met Hem en daarom ook
delen, niet alleen in zijn lijden, maar ook in Zijn verheerlijking.

Dat zesde tijdperk, waarin wij nog steeds leven en dat bijna afgesloten is, begint God met een zesde
verbond, dat Hij sluit met de grote Davidszoon; Hij had dat al aan David beloofd. Dat verbond zou van
kracht worden, als David gestorven zou zijn. Dan zou God uit zijn lendenen een Zaad verwekken, de
grote Davidszoon en dan gaat God onder ede daar drie geweldige dingen  aan verbinden.

Uit die Zoon en door die Zoon gaat Hij eerst een huis bouwen, dat in alle eeuwigheid zal bestaan, een
huis dat met die Zoon heerschappij zal hebben, het grote Koningshuis. Daarna zal God door deze Zoon
een Troon oprichten, die in alle eeuwigheid der eeuwigheden zal bestaan. En ten derde zal Hij het
Koninkrijk oprichten, ook onder Israël.

Ziet u de juiste volgorde, als God dat zweert? Eerst zal die Davidszoon de Gemeente bouwen voor God,
dan zal Hij de Troon oprichten, als dat huis klaar is en dan komt Hij, om de Troon op te richten, opdat de
Gemeente met Hem zal delen in Zijn heerlijkheid.

Het verbond van David wat niet voor David zelf gold, maar voor die grote Davidszoon, die pas uit zijn
lendenen zou voortkomen, als David al lang gestorven zou zijn. Als die Zoon gekomen is en de
Koninklijke Heerlijkheid ontvangt van de Vader, zullen de heiligen des Allerhoogste het Koningschap
ontvangen en zij zullen het bezitten tot in eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Dat is in het
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Duizendjarig Vrederijk en op de nieuwe aarde. De heiligen des Allerhoogste waren niet de heiligen die in
het Oude Testament bekend waren van Israël, maar een bijzondere categorie, die nog verborgen was
voor de profeet Daniël.

In Hebr. 3:6 vinden we dat de Gemeente inderdaad dat huis van die Davidszoon is: “Maar Christus als
Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, (tot het
einde onverwrikt) vasthouden”.

Dat is onze verantwoording. Want zegt Hebr. 2:5 “Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld,
waarvan wij spreken, onderworpen“. Nu wel, deze wereld is onderworpen aan satan en zijn gevallen
engelen. Maar de toekomende wereld, die wij verwachten is niet meer aan de engelen onderworpen.

Aan wie dan wel? Vers 6-8 “Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem
omziet? Gij hebt Hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij Hem
gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen“. Vers 9 “maar wij zien Jezus, die voor een
korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods
voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond”.

Dan komt dat wonderbare 10 vers: “Want het voegde Hem (God de Vader), door wie alle dingen bestaan,
dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou
volmaken“. Daar hebt u de koninklijke familie! En vers 13b: “Ziehier ik en de kinderen, die God mij
gegeven heeft“.

Die één zijn geworden zijn met Hem in Zijn kruisdood en opstanding. U ziet uw grote roeping in Jezus
als in Daniël 7:9, namelijk waar Daniël zo'n 500 jaar voor de vleeswording van Jezus al ziet, hoe een
Oude van dagen zich nederzette en tronen werden opgesteld. 

Maar let u goed op, hij ziet wel die Oude van dagen en we weten nu wie dat is, namelijk dezelfde die
Johannes voor ons ziet in Openbaring 1, maar Daniël ziet niet wie op die andere tronen zitten, met
andere woorden in de dagen van Daniël waren deze tronen nog leeg. Hij ziet er één, Jezus, die al vanaf
voor de grondlegging der wereld bestemd was.

Wie zullen nu met Hem gaan regeren en heersen als Zijn huis? Daniël ziet wel die tronen, maar niet wie
er op komen. Johannes mag die zien als profeet en wij weten nu, dat Jezus het grote werk heeft
volbracht en door Zijn kruisdood en opstanding het mogelijk heeft gemaakt dat uit Hem voortkwam die
Gemeente van eerstgeborenen, dat huis wat God onder ede, aan die Davidszoon had beloofd.

“Die zal Mij een huis bouwen, dat tot in eeuwigheid zal blijven bestaan“. Een Goddelijk huis, een
Goddelijke familie. Gelijk Hebreeën het zegt: “Opdat Hij vele zonen tot heerlijkheid zou brengen“.

Als Johannes dit ziet in Openb. 4:4, ziet hij er 24 oudsten op gezeten: “En rondom de troon waren vieren-
twintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met
gouden kronen op hun hoofden“. Dus bijna 600 jaar na Daniël (Johannes kreeg dat visioen, toen hij 90
jaar was), ziet hij, dat die tronen reeds een bestemming hebben gekregen, maar hij ziet nog niet de hele
Gemeente.

Hij ziet wel hun vertegenwoordigers in die 24 oudsten, die eerstgeborenen. De Gemeente moet zo
verder aangeworven worden. De oudsten zijn het eerst tot wedergeboorte gekomen. Als Johannes in
Openbaring 19 ziet, dat de hemel openbreekt en Jezus op dat witte paard met al die kronen op Zijn hoofd
(vers 11 en 12), om dat Koningschap op te richten, dan ziet hij achter Jezus de Gemeente, Zijn huis, die
met Hem in die heerlijkheid deelt. Openbaring 19:14 “En de heerscharen, die in de hemel zijn volgden
Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen”.
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Dit gebeurt nadat zij eerst de bruiloft van het Lam hebben gevierd. En in Openbaring 20:4, als die
hemelse legerscharen met Jezus nederdalen, lezen we: “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en
het oordeel werd hun gegeven”. Daar worden die tronen dus bezet door hen, die bij Jezus zijn.

Maar Paulus zegt in 2 Tim. 2:5 “En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij
volgens de regels van de kamp heeft gestreden“. En in 1 Cor. 9 vinden we hetzelfde. Het gaat hier niet om
onze behoudenis, maar om de kroon, dat is een verschil.   

Vers 24 en 25 van 1 Cor 9: “Weet gij niet dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts
één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een wedstrijd deelneemt,
beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke“.
Hier zien we duidelijk onze verantwoording.

We gaan nu terug naar het boek Openbaring. Jezus komt straks als Rechter eerst om Zijn Gemeente te
richte voor Zijn rechterstoel de zogenaamde “bema”. Daar staan we vlak voor. Niet allen worden
gekroond, het gaat erom of wij loon en kroon kunnen ontvangen. 

Wie ontvangt deze kroon? Allen, die tot Zijn Gemeente behoren zijn behouden; die rechtspraak gaat er
dus alleen om of we loon kunnen ontvangen. In Openbaring 3:21 zegt Jezus als Rechter over Zijn
Gemeente dit tot de Gemeente van Laodicea (het tijdperk waarin wij leven). “Wie overwint, hem zal Ik
geven met Mij te zitten op mijn troon“.    

Jezus bleef gehoorzaam en zo heeft Hij overwonnen. Hij bleef getrouw. En dit betekent heel reëel, dat
de Gemeente van Laodicea wel officieel een Christengemeente was en hier op aarde als Christenen
gekend en aangesproken werden, maar zij waren Christenen met de mond, die niet werkelijk deel
hadden aan Jezus.

Daarom zegt de Heer vooraf in het 20ste vers: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, indien iemand naar mijn
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij“.

Let u eens op hoe persoonlijk dit Woord is. “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, indien iemand naar mijn
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij“,  met
andere woorden dat wij de deur van ons hart, van ons innerlijk, openen en Jezus binnen laten. Dan
krijgen  wij deel aan Hem.

Wij kunnen uitwendig de naam hebben, maar waar het om gaat is, waar Hij zegt: ”Ik raad u aan van Mij
te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mag worden“.  Wij kunnen uiterlijk een vroom en
godsdienstig leven leiden, braaf en fatsoenlijk, maar ons eigen leven is voor God waardeloos, het is
klatergoud. Er is maar één leven, dat de heerlijkheid van God bezit en dat is in Jezus en dat leven moet
uw persoonlijk bezit worden.

Dat goud is het zinnebeeld van de heerlijkheid Gods. Hij, die voor u en mij de vuurproef heeft ondergaan
in het lijden, dat Hij voor u en mij doorstond, is meer dan Overwinnaar. Dat goud moet gekocht worden,
ja, het is genade, maar er is ook een koopprijs, namelijk dat u uw leven wilt verzaken en afleggen, uw
eigen leven, dat schijngoud.

Nog altijd is dat de weg. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het juist verliezen, maar wie zijn
leven zal willen verliezen, dat wil zeggen kwijtraken aan Jezus, die zal het juist verkrijgen. Dat is een
geweldige waarheid; uw eigen leven is voor God waardeloos, al is het nog zo Christelijk.   
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Paulus was naar de wet van God onberispelijk, maar hij heeft het alles voor drek en vuilnis geacht, opdat
hij geen gerechtigheid naar de wet zou hebben, van zichzelf, maar de gerechtigheid die in Jezus is.

In Openb. 2:26-28 zegt de Heer: ”En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik
macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij
verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb (Psalm 2), en Ik zal hem de morgenster geven”.

Dat is immers het wapen van het Koninklijk huis, de Davidster, de banier van het Koningschap. De
morgenster is voor de overwinnaars en wie zijn dat? Jezus zegt: ”wie overwint en mijn werken tot het
einde toe bewaart“.

Wij moeten in Hem blijven, zodat Hij Zijn werk in ons kan voltooien, ook het werk van onze heiliging,
want zonder Hem kunnen wij niets doen. Vers 25: “Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen
ben“.

Houdt vast dat waarachtige geloof in Hem, ook al gaat het nu door vele beproevingen en verzoekingen
heen. Zie daarbij op uw overste Leidsman en Voleinder des geloofs Jezus. Openb. 3:11 “Ik kom spoedig;
houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt“.   

Verlies uw kroon niet, want dat kan! Wie zijn de overwinnaars? Vers 8b zegt het: “want gij hebt kleine
kracht, maar gij hebt mijn woord bewaart en mijn naam niet verloochend”. Blijft vasthouden aan de Heer,
aan Hem die ons allen geworden is en blijf Hem ook zo verwachten. Vers 10: “Omdat gij het bevel
bewaard hebt om Mij te blijven verwachten”.

Wat zegt Johannes in Openb. 1:9 “Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en het
Koninkrijk”. Waarom? Omdat hij in de verdrukking was en om de Naam van de Heer moest lijden. Hij
was verbannen naar dat eiland Patmos, nadat men hem eerst wilde laten sterven, de marteldood.
   
Bij Paulus was het niet anders, ook hij wist dat hij de kroon zou krijgen aan het eind van zijn leven. Hij
stond toen vlak voor de marteldood. 2 Tim. 4:7 “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten
einde gebracht, ik heb het geloof behouden, voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid,
welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven”.

Hij wist dat hij hem zou krijgen, omdat hij zijn geloof had behouden tot het laatst toe en de Heer niet had
verloochend. Wat heerlijk! Maar hij zegt erbij aan het einde, “doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn
verschijning hebben liefgehad”. Daar wachten nu die lege tronen op, misschien ook een lege troon voor
u. Maar u kunt die verliezen en dan moet de Heer hem aan een ander geven voor de “bema”.

Laten we hier ernst mee maken . Paulus zegt het in 2 Tim. 2:11: “Het Woord is betrouwbaar; immers,
indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven”.
Hij zal ons doen volharden.    

Nu nog Rom. 8:17-18 “Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-
erfgenamen van Christus; immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn
verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden”.

Ook dat Woord uit Hebr. 12:1-3: “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen
rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de
wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarom (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en
voleinder des geloofd, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de
schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods“.
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Vestig uw aandacht op Hem. Hij zal u doen volharden en mag die vreugde uw deel zijn.

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u, amen.
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