
Bijbelstudie Centrum – serie over 

“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente, 
voor Israël en de volkerenwereld”

deel 4-9

Geachte lezer, 

Het verheugt ons, u deze serie over het boek de Openbaring van Jezus te mogen aanbieden. Het is
onze hartenwens, dat u door deze serie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur;
als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met
grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze serie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze serie of over het Woord van God in het algemeen praten,
dan is daar ook een mogelijkheid voor. 

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze serie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze serie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze serie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

  
2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijze  n
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Broeders en zusters, terugkomende op die wonderbare aanhef in vers 4 lezen wij aan het slot daarvan:
“en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn”.

Maar die in een zevenvoudige werking met die troon verbonden is, wan het is één Heilige Geest. Hij is
God, de Geest van de Vader en de Zoon, die direct met die troon verbonden is, maar ook van die troon
uitgaat over heel de aarde. 
 
Ook in Openb. 5:6  lezen we van de zeven Geesten Gods. “En ik zag in het midden van de troon en van
de vier dieren en temidden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit
zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde”.

Deze eeuwige Geest van God, die voor de troon is en vanuit de troon uitgezonden is, verkondigt ons de
onmiddellijke tegenwoordigheid van God, want Hij is altijd en overal onmiddellijk tegenwoordig.

Al is God daar op Zijn troon boven de hemelen, dan is daar ook Jezus, de enige Zoon als onze grote
Voorspraak aan de rechterzijde van de Vader. En Hij is ook onmiddellijk hier, altijd in ons midden, want
door Zijn eeuwige Geest is Hij alom tegenwoordig in de Gemeente, maar ook overal op andere plaatsen,
waar het ook moge zijn. 

Over heel de wereld, waar Gods kinderen samen zijn, is Hij daar onmiddellijk tegenwoordig met Zijn
eeuwige Geest. Als u een kind van God bent, dan is Hij ook in u. Daarom is niets voor Hem verborgen;
Hij kent allen, Hij weet alles, Hij ziet alles. 

Dat zegt ook Psalm 139. Als deze Psalmist, gedreven en vervuld met Gods Geest, deze wonderbare
Psalm moet profeteren als de waarheid Gods, dan zegt hij in vers 1-5: “Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten, Gij onderzoekt mijn gaan en
mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent
het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw hand op mij“.

Denkt u maar niet, dat u een ogenblik uit het oog van de Heer bent; elke gedachte, die uw eigen naaste
niet peilen kan, die u ook nooit zal uitspreken, is Hem bekend. Is Hij dan rondom ons of niet? Altijd. O,
denk niet, Hij ziet het niet of Hij is daar in de hemel, of Hij hoort niet. Neen, Hij omringt ons, door deze
wonderbare Geest.

Ook toen Johannes, zoals wij lezen in Openb. 1:17 bij dat visioen, dat hij zag, als dood aan Jezus voeten
viel, heeft de Heer Zijn hand op hem gelegd en gezegd: ”Wees niet bevreesd”, want hij was aanwezig.    

Psalm 139 gaat verder in vers 6-12 “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.
Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel - Gij zijt
daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde - Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik
wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide
ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet
voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht“.

Ja met ons verstand kunnen wij het niet begrijpen. We mogen dus weten, dat Hij geen Heer is van verre,
maar dat Hij ons omringt en dat wij ook met ernst Zijn Woord zullen aannemen. Want Hij roept ons nu op
om ons door Zijn Woord te laten richten en reinigen, zodat wij niet voor Zijn rechterstoel beschaamd
zullen staan, als Hij komt. De Here geve ons allen genade daar voor.

----------
We hebben dus gezien, hoe dit laatste Bijbelboek handelt over de Openbaring van Jezus, als Hij straks
ten volle geopenbaard zal worden voor Israël en voor de volkerenwereld. Dan zal Hij komen tot die volle
openbaring als “Zoon des mensen“ en als de Rechter over alle mensen, over al wat leeft en ook over al,
wat gestorven is.   
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Wij hebben ook gezien, hoe dat oordeel, dat Hij zal houden, begint bij het huis Gods, de Gemeente van
de levende God. En daarom, voordat Jezus openbaar komt voor Israël en de volkerenwereld zal Hij
eerst openbaar moeten komen voor de Gemeente, wat zal gebeuren voor Zijn rechterstoel en wat we
lezen in Openbaring 1, 2 en 3, hoe Jezus eerst Zijn Gemeente zal richten. 

We hebben ook gezien, hoe de Heilige Geest de apostel Johannes geïnspireerd heeft om, voordat hij
dat oordeel aanzegt over de Gemeente, eerst die wonderbare aanhef begint in vers 4-5: “genade zij u en
vrede van Hem (God), die is en die was en die komt en van de zeven geesten (Heilige Geest), die voor Zijn
troon zijn, en van Jezus Christus (Jezus), de getrouwe getuige“.

We hebben ook duidelijk leren zien, dat eerst het gericht over de Gemeente noodzakelijk is, opdat alles
onder Gods kinderen, wat nog zondig is en niet zuiver en niet rein is, eerst weggenomen zal worden in
dit oordeel en gericht en opdat openbaar zal komen, wie werkelijk Jezus toebehoren en wie naam-
christenen zijn, die slechts met de mond belijden, maar niet met het hart.

Want alle naamchristenen blijven achter en alleen, die werkelijk Hem toebehoren, de duur gekochten
door Zijn bloed en die zo deel hebben gekregen aan Jezus door de Heilige Geest, die komen openbaar
en die zullen met Hem en voor Hem geplaatst worden, opdat zij loon en kroon zullen ontvangen naar
wat zij gedaan hebben tijdens hun aardse leven.

We hebben ook gezien, dat dit gericht juist is om de verlossing volkomen te maken voor Zijn Gemeente,
opdat zij dan daarna met Hem hun grote roeping en taak kunnen gaan vervullen; dat is, om met Hem
Israël en de volkerenwereld en zelfs de engelen te gaan richten en te oordelen.     

Want vers zes zegt immers “En Hij heeft ons tot een koninkrijk en tot priesters voor zijn God en Vader
gemaakt”. Dat zijn zij, die werkelijk Jezus toebehoren. En daarom begint het oordeel eerst bij de
Gemeente!

We hebben ook in dat vierde vers gelezen van “de zeven Geesten, die voor Gods troon zijn”. Maar het is
één Heilige Geest, die in het getal zeven van Gods volheid spreekt. En die zeven Geesten zijn niet
alleen in en voor de troon en met die troon verbonden, als de Geest van de Vader en de Zoon, maar die
ook uitgezonden zijn in alle delen van deze wereld.

Daar spreekt vers zes van Openb. 5 van. Als wij daar lezen van dat lam, dat staat als geslacht met zeven
horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde en het is door
deze alom tegenwoordige en alles doordringende Geest des Heren dat Jezus altijd onmiddellijk bij ons is
en alles van ons weet, ziet en hoort, want voor Hem is niets verborgen. 

Dat zien we ook in deze zeven zendschrijven, waarin Jezus zegt “Ik weet uw werken. Ik weet uw
verdrukking, Ik weet alles, wat onder u is“. Ja, Hij ziet het, Hij doorschouwt het en niets is voor Hem
verborgen!

We willen nu met elkaar gaan zien, hoe wij met onze grote Rechter, die komt, straks als Eerste te maken
zullen hebben. Aan het eind van Openb. 1:16 lezen wij, dat Johannes, die Hem voor ons onthullen moet
zegt: “en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht”.

Zoals het natuurlijke zonlicht overal doordringt, maar slechts een zwakke afschaduwing is van het ware
Licht en wat in het donker is, aan het licht brengt, zo zien wij door het waarachtige licht Gods, waar het
nog vuil en smerig in ons is. Zo is de zon een zwakke afschaduwing van Hem, die “het Licht der wereld
is“. Waarvan vers 16 zegt “en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht”.

Want voor Zijn aangezicht is en blijft niets verborgen, ook wat wij in onze binnenkamer doen, of als we
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denken, dat wij alleen zijn en dat niemand ons ziet. Dan vergist u zich, want Hij ziet het, waar u ook bent!
We hebben in Psalm 139 gelezen; wat de Psalmist daar zegt in vers 7-8: “Waarheen zou ik gaan voor uw
Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel - Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk
tot mijn sponde - Gij zijt er”. 

Laten we goed nadenken, dat wij voor deze Heer niets kunnen verbergen van het leven in ons hart!
Maar laten wij zien, hoe Johannes Hem beschrijft in vers 5, allereerst Jezus als de getrouwe Getuige en
dan als de Eerstgeborene der doden en ook als de overste van de koningen der aarde. Hij beschrijft dus
onze Heer in een drievoudigheid.

Hij is ook de volkomen volmaakte Rechter, maar allereerst is Hij de getrouwe Getuige. Hij, die dus de
rechter zal zijn over u en mij, heeft ogen als een vuurvlam, die alles doorziet van al wat leeft en geleefd
heeft. 

Maar als de getrouwe Getuige is Hij getuige geweest van alles wat u en ik gedaan hebben en van wat
wij nog in de toekomst zullen doen, al gebeurt het nog zo in het verborgene. En denkt u zich eens in;
een Rechter, die zelf oog en oor getuige is van wat wij gedaan en gezegd hebben en van wat in ons hart
is opgekomen en ook van wat wij nog hebben willen doen.

Jezus is ook nog een andere wonderbare Getuige, want Hij is ook een Bloedgetuige, die als de grote
Getuige Gods niet alleen gekomen is om deze wereld te overtuigen van zonde, maar ook van
gerechtigheid en van oordeel. O, welk een Rechter!

Ook de profeet Jesaja spreekt reeds van Hem als Getuige in Jes. 55:4 “Zie, Ik heb hem tot een getuige
voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën”. Jezus is de grote Gods getuige. Want alles
wat de natiën doen, alles wat de overheden doen, alles wat ieder mens doet, Hij is er Getuige van.
Daarom kan Hij ook de Rechter zijn, omdat Hij niet zal richten naar een eigen oordeel, maar naar de
volmaakte wet van God, die in Zijn ingewand is.

Kijkt u nu eens wat Psalm 89:37b-38 getuigt, als daar de Heilige Geest profeteert over Jezus: “zijn troon
zal als de zon vóór Mij zijn; als de maan zal hij voor altoos vaststaan, en de getuige aan de hemel is
getrouw “.

Hij is de grote Godsgetuige, en wat een wonderbaar getuigenis heeft Hij gegeven in Johannes 3:31-32
“Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de
hemel komt, is boven allen, wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt
niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God
gezonden heeft, die spreekt de Woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate“. Daar hebben wij
die getuige van de hemel, die getrouw is.

En dan vers 36 “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal
het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem“. Jezus is als die machtige Godsgetuige en Hij heeft
Zelf gezegd, dat bij twee of drie getuigen alle woord zou vaststaan. U vindt dat op vele plaatsen in de
Schrift.

Zo haalt Paulus dat ook aan in 2 Cor. 13:1 “Dit is nu de derde maal, dat ik tot u kom: op de verklaring van
twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan“. Jezus getuigt niet alleen van Zichzelf, want Hij heeft
ook medegetuigen. In Joh. 5:36 zegt Jezus “Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johan-
nes“. En in vers 37 zegt Hij “En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven“.

We lezen ook, hoe de hoogwaardige majesteit, de allerhoogste, de Vader, drie maal van de hemel
gesproken heeft, toen Hij Zijn Zoon in deze wereld gezonden had.
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De eerste maal, toen Jezus Zijn intrede deed als profeet en koning bij de doop in de Jordaan; dan gaat
de hemel open en dan komt dit getuigenis in Matt. 3:17b “Deze is mijn Zoon. de geliefde, in wie Ik mijn
welbehagen heb“.

En de tweede maal gebeurt het op de berg der verheerlijking, als de apostelen een vooruitblik mogen
hebben op het komende Koninkrijk en Jezus zien in Zijn majesteit. Dan klinkt het van de hemel Matt.
17:5b “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem”!

En vlak voor Zijn kruisdood gebeurt het de derde maal, als Jezus daarvan spreekt en zegt Joh. 12:28
“Vader verheerlijk uw naam“. Dan geeft God getuigenis als met een donderslag van de hemel Joh.
12:28b “Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken”! En van deze stem zegt Jezus in
vers 30 ”Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u“. Maar wij zouden kunnen zeggen, dat wij die
stem niet gehoord hebben, maar alleen degene, die toen leefden.

Maar er is nog een getuigenis van God. Allereerst het getuigenis, waarvan Jezus spreekt in Joh. 5:36
“Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven
heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft“.

Ja, ook de mensen moeten zeggen, dat niemand deze werken kon doen al Zijn God hem niet door Zijn
Geest deze werken gaf te doen. Het is de Geest, de eeuwige Geest van de Vader, die machtig
getuigenis geeft, dat Jezus de Getuige Gods is door de machtige werken, die Hij verricht heeft; en dat de
werken des duivels verbreekt, de zieken geneest, de gebondenen vrijmaakt, de doden opwekt. 

En bovenal dat geweldige getuigenis heeft gegeven aan het eind van Zijn aardse leven, toen Hij dat
bezegelde en bekrachtigde met Zijn bloed; Hij is de Bloedgetuige, want wat Hij gezegd en geoordeeld
heeft, dat bekrachtigde Hij door Zijn leven te geven en Zijn bloed te storten .

Toen was het weer de eeuwige Geest van God, de Vader, die een machtig getuigenis er van gaf, dat Hij
de waarachtige Getuige Gods is door Hem op te wekken uit de doden. Hij werd dus opgewekt door de
eeuwige Geest Gods en is triomfantelijk uit de doden verrezen en heeft het dodenrijk in bezit genomen.

Daarmee heeft Jezus de geweldige despoot, de machthebber over het dodenrijk, de duivel, onttroond,
en hem de sleutel ontnomen. Zoals we hebben gelezen in Openb. 1:18 “Ik ben dood geweest, en zie, Ik
ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk“. En door Zijn
opstanding uit de doden, is Hij grotelijks verklaard Gods Zoon te zijn in kracht en heerlijkheid. Dit is uw
en mijn  Rechter, uw en mijn Getuige.

Toen Hij, die kwam om de wereld van zonde te overtuigen, in Zijn zoekende liefde mij opzocht, die
eigenlijk dacht toch wel een vrij goed mens te zijn, want ik had toch goed en netjes geleefd, ging mij
nergens te buiten, toen zonk ik aan Zijn voeten, zoals Johannes, de grote apostel der liefde als dood aan
Zijn voeten viel, toen hij Hem zag, gelijk Hij is. Voor Zijn oog kan niets bestaan, dat onzuiver is, Zijn ogen
zijn als een vuurvlam en Zijn hele wezen is als de zon in haar kracht.

Maar als Johannes daar neervalt aan Zijn voeten, zien wij, dat Jezus Zelf Zijn hand op Johannes legt en
zegt: ”Vrees niet Johannes; in jezelf kan je niet staande blijven, maar Ik heb het voor jou volbracht, want
Ik ben dood geweest ook voor jouw zonden, ook voor alles, wat je nu nog aankleeft; maar zie, Ik leef en
gij Johannes, gij zult  met Mij leven uit Mijn kracht, uit Mijn gerechtigheid”. Zo kwam de Heiland ook in
mijn leven, prijs Zijn Naam!

Want Hij kwam niet om mij te veroordelen, maar om te redden. Laten we Hem willen aanvaarden, omdat
Hij als deze wonderbare Bloedgetuige voor onze zonden gestorven is op Gogotha en Zijn kostbaar bloed
gegeven heeft als een losprijs voor onze zonden.
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En zoals Hij Zijn hand  legde op Johannes, zo is het ook mij gegaan, Hij liet mij zien, hoe Hij ook voor mij
in het gericht was gegaan van God en voor mijn zonden gestorven was en begraven. Maar Jezus zegt:
”Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend”. Het was Gods gericht en oordeel op het kruis van Golgotha,
voor ons mensen, die Hem en Zijn offer aanvaarden.

Laten wij daar nog iets meer van zien, want Hij is “de Eerstgeborene uit de doden“. Joh. 8:13b-14, daar
verwijten de Schriftgeleerden en Farizeeën Jezus: “Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar.
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet,
vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heenga“.

Vers 15b-18 gaat verder: “Ik oordeel niemand, en indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want
Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft. En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis
van twee mensen waar is; Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die Mij gezonden heeft,
getuigt van Mij”. En zo is het.                                                                                          

Want als deze Godsgetuige ook in uw leven komt en ook u overtuigt van zonde en ongerechtigheid,
maar ook van gerechtigheid en oordeel, die Hij heeft aangebracht op het kruis van Golgotha, dat u dan
tot Hem mag gaan. Zo heeft de profeet Jesaja het ook al gezegd door God in Jes. 1:18 “Kom toch en laat
ons tezamen richten, zegt de Here“.

God wil nu met de zondaar richten, voordat Hij komt om de zondaar te moeten veroordelen. En de Heer
zegt verder in deze tekst: “al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren
zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol”. Want het bloed van Gods Zoon reinigt ons van alle
zonden.

Als we zo voor onze Heer en Rechter komen, mogen we van de dood in het leven overgaan. Dan
kunnen we zeggen: ”Heer, hier ben ik, doe Gij maar met mij wat u wilt”. En wat gebeurt er dan? Hij
neemt al onze zonden van ons af en met Zijn Heilige Geest komt Hij in ons, in ons hart en Zijn Geest
gaat getuigen met onze geest, dat wij nu voor altijd verlost zijn door het bloed van het Lam en dat wij nu
een kind van God geworden zijn! Is dat niet een waarachtig getuigenis? 

Dat schrijft de apostel Johannes ook in 1 Joh. 5:5-7 “Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft,
dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus niet slechts
met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de
waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze
drie zijn één”.    

Nu gaat 1 John. 5:8-9 verder met: “En drie zijn ere, die getuigen op de aarde; de Geest en het water en het
bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is
meerder”.

Het is goed als broeders en zusters kunnen getuigen een kind van God te zijn, maar wat we zijn, dat zijn
we door genade van God. Daarom Hem alle eer! Want we hebben door deze drie getuigen, het water en
het bloed, maar vooral door de Geest, het getuigenis van God, dat ons alles waard is, immers Zijn Geest
getuigt met onze geest, dat wij een kind van God zijn. Prijst dan zijn Naam! 

Let nu op wat in vers 9b-10a staat: ”want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft.
Wie in de Zoon van God geloofd, heeft het getuigenis in zich“.

Heeft u ook geloof in de levende Zoon van God, Jezus, de Christus der Schriften? Dan heeft u ook het
getuigenis in u, want dan is het de Geest, die met uw geest getuigt. Dat is heerlijk! Want dit is het
getuigenis van God, dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.  
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Vers 10b gaat verder: “wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd
heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van Zijn Zoon”.

Wat houdt dat nu in voor u? Daar geeft vers 11 antwoord op: “En dit is het getuigenis: God heeft ons
eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon“. Dit is Gods genadegift, voordat Hij als Rechter komt.

Dan zegt vers 12: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven
niet“. Is dat duidelijk! Immers, straks komt Jezus en zal scheiding maken tussen naamchristenen en
echte Christenen, tussen mondbelijders en hartbelijders. Dan blijven de naamchristenen en de mondbe-
lijders achter en worden geoordeeld, als Hij komt voor Israël en de volkerenwereld; want zij zijn geen
christenen, zij behoren tot de wereld. Maar allen, die het getuigenis van Jezus in zich hebben, neemt Hij
weg en plaatst die voor Zijn Rechterstoel om hen als Rechter te richten.

Dan kan ons nog veel aankleven. Want elke niet beleden zonde, die het kind van God nog heeft, of elke
bezoedeling, die nog over zijn leven was, dat weet Jezus, want Hij was de stille getuigen daarvan. En als
Hij straks de Gemeente voor Zich stelt, zal Hij het openbaren voor de ganse Gemeente, zodat wij allen
openbaar komen, wie wij werkelijk zijn.

Dat kan vreselijk beschamend zijn, als niet beleden zonden, niet beleden ongerechtigheden, die wij
misschien in het verborgene gedaan hebben, daar openbaar worden, als wij het niet in orde gemaakt
hebben en ons niet hier hebben laten reinigen door Zijn kostbaar bloed en het badwater van Zijn Woord.
Dit is noodzakelijk om in te kunnen gaan in Zijn heerlijkheid !

Maar weet dit: hoe erg dit ook moge zijn, Jezus getuigt dan wel als Rechter tegen u, maar tegelijkertijd
getuigt Hij ook hiervan: ”maar je bent van Mij, want je hebt het getuigenis van Mij aanvaard, dat Ik voor
jouw zonden ben gestorven en opgestaan“.  En dat getuigenis is de doorslaggevende maat, Halleluja!

Alleen dezulken gaan in, als schade lijdende en misschien missen zij hun kroon en loon, maar wel
hebben zij door de genade van Jezus dat eeuwige leven, want zij hebben het getuigenis hier toch
aanvaard, dat: “wie de Zoon heeft, die heeft het Leven”. “En wie de Zoon niet heeft, die heeft het Leven
niet”. 

En zie eens, hoe een machtig getuigenis God ons zo in Hem heeft gegeven: ”Hij is de Getrouwe en
waarachtige Getuige“, gelijk wij dit ook lezen in Openb. 3:14. Daar wordt genoemd de Gemeente in haar
eindtijd, het is Laodicea, een Gemeente van mondbelijders, maar niet van hartbelijders, een Gemeente,
die in zichzelf denkt rijk en verrijkt te zijn, maar Jezus niet in het hart heeft, Hem niet binnen hebben
gelaten, want Hij staat aan de deur (van de Gemeente) en klopt.

Het is de Gemeente, waarvan wij thans zien, hoe zij zich om ons heen ontwikkelt. Laodicea betekent
letterlijk: “volksregering”. Het is de Gemeente, die door het volk geregeerd en beheerst wordt. En dan
staat de Heer voor de deur als rechter, die zegt in vers 14: “En schrijf aan de engel der gemeente te
Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods”.

Alleen, als wij met Hem gekruisigd, gestorven en begraven zijn, eindigt onze oude schepping, de eerste
schepping; als wij met Hem verrezen zijn in nieuwheid des levens, dan vangt daar de nieuwe schepping
aan. Hij, die de getrouwe getuige is, is ook de Eerstgeboren uit de doden. Halleluja!

Wij hebben gezien, hoe in vers 5 van Openb. 1 de drievoudige heerlijkheid van Jezus ons wordt vermeld:
1 . “de getrouwe Getuige”; 2. “de Eerstgeborene uit de doden”; en 3. “de Overste van de koningen der
aarde”. We hebben dus nu gesproken over de getrouwe getuige, want Jezus is immers de grote
Godsgetuige. Hoe zouden wij anders ooit God hebben leren kennen, wie Hij werkelijk is, als wij niet deze
Godsgetuige hadden.                                             
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Dat zegt ook de apostel Johannes zo heerlijk in Joh. 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien; de
eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen“.

Johannes de Doper, die zelf als een getuige voor Hem uitgezonden was, die getuigt in Joh. 3:31-33: “Die
van boven komt, is boven allen: wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel
komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand
aan. Wie Zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is“.
   
Deze grote Godsgetuige heeft Zijn getuigenis bekrachtigd en bezegeld met Zijn bloed, toen Hij daar op
Golghotha Zijn leven gaf voor ons als een losprijs voor onze zielen; van Hem immers getuigen alle
profeten.

Wij hebben gezien, hoe God Zelf van Hem getuigt ook door de werken, die Hij gedaan heeft; en ook dat
de Heilige Geest, de derde persoon van de drieënige God hier van getuigenis geeft, niet alleen tijdens
Zijn aardse leven, maar ook, nadat Hij dat getuigenis met Zijn bloed had bekrachtigd, toen Hij door de
kracht van de Heilige Geest opgewekt werd uit de doden.

En zo kreeg Hij een machtig getuigenis, dat Hij waarlijk de getuige Gods is, de eeuwig Levende, die wel
dood geweest is, gelijk Hij dat ook tot Johannes zegt: “Ik ben dood geweest, maar zie, Ik ben levend
tot in alle eeuwigheid”! 

Maar ook het Woord getuigt immers van Hem! Dat zegt ook de apostel Petrus in de Hand. 10:43, als het
Evangelie van Jezus naar de heidenen gaat, die de Schriften en de profeten dus niet kennen, zoals
Israël: “Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt
door zijn naam”.

Ja, zo is het, want als wij dat getuigenis aanvaarden en Jezus als onze persoonlijke Heer en Verlosser
aanvaarden en ons laten reinigen in Zijn kostbaar Bloed, dan krijgen wij deel aan Jezus, deel aan deze
grote Godsgetuige, die in ons woning gaat maken en in ons komt door de Heilige Geest. Dan krijgen wij
dat getuigenis van Jezus in ons door de Heilige Geest en het getuigenis van Jezus is de geest der
profetie. (Openb. 19:10b).

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u, amen.
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