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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods, Jezus, zegt: “Ik ben de deur; als iemand door 
Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote 
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat 
te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, 
u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat, alvorens u dit seminar gaat lezen, u Jezus vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die Jezus in dit seminar tot u zegt. Jezus wil openbaren, 
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is dit 
seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Jezus uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en 
steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Ik wil u er echter op wijzen, dat er voorwaarden zijn voor het aanroepen van de Naam van Jezus en wat 
die voorwaarden zijn: 
 
De eerste voorwaarde. Wij kunnen de Naam van Jezus alleen aanroepen in geloof, zoals Rom. 10:14 
ons zo duidelijk zegt. “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben”? Wij moeten dus 
ook geloven in die wonderbare Naam en in de inhoud van die Naam. 
 
Geloven, dat het Jezus is, die voor ons op het kruis heeft willen sterven en dat Hij uit de doden is 
opgestaan en dat Hij nu alle macht heeft en ons kan reinigen en verlossen van alles, door Zijn offer op 
Golgotha. Roep Hem aan in geloof! 
 
De tweede voorwaarde. Wij moeten Hem aanroepen uit een rein hart! Als wij Hem voor het eerst 
aanroepen tot behoudenis, dan is het hart nog niet rein, maar dan wordt dat hart gereinigd. En bij de 
doop roepen wij Hem aan en laten wij ons geheel afwassen. Maar daarna moeten wij er altijd zorg voor 
dragen, dat wij Hem aanroepen uit een rein hart, want dan kan Hij Zijn kracht door u en door mij 
openbaren. 
 
Wij vinden dit in 2 Tim. 2:22 “Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar 
liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart”. Ja, wij zullen de Heer ons leven lang 
aanroepen, maar wij zullen dat doen uit een rein hart en wij dienen er dus voor te zorgen, dat dat hart 
rein blijft. 
 
Als er zonden zijn, belijden wij ze direct en worden wij gereinigd door Zijn bloed. Ook laten wij ons 
dagelijks door Hem reinigen, door het badwater van Zijn Woord. Wat Hij ons wil toedienen door de 
kracht van Zijn Geest. En uit dat reine hart mogen wij Hem aanroepen en dan is de Heer ook altijd nabij 
dezulken.  
 
In de Naam van Jezus mogen wij de Vader aanroepen, want dan wordt het Vaderhart tot het diepste toe 
bewogen. Als Hij die Naam hoort, dan ziet Hij Golgotha en Zijn Zoon Jezus, het liefste wat Hij heeft. In 
de Naam van Jezus wil de Heilige Geest in ons gaan werken, want Hij is gekomen om die Naam te 
openbaren, groot te maken, bekend te maken en te verheerlijken en in die Naam de kracht van Jezus te 
tonen. 
 
Als wij die Naam aanroepen, is Jezus steeds nabij ons. De Heer is nabij allen, die Hem aanroepen, ja! 
Maar zorg ervoor, aan de voorwaarden te voldoen. Roep Hem aan in geloof en uit een rein hart! 
 
De derde voorwaarde. Wij zullen Hem aanroepen in waarheid. Niet in enige geveinsdheid en ook niet 
met bijbedoelingen voor onszelf. Als wij die Naam aanroepen om de kracht van de Heer te openbaren, 
dan mogen er geen bijbedoelingen zijn. Bijvoorbeeld om daarvoor zelf geëerd te worden en om je te 
laten geleden. Want dan roept u Zijn Naam niet in waarheid aan, niet in Hem Zelf, want Zijn Naam is Zijn 
Persoon. 
 
Psalm 145:18-19 “De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij 
vervult de wens van wie Hem vrezen”. En met dat vrezen wordt bedoeld, dat wij dus een heilig ontzag 
voor Hem hebben. Als wij Hem aanroepen met zulk een heilige vrees en ontzag, dan gaan de volgende 
woorden in vervulling. “Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen”. Ja, prijst de Heer! 
 
De vierde voorwaarde. Wij zullen Hem aanroepen met lofoffer. Psalm 50:14-15 “Offer Gode lof en betaal 
de Allerhoogste uw geloften; roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren”. 
Ja, dat wisten de eerste Christenen ook, want al hadden zij niet het Nieuwe Testament, zij kenden deze 
Goddelijke wijsheid uit het Oude Testament. En daarom brachten zij Hem altijd een lofoffer en riepen zij 
Hem gedurig aan, hun leven lang. 
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Het zou goed zijn, als wij daar ook weer mee begonnen. Dan hebben wij geen tijd meer om te klagen en 
te zeggen dat wij het zo moeilijk hebben. Want als u Hem lofoffers gaat brengen en Zijn Naam aanroept, 
dan zijn alle problemen al opgelost. 
 
Weet u dat? Dan gaan wij weer worden als die eerst gelovigen. Zij kenden de voorwaarden en handel-
den daar naar. Zij riepen de Naam van Jezus aan in geloof, uit een rein hart, in waarheid en zij brachten 
Hem ook steeds lofoffers! 
 
Hebr. 13:15 “Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer 
lippen, die zijn naam belijden”. Ja en daarom deden zij het ook altijd luid. Stefanus had bij zijn steniging 
ook zacht kunnen roepen. Maar neen hij riep Hem aan met een luide stem, want het was een lofoffer. De 
omstanders hoorden in Wie hij geloofde en in Wie hij ook ontsliep. Zij hoorden dat hij geloofde in de 
levende, opgestane Heer en hij bracht Hem de lof en beleed Hem voor de mensen, ook voor zijn 
vijanden, opdat deze tot bekering zouden komen. Daarom kon hij ook voor hen bidden.  
 
Laten wij dan door Hem, Gode voortdurend een lofoffer brengen, want wij kunnen uit onszelf dat lofoffer 
niet brengen! Al wij Hem dus voortdurend een lofoffer brengen, moeten wij Hem ook voortdurend aan-
roepen. Wij hebben Hem steeds nodig. Dat is het geheim van de overwinnend leven. 
 
De dienstknechten Gods, die God bijzonder heeft kunnen gebruiken, hebben dit in hun leven ook alleen 
zo ervaren. Ik denk aan vader Stanger. Deze eenvoudige man, diep uit de zonde getrokken, was onge-
letterd, maar wat heeft God door hem kunnen doen. Maar weet u, dat hij alles aan Zijn Jezus vroeg? Hij 
deed niets meer zonder Hem.  
 
Bijvoorbeeld, als er een kachel verzet moest worden, dan vroeg hij: “Jezus, mag ik die kachel verzetten 
en mag hij daar wel staan”. Wij zouden zeggen dat dit toch wel erg kinderlijk is, die man is kinds. Ja, laat 
hij dan maar een kind zijn. Ik wil ook kind zijn in de zin van kinderlijk ten opzichte van Vader. Niets uit 
jezelf doen, maar het de Heer laten doen en de Heer de eer ervan geven. Dan kan de Heer Zich 
openbaren, ook in onze zwakheid. 
 
Ken de Heer in al uw wegen! Och, wij weten het zo goed met ons verstand, maar wij doen het niet. Wij 
zeggen: “Heer, ik heb dit of wil dat, wilt u het maar zegenen”. Wij zijn allen net als Jacob. Gen. 28:20-22 
“En Jakob deed een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga, mij zal 
geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, 
dan zal de Here mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een 
huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven”. 
 
Hij dacht, dat hij ook nog erg vroom en gul was ook. Hij had zijn eigen wegen gebaand en zei: “Heer nu 
moet U mij Uw zegen geven”. Hij spande God als het ware voor zijn karretje, maar Jacob werd door God 
in Pniël gebracht. En dan is het niet meer Jacob, maar dan is het de Heer! En dan gaat Jacob niet meer 
als Jacob achter de Heer aan, maar als Israël. 
 
Wij keren thans terug tot dat lofoffer. Ook Psalm 34:2-7 spreekt hiervan. “Ik (David) wil de Here te allen 
tijde prijzen (ja, hij bracht voortdurend dat lofoffer; in zijn moeilijkheden begon hij er altijd eerst mee de 
Heer te loven, te prijzen en te danken), bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de Here beroeme zich mijn 
ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen 
zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 
schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze 
ellendige hier riep en de Here hoorde”. 
 
En Psalm 34:18 getuigt hier nogmaals van. “Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun 
benauwdheden”.  David riep de Heer steeds aan, maar hij begon altijd met dat lofoffer. 
 
En als veel later Paulus en Silas in de gevangenis zitten, zien wij dit ook. Hun rug is stukgeslagen. Zij 
zijn daar in Filippi in de diepste kerker aan keteken geklonken. En wat gaan zij doen? Een klaaglied 
aanheffen? Neen, zij zongen lofpsalmen in de nacht en riepen daarbij de Heer aan. 



Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp: 
De heerlijkheid van de Naam van Jezus 

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde. 
(deel 14-22)   

 

 4 

En wat gebeurt er? De Heer liet de aarde schudden en alle deuren van de gevangenis gingen open en 
de ketenen vielen af. Dit was de macht en de Majesteit van hun Heer; zij verkondigden in de gevangenis 
Zijn lof en de gevangenen hoorden toe. Dat is wat geweest! Dat waren beslist geen brave jongens hoor, 
die daar zaten; maar zij hoorden toe.  
 
Wat een heerlijkheid. Omdat zij uitkwamen voor de Naam van Jezus, die Naam luid uitriepen en Hem 
loofden en prezen, hoorde de Heer hen, want Hij is nabij allen, die Hem aanroepen. De aarde schudde, 
de deuren gingen open, de ketenen vielen af en de gevangenisbewaarder kwam met zijn hele huisgezin 
tot geloof.   
 
Psalm 11:17 “Ik zal U lofoffer brengen en de naam des Heren aanroepen”. Ziet u dat dat bij elkaar hoort? 
Hoe heerlijk is dat. Paulus schrijft later aan de Filipenzen, waar hij in de gevangenis heeft gezeten om 
datzelfde ook te doen in Fil. 4:5-6 “De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw 
wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”. 
 
Vele Christenen bidden alleen om hun noden en wensen bekend te maken bij God. Maar de dankzeg-
ging laten ze na. Dat komt pas, als God het verhoord heeft. En helaas vergeten zij het dan ook nog wel 
eens. Maar weet u, dan blijven zij altijd in een cirkel ronddraaien, want zij hebben een paar weken later 
nog altijd diezelfde moeilijkheden.  
 
Een Christen die zo bidt, dat hij alleen maar de noden door gebed en smeking bekend maakt bij God, is 
gelijk een vogel, die aan één vleugel lam is. En weet u wat er gebeurt, als een vogel maar één vleugel 
ter beshikking heeft? Dan komt hij niet van de grond. Maar fladdert in het rond. Zo zijn Christenen, die 
alleen maar smeken en bidden; zij gebruiken maar één vleugel. 
 
Maar Christenen die het doen, zoals het Woord van God het hier zegt “laten bij alles uw wensen door 
gebed, met dankzegging bekend worden bij God”, gebruiken hun tweede vleugel en komen direct van de 
grond. 
 
Gebruik uw tweede vleugel, dan komt er overwinning; dan kunt u de zwaartekracht of de aantrekkings-
kracht, die u op de grond vasthoudt, overwinnen. U overwint en vergeet uw moeilijkheden, want u 
gebruikt de tweede vleugel erbij en u gaat omhoog en bent dan als een leeuwerik, die steeds hoger gaat 
en jubelt. De meeste Christenen zijn aan één kant vleugellam, omdat zij niet het lofoffer brengen. 
 
De vijfde en laatste voorwaarde. Wij moeten Hem aanroepen in liefde tot Hem. De eerste Christenen 
riepen Zijn Naam aan met een intense liefde, want die Naam was voor hen zo dierbaar, dat zij Hem 
aanriepen met heel hun hart. Zij hadden ondervonden, hoe groot Zijn liefde voor hen was. Ook in de 
Psalmen staat veel hierover geschreven.  
 
Psalm 91:14 “Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam 
kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden 
en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien”. Hoe 
meer wij Jezus liefhebben, des te meer zullen wij Zijn Naam leren kennen. En hoe meer wij de Naam 
leren kennen, des te meer wij Hem liefhebben; dat is een wisselwerking. 
 
Die Naam was immers een verborgenheid, die geopenbaard is door de Heilige Geest. En dan vervolgt 
vers 15 “Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitred-
den en tot ere brengen”. En dan moet u eens zien, wat er gebeurt. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp. 
 
Jezus Zegene u! 
Amen. 
  


