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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods, Jezus, zegt: “Ik ben de deur; als iemand door 
Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote 
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat 
te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, 
u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat, alvorens u dit seminar gaat lezen, u Jezus vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die Jezus in dit seminar tot u zegt. Jezus wil openbaren, 
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is dit 
seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Jezus uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en 
steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Ook hiervan geeft de Schrift ons enige voorbeelden en zien wij mensen, die wel in Hem geloven, maar 
die niet naar dat geloof wandelen en handelen. 
 
Joh. 2:23 “En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam”. Wij zouden 
zeggen “Prijst de Heer”! Ja, was het maar zo. Velen geloofden in Zijn Naam, maar het was niet het 
goede geloof in Zijn Naam. Hoort u maar: “geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, 
die Hij deed; maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe”. 
 
Zij geloofden in die wonderen, in de wonderdokter of wonderdoener; dus aan de buitenkant. Zij geloof-
den met het verstand omdat zij het zagen. Zij hadden Jezus niet in zich. Want het geloof in Zijn Naam is, 
dat Jezus in ons leeft, dat Hij ons leven is geworden. Dat weten wij, als wij de Heilige Geest hebben 
ontvangen, dát is Jezus in ons! Zij hebben een uitwendig verstandsgeloof, een geloof met het hoofd, 
maar niet met het hart. En Jezus vertrouwde Zichzelf hun niet toe, “omdat Hij hen allen kende”. 
 
Hoe is het met ons broeders en zusters, heeft Jezus Zichzelf aan ons wel toevertrouwd? Want anders is 
ons geloof in Zijn Naam ijdel. Is Jezus de hoop der heerlijkheid in ons? Heeft Jezus Zichzelf door de 
Geest aan ons gegeven? Woont Jezus in ons? Dat wil zeggen geen uitwendige Jezus, geen historische 
Jezus, maar de levende Heer, die ons hart en leven totaal vernieuwd heeft. Dan zijn wij verzegeld door 
de Heilige Geest, de Geest der belofte. 
 
Ook in Hand. 19 vinden wij een groep mensen, die het waagden de Naam van Jezus uit te spreken, bij 
het uitdrijven van demonen, zonder dat zij Jezus Zelf bezaten en zonder dat zij Zijn eigendom waren. 
Hand. 19:13 “En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die 
zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de 
Jezus, die Paulus predikt”. 
 
Zij waren nog orthodox ook. Rechtzinniger kan het niet; dat was toch wel goed, wel Bijbels nietwaar? Ja, 
maar het was een geloof aan de buitenkant, zonder enig persoonlijk bezit. En nu kunnen wij als mensen 
elkaar misschien wel iets voorspiegelen, maar dat kunt u de demonen beslist niet, die kijken dwars door 
u heen. Die weten ogenblikkelijk of Jezus in u is, dat zien zij al van verre. 
 
Want wat zegt die demon in Hand. 19:15 “Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik 
en van Paulus weet ik (hij wist dat Paulus een gezalfde dienstknecht van de allerhoogste God was en die 
bleef hij dan ook uit de buurt), maar wie zijt gij”? Zeven mensen door hem overweldigd en zij hebben 
amper het leven erbij behouden. 
 
En dan staat er zo heerlijk in vers 17 “En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woon-
den, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt”. Ziet u, dat de demo-
nen ook wel  gebruikt worden om een opwekking teweeg te brengen? 
 
Want toen was er ook reeds een Christengemeente, die het ook niet zo erg nauw nam. Zij bezaten nog 
toverboeken en deden allerlei andere kunsten. Hebt u dat wel eens gelezen? Zij hadden hun zonden 
nog nooit echt beleden. Het was de Gemeente te Efeze. Maar zij kregen door de demonen een les te 
leren en vrees overviel hen en de Naam van Jezus werd grootgemaakt.  
 
En dan vervolgt Gods Woord “en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld 
belijden”. Ja, dan kon er pas werkelijk een goede doorbraak. Ik kan niet anders zeggen dan “Halleluja”!  
 
Het kan zelfs zo zijn, dat wij van Godswege, van Jezus de volmacht hebben gekregen om in Zijn Naam 
de demonen uit te werpen en krachten en andere dingen te doen, zonder dat wij daar zelf deel aan 
hebben. Ook zulke mensen zijn er, denkt u maar aan Judas, één van de twaalven. Hij had door de 
Heilige Geest, van Jezus de volmacht verkregen om demonen uit te werpen, zieken te genezen 
enzovoort.  
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En Jezus zegt Zelf “hij is een duivel”. Hij wist wie hij was. Judas had er zelf geen deel aan en daarom 
kon later ook de duivel in hem varen. 
 
En Jezus noemt zo ook een groep mensen, die in Naam van Jezus wel wonderen en tekenen verrichten, 
doch zelf geen deel hebben aan het leven van Hem. Namelijk in Matt. 7:22 “Velen (de Heer spreekt hier 
zelfs van velen) zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en 
in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk 
zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”. Ik heb u nooit gekend, in 
de zin van: u was nooit Mijn eigendom. Ontzettende tragiek! 
 
En zo zagen wij ook in het Oude Testament Saul, die door de Geest van God ook bij de profeten be-
hoorde en tot koning gezalfd was, maar toch werd hij verworpen, want inwendig was hij geen gehoor-
zaam en verbroken mens. God woont alleen in verbroken en verbrijzelde harten. 
 
En daarom zegt de Heer, als Zijn discipelen zich verheugen, dat ook boze geesten hen onderworpen 
waren in Zijn Naam. “Verheugt u zich daar niet over, maar verheug u, dat uw naam geschreven staat in het 
Boek des Levens”! 
 
Wij lezen hiervan in Luc. 10:17-20 “En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: 
Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik (de Persoon van 
de Heer dus) zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen 
(dat zijn gevallen engelen) en schorpioenen (dat zijn de demonen) te treden en tegen de gehele leger-
macht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten 
zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen”. 
 
Weet u wat dat betekent? Dan staan zij geschreven - staat in het boek de Openbaring - in het Boek des 
Levens van het Lam. Dat wil zeggen, dat het Lam uw leven is geworden, anders kan uw naam niet in het 
Boek des Levens staan. Er staat niet: “ingeschreven in het boek van de levenden voor het Lam”, maar 
“het Boek des Levens van het Lam”. 
 
Alleen die het leven van Hem, van het Lam, dat voor ons gekruisigd werd, dat Zijn bloed voor ons gaf, 
bezitten allen, die Jezus werkelijk toebehoren. Zodat wij nu met Hem gekruisigd zijn. Als Jezus in mij 
leeft, als ik met Hem gekruisigd en gestorven ben aan mijn eigen leven, mijn oude ik, dan ben ik met 
Hem opgestaan tot het nieuwe leven, het leven van het Lam en dan sta ik ook in dat Boek des Levens 
ingeschreven. Dan kunnen wij ons voor eeuwig verheugen. Laten wij Hem daarvoor alle eer brengen! 
 
Wij gaan nu verder met  
“de heerlijkheid en betekenis van de Naam van Jezus voor alle gelovigen op aarde, te weten Gods 
kinderen”. 
 
Allereerst willen wij gaan zien, wat de Naam van Jezus betekende voor de eerste Christenen en voor de 
eerste Christengemeente. Want daar moeten wij wederom naar terug. Wel, voor die eerste Christenen 
en de eerste Christengemeenten was de Naam van Jezus letterlijk alles. 
 
Er bestond voor hen geen dierbaarder, geen grotere en geen heerlijker naam, dan de Naam van Jezus. 
In die Naam wisten zij zich behouden; wisten zij, dat zij een kind van God geworden waren. In die Naam 
hadden zij door de Heilige Geest het leven van God en het leven van Jezus in zich. In die Naam hadden 
zij overwinning over zonde, over heel hun oude mens, over satan en al zijn helse machten. 
 
In die Naam aanbaden zij God en in die Naam wisten zij hun gebeden verhoord. In die Naam waren zij 
vruchtbaar in dienst van God en in die Naam werkten alle geestesgaven door hen. Kortom, deze Naam 
was voor hen de grootste blijdschap en vreugde en gaf hen vrede en geluk, volle zaligheid en de volheid 
van de Heilige Geest. 
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Wij willen dit met elkaar uit de Schrift nagaan. Ten eerste zien wij dat zij wisten dan hun zonden 
vergeven waren om Zijns Naams wil en daarvan predikten en getuigden zij. In Hand. 10:43 getuigt Petrus 
hiervan voor de heidenen. “Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving 
van zonden ontvangt door zijn naam”. 
 
En ook de apostel Johannes getuigt hiervan in 1 Joh. 2:12 “Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u 
vergeven om zijns naams wil”. 
 
Ten tweede wisten zij zich in de Naam van Jezus gereinigd en geheiligd en gerechtvaardigd. 1 Cor. 6:10-
11 “Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, 
geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen 
uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd 
door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God”. 
 
Ten derde doopten zij ook in die Naam. Als u de Handelingen naslaat, dan ziet u, hoe men in die eerste 
Christengemeenten doopte “in de Naam van Jezus”. Wij zien dat op verschillende plaatsen.  
 
Eerst Hand. 2:38, waar Petrus al direct op de eerste Pinksterdag (het feest der weken, zie op onze Website 
de studie: “het grote verlossingsplan van God”), vervuld met de Heilige Geest, zegt: “Bekeert u en een ie-
der van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden”. Een ieder van u 
late zich dopen op de Naam van Jezus. 
 
Was dat juist? Jezus had toch, voordat Hij naar de hemel ging, gezegd: ”Gaat dan henen, maakt al de 
volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes”. 
(Mat. 28:19) 
 
En zo horen wij het toch ook veelal in de kerken? Hierdoor zien wij echter duidelijk, dat zij (de kerken) 
eigenlijk allen in de geest, nog vóór Pinksteren leven. Want Jezus zegt deze woorden, vóór Zijn 
Hemelvaart. De Nieuw Testamentische Gemeente was toen nog een geheimenis Gods, dat voor alle 
geslachten der mensenkinderen, tot op de dag, dat het geopenbaard werd door de Heilige Geest, door 
alle eeuwen heen verborgen gebleven was. Vóórdat de Heilige Geest uitgestort was, kon dit geheimenis 
niet ontsluierd worden. 
 
In de Efezebrief staat dat dit geheimenis pas geopenbaard werd door de Heilige Geest, namelijk in Ef. 
3:4-5 “Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Chris-
tus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het 
nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten”. 
 
Ziet u, toen de Heilige Geest uitgestort werd, werd dat geheimenis door Gods Geest geopenbaard aan 
de apostelen en profeten. 
 
En als Jezus in Matt. 28 Zelf spreekt over de doop in de Naam van de Vader en Zoon en de Heilige 
Geest, dan is dat nog vóór de uitstorting van de Heilige Geest. Het is daar niet mee in strijd, maar wij 
moeten goed lezen wat er staat. 
 
”Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons 
en des Heilige Geestes”. Er staat naam in het enkelvoud, niet in de namen van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest, maar in de naam. 
 
En zo is het toch duidelijk, dat de naam van de Vader niet “de Vader” is en de naam van de Zoon niet 
“de Zoon” is en de naam van de Heilige Geest niet “de Heilige Geest” is. Dat zijn de personen. 
 
Er is slechts één naam en dat is de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En dat 
was toen ook nog verborgen. Natuurlijk, want in Fil.2:9 staat o.a. “Daarom heeft God Hem ook uitermate 
verhoogd en Hem de Naam boven alle naam geschonken”. 
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En als er staat “de Naam boven alle naam”, dan betekent dit, dat er dus geen hogere naam is en dan 
zien wij dus, dat de Naam van Jezus tevens de Naam van de Vader en van de Heilige Geest is, want het 
is “DE NAAM” die boven alle naam is en in die Naam is God de Vader, de Zoon en God de Heilige Geest 
vertegenwoordigd. 
 
De Naam van Jezus is de Persoon van Jezus. En wat betekent onze doop? Onze doop betekent, dat wij 
ons één maken met Jezus, met Zijn Persoon, in Zijn dood en in Zijn opstanding. En daarom heeft de 
Heilige Geest dat geheimenis toen geopenbaard. Want hoe zouden de apostelen dat anders kunnen 
weten, dat God Zijn Zoon ná Zijn verhoging die Naam, die boven alle naam is, gegeven heeft? 
 
Dat is hen geopenbaard door de Heilige Geest. Daarom zien wij direct, als de Heilige Geest uitgestort is 
op de apostelen op die eerste Pinsterdag, dat Petrus de boodschap gaat brengen door de Heilige Geest 
en dan spreekt hij niet over “u laten dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
maar over dopen “in de Naam van Jezus”. 
 
Petrus spreekt hier niet - ja hij sprak wel - maar hij was de mond van Gods Geest; de Heilige Geest 
sprak door hem. En als wij dus weer naar “oude formulieren” terugkeren, dan betekent dit, dat dát 
geheimenis voor die kerk of die Gemeente nog verborgen is. 
 
Zij kennen de Heilige Geest dan niet in Zijn werking en zij hebben geen inzicht in datgene, wat op de 
Pinksterdag geopenbaard werd. Zij leven in de geest vóór Pinksteren! Daarom leest men ook altijd weer 
trouw de wet voor en handelt men altijd nog naar dingen, die Jezus gezegd heeft vóór het kruis.  
 
Zij kennen dat grote geheimenis Gods niet, vandaar dat zij ook allen de fout maken ten opzichte van 
Israël en de Gemeente en zeggen: “de Gemeente is een voortzetting van Israël”. Zij leven nog in het 
Oude Testament. Maar Jezus vervulde de wet aan het kruis en de Nieuw Testamentisch Gemeente 
heeft niets uitstaande, niets gemeen met Israël. Israël leefde onder een geheel ander tijdperk en is een 
heel ander volk. Israël blijft Israël! 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp 
 
Jezus Zegene u! 
Amen. 
  


