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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te 
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u 
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Zij, die hier in dit leven, het eigen leven hebben willen leren verliezen om Zijnentwil, om Zijns Naams wil, 
zich hebben leren verliezen in Zijn Persoon, omdat zij het leven van Hem begeren, kunnen dit lied 
zingen, omdat Hij in hen leeft. Kent u ook dat verlangen, dat Hij volledig gestalte zal krijgen in u, dat u 
niet meer leeft, maar dat Jezus in u leeft? Dat Hij in ons tot een volledige uitdrukking kan komen? Dat de 
Naam van Jezus in ons gezien zal worden? 
 
Als dat hier in uw leven plaats gevonden heeft en u eens ontslapen bent, dan zal er iets heerlijks plaats-
vinden. Jezus zegt het: “Wie overwint, Ik zal op hem schrijven Mijn nieuwe Naam”. En op de voorhoofden 
van de overwinnaars zal Zijn Naam, als een lichtend aureool, vermeld staan. 
 
En wat wij ons hier op aarde dus eigen moeten maken is: “ik moet minder worden, Hij moet wassen in 
mij. Ik moet dagelijks met Hem sterven om in Hem te verrijzen”. Of zoals Paulus zegt “Ik jaag ernaar, dat 
ik aan Zijn dood gelijkvormig mag worden en zou mogen komen tot de opstanding uit de doden, opdat ik 
niet meer leef, maar Christus leeft in mij”.  
 
Daarom mogen wij ook nu reeds Zijn Naam dragen en noemen en liefhebben. Dan zullen wij veranderd 
worden naar die Naam, want die Naam is immers Zijn Persoon! En daarom zullen degenen, die zich dat 
hier in het geloof in de overgave aan de Heer, hebben willen toeëigenen, straks tot in alle eeuwigheid 
Zijn Naam op hun voorhoofd dragen. Halleluja! 
 
Zij zullen priesters en koningen van God en van Jezus zijn en Zijn Naam zal op hun voorhoofd staan. 
Schoner kroon kunt u zich niet denken. In de hemel is niets, wat niet waar, wat niet echt is; niets wat 
schijn is. Dáár zij geen schijnheiligen.  
 
Als daar Zijn Naam daar op ons voorhoofd zal staan, dan wil dit zeggen, dat ons leven ook werkelijk 
Jezus is. Daartoe moeten wij hier op aarde reeds komen. Zoals Paulus het zegt: “Niet dat ik het reeds 
gegrepen heb of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, omdat ik ook door Christus daartoe 
gegrepen ben. Hij is het, die in mij het willen en het werken, werkt”.  
 
Zo wordt Zijn Naam in de hemelen, door alle hemelingen geprezen, geloofd en gedankt. Zullen wij dat 
daar ook eenmaal doen? Zullen wij het nieuwe lied zingen in de hemel? Kan de Heer het thans reeds in 
uw hart dichten? Het in u gegeven? 
 
En zal Zijn Naam op uw voorhoofd staan? Hij zegt in Openb. 3:12 “Wie overwint, hem zal Ik maken tot 
een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam 
mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van 
mijn God, en mijn nieuwe naam”. Het is voor de overwinnaars en Hij Zelf is onze overwinning! “Wie een 
oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”. Amen! 
 
Voordat wij verder gaan met het volgende onderwerp de betekenis van de Naam van Jezus voor satan, 
de onderwereld en helse machten, willen wij eerst in het kort resumeren, wat wij tot nu toe met elkaar 
behandeld hebben. 
 
Wij hebben gezien, hoe groot de heerlijkheid van de Naam van Jezus is voor de hemelen en zijn 
bewoners. En wij hebben aan de hand van de Schrift gezien, hoe er voor God de Vader, geen dierbaar-
der naam is dan de Naam van Jezus. En dat Hij steeds, als Hij die naam hoort, Golgotha ziet en de 
woorden, die Zijn Zoon daar heeft uitgesproken hoort.  
 
Steeds als de Hemelse Vader de Naam van Jezus hoort, is voor Hem alles besloten in dat kostbare 
leven van Zijn Zoon, die zich uit liefde geheel overgaf. Wat is het dan heerlijk, dat wij uit de Schrift 
mogen weten, dat, als wij in die Naam tot de Vader gaan of tot de Vader komen, hij ons altijd hoort en 
verhoort. Want als wij die Naam liefhebben, dan heeft God ons lief, gelijk Hij Zijn Zoon liefheeft. 
 
Wat heerlijk is het te weten, dat wij in die Naam een vrije toegang hebben. Wij hebben gehoord, dat het 
de Heilige Geest is, die de Naam van Jezus steeds meer wil openbaren, bekend maken en verheerlijken 
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en dat het de Heilige Geest het alleen maar uit het Zijne neemt (uit de Vader en de Zoon), om het ons 
bekend te maken. En dat Hij direct daar werkzaam is en in al Zijn kracht kan werken, waar men in die 
Naam gelooft en daar men de Naam van Jezus liefheeft. 
 
Wij hebben ook gezien, hoe de engelen Gods die Naam verheerlijken en God aanbidden en ook dienen 
in de Naam van hun Aanvoerder en Heer. Maar dan weten wij ook, dat, als wij die Naam hooghouden, 
eren en voor die Naam, voor die Persoon van Jezus, leven, de engelen zullen toetreden en ons zullen 
dienen en dat heel de engelenmacht van God dan om ons heen is. 
 
Ook zagen wij, hoe in de Naam van Jezus, de ontslapen heiligen direct met ons verbonden zijn en dat 
wij allen leden van dat ene Lichaam zijn door die ene Persoon, die in allen leeft, woont en door allen 
werkt, de Persoon van Jezus. 
 
En als u soms op een eenzame plaats werkt of staat, dan hebt u toch altijd de gemeenschap der 
heiligen, als u maar in het geloof staat van de Naam van Jezus. Want al bent u alleen in uw binnen-
kamer, dan bent u niet alleen! Als u in uw binnenkamer neerknielt in de Naam van Jezus, dan bent u 
verbonden met al de hemelse heiligen. 
 
De Schrift zegt ons, dat wij omringt zijn door een wolk van getuigen. En straks als de Heer komt en de 
bazuin klinkt, zullen de ontslapen heiligen in ons midden verschijnen en dan zullen wij in de wolken 
opgenomen worden. Geen wolken van waterdamp, maar wolken van hemelse engelen in hun stralende 
klederen. 
 
En deze wolk van hemelse heiligen is ook nú rondom ons. Er is geen afstand, al zijn zij daar in de derde 
hemel, zij zijn toch ook hier, al zien wij hen niet; er is in de geestenwereld geen afstand. 
 
Toen Stefanus gestenigd werd, zag hij de hemel geopend en hij zag Jezus staan aan de rechterhand 
Gods. Hij zag door het gehele universum heen naar de Troon van God; dat was, in de geest, vlakbij. 
Daarom zegt ook het Schriftwoord in Hebr. 12:1 “Daarom dan, laten ook wij (die hier dus nog op aarde 
zijn), nu wij zulk een grote wolk van getuigen (dat zijn die hemelse getuigen) rondom ons hebben, afleg-
gen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór 
ons ligt”. 
 
Deze hemelse getuigen schouwen op ons neer, zij zien op ons en zij komen ook zonder ons niet tot die 
volmaaktheid. O dat wij dat toch eens meer gingen beseffen. 
 
In de ogenblikken dat Jezus Zijn drie intiemste volgelingen, dat zij daar alleen met Jezus waren, maar 
dan gaan hun ogen open en zien zij een wolk. Ja, daar hebt u weer die wolk, geen wolk van waterdamp, 
maar een wolk van hemelse heiligen. En uit die wolk horen zij de stem van God de Vader: “Deze is Mijn 
geliefde Zoon”. 
 
En zij zagen twee van die hemelse heiligen tevoorschijn komen, Mozes en Elia. Ja, zij leven voor en bij 
de Heer! Want alhoewel Jezus Zijn discipelen op aarde al enige malen gezegd had, dat Hij moest lijden, 
konden zij dat nog steeds niet vatten of begrijpen. 
 
Maar deze hemelse heiligen begrepen het wel; zij waren verder gevorderd, want zij zien, hoe Mozes en 
Elia uit die wolk treden en met Jezus over Zijn uitgang en dat komende kruis spreken. Dat hadden zij al 
gezien, zij waren dus de discipelen op aarde een stap vooruit. En zo is het ook nu. 
 
Zijn er niet vele voorbeelden in Gods Woord, hoe de hemelse heiligen, de aards heiligen ondersteunen 
in een bepaald werk? Hoe kon Johannes de Doper zijn opdracht vervullen? Staat er niet geschreven, dat 
de geest van Elia op hem was. Niet alleen de Heilige Geest, maar ook de geest van Elia was op hem. 
 
Als wij dat meer gaan beseffen, kunt u nooit meer zeggen: “ja, maar ik heb in mijn dorp of plaats 
helemaal geen gemeenschap der heiligen. Het zijn allemaal zulke dode kerken”. (u moet ook niet in een 
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dode kerk blijven) Kniel dan maar neer in uw binnenkamer, in de Naam van Jezus en u bent verbonden 
met alle hemelse heiligen!  
 
Wat wilt u nog meer? Maar er zijn altijd nog wel twee of drie in uw woonplaats te vinden hoor, bid daar 
maar om. “En waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in het midden”, zegt de Heer. Op de 
berg der verheerlijking waren de discipelen ook maar met hun drieën en toch was de hele hemel en ook 
God bij hen. O, laten wij toch eens waarlijk gelovige gelovigen worden. Vandaag aan de dag hebben wij 
allemaal ongelovige gelovigen. Ongelovige Christenen! 
 
Zij geloven met hun hoofd, maar zij geloven niet met hun hart. Het is voor hen geen belevenis en daar-
om is er zoveel te klagen en te jammeren, daarom is er zoveel armoede. Dat ligt echter niet aan de 
Heer, het ligt aan uzelf! 
 
En daarom moet u ook de kerk of kring geen verwijt maken. Wordt een gelovige en u zult de gemeen-
schap der heiligen ervaren. Gaat u nu eens werkelijk geloven in de Naam van Jezus en u bent met de 
hemel verbonden en de Heilige Geest zal en wil u vervullen. 
 
Zo zien wij dus wat deze heerlijke Naam betekent voor de hemel en zijn bewoner en voordat wij nu 
verder gaan bespreken, wat die Naam nu ook in de praktijk betekent voor ons hier op aarde, willen wij 
eerst met elkaar gaan zien, wat die Naam betekent voor de onderwereld, voor satan en zijn helse 
machten. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp 
 
Jezus Zegene u! 
Amen. 
  


