Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp:
De heerlijkheid van de Naam van Jezus

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde.
(deel 04-22)

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Wij gaan vandaag verder met: De betekenis van de Naam van Jezus voor de engelen Gods.

Bij het begin van dit onderwerp leggen wij even de nadruk op dat engelen Gods, want er zijn ook
“gevallen engelen”. Daarover wordt later gesproken. De engelen Gods zijn die engelen, die God en
Jezus gehoorzaam en trouw zijn gebleven.

Zij kenden de Zoon van God al voor Zijn vleeswording, dus voordat Hij mens werd. Zij kenden Hem als
hun Schepper, die hen op bevel van God de Vader geschapen had en ook als hun Heer en Aanvoerder.

Want zoals blijkens de Schrift, de Zoon van God, Hoofd is van alles, zo is Hij ook het Hoofd van het
engelenheir. Zij hebben Hem als hun Aanvoerder gediend en gehoorzaamd en hebben Zijn bevelen op-
gevolgd en uitgevoerd. Hij is het Hoofd van de Hemelse leger- of heirscharen.

In Col. 1:15-17 lezen wij “Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse
schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare
en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn
door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem”.

In Jesaja 40:25-26 zien wij Jezus in Zijn Oud Testamentische heerlijkheid, als de grote “Jahweh” of
“Jehova”, als Aanvoerder der engelen. “Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn?
zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan
in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij
geweldig van kracht is; er blijft niet één achter”.

En in Psalm 103:20-21 zien wij, hoe hij Zijn bevelen uitvoeren: “Looft de Here, gij zijn engelen, gij krach-
tige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de Here, al zijn heerscha-
ren, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt”.

Zij hebben Hem geéerd en aangebeden als hun Heer, Koning en Aanvoerder. Maar ook bij Zijn vlees-
wording en tijdens de dagen, dat Hij hier op aarde in het vlees was; toen Hij zich zo uitermate verne-
derde en ontledigde. Zo zelfs dat Hij als het ware onder de engelen was gesteld vanwege het lijden des
doods, zoals staat in Hebr. 2:9 “maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld
was vanwege het lijden des doods”.

De engelen Gods zijn ook nauw betrokken geweest bij het grote verlossingswerk, dat Gods Zoon in het
vlees ging volbrengen. Zoals wij reeds eerder zagen, waren de engelen betrokken bij het gehele leven
van Jezus hier op aarde, bij Zijn geboorte aankondiging, bij de Naamgeving, bij Zijn verzoeking in de
woestijn (Matt. 4:11 “Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem”).

De engelen Gods bewaarden Hem tot dit grote verlossingswerk. Zij verschenen na Zijn geboorte aan
Jozef in de droom, zij waarschuwden de wijzen uit het Oosten om niet terug te keren tot koning Herodes
enz.

De engelen Gods waren bij Zijn omwandeling op aarde, Hem steeds nabij. Jezus getuigt hiervan zelf, als
Hij na Zijn doop in de Jordaan gaat optreden en Zijn eerste discipelen maakt. Hij zegt dan tot hen in Joh.
1:52 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en
nederdalen op de Zoon des mensen”.

Let wel, er staat opstijgen en nederdalen! Ook daarna, in Zijn zware beproeving in de hof van Gethsé-
mané, toen Hij, die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt werd en Hij beladen met de
zonden van ons allen, ja van heel de wereld, naar dat vloekhout moest gaan, zien wij, dat, nadat Hij tot
de Vader bad in Luc. 22:43 “En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven”.

Eveneens bij Zijn gevangenneming, als Petrus het zwaard trekt, getuigt de Heer Zelf van de aanwezig-
heid der engelen Gods, als Hij zegt in Matt. 26:52-53 “Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen,
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die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan
aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen”?

De engelen Gods waren de stille toeschouwers en toehoorders tijdens Zijn omwandeling op aarde en
het geweldige gebeuren, het grote verlossingswerk op Golgotha.

Zij zagen dat Hij, hun Schepper, hun Hoofd en Heer, ja de Levensvorst Zich zo wilde vernederen en
ontledigen, om te sterven voor de zonden van de mens. Hoe moet dit hen diep getroffen hebben en wat
een geweldig diep ingrijpende en aangrijpende prediking moet dit voor hen geweest zijn!

Wij weten uit de Schrift dat Jezus Zijn bloed niet gaf voor de redding en verlossing van de engelen. De
engelen Gods hebben deze verlossing ook niet nodig, maar wij kunnen er zeker van zijn, dat Hij door
deze diepe, geweldige en aanschouwelijke prediking van dat grote verlossingswerk op het kruis van
Golgotha, ook aan hen een eeuwigheidswerk heeft gedaan.

Al bestaat deze dan niet in de verlossing door het bloed. Zij zagen hoe hun Heer en Schepper Zijn leven
en Zijn bloed gaf voor het gevallen mensdom en daaruit hebben zij geleerd, wat oormoed, nederigheid
en wat werkelijk dienen in de liefde is. Zij zijn immers geroepen als diensknechten van God en dédarom
kregen zij van hun Heer en Schepper een aanschouwelijke en eeuwige prediking van wat werkelijk
dienen is, opdat zij daardoor een diepere en grotere levensheiliging zouden ontvangen.

Zij zijn er ook getuige van geweest, hoe Jezus ziel, nadat Hij in onze plaats de vervloekingsdood had
ondergaan, nederdaalde in het dodenrijk en hoe Zijn lichaam in het graf neerdaalde. Zij zijn getuigen,
doch ook verkondigers geweest van Zijn opstanding uit de doden. Zij rolden na Zijn opstanding immers
de steen weg van het graf en spraken “wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is
opgestaan”!

En als Jezus veertig dagen laten ten hemel vaart, dan vinden wij daar op de Olijfberg weer de engelen
Gods en zij getuigen en verkondigen in Handelingen 1:11 “Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de
hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen”. Zij verkondigen toen
niet alleen de triomf van hun Heer, doch ook al Zijn komende wederkomst.

En toen Jezus na Zijn hemelvaart de hemelen doorging, om na de volbrenging van het verlossingswerk
terug te keren tot de Vader, hebben deze engelen Gods Hem begeleid op die triomfweg naar boven en
waren zij er getuige van dat de Vader Zijn zegel zette op dat verlossingswerk en Hem zo uitermate
verhoogde en de Naam gaf, die boven alle naam is!

En zij zullen zich neergebogen hebben voor God en het Lam en zij zullen ongetwijfeld God lof gezongen
en aangebeden hebben in die wonderbare Naam van Jezus. Vanaf dat ogenblik is er voor hen geen
heerlijker en grotere Naam, dan deze Naam.

Daarin aanbidden en verheerlijken zij voortdurend God de Vader en daarin hebben zij hun grootste
vreugde, want Hij, die hun Schepper, hun Heer, Koning en Aanvoerder is, draagt deze Naam.

Al de hemelen met hun bewoners hebben een heerlijk licht, ja het Goddelijke licht ontvangen door deze
Naam. Want de engelen Gods hebben God de Vader en God de Zoon veel dieper leren kennen, toen dit
wondergebeuren plaats vond, dat God Zelf, in Jezus, die de wereld zo liefhad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon daarvoor over had.

O, dat het ook voor ons zo mag zijn, dat wij reeds meer verlicht mogen worden; dat wij deze Naam leren
kennen en daarmee Hem leren kennen, zoals Paulus het zegt: “Opdat ik Hem mag leren kennen”.

De engelen Gods dienen nu hun Heer in deze Naam, maar daarmee is het niet ten einde. Want als zij
reeds een zo groot en belangrijk aandeel hebben gehad bij dat verlossingswerk van Gods Zoon hier op
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aarde, zo hebben wij nu een groot aandeel - ja zijn zij heel nauw betrokken - bij het grote verlossings-
werk, dat Jezus nu volbrengt in de harten van mensen!

Ach, wat is dat werk door de engelen toch weinig bekend en wat wist de eerste Gemeente daar veel
meer van! Wij vinden hiervan al iets staan in Hebr. 1:14 “Zijn zij (de engelen) niet allen dienende geesten,
die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beérven”?

Namen zij niet zeer actief deel in de verkondiging van het Evangelie? Wij zagen al, dat zij als eerste de
opstanding van Jezus gingen verkondigen, voordat één mens dat kon doen.

Matt. 28:5-7a “Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet,
dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet
de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt Zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit
de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien”.

En hoeveel wordt over de engelen niet gesproken in het boek der Handelingen, bijvoorbeeld Hand. 5:19-
20 “Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten
en zeide: Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens”.

Ja, de engelen kennen het Evangelie en de Vorst des Levens en zij zeggen “predikt deze woorden des
levens, opdat de mensen behouden worden”.

Hand. 8:26 “En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de middag de weg op,
die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza”. Filippus krijgt daar de opdracht om straks die Moorman het
Evangelie te brengen.

Hand. 10:3-5 “Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag, duidelijk een engel Gods bij
zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius! Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: Wat
is er, heer! En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. En
nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijjgenaamd wordt Petrus, enz.”.

En in Hand. 11 wordt er nog bij verteld, wat de engel daar nog meer heeft gezegd, namelijk als Petrus
het verslag uitbrengt van Cornelius zegt hij in vers 13-14: “en hij heeft ons medegedeeld, hoe hij een engel
in zijn huis had zien staan, die tot hem zeide: Zend iemand naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd
wordt Petrus; deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden”.

Ook in Hand. 27 zien wij dat, als Paulus op weg naar Rome is en het schip met man en muis dreigt te
vergaan, dat er een engel verschijnt en tot Paulus zegt, dat hij en allen die aanboord zijn, behouden aan
land zullen komen, want Paulus moest ook het Evangelie in Rome gaan verkondigen.

Ja, de engelen Gods nemen zeer actief deel aan de verkondiging van het Evangelie, ook nu, al zien wij
dit niet altijd. En wat zegt Jezus in Luc. 15:10. “Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over
één zondaar, die zich bekeert”. ledere keer als een zondaar zich bekeert en zijn hart en leven aan Jezus
geeft, is er vreugde en blijdschap bij de engelen Gods en eren en danken zij God.

Wat zal er een feest zijn in de hemel in de dagen van opwekking, als daar vele mensen tot geloof komen
in! Het is één jubelzang in de hemel van de engelen Gods, die God en het Lam aanbidden in de Naam
van Jezus.

Bij Jezus geboorte hebben niet de mensen het eerst gezongen: “Ere zij God in de hemelen”! Maar de
engelen Gods hebben gejuicht in de velden van Efratha. Zij jubelden en juichten, toen Jezus bij de
Vader terugkeerde, na het werk volbracht te hebben en Hij de Naam ontving boven allen naam.

De hemel heeft gedaverd van de jubelzangen van de engelen over die Naam. O, dat deze Naam van
Jezus ook ons eens wat meer in vuur en vlam zette! Dan zouden wij meer met ons hart gaan zingen en
Hem met onze geest en ziel gaan loven en prijzen!
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De engelen Gods jubelden over dat grote werk, die dienende liefde van God, maar zij weten niet wat de
verlossing door het bloed is, omdat zij nooit verloren zijn geweest. Daarom zouden wij veel heerlijker
moeten kunnen zingen, veel vuriger! Waarom zijn wij toch lauw en slap en wat wordt in de hedendaagse
kerken en kringen toch nauwelijks die Naam van Jezus genoemd, geloofd en geprezen. Ontzettend!

In het boek Job staat, dat toen God in de Zoon, het Woord, de fundamenten legde van deze aarde, de
Morgensterren hebben gejubeld en gezongen. En hoe zullen de Morgensterren, de Cherubs, de
Serafijnen, de engelen Gods nu gaan jubelen en juichen bij de nieuwe schepping!

Zij hebben gejuicht, toen zij Jezus als Eersteling uit de doden zagen opstaan. Hij, die tevens het funda-
ment is van de nieuwe schepping, want toen Jezus verrees, verrees de nieuwe schepping. En als een
zondaar zich bekeert, dan wordt hij ingeleid in deze nieuwe schepping.

Wij moeten ons diep en diep schamen, als wij horen, hoe de engelen de Naam van Jezus loven en
prijzen en God aanbidden, terwijl zij zelf geen deel hebben aan het grootste, het geweldigste, de verlos-
sing door het bloed van het Lam.

Wij moeten weer terug, om in die Naam te gaan geloven en de Heer daarin te gaan verheerlijken, dan
kom ook de kracht van Gods Geest en dan treden de engelen toe om ons te gaan dienen.

De engelen Gods verrichten ook hun dienst bij de opbouw van de Gemeente. Men hoort daar zo weinig
over, doch laten wij toch daar meer een geestelijk inzicht in krijgen. Wat leert ons de Schrift hierover?

In de Hebreeénbrief zien wij, dat de engelen Gods in één naam genoemd worden met de Gemeente der
eerstgeborenen, die in de hemelen is opgeschreven en dat zij daar op een bijzondere wijze direct mee
verbonden zijn.

Hebr. 12:22-24 “Maar gij (gelovigen in Jezus) zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende
God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen (ziet u het?), en tot een feestelijke en
plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter
over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de
middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel”.

Wij zien hoe tienduizendtallen van engelen genoemd worden in deze Nieuw Testamentische Gemeente.
Hoe kan dat anders? Al in het Oude Testament lezen wij hierover en dit gold zeker niet alleen in het
Oude Verbond, maar dat geldt vandaag nog steeds! Goddank wel! Er zijn dingen, die alleen betrekking
hebben op Israél, maar dit zeker niet, dit is voor al de gelovigen.

In Psalm 34:8 staat “De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen”. Zien wij dat
ook niet duidelijk in het Nieuwe Testament? Wij hebben gelezen, hoe Johannes en Petrus uit de
gevangenis verlost werden door die Engel Gods.

Later lezen wij, dat Petrus nog eens in de gevangenis komt om ter dood gebracht te worden, maar dan
zien wij, dat een engel Gods komt, hem van zijn ketenen bevrijdt en hem door een vierdubbele wacht
heenvoert en dat de deuren vanzelf opengaan en dat de engel hem zo in de vrijheid brengt.

De Engel Gods legert zich rondom hen, die Hem vrezen en redt hen! Ja, dat is heden ook altijd nog
waar! Er zijn genoeg getuigenissen van kinderen Gods ook in deze tijden, die bewijzen, hoe engelen hen
op een bijzondere wijze bewaarden.

Ook Psalm 91:13-15 spreekt hierover. “Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij ver-
trappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; |k zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot
ere brengen”.
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En hoe gebeurt dat? Psalm 91:11-12 is het antwoord. “want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat
Zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen
stoot”.

Dat wij toch meer in het Woord van God geloven! Vandaag is er zoveel ongeloof, ook in de dienst, die de
Heer ons geeft door Zijn engelen, die uitgezonden worden als dienende geesten voor hen, die het heil
beérven!

Jezus zegt in Matt. 18:10 “Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. (en die kleinen zijn zij, die in
Hem geloven) Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn
Vader, die in de hemelen is”.

De gelovigen uit de eerste Gemeente wisten heel zeker, dat niet alleen al de gelovigen in Jezus
bewaard worden door de engelen, maar het was hen ook bekend, dat ieder kind van God zijn eigen
engelbewaarder heeft.

Er staat niet, dat wij dan eens door de ene en dan weer door een andere engelbewaarder bewaard
worden door God, maar er staat “hun engelen”. ledere gelovige in Jezus heeft een eigen engel gekre-
gen van God.

Dat blijkt ook duidelijk in Handelingen 12:13-15 “En toen hij (Petrus) aan de deur van het voorportaal
klopte, kwam een slavin, met name Rode, voor om te horen wat er was; en toen zij de stem van Petrus
herkende, deed zij van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen, dat
Petrus voor het portaal stond. En zij zeiden tot haar: Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat het
zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel”.

Het is zijn engel! Want ieder kind van God heeft niet alleen zijn eigen engel van God gekregen, maar
deze schijnt bovendien op één of andere wijze op ons te gelijken. Wat zitten Gods kinderen toch nog
dikwijls in zorgen en in de punt, wanneer er narigheid is.

Ongeloof! Ja, ongeloof, want als wij Jezus toebehoren, dan is ons leven met Jezus verborgen in God.
Wij hebben hier op aarde reeds onze engelbewaarder en er overkomt ons niets zonder toelating van
hem.

Ik mocht persoonlijk ook deze engelbewaarder meerdere malen ervaren in tijden, waarin dat nodig was.
En dat wil niet zeggen, dat die bewaring er alleen dan maar is, maar dan ervaren wij het of dan wordt het
ons geopenbaard, hoe deze engelen ons op een bijzondere wijze versterken en leiden.

Het gaat hier niet om engelenverering, want dat zou ik ogenblikkelijk afwijzen. Daarom is het maar goed,
dat wij hen niet zien of kennen, want zij willen alleen maar de Naam van Jezus groot maken. En hoe
meer wij dat ook doen in ons leven, in woord en daad, des te meer zij ons dienen.

Tot zover, volgende week gaan wij verder met: De heerlijkheid van de Naam van Jezus voor de hemelen
en voor de bewoners van de hemel.

Jezus Zegene u!
Amen.



