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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te 
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u 
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Wij gaan vandaag verder met: De heerlijkheid van de Naam van Jezus voor de hemelen en voor de 
bewoners van de hemel. 
 
Ter inleiding van dit onderwerp lezen wij twee Schriftgedeelten en wel Fil. 2:8-11 “En in Zijn uiterlijk als 
een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des 
kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 
opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die 
onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”! 
 
Vervolgens lezen wij Hebr. 1:1-4 “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gespro-
ken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld 
heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 
heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de 
reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den 
hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ont-
vangen heeft”. 
 
Als wij spreken over de heerlijkheid van de Naam van Jezus voor de hemelen en voor de bewoners van 
de hemelen, dienen wij in de eerste plaats te zien, hoe dierbaar deze Naam allereerst is voor God de 
Vader Zelf. Uit de Schrift blijkt, dat de Zoon met de Vader eeuwig God is en dat voordat God iets 
geschapen had - dus voor de aanvang van alle dingen - de Zoon bij de Vader was. 
 
In 1 Joh. 4:8 staat “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde”. Dat wil zeggen dat het hele 
wezen van God liefde is. Er staat niet: “God heeft veel liefde” maar ”God is liefde”. 
 
Daarom was het ook noodzakelijk, dat God een voorwerp had om lief te hebben, want liefde kan niet 
existeren (kan niet bestaan) of zij moet zich ergens aan kunnen geven. En toen er nog niets geschapen 
was, was het voorwerp, waaraan God al Zijn liefde gaf, de Zoon, Jezus. (toen nog niet deze naam 
dragende). 
 
God had die Zoon al lief vóór de aanvang van alle dingen. En die liefde is veel groter geworden, toen de 
Zoon alles ging scheppen naar de wil van Zijn Vader. De Vader zond Hem uit als het eeuwige Woord, 
het Woord van God, waardoor alle dingen geschapen zijn, zoals het staat in Joh. 1:1-4 “In den beginne 
was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle 
dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord 
was leven en het leven was het licht der mensen”. 
 
Col.1:15-17 zegt “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in 
Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, 
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem 
geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem”. Wonderbare Zoon van God! 
 
In Hebr. 1:2-3 lazen wij al “die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld 
geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 
door het woord zijner kracht”. Hij heeft niet alleen alle dingen geschapen voor en door de Vader, maar 
Hij draagt ook heel de schepping en heeft de reiniging der zonde tot stand gebracht. 
 
In Spr. 8:23-30 zien wij reeds, hoe lief God de Vader Zijn Zoon had en de Zoon getuigt hier van Zichzelf. 
“Van eeuwigheid aan ben Ik geformeerd, van den beginne, eer de aarde bestond. Toen er nog geen oceaan 
was, ben ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Eer de bergen omlaaggezonken 
waren, vóór de heuvelen ben Ik geboren; toen Hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, noch de 
eerste stofdeeltjes der wereld. Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar; toen Hij een kring trok op het 
oppervlak van de oceaan, toen Hij de wolken daarboven bevestigde, en de bronnen van de oceaan met 
kracht opborrelden, toen Hij aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden 
overtreden, en Hij de grondslagen der aarde bepaalde, toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al 
verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht”. 
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Hier zien wij iets van dat geheimenis Gods, die eeuwige liefde, waarmee God de Zoon lief heeft. Als God 
Hem toen al zo lief had, hoe lief moet Hij Hem dan nu hebben, nu Hij uit liefde voor de Vader en voor de 
schepping van de Vader, in vrijwillige gehoorzaamheid, eens de heerlijkheid verliet om Zichzelf te ontle-
digen; de dienstknecht gestalte aannam en Zich vernederde tot de smadelijke vervloekingsdood aan het 
kruis. 
 
Om de schepping, waarvan een groot deel in opstand gekomen was tegen God de Schepper en die 
verloren dreigde te gaan, terug te brengen tot Zijn Vader, gaf Hij Zijn bloed en leven en stierf Hij als het 
Godslam. Hoe dierbaar moet deze Naam, die God Hem gaf voor dit werk, voor God de Vader nu zijn! 
 
Weet u, elk ogenblik, ja voortdurend, als God de Vader deze Naam hoort noemen, dan ziet Hij weer 
Golgotha en hoort Hij weer die woorden, die daar in die bange uren gesproken werden aan dat 
vloekhout; de woorden, die diep in Zijn Vaderhart moeten hebben doorgedrongen “Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt Gij Mij verlaten”? En ziet Hij, hoe Jezus zelfs van God verlaten wilde sterven, om die 
schepping tot Hem terug te brengen en om ons weer te verzoenen met God. 
 
Als God die Naam van Jezus hoort, dan ligt voor Hem daarin een algehele liefdevolle overgave en 
gehoorzaamheid (ook in dat lijden) besloten. Als wij de Vader zoeken in die Naam; tot de Vader roepen 
in die Naam; Hem aanbidden in die Naam, dan zullen wij een vrije toegang tot Gods hart verkrijgen.  
 
Jezus zelf geeft ons daaromtrent zekerheid in Joh. 16:23-27 “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe 
hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Dit 
heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u 
vrijuit over de Vader spreken zal. Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader 
voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van 
God ben uitgegaan”. 
 
Als wij die Naam lief hebben - de Persoon van Jezus lief hebben - dan heeft de Vader ons ook lief om 
die Naam. Dan heeft Hij ons lief, gelijk Hij de Zoon lief heeft! Dat is wonderbaar! God de Vader wil alleen 
nog maar worden aangebeden en geëerd in die Naam en niet anders. 
 
Fil. 2:9-11 “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschon-
ken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en 
die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”! 
 
Ja, de Serafim, de Cherubim, de Troonengelen en alle andere engelen buigen zich voor God en 
aanbidden God in die Naam. Jezus heeft deze Naam nu als een erfdeel ontvangen, zoals wij lezen in 
Hebr. 1:4 “zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel 
ontvangen heeft”. 
 
Jezus draagt deze Naam nu voor eeuwig, ook in Zijn heerlijkheid. De hemelen zijn vol van deze Naam. 
Laat ook ons hart en leven vol worden van deze Naam, want voor God de Vader is er niets meer 
kostbaar en dierbaar of liefelijker dan de Naam van Jezus. 
 
Als deze Naam - dat betekent de Persoon van Jezus - alles voor ons gaat worden, betekend dit in de 
praktijk, dat wij verdwijnen (oplossen) in Zijn Persoon. 
 
Als tweede punt willen wij zien, hoe dierbaar de Naam van Jezus ook was voor de Heilige Geest, want 
ook de Heilige Geest is immers God! Uit de Schrift zien wij, hoe de Heilige Geest direct betrokken is 
geweest bij het aardse leven van Jezus. 
 
Het gehele aardse leven van Jezus was direct verbonden met de Heilige Geest, dat blijkt al bij Zijn 
vleeswording. In Matt. 1:18 lezen wij, hoe Maria zwanger blijkt te zijn uit de Heilige Geest en ook de 
verzen 20 en 21 spreken daarvan, want dan zegt de engel tot Jozef. “Toen die overweging bij hem 
opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom 
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niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon 
baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden”. 
 
Eveneens bij de geboorteaankondiging in Luc. 1 lezen wij, dat als Maria vraagt “Hoe zal dat geschieden, 
daar ik geen omgang met een man heb”? Het antwoord lezen wij in vers 35 “De heilige Geest zal over u 
komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen”.  
 
En hoe gaf de Heilige Geest op wonderbare wijze getuigenis van de vleeswording van Gods Zoon, zoals 
blijkt, wanneer Maria bij Elisabet komt in vers 41 “En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde 
het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabet werd vervuld met de heilige Geest”. 
 
In Luc. 1:67-68a lezen wij “En zijn vader Zacharias (de vader van Johannes de Doper) werd vervuld met 
de heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Here, de God van Israël”.  
 
En dan profeteert hij van die Redder, die gekomen is. En ook vinden wij dit getuigenis terug bij Simeon 
in Luc. 2:25-27a “En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was recht-
vaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de heilige Geest was op hem. En hem 
was door de heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des 
Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel”. Hij kwam op het ogenblik, dat de ouders het 
kind Jezus gingen opdragen. 
 
De Heilige Geest is er ook direct bij betrokken, als Jezus Zich als mens laat dopen in de Jordaan, in Luc. 
3:21-22 “En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed 
was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, 
en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt Mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik Mijn welbehagen”.  
 
En daarna lezen wij, hoe Hij ook door Gods Geest in de woestijn gedreven wordt en hoe de Heilige 
Geest dus ook direct betrokken is bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. In Luc. 4:1-2a staat “Jezus 
nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, 
waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel”. 
 
Als Jezus na Zijn verzoeking het grote werk gaat volbrengen, dan doet Hij dat alleen in de kracht van de 
Heilige Geest. Luc. 4:14 “En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over 
Hem ging uit door de gehele streek”. 
 
Daarom kwam Hij daar in Nazareth, als Hij de rol van Jesaja opent en dit getuigenis ging geven: “De 
Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij 
heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbroke-
nen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren”. (Luc. 4:18-19).  
 
Jezus, Gods Zoon heeft Zichzelf als mens geheel ontledigd. Hij deed niets uit Zichzelf of in eigen kracht. 
Het was de Geest van de Vader, die Hem als mens bekwaamde tot deze wonderbare dienst. Jezus 
predikte en sprak in de kracht van de Geest van God, die Hem geheel vervulde. 
 
Zo deed Hij alle wonderen en tekenen in deze wonderbare kracht en getuigt Hij bijvoorbeeld hoe Hij de 
demonen niet in eigen kracht, maar door de Geest van God uitwierp, zie Matt. 12:28 “Maar indien Ik door 
de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen”. 
  
Zo zien wij dat heel de werking van Gods Geest verbonden is met de Naam van Jezus. En wil Gods 
Geest weer door ons als gelovigen kunnen werken, dan zullen wij allen vol van de Heilige Geest moeten 
worden en alleen in die Naam moeten zijn, want de Heilige Geest verbindt Zich met de Naam van Jezus. 
 
Ook bij Zijn grote werk op het kruis van Golgotha was de Heilige Geest direct betrokken. Hij bracht 
Zichzelf als een smetteloos offer aan God door de Heilige Geest, zoals het staat in Hebr. 9:14 “hoeveel te 
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meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God 
gebracht heeft”.  
 
Het was ook weer de Heilige Geest, die betrokken was bij Zijn opstanding uit de doden, zoals wij lezen 
in Rom. 8:11 “En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont”. 
 
Het is de Heilige Geest alleen daarom te doen, dat Hij de heerlijkheid van de Naam van Jezus kan gaan 
openbaren, zowel aan de hemelbewoners, als ook aan de mensen hier op aarde, die hun harten 
doorvoor willen openen.  
 
De Heilige Geest is op de Pinksterdag in al Zijn volheid uitgestort om die Naam te openbaren aan de 
harten van de mensen, opdat zij die Naam in hun leven leren kennen en opdat die Naam verheerlijkt zal 
worden. 
 
Ons leven dient een leven te zijn tot eer van deze Naam, want wij zijn geroepen om Zijn Naam te dragen 
en dat niet uitwendig. Wij zijn geroepen, opdat Jezus – onder deze Naam – ook nu in het vlees geopen-
baard zal worden in uw en mijn leven. 
 
Zodra de Heilige Geest deze Naam aan uw hart heeft kunnen openbaren, in Zijn betekenis, waarde en 
kracht en u die Naam hebt leren kennen, inwendig, dan wil de Heilige Geest ook op een wonderbare 
wijze gaan waarmaken, dat u gaat leven tot eer van die Naam, als een lid van het Lichaam van Jezus. 
 
Dat betekent een overwinnend en vruchtbaar leven in de praktijk. En met elkaar als de Gemeente, als 
het lichaam van Christus.  
 
De Heilige Geest is niet gekomen om mensen te eren, te verheerlijken of te openbaren; ook geen 
dienstknechten van God, maar Hij is gekomen om Hem te openbaren en te verheerlijken. Jezus zegt in 
Joh. 16:12-15 “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de 
Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, 
maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen”. Nu komt het “Hij zal Mij 
verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; 
daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen”.  
 
Het is de Heilige Geest alleen dáárom te doen, om daar, waar de harten daarvoor opengaan, uit die 
volheid van Jezus te nemen en het in ons te brengen, opdat die volheid, die in Jezus lichamelijk woont, 
ook in ons openbaar zal worden tot eer van God. 
 
Indien wij vruchtdragen, overwinnend leven willen hebben, dan is dit alleen mogelijk, als wij ons 
verliezen in die Naam, in die Persoon van Jezus. Als Jezus alles in ons gaat worden, dan zal ook de 
volle krachtwerking van de Heilige Geest zich in ons leven openbaren, want de Heilige Geest werkt daar, 
waar in die Naam geloofd en voor die Naam gebogen wordt. 
 
Dan kunnen wij verzekerd zijn van Zijn hulp, die wij allen als kinderen Gods zo dringend behoeven. Als 
wij als gelovige individueel en als Gemeente iets nodig hebben in deze zo boze tijd, dat is het wel de 
hulp van de Heilige Geest, ja, de volheid van die Geest, zodat Hij door Zijn werkzaamheid ons tot 
overwinning en tot vruchtdragen kan brengen. 
 
Maar dat is alleen mogelijk, als wij weer gaan geloven in die Naam boven alle naam, zoals de Schrift het 
bedoelt. Laten wij dan tot God roepen in die Naam en op deze wijze met onze noden tot de Vader 
komen; dan open zich het Vaderhart, want de Naam van Jezus is de dierbaarste naam voor Hem. 
 
Volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp. 
 
Jezus Zegene u! 
Amen.  


