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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te 
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u 
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Wij willen het nu hebben over de betekenis van de Naam van Jezus voor de Gemeente en alle gelovigen 
in Christus. 
 
Bij de behandeling van dit onderwerp zullen wij zien, dat in de Naam van Jezus ook alle geestesgaven, 
charisma’s of genadegaven kunnen gaan functioneren. Dat kan niet anders. Wij zullen ook horen van 
bepaalde charisma’s, waar wij eigenlijk nog niet zoveel over gehoord hebben en die uiteindelijk het 
belangrijkste zullen zijn. 
 
God wil deze, nu in onze tijd, weer in het licht stellen, omdat Hij Zijn Gemeente wil voleindigen. 
 
Wij willen daartoe het onderwerp onderverdelen en allereerst spreken over: 
De Naamgeving van Jezus; de Naam, die Gods Zoon van Zijn hemelse Vader ontving. 
 
Wij lezen daartoe enkele verzen uit Luc. 1:30-32a “En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; 
want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem 
de Naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden”. 
 
Wij zien hier, hoe onze Heer en Heiland, toen Hij voor ons de menselijke staat aannam - dus bij Zijn 
vleeswording - van God de Vader, de naam Jezus ontving. Als God een naam geeft, dan heeft deze 
natuurlijk een betekenis. 
 
Deze naam Jezus, is de Nederlandse versie van de Griekse naam Jésous en de Hebreeuwse naam 
Jeshua, ook wel Jehoshua of eenvoudig Jozua.  
 
De Griekse naam Jésous betekent: Heilbrenger, Heiland, Redder en ook Verlosser. Al deze betekenis-
sen zijn in deze naam samengevat en daarom begrijpen wij ook, waarom Hij van God deze Naam kreeg. 
 
Want toen God, vanuit Zijn heerlijkheid, Zijn Zoon naar deze aarde zond, om hier mens te worden voor 
ons, toen kwam Hij als onze grote Heilbrenger, onze Heiland, Redder en Verlosser. 
 
In het Hebreeuws betekent de naam Jeshua, niet alleen Heilbrenger, maar is teven de betekenis van het 
woord hulp, heil en redding. En dit laat ons zien, dat Jezus niet alleen onze Heiland en onze Redder is, 
maar dat Hij Zelf de redding geeft. 
 
Hij is de Redder en de Redding, onze Rechtvaardigmaker, maar ook onze rechtvaardigmaking. Hij is 
onze Heiligmaker, maar ook onze heiligmaking. Hij is ons alles! Wij moeten Hemzelf bezitten. Hij is niet 
alleen de grote Heelmeester, maar Hij is als het ware ook het Medicijn en daarom zegt Gods Woord: 
“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”. (1 Joh. 5:12). 
 
De Hebreeuwse naam Jeshua is een afkorting van de Hebreeuwse naam Jehoshua en deze betekent 
Jaweh of Jehova redt. Jehova helpt of Jehova is heil, is de redding. Wij zien dus in al deze betekenissen 
van deze naam ook uitgedrukt, dat onze Heiland en Verlosser, God Zelf in het vlees gekomen is. 
 
De naamgeving door God heeft driemaal plaats gevonden. Ook hier zien wij weer, hoe God Zich altijd 
driemaal openbaart en dat het driemalige getuigenis ook vaststaat. 
 
God gaf Hem de eerste maal die naam, voordat Hij in de moederschoot van Maria ontvangen werd, 
zoals wij lezen in Luc. 1:31 “En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam 
Jezus geven”. 
  
De tweede maal dat God Hem die naam nogmaals gaf was, toen Hij in de moederschoot ontvangen 
was, in de tijd van de voorgeboorte, door middel van een door een engel gebrachte boodschap aan 
Jozef, tijdens zijn ondertrouw (verloving) met Maria. 
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Als blijkt dat Maria zwanger is, wil Jozef haar heimelijk verlaten. En dan zien wij, hoe God opnieuw een 
engel zendt, ditmaal naar Jozef. Matt. 1:20-21a “Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des 
Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te 
nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam 
Jezus geven”. 
 
De derde maal, de officiële naamgeving, vindt plaats acht dagen na Zijn geboorte, bij de besnijdenis. 
Hierover lezen wij in Luc. 2:21 “En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, 
ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was 
ontvangen”. 
 
God de Vader gaf Hem die naam, via engelen en mensen. Het waren engelen, die als eersten de naam 
van Jezus bekend maakten aan Maria en Jozef en het waren mensen, die Hem van Godswege, ook die 
naam moesten geven.  
 
Daarom wil ik er uw aandacht op vestigen, dat God Hem via engelen en mensen die naam gaf. Want 
ook voor de engelenwereld en in de hemelen heet Gods Zoon nu Jezus en wordt Hij onder die naam 
gekend, geëerd en aangebeden.  
 
Dat is zeer belangrijk, niet alleen voor de mensenwereld, maar ook voor de engelenwereld en dat 
moeten wij goed weten. God heeft de engelenwereld ingeschakeld bij zijn naamgeving.  
 
Het is daarom zo belangrijk, dat als wij straks gaan zien, wat die naam betekent voor ons als gelovigen, 
wij ook weten mogen, wat deze naam voor de engelenwereld betekent. Want wij hebben hier als 
gelovigen niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en overheden en de geestelijke 
boosheden in de lucht. 
 
De gevallen engelen en de demonen sidderen voor deze naam, maar de heilige engelen, de engelen 
Gods, komen ons als kinderen Gods dienen, indien wij deze naam eren. 
 
God gaf Zijn Zoon deze naam bij Zijn vleeswording - toen Hij dus als mens geboren werd - voor de tijd, 
dat Hij hier op aarde in het vlees was en dus in de tijd van Zijn vernedering om het grote verlossingswerk 
te gaan volbrengen. 
 
Maar wij lezen ook in de Schrift, dat toen Jezus dat grote verlossingswerk volbracht had, door Zijn 
offerdood aan het kruis op Golgotha, waar Hij als onze plaatsvervanger voor onze zonden stierf, dat God 
Hem, nadat Hij was opgestaan uit de doden; uitermate heeft verhoogd en Hem de Naam gegeven, die 
boven alle naam is. 
 
Fil. 2:8-10a “En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam 
geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem 
de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen”. 
 
Let er wel op, God geeft Hem dan de naam opnieuw. Met andere woorden, toen Gods Zoon als mens uit 
een vrouw geboren werd, kreeg Hij van God de Vader de naam Jezus, doch toen Hij “de Eerstgeborene 
uit de doden” werd, de nieuwe Mens, kreeg Hij deze naam opnieuw. 
 
God gaf Hem die naam, toen Jezus Zichzelf voor ons vernederde en God gaf Hem die naam opnieuw, 
toen Hij Hem verhoogde. Het is dezelfde naam, de naam Jezus. 
 
Er zijn vele gelovigen, die denken dat de naam, die Jezus bij Zijn verhoging ontving, de naam Here of 
Christus was; dat Hij toen Heer werd. Maar dat is niet zo. Here en Christus zijn titels, maar geen namen. 
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Het woord Here, in het Grieks “kurios”, betekent: “heer” in de zin van “heerschappij hebben”, eigen-
domsrecht hebbend over alles. En zo is het ook! Hij is Heer over alles. “Mij is gegeven”, zegt Jezus, “alle 
macht in hemel en op de aarde en onder de aarde”. 
 
Weet u, dat alles nu van Jezus is? Toen Hij Zijn bloed had gestort, was alles van Hem. Niets behoort 
meer aan de duivel. Ook de duivel zelf en alle gevallen engelen behoren aan Jezus toe. Ook het 
dodenrijk, de poel des vuurs en de onderwereld behoren Jezus toe. 
 
Hij heeft het eigendomsrecht over dit alles, want Hij heeft het gekocht en daar is niets van uitgesloten. 
Hij is Meester over alles, want dat betekent “kurios” ook. Meester over alles. Dit is dus de betekenis van 
die titel “Here”. 
 
Christus is eigenlijk het vernederlandste woord van het Griekse woord “Christos” en is hetzelfde als het 
Hebreeuwse woord “Messias”, het geen betekent “Gezalfde”. Dat God de Vader Hem deze twee naam-
titels, Heer (Here) en Christus, niet pas gaf na Zijn verhoging, blijkt al bij Zijn geboorte aankondiging, 
want toen had Hij deze titels al. 
 
Lucas 2:10-11 “En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 
die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad 
van David”. 
 
U ziet dus, de engelen noemden Hem toen ook al Christus en Here, nee, bij Zijn verhoging ontving Hij 
opnieuw de naam Jezus, zoals wij het al lazen in Fil. 2:9 “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd 
en Hem de naam boven alle naam geschonken”. 
 
God gaf Hem de naam Jezus, want die Naam is de vertolking van wat Hij als mens, als Persoon is. Hij is 
de Redder, de Verlosser en die Naam is ook de vertolking van dat, wat Zijn werk zou zijn, van het geen 
Hij dus zou volbrengen! 
 
Toen Jezus dit als mens op aarde waar had gemaakt door Zijn offer op het kruis en dat werk had vol-
bracht, heeft God Zijn zegel daarop gezet door Hem nu te verhogen en Hem voor eeuwig deze Naam te 
geven.  
 
Die Naam heeft Jezus waar gemaakt tijdens Zijn aardse leven in de zending, die Zijn Vader Hem 
opgedragen had, door in gehoorzaamheid tot de dood des kruises, als onze Plaatsvervanger te gaan 
sterven op dat vloekhout; door als de laatste Adam, niet alleen voor de zonde, maar ook voor de 
zondaar te sterven en die oude mens weg te doen in Zijn graf. 
 
Toen Jezus dat tijdens Zijn aardse leven met Zijn leven, Zijn werk, dood en opstanding waar had 
gemaakt, heeft God Hem verhoogd en Hem opnieuw die Naam gegeven voor alle eeuwigheid en als het 
ware een eeuwigheidsstempel op Hem gedrukt. 
 
Alleen met dit onderscheid, dat God Hem bij Zijn verhoging opnieuw die Naam gaf in de betekenis: 
“Jezus is Heer”! Opdat in de Naam van Jezus alle knie zou buigen van hen, die in de Hemel zijn. Dus de 
Cherubs, de Serafijnen, de Troonengelen, allen moeten hun knieën buigen voor die Naam. 
 
Ja, God de Vader wil vanaf het moment van Jezus verhoging alleen nog maar aangebeden worden in 
die Naam. God accepteert geen andere aanbidding meer, weet u dat? Want Hij heeft Jezus de Naam 
gegeven, die boven alle naam is en in die Naam moet alle knie zich buigen. 
 
Daarom zegt Petrus: “Want er is onder de hemelen geen andere naam gegeven, dan de Naam van Jezus”. 
Alle hemelbewoners aanbidden en verheerlijken God de Vader in die Naam en verheugen en verblijden 
zich daarin. 
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Maar niet alleen de hemelingen, want er staat in Fil. 2:10-11 “opdat in de naam van Jezus zich alle knie 
zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou 
belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”! Niet Here Jezus, maar Jezus is Here, Jezus 
Christus is Kurios en bezit nu alles. 
 
Wij moeten er weer van doordrongen worden wat de betekenis van de Naam van Jezus is en daarom is 
de duivel er zoveel aan gelegen om ons die kennis te ontroven; opdat wij zwak worden, want alleen in 
de Naam van Jezus hebben wij overwinning. 
 
Toen Jezus nog in het vlees was, was de naam van Jezus de vertolking van Hem, die de heerlijkheid bij 
de Vader had verlaten; van Hem, die Zichzelf uitermate had vernederd door een dienstknecht gestalte 
aan te nemen en in die gestalte te gaan lijden en sterven. 
 
Maar de vertolking van de Naam van Jezus nu, na Zijn verhoging is de vertolking van die Persoon, die 
alle macht heeft in de hemel en op de aarde én van het machtige werk, wat Hij nu doet in de Troon van 
God. 
 
In Hebr. 2:9 lezen wij “maar wij (dat wil zeggen, de gelovigen, die waarlijk in de Naam van Jezus gelo-
ven) zien (niet met het gewone oog, maar in de Geest) Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen 
gesteld was vanwege het lijden des doods (dat is dus Jezus in Zijn vernedering), opdat Hij door de genade 
Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond”. O, wonderbaar! 
 
U moet echter eens opletten, hoe het de vijand gelukt is om de meeste gelovigen, als er over Jezus 
gesproken wordt, alleen te doen denken aan Jezus in Zijn lijden en vernedering. Let u maar op, tijdens 
de preken in de kerk of waar maar ook. Als men het over Jezus heeft, dan heeft men het over de mens 
Jezus van vóór het kruis. 
 
En als men eens een ogenblik spreekt van de verhoogde Heer, dan is het enkel Christus, nooit Jezus. Is 
u dat wel eens opgevallen. Het is of de duivel hen de mond snoert om die Naam uit te spreken. Maar die 
Naam is juist de kracht! 
 
Jezus, die Zich vernederde en alles volbracht en ons vrijkocht met Zijn bloed, is nu de verheerlijkte 
Jezus. Hij draagt de Naam boven alle naam en de duivel kan niet velen, dat wij geloof hebben in die 
Naam. 
 
Het is merkwaardig, hoe meestal de Naam van Jezus op de achtergrond blijft. Men spreekt over Christus 
en over Heer, maar men spreekt niet over Jezus. God kent geen andere naam, dan die Naam. Daarom 
is het zo belangrijk, dat wij deze heerlijke Naam gaan kennen en erin gaan geloven. 
 
In die Naam krijgen de gelovigen ook de volmacht, want in die Naam geloven betekent - zoals wij al 
zagen - vooral in Zijn Persoon zijn. In de eerste Christengemeente konden de apostelen alleen maar 
preken in die Naam. Daar moeten wij ook weer naar toe. 
 
Hun prediking had als inhoud “de Naam van Jezus”. Wij zullen in dit seminar gaan zien, hoe zij mensen 
opriepen en hen erop wezen dat zij alleen tot bekering konden komen door het aanroepen van die 
Naam. 
 
En zij doopten en werden ook alleen in die Naam gedoopt. Niet in de naam van de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest zoals vermeld in Matt. 28:19. (in deel 11 wordt hier uitvoerig uitleg over gegeven) Ze werden 
alleen in de Naam Jezus gedoopt. Dit zien wij heel duidelijk in het gehele boek Handelingen. Dat kan 
ook niet anders, want het is de Naam, die boven alle naam is. 
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In die Naam ontvingen zij de Heilige Geest en werden de krachten verricht. In die Naam konden zij lijden 
en zelfs met blijdschap bloedgetuige zijn. In die Naam werkten alle geestesgaven, de charisma’s. Deze 
eerste Christenen wisten, dat zij van zichzelf niets waren, maar dat het de Persoon van Jezus was. 
 
En daarom deden zij ook alles in Zijn Persoon, Hij deed het; ja, Hij deed het door hen. Als Petrus bij de 
Schone Poort die verlamde opricht, dan zegt hij het duidelijk “Mannen van Israël, wat verwondert gij u 
hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen”. 
(Hand. 3:12) “Neen”, zegt hij: “dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, 
maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat”. (zie Hand. 
4:10) 
 
Jezus, die gij verloochend hebt, deze Jezus heeft deze man Zelf genezen, niet Petrus, niet mensen, ook 
niet mijn collega Johannes. Maar Jezus Zelf heeft het gedaan. Ja, dat was geloof in die Naam. Jezus 
openbaarde Zich in Zijn Lichaam - de Gemeente - waarvan Hij het Hoofd is. 
 
Zo kwamen Zijn opstandingskracht en ook al Zijn gaven en krachten openbaar. O, dat deze Naam ook 
weer alles voor ons gaat worden! Niet met het verstand, maar met het hart, in volle overgaven aan Hem. 
Niet als een toverwoord; zo wordt die Naam helaas dikwijls gebruikt. Men tracht dan de Naam van Jezus 
als een soort toverformule te gebruiken. 
 
Enkele Joodse geestenbezweerders, zonen van een Joodse priester gebruikten de Naam van Jezus ook 
op deze wijze om demonen uit te drijven. Zij gebruikten de Naam van Jezus, maar zij hadden geen deel 
aan Jezus. 
 
En wat zegt de demon? Hand. 19:13-15 “En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders 
waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de Naam van de Here Jezus te noemen met de 
woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, 
een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en 
van Paulus weet ik, maar wie zijt gij”? 
 
Mogen het zo zijn, dat wij deze Naam en zijn betekenis weer waarlijk leren verstaan en kennen, zodat 
wij als Gemeente weer op onze plaats komen. Dan komen de engelen Gods om ons te dienen, weet u 
dat? En dan zullen de demonen vluchten! 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp. 
 
Jezus Zegene u! 
Amen.  
 
 
 


