
Toespraak van Benjamin Netanyahu, premier van Israël.

De toespraak van Benjamin Netanyahu is verrassend, met alle eer aan God. 

Hij zei: “Slechts zeventig jaar geleden werden de Joden als schapen naar het slachthuis geleid.

60 Jaar geleden hadden we geen land of leger.

Slechts een paar uur na de oprichting verklaarden zeven Arabische landen de oorlog aan onze 
kleine Joodse staat.

We waren slechts 650 Joden tegenover de rest van de Arabische wereld, zonder Israëlisch 
Defensieleger (IDF).

Geen krachtige luchtmacht, alleen dappere mensen.

Libanon, Syrië, Irak, Jordanië, Egypte, Libië, Saoedi-Arabië, ze vielen ons allemaal tegelijkertijd 
aan.

Het land dat de Verenigde Naties ons gaven bestond voor 65% uit woestijn. Het land was nergens.

35 jaar geleden vochten we tegen de drie machtigste legers in het Midden Oosten, en we hebben ze 
weggevaagd, ja ….. in zes dagen.

We hebben tegen verschillend coalities van Arabische landen gevochten, die over moderne legers 
en veel Sovjetwapens beschikten, en we hebben ze altijd verslagen!

Vandaag hebben we:
• Een land
• Een leger
• Een krachtige luchtmacht
• Een staat waarvan de economie miljoenen dollars exporteert
• Intel – Microsoft – IBM ontwikkelt producten voor de hele wereld
• Onze artsen ontvangen onderscheidingen voor medisch onderzoeken
• We hebben talloze Nobelprijswinnaars op alle gebieden.

We hebben de woestijn laten bloeien, we verkopen sinaasappels en groente aan iedereen.
Israël heeft zijn eigen satellieten de ruimte in gestuurd! Drie satellieten tegelijk!

We zijn trots op dat we in hetzelfde bereik zitten als: de Verenigde Staten, die 250 miljoen inwoners
hebben.
Rusland heeft 200 miljoen inwoners, China heeft 1,3 miljard inwoners.
Europa (Frankrijk, Groot Brittannië, Duitsland) net 350 miljoen inwoners.
Dat zij n de enige landen ter wereld die objecten de ruimte in sturen! Israël maakt nu deel uit van 
de familie van kernmachten, samen met de Verenigde Staten, Rusland, China, India, Frankrijk en 
Groot Brittannië.

We hebben het nooit officieel toegegeven (maar iedereen weet het): slechts 60 jaar gelden brachten
ze ons, beschaamd en wanhopig, tot opoffering!

We hebben de rokende ruïnes van Europa vers en we hebben onze oorlogen hier met minder dan 
niets gewonnen. We hebben ons kleine “rijk” vanuit het niets opgebouwd.



Wie is Hamas om ons bang te willen maken, om ons te intimideren? Je maakt ons aan het lachen!

Pasen werd gevierd; Laten we niet vergeten waar het over gaat.

Wij hebben Farao overleefd.
Wij hebben de Grieken overleefd.
Wij hebben de Romeinen overleefd.
Wij hebben de inquisitie in Spanje en de pogroms in Rusland overleefd.
Wij hebben Hitler overleefd.
Wij hebben de Duitsers overleefd.
Wij hebben de Holocaust overleefd.
Wij hebben de legers van zeven Arabische landen overleefd.
Wij hebben Saddam overleefd.
Wij zullen ook de vijanden van vandaag blijven overleven.

Denk eens aan een ander moment in de menselijke geschiedenis! Denk er eens over na:
voor ons, het Joodse volk, is de situatie nog nooit zo goed geweest! Laten we de wereld onder ogen 
zien.

Laten we niet vergeten: alle naties of culturen doe ons ooit probeerde te vernietigen, bestaan 
vandaag de dag niet meer en we leven nog steeds!

Egypte?
De Grieken?
Alexander van Macedonië?
De Romeinen? Spreekt er tegenwoordig nog iemand Latijn?
En het Derde Rijk?

En kijk naar ons:
Bijbelse natie
de slaven van Egypte
we zijn er nog steeds.

En we spreken dezelfde taal! Vroeger en nu!
De Arabieren weten het nog niet, maar zij zullen leren dat er een God is! ….zolang, we onze
identiteit behouden, zullen we hier voor altijd zijn!

Daarom verontschuldigen we ons dat we ons geen zorgen hebben gemaakt.
Om niet te huilen.
Omdat je niet bang bent.
Het gaat hier goed.
Ze kunnen zeker beter zijn.

Maar: geloof de media niet, want die zeggen
niet dat er nog steeds feesten plaatsvinden, dat mensen ons leven, dat mensen nog steeds
uitgaan, dat mensen nog steeds uitgaan om hun vrienden te zien.

Ja, ons moreel is laag.

Omdat? Alleen omdat wij rouwen om onze doden, terwijl anderen zich verheugen over het vergoten
bloed. Daarom gaan we uiteindelijk winnen.



Hij slaapt nooit en zal nooit slapen....de bewaarder van Israël … HaShem, God van Abraham, 
Isaac en Jacob.

Stuur deze toespraak door naar de hele gemeenschap en naar mensen over de hele wereld. Ze 
maken deel uit van onze kracht.

Deel dit met vrienden en met iedereen die de Waarheid niet kent.
 


